
Door een computerstoring is de rubriek “wel en wee” niet meegenomen op de gemeentebrief. 
Vandaar dat wij u die nog apart sturen.   
En bij het onderwerp Ik geef de pen door aan….. staat geen afzender vermeld. Dit stuk is door Nellie 
Dekker ingezonden.   
 
Wel en Wee 
Het gaat gelukkig de goede kant op, met de versoepeling van de maatregelen, die afgekondigd 
waren. 
We mogen nu weer iets meer. 
Maar, voor de alleenstaanden en mensen die in verpleegtehuizen verblijven, blijft het nog steeds een 
moeilijke tijd. 
Er worden gelukkig door verschillende gemeenteleden een kaart of een bloemetje bezorgd. Of er 
wordt een telefoontje gedaan en er wordt ook door kinderen een tekening gemaakt en bezorgt.   
Het geeft een gevoel van verbondenheid en daar zijn ze heel dankbaar voor. 
 
De komende week feliciteren we van harte de volgende 70-plussers: 
Mevr. J. Voogt-Hordijk (23 mei) 
De heer P.J. Landman (24 mei) 
Mevr. D.D. den Ouden (25 mei) 
Mevr. N.A. Hesse-Jongeneel ( 28 mei) 
 
Ze zien het gebeuren, 
Een wolk nam hem weg. 
Een wolk met prachtige kleuren 
Gods glorie straalt er door heen. 
De wolk is een teken van Gods aanwezigheid  
een grensgebied tussen Hemel en aarde. 
God heeft voor iedereen een plaats bereid 
dat mogen we aanvaarden. 
Jezus ging ons met Hemelvaart voor 
mogen wij volgen in zijn spoor. 


