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Meditatief 
 
De eerste week van de schoolvakantie zit er op!  
Lang naar uit gekeken: op naar de Spaanse zon, 
Zoutelande, of lekker thuis. 
Tot rust komen, tijd voor elkaar hebben en alles 
even lekker de boel laten.  
Wat zegt de bijbel eigenlijk over vakantie? Nou 
helemaal niets dus! Vakantie bestond toentertijd 
nog niet, maar de bijbel zegt wel iets over rust 
houden. En veel ook:  
 
‘Rust wat uit’  
De twaalf leerlingen kwamen weer bij Jezus 
terug. Ze vertelden Hem alles wat ze hadden 
gedaan en gezegd. Hij zei tegen hen: ‘Kom met 
Mij mee naar een eenzame plek en rust een 
beetje uit’ ( Marcus 6:31, Basisbijbel).  
 
Jezus en de discipelen zijn druk geweest met 
preken, onderwijzen, werken. Er is nog genoeg 
werk te doen, maar Jezus zegt hen: ‘Rust een 
beetje uit’. 
Hij neemt ze niet mee op vakantie maar neemt 
hen mee naar een rustige plek om even tot rust 
te komen en nieuwe energie op te doen. 
Opvallend is dat Jezus zegt: rust wat uit. Oftewel 
rust met mate. Altijd vakantie vieren is ook niet 
goed. De rust is vooral bedoeld om daarna weer 
met nieuwe energie en kracht aan de gang te 
kunnen. Rusten om toegerust te worden; voor de 
taak die God je heeft gegeven.  
Er is absoluut niets mis met hard werken maar er 
is zeker ook niets mis met een beetje rust.  
 
Zoals in bovenstaande Bijbeltekst, geeft Jezus ons 
ook rust. Hij gunt het van harte en weet dat wij 
het allemaal nodig hebben. Jezus rustte zelf 
tenslotte ook wel eens uit, en God ook. Daaraan 
hebben we de zondag als rustdag te danken. 
Lekkere paella, een dagje in je hangmat, genieten 
van je gezin en de rust, iets compleet zinloos.  
Doe het! God heeft het je gegeven, het is je 
beloning voor je harde werken! Geniet ervan!  
Ben je misschien over je grenzen gegaan, of voel 
je te veel druk van binnen of buitenaf? Is de rust 
ver te zoeken? Ook dan is Hij er voor je.  
 

 
 
God kent jou van binnen en van buiten. Hij weet 
het als je geen rust kunt vinden en waarom. Je 
mag Hem om hulp vragen om dat wel te vinden, 
bij Hem!  Dus ook op vakantie: neem Hem mee, 
dan vind je pas echt rust. Herleid van 
www.zijlacht.nl/dagelijkseoverdenking,  

Marie-José de Gier  
 
Orde van dienst zondag 16 juli 2023  
Onze voorganger op deze zondag is mevrouw ds. 
A. Six-Wienen uit Gouda.  
Er is vanmorgen een lezing uit Genesis en eentje 
uit Johannes. De lezing uit Genesis zet ons stil bij 
de problemen die het heersen over de dieren 
heeft opgeleverd. Het doorlezen tot in hoofdstuk 
2 van Genesis helpt ons een oplossing te vinden 
in de heilzame sabbatsorde. Niet heersen als 
koningen, maar als priesters zegenend aanwezig 
zijn in Gods wereld. Dat is waar de tweede 
Schriftlezing ons brengt. We wensen elkaar een 
dienst toe, waardoor we gestimuleerd worden om 
goed met Gods schepping om te (blijven) gaan.  
 
Welkom – Aanvangslied: NLB 216 Dit is een 
morgen als ooit de eerste - Moment van stilte -  
Groet en bemoediging - Thema van de dienst – 
Zingen: Psalm 148 vers 1 en 6 Halleluja! Prijs God 
en zing - Gebed van toenadering - Glorialied NLB 
342 (als geloofsbelijdenis) In God de Vader op 
zijn troon  
RONDOM HET WOORD  
Gebed om het licht van de Geest – Kindermoment 
- Zingen kinderlied: Psalm 8b Zie de zon, zie de 
maan - Eerste Schriftlezing: Genesis 1 : 26 -2 : 3 
– Zingen: NLB 513 God heeft het eerste woord - 
Tweede Schriftlezing: Johannes 13 : 3 -17 – 
Zingen: NLB 970 : 4 Velen mogen dienen als onze 
Heer - Verkondiging – Zingen NLB 981 Zolang er 
mensen zijn op aarde  
GAVEN EN GEBEDEN  
Inzameling van de gaven - Dankgebed en 
voorbeden – Slotlied Ga maar gerust, want Ik zal 
met je meegaan - Zending en zegen - Gezongen 
amen  

 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
http://www.zijlacht.nl/dagelijkseoverdenking
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Zomerpicknick-voor de gezinnen met 

jonge kinderen  

Binnenkort start het nieuwe schooljaar en ook het 
nieuwe kerkelijk jaar.  
We zouden het nieuwe jaar graag met jullie 
allemaal willen beginnen.  
Op zondag 20 augustus hebben we een 
bijzondere dienst in de kerk.  
Dan zullen we samen met dominee Luci stilstaan 
bij de kinderen die de overstap maken van de 
basisschool naar de middelbare school.  
Na afloop drinken we koffie, thee en limonade en 
daarna willen we graag met jullie gaan 
picknicken.  
Rond half 12 vertrekken we naar de 
Natuurspeeltuin naast de surfplas.  
Mochten jullie niet bij de dienst kunnen zijn, kan 
je ook na half 12 aansluiten in de speeltuin.  
 
We beginnen met een gezellige activiteit. Daarna 
verzamelen we en willen we met elkaar eten.  
Het lijkt ons leuk als iedereen iets te eten en te 
drinken meeneemt voor de lunch.  
We verzamelen dit en delen dan met elkaar. Om 
er een echte picknick van te maken is het leuk als 
iedereen een (picknick)kleed meeneemt.  
 
Mocht het onverhoopt gaan regenen, dan zal de 
picknick gewoon doorgaan, we blijven dan 
gezellig in de kerk. 
  
We horen graag wie er allemaal mee willen doen. 
Dit kan je doorgeven aan Rianne via 
rianne@rway.nl of per app op 06-81141024 

 
 
 

 
 

 
 
Wel en wee 
 
* 15 juli hopen mevrouw A. Stip – van der Stel en 
19 juli de heer J. de Korte jarig te zijn. Alvast van 
harte gefeliciteerd, een fijne dag en een goed 
nieuw levensjaar gewenst. 
 
* De heer Jaap Bremmer kreeg vorige week de 
uitslag van een tweede tussentijdse scan. De 
uitzaaiingen in de lever zijn weer iets kleiner 
geworden en de situatie blijft stabiel; al met al 
een positief bericht. De wekelijkse behandelingen 
gaan nog wel zeker anderhalf jaar duren. We 
wensen hem daartoe moed en sterkte. 
Mevrouw Bremmer kreeg deze week de uitslag 
van een scan van haar hoofd. Er waren 
vermoedens van epilepsie, maar die zijn gelukkig 
niet bevestigd. Ook daarvoor zijn ze dankbaar. We 
wensen hun alle goeds. 
 
* Op 20 juli hoopt Michiel van Hulsteijn weer 
thuis te komen na de opname in verpleeghuis 
Rijckehove. We wensen hem een periode van rust 
en, voor zover mogelijk, een verder herstel toe. 
 
* De vakantieperiode is begonnen. Alle 
vakantievierders, uit of (nog) thuis, rust, 
ontspanning en plezier gewenst. Maar ook alle 
goeds voor iedereen die geen vakantie heeft. Met 
name voor hen voor wie een vakantie niet 
mogelijk is, om wat voor reden ook. En voor hen, 
die juist deze vaak stillere periode moeilijk vinden. 
Laten we ook nu naar elkaar om blijven zien. 

Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

De bloemen van zondag 16 juli 
zijn voor mevr. Stip-van der Stel, voor haar 
verjaardag. Een tweede bos is voor Elselien 

Klip, als groet van de kerk.  
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Het duurt nog even, maar alvast voor in de 
agenda: 

 
Woensdag 2 augustus 

 
 Midden in de vakantietijd bent u welkom voor 

een gezellige ochtend waar contact en 
ontmoeting centraal staan. 

Er is koffie en thee … 

 
 
 

 
 
…  en gelegenheid om een spelletje te doen. 
            (Dit mag, moet niet) 

 
Waar: in de Ontmoetingsruimte van de 

Ontmoetingskerk 
Hoe laat: vanaf 10.00 uur tot 11.45 uur 

Voor wie: voor iedereen vanaf (ongeveer) 70 jaar 
 

 
  

Collecten 
 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 16 juli  
 
1ste  gevangenenzorg 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO033380065 
         Of scan de QR code voor collecte 1 

 
                                                                           
2de kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconie overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
          Of scan de QR code voor collecte 2  

                                                                                                                                  
De Diaconie 

  

Zing! Finale 
 
Op zaterdagavond om 20.30 uur is op NPO 1 
het tv-programma Zing!  
De afgelopen weken was te zien hoe Tanya 
van der Meulen met haar koor Blueprint, 
ronde na ronde verder kwam. Morgen staan 
zij in de finale. We wensen Tanya en haar 
koor veel succes!  
 
Voor wie de afgelopen uitzendingen heeft 
gemist, het is zeker de moeite waard om 
nog even terug te kijken. Terugkijken kan 
via NPO start. Blueprint zit in aflevering 2 
(auditie), aflevering 6 (kwartfinale) en 
aflevering 7 (halve finale). 
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Hallo allemaal, 
Dit keer vertelt Jezus een mooi verhaal over een zaaier. Veel leesplezier! 

 

Goed gevallen  

Vandaag zit Jezus op een bootje. Zo kan hij alle mensen goed zien en 

kunnen alle mensen hem goed zien. Hij vertelt: ‘Er was eens een 

zaaier. Die zaaier had veel zaad. Hij wilde zaaien en ging op weg. 

Sommige zaadjes vielen op de weg. De grond was er te hard om in te 

verdwijnen. Ze lagen daar maar, totdat er een paar vogels kwamen 

die ze opaten. De zaaier wandelde door. Er waren zaden die op de 

rotsen vielen. De grond was er te hard om in te verdwijnen. De zaden 

groeiden zonder wortels in de aarde. De zon brandde op de planten. 

Zonder wortels kregen de planten geen water. Ze verschroeiden en 

verschrompelden. De zaaier wandelde door. Er waren zaden die 

tussen distels vielen. De grond was er zacht genoeg. De zaden 

groeiden uit tot planten. Ze schoten wortel in de aarde. Maar er was 

geen ruimte tussen de distels. De distels wierpen schaduwen over de planten. Zo kregen ze geen zon 

en dus geen energie. De distels groeiden steeds groter en groter. De planten werden verdrukt en 

raakten kwijt tussen de distels. De zaaier wandelde door. Er waren zaden die in goede grond vielen. 

De grond was er zacht en de zaden schoten wortel. Ze groeiden uit tot planten. De planten kregen 

genoeg water en genoeg zon. Ze zaten stevig in de grond en groeiden maar door en door. Deze 

planten kregen vruchten.’ Als Jezus klaar is met vertellen, vraagt een van de leerlingen: ‘Waarom 

vertelt u dit verhaal?’ ‘Zoals het met de zaden gaat, zo gaat het met het woord van God’, zegt Jezus. 

‘Soms landt het woord van God op een plek waar het niet kan groeien. Maar vaak komt het ook op 

de goede plek terecht. Dan hebben de mensen ruimte en tijd en aandacht voor het koninkrijk van 

God. Dat zijn de zaden die in de goede grond vallen.’ 

 
Machteld Touwen, medewerkster Kind op Zondag 

 

Uitleg van het werkblad Waar groei jij van? 
Een plant heeft water nodig en zonlicht. Die zien jullie op het 

werkblad getekend. Maar waar groei jij van? Teken dat in de 

lege ruimte. Veel succes! 
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