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Meditatief 

Met mijn voornemen om de gehele bijbel van 
voor tot achter te lezen dit jaar, ben ik inmiddels 
aangekomen bij Prediker. En daarin kwam ik het 
waarschijnlijk overbekende stuk tegen: Alles heeft 
zijn tijd. Die verzen en onderstaand stukje 
spraken mij erg aan en ik wilde dit met jullie 
delen. Meanne  

Alles heeft zijn tijd - Prediker 3: 1-8  

Wij hebben invloed op veel dingen in ons leven, 
maar wij hebben geen invloed op de tijd. Net als 
geboren worden. Dat overkomt ons ook. Prediker 
zegt dat alles in het leven zijn eigen tijd heeft. 
Tijd betekent hier zoiets als: het geschikte 
moment. Daarom heeft het ook niet altijd veel zin 
om je druk te maken over de tijd die nog komt. 
Want het moment komt vanzelf. Alles in het leven 
heeft volgens Prediker dus de juiste tijd. Prediker 
lijkt hier hetzelfde te zeggen als een trend van 
nu: Leef in het moment! Zo oud is die trend dus 
al.  

Het is logisch dat je soms piekert over wat er nog 
allemaal gaat gebeuren in je leven, maar veel 
dingen gebeuren gewoon. Probeer daarom, als je 
piekert, eens te denken aan de woorden van 
Prediker. Er is simpelweg gewoon voor alles een 
eigen tijd.  

Auteur: Sanne van huisvanbelle.nl  

 
 
Orde van dienst zondag 23 juli 2023  

Op de kansel staat deze zondag ds. R.J. Wilschut 
uit Hoogvliet. In zijn overdenking komt onder 
meer het dilemma naar voren: Wat te doen met 
onkruid? We wensen elkaar een dienst toe, 
waarin de goede boodschap bij ons in vruchtbare 
aarde valt.  

 

 

Welkom – Intochtslied: NLB 86 : 4 en 5 Hoor mij 
Heer, wil antwoord zenden - Stil gebed -
Bemoediging en groet; drempelgebed – Zingen: 
NLB 650 : 1, 2, 3 en 4 De aarde is vervuld -
Kyriëgebed – Glorialied: NLB 650: 5, 6, en 7 De 
sterren hemelhoog - gebed van de zondag -
Lezing 1: Jesaja 40: 18-25 - Lezing 2 Matteus 13: 
24-30; 36-43 – Zingen: U geeft een toekomst vol 
van hoop (Sela) – Verkondiging – Orgelspel – 
Zingen: NLB 321: 1, 2, 3, en 7 Niet als een storm, 
als een vloed - Gebeden – Aandacht voor 
collecten – Slotlied: NLB 763: 1, 4 en 5 Zij zullen 
de wereld bewonen - Zegen  
 
 
Wel en Wee 

* Er zijn komende week twee jarige 70-plussers 
te vermelden, beiden zijn jarig op 28 juli. Het zijn 
mevr. I.A. Smidt en dhr. J.H.R. van Mastrigt.  

* Bij Rianne en Niels de Kwaadsteniet is maandag 
een zoon geboren, Levi Robin. We feliciteren de 
kersverse ouders (en ook de grootouders) 
natuurlijk van harte en wensen het gezin alle 
goeds voor de toekomst. 

* De heer Max de Gier is afgelopen week 
opgenomen in het IJsselland ziekenhuis vanwege 
vocht achter z'n longen. Woensdag kregen hij en 
zijn vrouw Marry het schokkende bericht dat er 
kanker is geconstateerd. Er wordt gedacht aan 
lymfeklierkanker. Hij mocht die dag mee naar 
huis. A.s dinsdag wordt er een biopt genomen. 
Van daaruit wordt bekeken of het inderdaad 
lymfeklierkanker is en welke behandeling verder 
mogelijk/nodig is. In gedachten en gebed leven 
we met hen mee en wensen hun sterkte en 
moed. 
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Zomerpicknick-voor de gezinnen met jonge 
kinderen  

Binnenkort start het nieuwe schooljaar en ook het 
nieuwe kerkelijk jaar.  
We zouden het nieuwe jaar graag met jullie 
allemaal willen beginnen.  
Op zondag 20 augustus hebben we een 
bijzondere dienst in de kerk.  
Dan zullen we samen met dominee Luci stilstaan 
bij de kinderen die de overstap maken van de 
basisschool naar de middelbare school.  
Na afloop drinken we koffie, thee en limonade en 
daarna willen we graag met jullie gaan 
picknicken.  
Rond half 12 vertrekken we naar de 
Natuurspeeltuin naast de surfplas.  
Mochten jullie niet bij de dienst kunnen zijn, dan 
kan je ook na half 12 aansluiten in de speeltuin.  
 
We beginnen met een gezellige activiteit. Daarna 
verzamelen we en willen we met elkaar eten.  
Het lijkt ons leuk als iedereen iets te eten en te 
drinken meeneemt voor de lunch.  
We verzamelen dit en delen dan met elkaar. Om 
er een echte picknick van te maken is het leuk als 
iedereen een (picknick)kleed meeneemt.  
 
Mocht het onverhoopt gaan regenen, dan zal de 
picknick gewoon doorgaan, we blijven dan 
gezellig in de kerk. 
  
We horen graag wie er allemaal mee willen doen. 
Dit kan je doorgeven aan Rianne via 
rianne@rway.nl of per app op 06-81141024 
 
 

 
 
 

 

Open kerk op 27 juli  

De laatste donderdagmorgen van deze maand, 27 
juli, is de kerk open en staat het billboard weer 
buiten. Van 10.00 – 11.15 uur kunt u rustig in de 
kerkzaal zitten om na te denken of stil te worden, 
te bidden, een kaarsje aan te steken, te luisteren 
naar zachte muziek. Voor wie wil is er een kop 
koffie of thee in de Ontmoetingsruimte. Van harte 
welkom! 

 

 

 

 
.  
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

 
                                                                

De bloemen van zondag 23 juli 
zijn voor de heer en mevrouw 
J. Vrijhof met de hartelijke 
groet van de gemeente. 

 

De vakantieperiode is begonnen. Alle 
vakantievierders, uit of (nog) thuis, rust, 
ontspanning en plezier gewenst. Maar ook 
alle goeds voor iedereen die geen vakantie 
heeft. Met name voor hen voor wie een 
vakantie niet mogelijk is, om wat voor reden 
ook. En voor hen, die juist deze vaak stillere 
periode moeilijk vinden. Laten we ook nu 
naar elkaar om blijven zien. 
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Het duurt nog even, maar alvast voor in de 
agenda: 

 
Woensdag 2 augustus 

 
 Midden in de vakantietijd bent u welkom voor 

een gezellige ochtend waar contact en 
ontmoeting centraal staan. 

Er is koffie en thee … 
 

 
 

 
…  en gelegenheid om een spelletje te doen. 
            (Dit mag, moet niet) 

 
Waar: in de Ontmoetingsruimte van de 

Ontmoetingskerk 
Hoe laat: vanaf 10.00 uur tot 11.45 uur 

Voor wie: voor iedereen vanaf (ongeveer) 70 jaar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kom bij ons voor de roze viering! 
Datum: zondag 24 september 
Tijd: 16.00 uur 
Locatie: De Goede Herderkerk, Kastanjeplein 28, 
3053 CD  Schiebroek, Rotterdam. 
Thema: Durf vrij te zijn! 
We vieren diversiteit en vrijheid in samenwerking 
met de Protestantse Wijkgemeente Schiebroek. 
Sluit je aan voor een inspirerende bijeenkomst en 
blijf na de viering voor een eenvoudige maaltijd 
en een boeiende documentaire. 
Laat je stem horen, deel je verhaal, en durf vrij te 
zijn! 
Iedereen is welkom! 
 
 
 

 
 

Collecten 
 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 23 juli  
 

1ste collecte - Rode kruis  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Rodekruis overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737  

Of scan de QR-code voor collecte 1  

 
                                                                           
 2de collecte - Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 

Of scan de QR-code voor collecte 2  
 

                                                                                                                                  
De Diaconie 


