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Meditatief 
 
Vorige week een verhaal over het al dan niet 
aanwezig zijn van het Christuskind. Deze week 
een verhaal over wat zijn aanwezigheid kan doen 
in hoe we naar onszelf en anderen kijken. 
 
Een grijze spin liep over de vloer van de herberg. 
"Oh," riep de herbergier. "Maak dat je wegkomt, 
lelijk mormel." "Zou ik werkelijk lelijk zijn?" vroeg 
de spin zich af. "Hoe het ook zij, mijn web is 
prachtig." Hij spon een mooi groot web en zocht 
er een goed plaatsje in om de nacht door te 
brengen. 
 
Maar de volgende morgen kwam de 
herbergierster er aan met haar bezem. Ze veegde 
het prachtige web naar beneden en verjoeg de 
spin. "Niemand mag me," jammerde de arme 
spin, toen hij wegging naar de herbergstal en hij 
begon daar een web te spinnen. De dieren onder 
hem waren hem dankbaar, omdat hij de vliegen 
ving, die hen bij warm weer plaagden. "Nu maak 
ik me tenminste nuttig," zei de spin. "Als ik nu 
ook maar mooi was," verzuchtte hij. Maar omdat 
dat nu eenmaal niet kon, begon hij het fijnste 
web te spinnen, dat ooit door een spin gemaakt 
werd. 
 
Hij werkte er al lang aan, toen er op een nacht 
grote drukte in de stal onder hem heerste. Hij kon 
niet ontdekken wat er gebeurde, maar 's morgens 
keek hij naar beneden en daar zag hij in een van 
de kribben een teer kindje, waarover zich een 
jonge vrouw boog. De baby begon te huilen. "Hij 
heeft het koud," zei Maria. "Ik heb al het stro, dat 
ik kon vinden over hem heen gelegd, maar het is 
niet genoeg." 
 
Dit was de grote kans voor de grijze spin. Met zijn 
schitterend web, dat zo zijachtig zacht was als 
distelpluis en zo warm als wol, kwam hij van de 
balk naar omlaag en hij legde het aan de voeten 
van de moeder. Zij pakte het op, legde het over 
haar baby en stopte het warmpjes om hem heen. 
Hij hield op met huilen en viel in slaap. 

 
 
 
 
 
Toen zei Maria tot de kleine grijze spin, die daar 
trots bij stond: "Grijze spin, welke beloning wil je 
hebben voor je heerlijk geschenk aan mijn zoon?" 
"Oh, alstublieft," zei de spin, terwijl hij zijn 
voorpoten ineensloeg, "als ik toch alleen maar 
mooi zou mogen worden!" "Dat kan ik niet doen," 
antwoordde Maria, "je moet zo blijven, als de 
Heer je geschapen heeft. Maar ik zal maken dat 
de mensen blij zijn je te zien. Als iemand 's 
avonds een spin ontdekt, zal hij zeggen: 'Aha, dat 
betekent geluk.'" 
 
Anke Poelstra 
 
Orde van dienst van voor zondag 17 
december 

Op deze vierde adventszondag wordt het 
Kinderkerstfeest gevierd, dat georganiseerd wordt 
door de leiding van de kindernevendienst. Er 
wordt teruggeblikt op het adventsproject door de 
klokkenmaker, het kerstverhaal wordt gelezen en 
er is weer een kerstmusical getiteld “De kleine 
klok”, dat zich afspeelt in Bethlehem. Kinderen 
die daar geen rol in hebben, kunnen toch 
meedoen als gast en/of herder. Ook dit jaar zal 
het weer genieten worden voor jong en oud. Kom 
en beleef het mee! Orgelspel – Welkom – Zingen: 
Goed nieuws, goed nieuws (Marcel en Lydia 
Zimmer) – De adventskaarsen worden door 
kinderen aangestoken – Zingen: Geef licht! 
(Marcel en Lydia Zimmer) – Mijn favoriete tijd: 
gemeenteleden vertellen naar welk moment van 
de dag ze uitkijken – Gebed – Terugblik op het 
adventsproject Weet jij hoe laat het is? door de 
klokkenmaker; zingen projectlied: Alle dagen, alle 
nachten; het verhaal van de 4e advent; zingen: 
Lied 464 : 3 en 4 Een engel spreekt een meisje 
aan – Het kerstverhaal wordt gelezen in Lucas 2 
:1 -20 uit de Bijbel in Gewone Taal en 
geïllustreerd met oude flanelplaten – Zingen: Een 
koning is geboren – Kerstmusical “De kleine klok”, 
gespeeld door kinderen van de 
kindernevendienst;  
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tijdens de musical wordt het refrein en het 5e 
couplet van het projectlied gezongen – 
Dankgebed – Mededelingen en aandacht voor de 
collecten – Slotlied: Vrolijk kerstlied iedereen – 
Wegzending en zegen – Luisteren naar: Laat het 
kerst zijn – Orgelspel – Ieder kind krijgt een klein 
cadeautje – Limonade en koffie / thee drinken. 

Uitleg bloemschikking 4e adventszondag  

Maria, al vol van haar vriend, en misschien ook 
het komende feest, een bruiloft, krijgt bezoek, 
een vreemdeling voor haar, de engel Gabriël. Hij 
vertelt haar iets ongeloofwaardigs, ze zal zwanger 
worden. En ze gelooft het. Omdat ze de Heer wil 
dienen. 
De wegwijzer wijst naar boven. Maria gelooft de 
engel, gelooft het verhaal van God. 

In de guirlande de kleuren wit en blauw van 
Maria wit als reinheid en blauw van het hemelse 
en verschillende groene materialen met vruchten, 
als teken van vruchtbaarheid. 

Symboliek kleur 
Groen is de kleur van dat wat komen kan, de 
hoop in de toekomst. 

Wel en wee 

Op 28 december is mevrouw Broekhuizen-Snoei 
jarig. We wensen haar een fijne dag en een mooi 
nieuw levensjaar. 
 
Mevrouw Stip voelt zich al een aantal weken niet 
goed. Vanwege de ziekte van Menière is ze de 
laatste tijd vaak duizelig en onstabiel. Momenteel 
is medicatie daartegen niet voorradig. Ze kan niet 
tegen drukte en is daardoor al verscheidene 
zondagen niet in de kerk geweest. Ze zou er met 
Kerst heel graag zijn. We hopen en bidden met 
haar mee dat dit mogelijk is.En we wensen haar 
sterkte en Gods nabijheid toe. 

 
 
 
 
Orde van dienst Kerst-zang-avond 24 
december 2023  

Op kerstavond kan genoten worden van de zang 

van gospelkoor Rejoice, onder leiding 

van Karin Snel. Er is ook veel samenzang van 
bekende kerstliederen. Zo kunt u het Kerstfeest 
zingend tegemoet gaan. De dienst is 
georganiseerd door de liturgiecommissie en staat 
onder leiding van Anke Poelstra. Moge de zang 
van de kerstliederen tot de hemel doordringen. 

Intochtslied: Rejoice: Feest van het Licht 
(Chanoeka, Kwanzaa en Kerstmis), samenzang 
NLB 477: 1 en 4 Komt allen tezamen – Welkom - 
Rejoice: Amen! Tell it on the mountain – Gebed - 
Samenzang NLB 486: 1 en 4 Midden in de 
winternacht - Lezing uit Jesaja 9: 1-6 - 
Samenzang NLB 483: 1, 2 en 3 Stille nacht - 
Lezing uit Lucas 2: 1-7 - Samenzang NLB 478: 1 
en 4 Komt verwondert u hier, mensen  
Lezing uit Lucas 2: 8-14 - Rejoice: Born in 
Betlehem, Heaven rejoices - Samenzang NLB 481: 
1 Hoor de eng’len zingen d’eer - Lezing uit Lucas 
2: 15-21 - Samenzang NLB 487: 1 en 2 Eer zij 
God in onze dagen - Korte gelezen meditatie - 
Rejoice: Never was a night – Gebed - Aandacht 
voor de collecte - Rejoice: Christmastime - 
Gesproken zegenbede - Slotzang (staande): Ere 
zij God 
 
 

Bericht van  
Gospelkoor 
Rejoice 
 
Na een aantal jaren 
van corona en geen 
kooravonden, nieuwe dirigent en toch weer geen 
dirigent zijn we heel blij om te kunnen vertellen 
dat Rejoice weer helemaal terug is!!! 
Met ons combo, Gerrit piano, Attie drum, Bert 
basgitaar en Arie de Korte als onze huidige 
dirigent. 
U/jij bent van harte welkom op woensdagavond, 
onze wekelijkse repetitie avond, in de 
Ontmoetingskerk. De eerste repetitie in het 
nieuwe jaar is op woensdag 17 januari aanvang 
20.00 uur. 

 

  
Eerste Kerstdag zijn de bloemen voor de heer 
en mevrouw De Gier als groet van de kerk. 
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Kerstpost 2023  

De afgelopen twee weken kon u via de kerk uw 
kerstkaarten laten versturen. Dat is een succes 
geworden. Er zijn 195 kaarten in een ruime regio 
zelf bezorgd, PostNL heeft er 152 voor zijn 
rekening genomen en naar het buitenland waren 
het er 13. 
De totale opbrengst voor de kerk zou zijn  
€ 197,25, maar er waren nogal wat mensen die 
hun bedrag afronden op een veelvoud van € 5,- 
zodat het eindbedrag € 252,45 is geworden. Dit 
bedrag is inmiddels overgemaakt naar de kerk. 
 
Al met al een heel mooi resultaat. Alle inleveraars 
hartelijk bedankt!! 
Volgend jaar krijgt deze actie zeker een vervolg. 
 
Goede Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 
2024 gewenst. 
 
Ron Welter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Orde van dienst 25 december 2023 1e 
Kerstdag  
 
De bekende ds. Rob Favier is onze gastpredikant 
op Eerste Kerstdag. Het thema van de dienst is: 
“De vrede van de goede keus”. De dienst wordt 
opgeluisterd door solozang van Meanne Voogt. 
We wensen elkaar een dienst toe die vrede 
brengt in ons hart. 
 
Welkom en mededelingen – Aansteken Kerstkaars 
- Aanvangslied NLB 473: 1 en 2 Er is een roos  
ontloken - Votum en groet - Meanne zingt: O 
kindeke klein en The first Noel - Gebed om 
vergeving - Woord van vergeving - Zingen NLB 
474: 1, 2, 5 en 6 Loof God gij christenen maak 
Hem groot - Gebed om de Heilige Geest - Lezing 
OT Jes 2:1-5 - Zingen NLB 482: 1 en 2 Er is uit ’s 
werelds duistere wolken - Lezing: Luc 2:1-14 en 
Luc 12: 51 - Zingen NLB 482: 3 Godlof, een kind 
is ons geboren - Meanne zingt: Once in Royal 
David’s City en It came upon a midnight clear - 
Preek – Zingen: De zomer tegemoet (Tekst: Rob 
Favier, op de wijs van NLB 904) - Gebeden + stil 
gebed + Onze Vader - Meanne zingt: Cantique de 
Noel (O holy night) - Aandacht voor de 
collectedoelen – Slotlied: Ere zij God – Zegen 
 
 
 
Uitleg bloemschikking 25 december 
Kerst 
 
De ster wijst ons de weg waar de pasgeborene is, 
samen met Maria en Jozef. 
In de guirlande komen gouden accenten en 
lichtjes om het feestelijke te onderstrepen. 
 
De vierpuntige ster verwijst naar alle windstreken,   
van overal komen we samen bij het koningskind. 
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Lieve mensen van de Ontmoetingskerk, 
 
We wisten dat onze zoon, Remco, ernstig ziek 
was. En toch..... 
 
Tot ons grote verdriet is hij overleden en 
maandag 18 december 2023 in Oostvoorne 
begraven. 
 
Het is zo moeilijk om te ervaren dat zijn vrouw, 
zoons van 11, 13 en 15 jaar, wij als ouders en zijn 
zussen Francijn en Mechteld hem moeten missen. 
Zijn kinderen zijn nog zo jong... 
 
Van vriendjes van Remco uit de tijd van de 
basisschool, ontvingen we hartverwarmende 
brieven. Daarnaast hebben we van veel mensen 
blijken van deelneming gekregen. Dat is mooi.  
 
Dank u wel, 
 
Familie Hesse 
 
 

 
Kerstboodschap 2023: Een stralend licht 
 
Geef niet toe aan de zuigkracht van de duisternis, 
spoort scriba ds. René de Reuver ons aan. ‘Laat je 
niet wijsmaken dat de wereld te gronde gaat. 
Lees niet alleen de krant maar ook de Bijbel. En 
laat je, net als de herders, inspireren door de 
belofte van het licht.’ 
 
Lees verder op de site van Petrus: 
 
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/
kerstboodschap-2023-een-stralend-licht/  
 
 
 
 
 

Pastoraal werker 

 
In deze vacaturetijd is Ester van Dijk 
sinds december onze pastoraal 
medewerker. 
 
Zij biedt het pastoraal team 
professionele ondersteuning voor 
ongeveer 8 uur per week. Zij zal er zijn 
voor begeleiding bij ziekte en sterven, 
voor rouwdiensten en voor (pastorale) 
gesprekken thuis of in het ziekenhuis. 
Maar ook voor het ‘zomaar’ 
van gedachten wisselen staat zij open 
en kan zij benaderd worden. 
 
Is er behoefte aan een gesprek? Dan 
kan contact met haar worden 
opgenomen. 
 
Zij is bereikbaar via de telefoon, 06 
18294723, of via de mail 
esterchristina100@gmail.com 

https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/kerstboodschap-2023-een-stralend-licht/
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           De redactie van de     

           Gemeentebrief wenst u  

           hele fijne kerstdagen  

 
 
 
 
 

Voedselbank  
 
Het product voor december is 
aardappelpuree. 
U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om 
geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 24 december 
zondagmorgen 
 
1ste kerk  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56  
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
                                                                          

2de diaconie 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie  
overmaken op rekeningnummer  

NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 

 
 
Collectedoelen 24 december, 
kerstnachtdienst 
 
1ste Kerk in Actie, kinderen in de knel  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie  
overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
2de kerk  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk op 
rekeningnummer  
NL63 RABO 0333 8006 56 
Of scan de QR code voor collecte 2 

 

Collectedoelen 25 december 
 
1ste plaatselijk jeugdwerk  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
plaatselijk jeugdwerk overmaken op 
rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
                                                                          
2de diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
diaconie overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 

 
 
De diaconie 


