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Meditatief 
 
De wekelijkse nieuwsbrief van Petrus (PKN) 
begint met een lied van de week. In de laatste 
nieuwsbrief, die van zaterdag jl., was dat lied 418 
uit het Liedboek. Het derde couplet daarvan luidt: 
 
Vrede, vrede laat  
Gij in onze handen,  
dat wij die als zaad  
dragen door de landen,  
zaaiend dag aan dag,  
zaaiend in den brede,  
totdat in uw vrede  
ons hart rusten mag. 
 
In dit lied klinkt een opdracht door. Een opdracht 
die ook te beluisteren valt in onderstaande 
woorden van Marinus van den Berg. Het navolgen 
waard, hoe moeilijk ook. Om zo iéts van Gods 
vrede te kunnen ervaren in een wereld waar de 
vrede zo vaak ver te zoeken is. 
 
BIDDEN DAT ER TOE DOET 
 
Elke dag is een dag om te bidden om vrede 
Vrede die meer is dan geen oorlog 
Meer dan de afwezigheid van terreur 
Meer dan het einde van dreiging 
 
Elke dag is een dag om te bidden om vrede 
Vrede die uit God is 
Die recht doet en rechtvaardigheid brengt 
Die haat en geweld doen omkeren 
 
Elke dag is een dag om te bidden om vrede 
Om zelf aan die vrede bij te dragen 
Elke dag is een dag om scherp te blijven 
Om te zien wat onder ons anders moet 
 
Bidden dat er toe doet, verwacht niet alles van 
God 
Bidden dat er toe doet, is niet vrijblijvend 
Het kan ons zelf veranderen in solidaire mensen 
Mensen door wie God onder ons komt 
 
Bertha Welter 
 

Wel en wee 

Mevrouw Hinke Kaptein - de Bruijn is afgelopen 
zondagmiddag opgenomen in het Groene Hart 
Ziekenhuis vanwege een ernstige buikgriep. 
Vrijdag 23 februari gaat zij voor revalidatie en om 
aan te sterken naar zorgpension De Molenhoeve. 
Het adres is Jan Blankenstraat 37, 2861 BZ 
Bergambacht. 
We wensen haar sterkte en alle goeds. 
 
Afgelopen donderdag is mevrouw Cobie 
Nieuwenhuizen geopereerd aan haar linker hand. 
Hierdoor zal zij enkele weken wat beperkter zijn 
in haar bezigheden. We wensen haar sterkte en 
een voorspoedig herstel. 
 
Mevrouw Klip knapt redelijk op. Ze kan veel meer 
zelf en op 6 maart mag ze naar huis. Daar is ze 
erg dankbaar voor. 
 
Op 24 februari zijn mevrouw M. Klip-Barmentloo 
en Elselien Klip beiden jarig. We wensen hun een 
goede verjaardag en veel sterkte in deze lastige 
situatie. 
 
Bloemschikken,  
 
De pottenbakker die niet opgeeft.  
 
Je zult maar profeet zijn. Het is een scherpe 
boodschap die Jeremia moet doorgeven aan 
Israël. Het lijkt een onschuldig beeld: een 
pottenbakker die op zijn draaischijf de mooiste 
potten vormt. Maar vergis je niet.  
Alle aandacht valt op de mislukkingen. De 
pottenbakker doet zijn best, maar de klei wil niet 
en de potten mislukken. De pottenbakker rest 
maar één ding: de potten stukbreken en opnieuw 
beginnen. 
 
De mensen in Jeruzalem voelen de profetische 
kritiek haarfijn aan. Ze worden boos, alsof zij een 
mislukte pot zijn, en zetten Jeremia gevangen. 
Hun boosheid zit hen zo in de weg dat ze 
nauwelijks oor hebben voor de pottenbakker die 
niet opgeeft. Hij gaat net zolang door totdat de 
pot mooi is, tot Gods eer. 
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Orde van dienst 25 februari 2024  
 
Op deze tweede zondag in de 40-dagentijd wordt 
de dienst geleid door ds. M.A. van der Sar uit 
Dordrecht. We zijn een stapje dichter bij Pasen. 
We wensen elkaar toe dat we beleven dat door 
deze dienst de hemel de aarde aanraakt.  
 
Welkom – Intochtslied: Psalm 25: 3 en 7 Denk 
aan ’t vaderlijk meedogen - Onze hulp en groet - 
We zingen ons gebed om ontferming: NLB 1008: 
1, 2 en 3 Rechter in het licht verheven - Gebed bij 
de opening van de Bijbel - Aandacht voor project 
kindernevendienst "Wat goed dat jij er bent!", 
zingen: projectlied Veertig dagen duurt de reis, 
presentatie thema, zingen: Wij gaan voor even uit 
elkaar , de kinderen gaan naar de nevendienst - 
Schriftlezing: Genesis 1: 1-5 – Zingen: NLB 513: 
1, 2, 3 en 4 God heeft het eerste woord - 
Schriftlezing: Marcus 9: 2-10 - Lied: Als wij tot u 
bidden, Vader (via beamer) – Verkondiging – NLB 
922 Wat vraagt de Heer nog meer van ons 
(via beamer) – Gebeden - Aandacht voor onze 
gaven – De kinderen komen terug uit de 
nevendienst - Zingen: NLB 315: 1 en 2 Heb dank, 
o God van alle leven - Zegen, gevolgd door 
gezongen Amen. 
 

 

 
 
 
 
 

                  

 
 
 
  Een lunch voor 80+ 
 
 

A.s. woensdag 28 februari vindt in de 
Ontmoetingsruimte de lunch plaats 

voor de 80+ gemeenteleden. 
Iedereen die hiervoor is uitgenodigd, 
is al om kwart vóór 12 welkom voor 

een welkomstdrankje (in plaats van om 12 uur). 
We hopen op een gezellig samenzijn! 

 
Jan Klerk, Lenie Landman, Inge de Ruiter, 

Nel van der Schans, Meanne Voogt en Bertha 
Welter 

 
 
SamenWijzer 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 39.5 over de periode 10 maart t/m 
21 april 2024 uiterlijk a.s. zondag 3 maart 2024 
bij de redactie in te leveren. 

 

Voedselbank  
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Pastoraal werker 

 
 
In deze vacaturetijd is Ester van Dijk sinds 
december onze pastoraal medewerker. 
 
Is er behoefte aan een gesprek? Dan kan 
contact met haar worden opgenomen. 
 
Zij is bereikbaar via de telefoon, 06- 
18294723, of via de mail 
esterchristina100@gmail.com 

De bloemen van zondag 25 

februari zijn voor mevr. Klip-Barmentloo 

voor haar verjaardag. 
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COLLECTEBONNEN 
  
Zoals iedereen waarschijnlijk wel weet, kunnen 
naast contant geld ook collectebonnen gebruikt 
worden voor de collecte. Het voordeel van deze 
bonnen is, dat er geen klein geld gespaard hoeft 
te worden en dat een gift met een collectebon 
fiscaal aftrekbaar kan zijn.  
Dit laatste geldt natuurlijk ook als u uw bijdrage 
geeft via de QR-code. 
  
Er zijn drie verschillende waardes van 
collectebonnen. 
Het oranje vel bevat 20 bonnen van € 1,25 en 
kost dus € 25,00. 
Het groene vel heeft 20 bonnen van € 0,75 en 
komt uit op € 15,00. 
Op het gele vel zitten 20 bonnen van € 0,50 voor 
€ 10,00. 
Zoals u ziet, zijn de collectebonnen van € 1,- 
vervallen. 
  
Hoe bestelt u de collectebonnen? 
U maakt het totaalbedrag over op rekening  
NL83 RABO 0333 8102 87 t.n.v. Gereformeerde 
Kerk met in de omschrijving welke bonnen u 
wenst. 
Met uitzondering van de vakantieperiodes worden 
de collectebonnen binnen tien dagen bij u 
bezorgd.  
  
Ron Welter 
administrateur 
 
 

Paasgroetactie 
 

Op zaterdag 23 maart zal, tijdens de actiedag  
van de jeugdclub, weer de paasgroetactie worden 

gehouden. Op de markt en bij de pont worden 
paaskaarten uitgedeeld met een mooie 

boodschap. Dit jaar doen we dat samen met de 
Kerk aan de Lek en Er is leven in het woord.  

We zoeken per gemeente 3 vrijwilligers die een 
deel van de dag op de markt zouden willen staan 

om deze kaarten uit te delen. 
 

We horen graag wie dit zouden willen doen. 
Aanmelden kan bij Rianne (0681141024 of 

rianne@rway.nl) 
 
 
 
 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in 
te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 25 februari 
 
1ste Missionair Werk (40 dagentijd) 
Kliederkerk is er voor iedereen 
In de Kliederkerk ontdekken kinderen, tieners, 
ouders, opa’s en oma’s de betekenis van 
bijbelverhalen voor hun eigen leven. Deze 
vrolijke, gastvrije en creatieve manier van kerk-
zijn brengt jong en oud, niet-gelovig en kerkelijk 
betrokken samen. 
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt 
lokale Kliederkerken met materiaal, trainingen 
en inspirerende bijeenkomsten, zodat mensen 
van alle leeftijden samen bijbelverhalen kunnen 
ontdekken, samen kunnen vieren en samen 
kunnen eten. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
o.v.v. Missionair Werk op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 

                                                                          
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. diaconie 
overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
De diaconie  
 
 


