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Meditatief 
Onderstaand stuk, vond ik bij mij in een lade, heb 
ik ooit gekregen en bewaard omdat ik het 
treffend vond, maar weet niet meer hoe ik er aan 
gekomen ben; maar ik vind het fijn en 
bemoedigend om het nu te delen. 
Palmzondag (ook wel Palmpasen genoemd) is de 
zondag voor Pasen en de eerste dag van de 
Goede Week ook wel stille of lijdensweek 
genoemd. Op Palmzondag gedenken en vieren wij 
christenen de blijde intocht van Jezus Christus in 
Jeruzalem voorafgaand aan zijn veroordeling, 
terechtstelling en verrijzenis.  
 
Jezus wordt door het volk als een koning onthaald 
in Jeruzalem. Hosanna, roepen de mensen. Hij is 
de langverwachte redder die het Joodse volk zal 
bevrijden en het rijk van God op aarde zal 
vestigen. Niet veel later zal datzelfde volk roepen: 
Kruisig hem! Het koninkrijk van God is anders dan 
de mensen zich dat voorstellen.  
In de vier evangeliën lees je dat Jezus op een 
ezel de stad Jeruzalem inreed en dat mensen hun 
mantels voor hem uitspreidden als een rode 
loper. Ze zwaaiden met palmtakken en 
bejubelden hem met de woorden: Hosanna! 
Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. 
 
1. Hosanna betekent zowel hoera als red 
ons. Waar we onmachtig zijn, gekwetst, beperkt, 
zondig, tekortschietend, daar kunnen we vanuit 
de diepte van ons hart roepen om Gods hulp. Dat 
is de plaats van redding, ons Jeruzalem. Daar 
mogen we Jezus Christus intocht laten houden. 
Blij en zonder angst. Want Hij is niet gekomen om 
te veroordelen, maar om te redden en te winnen 
voor een nieuwe vriendschap met God.   
2. Wat de mensen de ene dag bejubelen, 
verguizen ze morgen. Het is een goede 
herinnering om ons wat te onthechten van ons 
verlangen naar succes en goedkeuring van 
anderen. Zoek liever schatten in de hemel die niet 
vergaan, dan wat roem en eer die heel 
vergankelijk zijn. God is een vaster fundament 
dan menselijke zekerheden.  
3. Om een oprechte relatie met God te 
beleven, heb je geen macht nodig, geen succes 
en geen uiterlijk vertoon. Vriendschap met God is 
in eerste instantie onzichtbaar en onvoorstelbaar. 

Maar het onvoorstelbare is toch gebeurd. Christus 
heeft voor ons de weg naar God vrijgemaakt, 
door de dood heen. Een innig leven met God is 
mogelijk en kan alles veranderen. Zoals gist in het 
deeg.  
4. Er is veel dat gelouterd moet worden om 
tot die innige vriendschap met God te komen. 
Veel zal verdwijnen en vergaan. We mogen 
sterven aan onze illusies en egobehoeften. Er is 
een groter wonder om naar uit te kijken. Het 
wonder dat God zich klein maakt om dicht bij ons 
te zijn.  
5. De enige overwinning in het spirituele 
leven is de overgave en het offer. Zoals Jezus 
mogen we ons hele leven uit handen geven. Om 
daarna alles te verwachten van God. We betalen 
een kleine prijs, voor een onnoemelijk cadeau. 
Wat we geven is niet veel, ook al is het alles wat 
we hebben. Wat we krijgen, is niet te overzien. 
Gods genade is werkelijk oneindig.  
 
JUICH, HOSANNA (SELA) 
Juich, hosanna! 
Roep het uit van vreugde, 
Jeruzalem je koning komt. 
Verhef dan je poorten, 
laat zegevierend ingaan 
Yeshua, Messias, prijs Davids grote zoon. 
 
Nederig rijdend op een veulen, 
Gods vrederijk kondigt Hij aan; 
niet door geweld, maar door zijn lijden. 
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. 
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan. 
  
Snij palmtakken af en leg vol eerbied 
je jas als een loper op het pad. 
Blinden gaan zien, verlamden lopen. 
De kinderen zingen het op straat. 
De kinderen zingen het op straat. 
De kinderen zingen het op straat. 
 
Wij zullen Hem zien die ons heeft liefgehad, 
als Hij verschijnt in licht en majesteit. 
Hij komt, hosanna, als rechter op de wolken. 
Jeruzalem, je koning komt! 
Gezegend die komt in de naam van de Heer. 
 
Marie-José de Gier 
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Wel en wee 

De heren K. Sluijter en J.A. van de Vrie hopen op 
zondag 24 maart hun verjaardag te vieren. Alvast 
hartelijk gefeliciteerd voor beiden, een mooie dag 
en een goed jaar toegewenst. 
De heer H. Schep hoopt op maandag 25 maart 
jarig te zijn. Ook hem wensen we een fijne dag 
toe, een goed jaar en natuurlijk hartelijke 
felicitaties. 
De heer L. van den Dool hoopt op dinsdag 26 
maart zijn verjaardag te vieren. 
Een fijne dag gewenst, een goed nieuw 
levensjaar en van harte gefeliciteerd.  
 
De heer Michiel van Hulsteijn is afgelopen 
zondagnacht gevallen en heeft helaas een 
gebroken schouder/bovenarm en drie gebroken 
ribben. Een grote tegenslag weer. Een operatie is 
op dit moment niet mogelijk. Wellicht zal deze 
later alsnog plaatsvinden.  
De afgesproken operatie van de arm/schouder 
van zijn vrouw El van Hulsteijn is door deze 
situatie uitgesteld naar 4 april a.s.  
Wij leven van harte mee met beiden en wensen 
hen veel kracht van Boven toe. Michiel en El zijn 
thuis. Een kaartje kan dus naar hun huisadres 
worden gestuurd of gebracht. 
 
Op 13 maart zijn Femke en Frankie Meijerink 
trotse ouders geworden van een dochter, haar 
naam is Fien Jackie Meijerink. We wensen het 
gezin alle goeds toe. 
 
Het behandeltraject van de heer Theo de Jong is 
afgerond, de tumor is helemaal weg. Theo en 
Ellen zijn blij dat ze nu weer naar de toekomst 
kunnen kijken. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Bloemschikken,  
 
Lezen Jeremia 4:19-5:1 
‘... kijk om je heen (...) of er iemand is die 
rechtvaardig handelt, die naar eerlijkheid streeft.’ 
(Jeremia 5:1) 
 
Een rechtvaardige 
Vandaag begint de Goede of Stille Week. We 
lezen het verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem. 
Hoe feestelijk dit ook lijkt, Lucas vertelt dat Jezus 
huilt als Hij de stad binnenrijdt. Hij ziet namelijk 
al voor zich wat het gevolg zal zijn van het onheil 
dat de stad over zichzelf heeft afgeroepen. 
 
Ook Jeremia kent deze tranen. Het volk is terug 
bij af. De aarde is woest en doods geworden, net 
als in den beginne. Is er nog enige hoop voor 
Vrouwe Sion, voor volk en vaderland? Jeremia is 
onthutst en bang. Is er nog een rechtvaardige te 
vinden? 
Deze week lezen we het verhaal van Jezus’ lijden 
en sterven. De rechtvaardige die het oordeel 
draagt. 
  
Kernwoorden: feest, hosanna, intocht, 
vooruitkijken naar de Goede Week 
 
Tussen de stenen in de pot wordt een kruis 
geplaatst.  
Eraan worden slingers met gedroogde vruchten 
en noten bevestigd, die staan voor de dertig 
zilverlingen (abrikozen) die het verraad 
symboliseren. 
Ook 12 noten die de 12 apostelen symboliseren. 
De buxus symboliseert Palmpasen. 
 
 

 
 
 
 

 
Voedselbank  
 
Het product voor maart is blikjes vis. 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

De bloemen van zondag  

24 maart zijn voor mevr. Siebenga-Blok  

voor haar verjaardag. 
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Orde van dienst 24 maart 2024  
 
Op deze zesde zondag van de 40-dagentijd vieren 
we Palmpasen. Ds. F.L. Renes uit Rotterdam leidt 
de dienst. Voor de Stille Week begint, komen we 
al even in een feeststemming. De kinderen maken 
in de kindernevendienst palmpaasstokken. We 
worden ook voorbereid op het Heilig Avondmaal 
van Witte Donderdag. We wensen elkaar een 
hoopvolle dienst, waarin het licht van Pasen al 
doorbreekt.  
 
Welkom – Aanvangslied: NLB 221: 1, 2 en 3 Zo 
vriendelijk en veilig als het licht -  
Moment van stilte - Votum & Groet - Gebed om 
ontferming - Zingen: ELB 115: 1, 2, 5 en 6 Geeft 
ere de Here - Gebed bij de opening van de Schrift 
– Project kindernevendienst; projectlied; 
presentatie verhaal Palmpasen; zingen: We gaan 
voor even uit elkaar; de kinderen gaan naar de 
nevendienst - 1e Schriftlezing: Zacharia 9: 9 -10 - 
Zingen: Psalm 118: 1 en 9 Laat ieder ’s Heren 
goedheid prijzen - 2e Schriftlezing: Matteüs 21: 
1-11 - Zingen: NLB 438: 1 en 2 God lof! Nu is 
gekomen - Preek - Kort moment van stilte – 
Orgelspel - Zingen: Lied 556: 1 t/m 5 Alles wat 
over ons geschreven is – Gebeden – De kinderen 
komen terug met palmpaasstokken - Slotlied: NLB 
550: 1 en 3 Verheug u, gij dochter van Sion. 
Wegzending en zegen. 
 

 
 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in 
te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 24 maart 
 
1ste Protestantse kerk Missionair Werk 
(40-dagentijd) 
Het paasverhaal voor heel Nederland 
De Protestantse Kerk werkt samen met The 
Passion om het paasverhaal aan miljoenen 
Nederlanders te vertellen. Een missionaire kans! 
Rond deze jaarlijkse uitzending ontwikkelt de 
Protestantse Kerk extra initiatieven om naar 
buiten gericht kerk te zijn. 
Een voorbeeld hiervan is een Passionpakket, in 
samenwerking met Alpha Nederland, waarmee 
kerken met buurtbewoners een avond kunnen 
organiseren en over de betekenis van Pasen 
door kunnen praten. Ook breder wordt er extra 
verdieping aangeboden met een magazine en 
online. 
Van harte aanbevolen. Uw bijdrage voor dit doel 
kunt u overmaken o.v.v. Missionair werk op 
rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR-code voor collecte 1 

                                                                          
 
2de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR-code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
De diaconie  
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Bezinningswandeling en Jachtseizoen 

 
Op zondag 24 maart organiseert V&T de jaarlijkse bezinningswandeling in de stille tijd voor Pasen. Dick 
Eikelenboom heeft weer een mooie wandeling uitgezet. Na de dienst drinken we koffie met de 
gemeente en daarna is iedereen van harte welkom om mee te gaan. Met een aantal vragen gaan we 
ruim 5 km wandelen met elkaar om tot rust te komen en van de natuur te genieten.  
Voor de kinderen is er tegelijkertijd een andere activiteit. Op veler verzoek willen we jachtseizoen gaan 
spelen, dit gieten we in het paasthema. De deelnemers worden verdeeld over 2 groepen (of meer als er 
veel aanmeldingen zijn), de discipelen en de soldaten. Iedere groep heeft een spelleider. De spelleiders 
nemen een telefoon mee en gaan met hun groep op pad door de wijk. De discipelen moeten proberen 
uit handen te blijven van de soldaten die hen gevangen proberen te nemen. Regelmatig moeten de 
discipelen hun locatie delen zodat de soldaten weten waar ze ongeveer moeten zoeken. 
We hopen op een leuke opkomst. Neem ook gezellig vrienden en vriendinnen van buiten de kerk mee. 

Iedereen is welkom.  
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Een korte aankondiging van de diensten in 
de week voor Pasen 
 
Witte Donderdag, 28 maart om 19.30 uur – 
Viering van het Heilig Avondmaal. Onze 
voorganger is mevr. ds. A. van Alphen-Keijzer, 
met muzikale invulling van organist Peter 
Reijnoudt en fluitiste Ilona Damen. 
 
Goede Vrijdag, 29 maart om 19.30 uur - Met zang 
van Annemarie Kraan en Meanne Voogt, de 
organist is Harry Heystek. De voorganger is mevr. 
drs. M. Pieterse. 
 
Op de avond van Stille Zaterdag, 30 maart om 
19.30 uur, gaan we door het donker naar het 
licht. De voorganger van deze avond is mevr. drs. 
M. Pieterse; de organist is Peter Reijnoudt. 
 
In de ochtend op Eerste Paasdag, 31 maart om 
10.00 uur, vieren we de opstanding van Christus. 
Voorganger is mevr. drs. Pieterse en muzikale 
medewerking wordt verleend door gospelkoor 
Elim uit Bergambacht en organist Elise Kreuk. 
 
Wees welkom tijdens (de week voor) Pasen! 
 

 
 
 
Orde van dienst 28 maart 2024  
Witte Donderdag  
Voorganger is mevr. ds. A. van Alphen-Keijzer. 
Tijdens deze eerste dienst in de Stille Week wordt 
het Heilig Avondmaal bediend. Muzikale 
medewerking is er van Peter Reijnoudt (orgel) en 
Ilona Damen (fluit). Aanvangslied: Lied 556 vers 1 
en 2 Alles wat over ons geschreven is -Stil gebed, 
bemoediging en groet - Zingen: Lied 556 vers 3, 4 
en 5 Jezus, de haard van uw aanwezigheid - 
Gebed voor de Witte donderdag - 
 

 
 
 
Muziekstuk: ‘t is Middernacht - Schriftlezing: Joh. 
6 vers 1-15 en Joh. 6 vers 25-27a en vers 30 en 
35 - Zingen: Lied 653 vers 1 en 2 U kennen, uit 
en tot U leven - Overdenking met afbeeldingen - 
Muziekstuk: Nu valt de nacht - Dienst van de Tafel 
- Voorbeden en stil gebed – Collecte - Zingen: 
Lied 381 vers 1, 2, 3 en 4 Genadig Heer, die al 
mijn zwakheid weet – Nodiging - Tafelgebed - 
Zingen: Ambrosiaanse lofzang ELB 341 Heer God 
U loven wij - Vervolg tafelgebed - Zingen: Lied 
voor de Avondmaalsviering op Witte Donderdag 
(melodie Psalm 134) De Heer viert met de 
Paasmaaltijd - Onze Vader - We delen brood en 
wijn – Dankzegging - Afsluitende woorden - We 
staan op van tafel en verlaten de kerk. 
 

Collectedoelen 28 maart 
 
1ste Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Kerk overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56 
Of scan de QR-code voor collecte 1 

 
 

2de Werelddiaconaat (HA) 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Werelddiaconaat overmaken op 
rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37 
Of scan de QR-code voor collecte 2 

 
 

3de Diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Diaconie overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37 
Of scan de QR-code voor collecte 3 

 
De diaconie 


