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Meditatief 
 
In mijn zoektocht naar een gedicht rondom Pasen 
vond ik onderstaand gedicht van Leo Heuvelman. 
Ik vond het een mooie verwoording van de weg, 
door de veertig dagen tijd, naar Pasen. En hij 
heeft dit op een bijzondere manier op papier 
gezet. En ja, ook ik heb de zinnen zitten tellen.  
Meanne Voogt  
 
Veertig dagen – Veertig zinnen  
Veertig dagen de kruisweg door  
in Jezus spoor. 
Veertig dagen naar Hem kijken  
elke dag meer op Hem lijken.  
Veertig dagen vergeving vragen  
Zijn kruis dragen  
dagelijks schuld belijden  
met de zonden strijden.  
Veertig dagen mee  
naar Gethsemane  
bespot, geslagen, veracht  
in de donkere nacht  
vallen en weer opstaan  
struikelend, verlangend meegaan.  
Veertig dagen verwondering  
stilte in bezinning.  
Veertig dagen bidden  
om Jezus in ons midden.  
Veertig dagen geloof opwekken  
meer van Jezus ontdekken.  
Veertig dagen waken  
een geloofreis maken.  
Veertig dagen dichter bij Hem  
volg Zijn stem.  
Veertig dagen met Jezus alleen  
om het kruis heen  
in aanbidding  
we horen Zijn smeking.  
Mijn God, Mijn God  
waarom verlaat U Mij  
wat een liefde, wat een trouw.  
Mijn kind, het is voor jou  
dat Hij gestorven is.  
Hij koos de duisternis  
voor het licht  
geeft ons Hemels uitzicht.  
Veertig dagen kwetsbaar  
eeuwig dankbaar. 

De Paaskaars  

Iedere kerkdienst brandt de 
Paaskaars voor in de kerkzaal 
als teken van de 
aanwezigheid van de Levende 
Heer.  

Tijdens de dienst op Goede 
Vrijdag wordt de Paaskaars 
van 2023 gedoofd en door de 
dienstdoende diaken de 
kerkzaal uitgedragen: Jezus is 
gestorven.  

Op Stille Zaterdag, tijdens de 
Paaswake, gaan we op weg 
naar het wonder van de 
nieuwe morgen. De nieuwe 
Paaskaars wordt 
binnengebracht: het Licht van 
Christus. In die dienst geven 
we het licht vanuit die 
Paaskaars aan elkaar door.  

1e Paasdag brandt de nieuwe 
Paaskaars als het teken van 
de Opgestane Heer.  

Op de nieuwe Paaskaars van 2024 is de 
levensboom te zien. In het Bijbelboek Spreuken 
wordt de boom in verband gebracht met wijsheid. 
In de Openbaring van Johannes wordt de heilige 
stad Jeruzalem beschreven die vanuit de hemel 
neerdaalt. In het midden van de stad staat de 
levensboom.  

Boven en onder het ontwerp staan de Alpha en 
de Omega: Christus staat aan het begin en aan 
het einde van ons leven.                                  
Hij is erbij, de Levende Heer.  

Namens de liturgiecommissie, Bertha Welter 
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Orde van dienst van Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Pasen 2024. In deze diensten 
is drs. Marianne Pieterse uit Nieuwerkerk 
a/d IJssel onze voorganger. We wensen 
elkaar goede diensten toe.  

Goede Vrijdag, 29 maart, aanvang 19.30 uur  

Medewerkenden zijn:  
Zangers: Annemarie Kraan en Meanne Voogt  
Organist: Harry Heystek  
Lector: Anke Poelstra. Tijdens deze dienst worden 
schilderingen van de Kruiswegstaties getoond.  

Uitleg bij de symbolische bloemschikking – stilte – 
Zingen: NLB 547 Met de boom des levens – Tekst 
door lector – Zingen: NLB 22:1 (de psalm die 
Jezus bad) Mijn God, mijn God, waarom verlaat 
Gij mij? – Tekst door lector - Het passieverhaal 
naar Johannes - Johannes 18: 1-14 - De 
arrestatie – Zingen: NLB 560 Hij ging de weg zo 
eenzaam couplet 1 en 2 zangers, couplet 3 door 
allen - Johannes 18: 15-27 - In de steek gelaten - 
Tekst door Lector – Zingen: Blijf mij bij (Taizélied, 
4x) - Johannes 18:28 - 19:3 - Pilatus - Zingen: 
NLB 558 Jezus, om uw lijden groot, couplet 1 t/m 
3, 8 en 9 zangers, overige coupletten: allen - 
Johannes 19:4- 16 - Weg met Hem! – Zingen: 
NLB 583 Maria keek toe, men hing Jezus zo hoog, 
couplet 1 t/m 3 zangers, couplet 4 allen - 
Johannes 19:17-30 - …en gaf de geest - De 
Paaskaars wordt gedoofd en weggedragen, 
orgelspel: koraal Wenn ich einmal soll scheiden 
(uit: Matthäus Passion) - Inleiding tot de stilte - 
We zijn stil – Gebeden - Stil gebed – afsluiting 
gebeden - Johannes 19:38-42 - In stilte verlaten 
we de kerk  

Stille Zaterdag, 30 maart, aanvang 19.30 uur 
Paaswake  

Muzikale medewerking: Organist: Peter Reijnoudt  

Uitleg bij de symbolische bloemschikking.- 
Binnenkomst van voorganger en ouderling van 
dienst -  

Stilte – Door de nacht: bij het graf, pelgrimage – 
Zingen: NLB 801: 1 en 3 Door de nacht van strijd 
en zorgen - De schepping van het licht: lezing 
Genesis 1: 1-15; Pelgrimage, de weg van het licht 
- De nieuwe Paaskaars wordt binnengebracht; de 
organist speelt: NLB 598 Als alles duister is –  

 

Zingen: NLB 601 Licht dat ons aanstoot in de 
morgen - Gebed bij het licht – Pelgrimage, door 
het water gaan - Pelgrimage, de weg van Jacob: 
lezing Genesis 32:23-31 - Pelgrimage, de weg van 
bevrijding – Zingen: NLB 350: 1, 3, 5 en 7 Het 
water van de grote vloed - Pelgrimage, door het 
water - Water wordt in de doopvont gegoten - 
Gebed bij het water - Pelgrimage - sterven en 
opstaan: lezing Romeinen 6:3-11,13 – Zingen: 
NLB 353:1, 2, 3 en 4 Nu heeft het oude leven 
afgedaan - Geloofsbelijdenis – Pelgrimage, nieuw 
begin – Zingen: NLB 834 Vernieuw Gij mij, o 
eeuwig licht - Gebed in de nacht - DE 
OPSTANDING – Lezing Paasevangelie Mattheus 
28:1-6a - Paasgroet - We geven het licht, teken 
van het Licht van Christus, aan elkaar door – 
Zingen: NLB 634 U zij de Glorie - Wegzending  

Paaszondag, 31 maart, aanvang 10.00 uur  

Muzikale medewerking:    
Organist: Elise Kreuk-de Heer  
Koor: gospelkoor Elim uit Bergambacht  

Voorafgaand aan de dienst zingt Elim: Shout 
hosanna en Trading my sorrows - Gemeente 
zingt: NLB 637 O vlam van Pasen, steek ons aan - 
Welkom en mededelingen ouderling van dienst, 
aandacht voor de bloemschikking - Dienst van 
intrede – Paasgroet – Drempelgebed – Zingen: 
NLB 659 Kondigt het jubelend aan - Dienst van de 
Schrift - Gebed om de nabijheid van de Heilige 
Geest – Project 40-dagentijd kindernevendienst, 
projectlied, presentatie thema Pasen, zingen: Wij 
gaan voor even uit elkaar, kinderen gaan naar de 
nevendienst - Lezing Jesaja 25:6-9 – Elim zingt: 
De goedheid van God - Paasevangelie volgens 
Johannes: Joh. 20:1-18 - Elim zingt: Mijn 
verlosser – Overdenking – Meditatief orgelspel - 
Elim zingt: Your name - Dienst van het antwoord 
- Dankgebed en Voorbeden - Aandacht voor de 
collecten - Kinderen komen terug van de 
nevendienst en vertellen waar ze mee bezig zijn 
geweest - Elim zingt: Total praise - Zending en 
zegen -  

Slotlied NLB 632: 1,2 en 3 Dit is de dag die de 
Heer heeft gemaakt en gegeven– Zegen - Lied 
634 U zij de glorie 
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Bloemschikken,  
 
Witte Donderdag: 
 
Lezen Johannes 13:1-15 
Hierop zei Jezus: ‘(...) Jullie zijn dus rein - maar 
niet allemaal.’ (Johannes 13:11) 
 
Je mag zijn als Ik 
In deze tekst is veel symbolische taal verwerkt. 
Jezus gebruikt het voeten wassen om de 
discipelen iets te leren en het is een oproep om te 
handelen. Hij inspireert degenen die het zien. Hij 
is het die zijn leven opoffert om ‘het vuil’ van de 
leerlingen (de wereld) op zich te  
nemen, en Hij schenkt de schoonheid van  
het eeuwige leven. Daarmee roept Hij de  
leerlingen op om een dienaar voor  
elkaar te zijn en zijn voorbeeld te volgen. 

In de bol staan witte klokjes, de oproep 
om een dienaar te zijn. 
De witte doek verwijst naar de voetwassing.  
 
Goede Vrijdag: 
 
Lezen: Klaagliederen 3: 1-9 
Tekst: Ook al schreeuw en huil ik uit alle macht,  
Hij wil niet naar mijn gebeden luisteren!  
(Klaagliederen 3:8) 
 
Duister is het en zwart. Er is geen licht meer 
zichtbaar. Deze tekst sluit aan bij hoe we de 
Veertigdagentijd begonnen, bij de tekst van 
Aswoensdag. Op deze woensdag startte de 
periode van bezinning: ‘wie zijn wij, wat doen 
wij?’ Deze lezing gaat over het zien  
van diepe ellende, duisternis. Vragen die we 
stelden of reflecties die we hebben gevonden 
hebben geen antwoord of vervolg gekregen. Het 
maakt wanhopig.  
Is er nog hoop op deze dag waarop alles zwart is  
geworden; een letterlijke duisternis over het hele 
land (Lucas 23)? Een van God verlaten dag. 

Een houten kruis is schuin op de bol geplaatst.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Stille Zaterdag: 
 
Lezen Klaagliederen 3:24-31 
Goed is het geduldig te hopen op de HEER die 
redding brengt (Klaagliederen 3:26). 
 
Vertrouwen op God 
 
In deze teksten gaat het over wachten en 
vertrouwen. Alles op zijn tijd, niet per se op mijn 
of op jouw tijd (zie ook de lezingen van Biddag). 
In onze huidige samenleving is het bijna 
ondenkbaar dat we moeten wachten, de mens 
domineert alles. Omgaan met ons ongeduld is 
moeilijk, behoeften worden zo snel mogelijk 
vervuld. Deze dag leert ons rust te hebben en te 
vertrouwen op het mooie dat komen gaat, de 
opstanding van het licht, de nieuwe morgen. 
 
Ranken van klimop zijn als teken van trouw 
toegevoegd. 
 
Pasen: 
 
Lezen: Johannes 20:1-18 
‘Vroeg op de eerste dag van de week, toen het 
nog donker was …’  
(Johannes 20:1) 
 
Een nieuw begin  
Johannes opent zijn evangelie met ‘In het begin 
was het Woord …’ Het is een variatie op het 
eerste bijbelvers. Ook in zijn bericht over de 
opstanding begint hij bij het begin:  
‘Vroeg op de eerste dag van de week …’  
Een nieuwe week breekt aan. Het leven gaat 
open. Het open graf is er de stille getuige van. 
Voor de leerlingen van Jezus gaat dit veel te snel. 
Zij leven nog in het donker en kunnen het nieuwe 
leven van Pasen, de opstanding van Jezus, leven 
door de dood, nauwelijks geloven. Wie kan dit 
wel? Duisternis is hardnekkig!  
Pasen verkondigt dat Gods licht sterker is dan de  
duisternis. Jezus noemt Maria bij haar naam en zij 
wordt de eerste stralende getuige van de 
Opgestane.  

Vanaf de bol stroomt het nieuwe leven. 
Voorjaarsbloemen en bloeiende ranken 
vormen samen een levensader. 
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Actie Kerkbalans 2024 - Geef vandaag voor 
de kerk van morgen  

Tot nu toe is er voor 2024 iets meer dan € 55.000 
toegezegd, waarvoor onze hartelijke dank.  

Dit is 8% meer dan begroot en dit positieve 
verschil wordt veroorzaakt door de stijging van de 
gemiddelde bijdrage in vergelijking met vorig 
jaar.  

Nog niet iedereen heeft gereageerd en degenen 
die dit nog moeten doen, attenderen wij graag op 
bovenstaand thema.  

Sicco Kooistra, secretaris CVK 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank  
 
Het product voor april is pakjes/potjes 
pastasaus. 
 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

Klusochtend Ontmoetingskerk 20 
april 2024  

U heeft er vast en zeker weer naar 
uitgekeken: de klusochtend van onze 
kerk. We kunnen u geruststellen want ook 
dit jaar willen we wat bijzondere klussen 
aanpakken die we niet op het bordje van 
de vaste schoonmaakploeg (hartelijk dank 
allen) willen leggen.  

Op zaterdag 20 april 2024 tussen 09.00 – 
13.00 uur bent u van harte welkom uw 
bijdrage te leveren aan de volgende 
schoonmaakwerkzaamheden onder het 
motto ‘Vele handen maken licht 
(schoonmaak)werk’.  

· reinigen van de zonnepanelen  
· legen van de dakgoten  
· schoonvegen van de daken  
· reparatie regenpijp achterkant (voor  
  materiaal wordt gezorgd)  
· ramen zemen  

Eigen materiaal is natuurlijk niet verplicht, 
maar wel wenselijk bij een enorme 
toeloop en zeker ook aanbevolen als u 
vooral een volmaakte schoonmaak-twee-
eenheid bent met uw eigen spullen.  

Deze dag helaas geen ‘Koffie XL’, maar 
natuurlijk wel een kopje koffie/thee met 
iets lekkers. Graag tot zaterdag 20 april. 
U kunt zich opgeven bij Eric Huizer, graag 
via WhatsApp 06-53388102.  

Sicco Kooistra, secretaris CvK  

De bloemen van zondag 31 
maart zijn voor de heer L. van den Dool voor 
zijn verjaardag.  
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   Wel en Wee  
 

- De heer K. van Rijswijk hoopt op 
woensdag 3 april zijn verjaardag te 
vieren. Alvast hartelijk gefeliciteerd en 
een mooie dag toegewenst.  

 
- Mevrouw Greet Klip is afgelopen 

dinsdagavond onverwacht opgenomen 
in het ziekenhuis vanwege een 
liesbreuk. Zij is woensdag aan het 
einde van de middag geopereerd. 
Donderdag is ze weer thuisgekomen.  
Zo vlak na haar knieoperatie was dit 
natuurlijk heel vervelend.                 
We hopen dat ze hier snel van herstelt 
en wensen haar sterkte met de 
verdere revalidatie!  

 
 
            
 

 
 
 
 
   
 
 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij 
voorbaat bedankt.  

Collectedoelen 31 maart.  

1ste Kerk in Actie Werelddiaconaat (Colombia 
Pasen).  

Kansarme jongeren opleiden voor horeca  

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen 
naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek 
zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe 
ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, 
onder andere in een rijdende kookschool. De jongeren 
komen uit de armste lagen van de bevolking aan de 
noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten 
zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 
80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of 
foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale 
voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch 
koken. Jongeren die een eigen bedrijf willen starten 
krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de 
horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze 
deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 
maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.  

Met uw gift steunt u het programma Werelddiaconaat van 
Kerk in Actie en helpt u kansarme jongeren in Colombia op 
weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. 
Van harte aanbevolen.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Werelddiaconaat op 
rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 overmaken. 

Of scan de QR code voor collecte 1 

                                                                          
 
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op 
rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 
Of scan de QR code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
De diaconie  
 


