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Meditatief 
 
‘U zij de glorie, opgestane Heer’, hét Paaslied bij 
uitstek. 
We zongen het op 1e Paasdag. We hebben het 
ook gezongen tijdens de Paaswake, op de Stille 
Zaterdag. Toen met een brandende kaars in de 
hand, licht dat we vanuit de nieuwe Paaskaars 
aan elkaar doorgegeven hadden. ‘Licht moge 
stralen in de duisternis, nieuwe vrede dalen waar 
geen hoop meer is.’ Net als de voorgaande jaren 
vond ik dat ook nu ontroerend mooi. 
In de wereld is veel duisternis, en op veel plekken 
lijkt de hoop vervlogen te zijn. En toch … 
In 2020 kregen we als gemeenteleden een boekje 
uitgereikt met als titel ‘Op weg naar Pasen’. Dit 
boekje werd afgesloten met de tekst van het lied 
‘U zij de glorie’ met daarboven de volgende 
woorden: 
 
Lof op de Paasmorgen! 
 
Midden in de dood aan alle kanten 
vieren we de belofte van een levende Heer. 
 
Midden in twijfel en wanhoop 
vieren we de belofte van geloof en hoop. 
 
Midden in ruzie en dood 
vieren we de belofte van liefde en leven. 
 
Midden in zonde en verval 
vieren we de belofte van verlossing en 
vernieuwing. 
 
Midden in ademnood en ziekte 
vieren wij ruimte en bevrijding. 
 
Midden in onrust en angst 
vieren we vertrouwen en moed. 
 
Midden in de dood aan alle kanten 
vieren we de belofte van een levende Heer. 
 
Dat de belofte van de levende Heer de boventoon 
mag voeren. 
 
Bertha Welter 

Wel en wee 

In een eerdere gemeentebrief heeft u kunnen 
lezen van de pech die Michiel van Hulsteijn heeft 
getroffen (een gebroken schouder na een 
valpartij). Pech blijft de fam. Van Hulsteijn 
achtervolgen, want enkele dagen geleden is El 
van Hulsteijn gevallen; zij heeft nu gips om haar 
linker onderarm (scheurtje in het bot), terwijl zij 
veel last heeft van haar rechter schouder, waar 
een operatie voor nodig is, maar die uitgesteld 
moest worden. 
We leven uiteraard erg mee met deze 
‘pechvogels’! 
 
Op 9 april is meneer Ouwehand jarig. We wensen 
hem en zijn familie een fijne dag en een mooi 
nieuw levensjaar. 
 

Bericht van de potgrondactie 
 
Op zaterdag 30 maart heeft een grote groep 
vrijwilligers de potgrond bezorgd in Krimpen aan 
de Lek en omgeving. Er was ruim besteld 
waardoor er het mooie bedrag van € 1690,00 is 
opgehaald. We willen de vrijwilligers en ieder die 
aan deze actie heeft meegedaan, heel hartelijk 
bedanken! 
 
Beste broeders en zusters! 
 
Namens de gemeente in Beregovo wil ik jullie 
heel hartelijk bedanken voor jullie enorme inzet! 
Er is zo’n geweldig mooi bedrag opgehaald! Het 
doet zo goed om te weten dat broeders en 
zusters in Nederland met ons meeleven, 
meedragen! Het werk onder armen en 
vluchtelingen gaat door en kan ook weer 
doorgaan dankzij jullie financiële steun!! 
Daarnaast is er vooral gebed nodig, geestelijke 
steun, omdat het ook een geestelijke strijd is. 
Daarom vraag ik jullie: ‘broeders bid voor ons’ - 2 
Thessalonicenzen 3:1. 
 
Hartelijke groet, 
 
Anja Ivantsu-Graveland 
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Orde van dienst zondag 7 april 2024  
 
Op deze eerste zondag na Pasen wordt de dienst 
geleid door ds. H.J. van Maanen uit Lopik. We 
wensen elkaar een goede dienst toe, waarin het 
Paasfeest nog naklinkt. 
 
 
Orgelspel – Welkom - Zingen: NLB 280: 1, 2 en 7 
De vreugde voert ons naar dit huis – Stil gebed, 
bemoediging, groet – Zingen: Psalm 136: 1, 7, 11 
en 13 Loof de Heer, want Hij is goed – Gebed van 
verootmoediging - Leefregel: Deuteronomium 5: 
6-21 – Lied NLB 1001 De wijze woorden en het 
groot vertoon (via beamer) – Gebed opening van 
het Woord - Kinderen naar nevendienst - 
Schriftlezing: Matteus 28: 1-10 - Zingen: NLB 
315: 1 en 5 Heb dank, o God van alle leven - 
Verkondiging: ‘Wees niet bang’ - Zingen: NLB 
903: 1 en 6 Zou ik niet van harte zingen – 
Gebeden, afgesloten met gezamenlijk ‘Onze 
Vader’ - Kinderen komen terug van de 
nevendienst – Lied NLB 939: Op U alleen, mijn 
licht, mijn kracht (via beamer) – Zegen, met 
gezongen ‘Amen’ - Collecten 

 
 
 
 

SamenWijzer 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor 
SamenWijzer 39.6 over de periode 21 april t/m 2 
juni 2024 uiterlijk zondag 14 april 2024 bij de 
redactie in te leveren.” 
 
 
 
 

 
 
 
 

Voedselbank  
 
Het product voor maart is blikjes vis. 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

De bloemen van zondag 

7 april zijn voor mevr. J. Eikelenboom als 

bedankje voor het ontwerpen van de 

nieuwe Ontmoetingskerk-kaarten. 

Klusochtend  Ontmoetingskerk  
20 april 2024 

 
U heeft er vast en zeker weer naar 
uitgekeken: de klusochtend van onze kerk.  
We kunnen u geruststellen want ook dit 
jaar willen we wat bijzondere klussen 
aanpakken die we niet op het bordje van 
de vaste schoonmaakploeg (hartelijk dank 
allen) willen leggen. 
 
Op zaterdag 20 april 2024 tussen 09.00 – 
13.00 uur bent u van harte welkom uw 
bijdrage te leveren aan de volgende 
schoonmaakwerkzaamheden onder het 
motto ‘Vele handen maken licht 
(schoonmaak)werk’. 
 
• reinigen van de zonnepanelen 
• legen van de dakgoten 
• schoonvegen van de daken 
• reparatie regenpijp achterkant  

(voor materiaal wordt gezorgd) 
• ramen zemen  
 
Eigen materiaal is natuurlijk niet verplicht, 
maar wel wenselijk bij een enorme toeloop 
en zeker ook aanbevolen als u vooral een 
volmaakte schoonmaak-twee-eenheid bent 
met uw eigen spullen.  
 
Deze dag helaas geen ‘Koffie XL’, maar 
natuurlijk wel een kopje koffie/thee met 
iets lekkers. 
 
Graag tot zaterdag 20 april. 
U kunt zich opgeven bij Eric Huizer, graag 
via WhatsApp 0653388102. 
 
Sicco Kooistra 
secretaris CvK 
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Eet smakelijk 
 
Pasen ligt inmiddels alweer achter ons. Naar 
Pasen toe hebben wij een sobere maaltijd met 
elkaar mogen nuttigen. Wat fijn dat er zoveel 
mensen hier aan deel hebben genomen! We 
hopen jullie volgend jaar weer in grote getalen te 
ontmoeten. Hierbij zijn ook zeker gezinnen 

welkom! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast was er veel vraag naar het recept van 
de kerriesoep: 
1,5 liter water 
2 teentjes knoflook 
300 gram kruimige aardappels 
800 gram prei 
3 eetlepels kerriepoeder 
2 kippenbouillonblokjes 
2 appels 
2 theelepels sambal 
En een beetje liefde… 
 
Bak de geperste knoflook en een deel prei kort in 
de pan. Voeg water, aardappel in blokjes en de 
bouillonblokjes toe. Laat dit zachtjes een 20 min. 
pruttelen. Pureer de soep tot een gladde massa. 
Voeg de kerriepoeder en de sambal toe. Drapeer 
de overige prei over de soep en laat het zachtjes 
nog een 10 min. pruttelen. Voor het opdienen kun 
je er wat appelstukjes zonder schil op doen.  
En vergeet vooral de liefde niet! 
 
Eet smakelijk! 
Vriendelijke groet V&T 
 
 
 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 7 april 
 
1ste Leger des Heils 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Leger des Heils  overmaken op rekeningnr. 
NL10 RABO 0333 8007 37 
 
Of scan de QR code voor collecte 1 
 
 

                                                                          
 
2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 
 
 

                                                                                                                                  
 
 
De diaconie  
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TALENTENVEILING 7 september 2024 
 

 
 

 

Dit jaar wordt er weer een talentenveiling georganiseerd! Hoe leuk is dat ! 

Op zaterdag 7 september 2024 is het zo ver: we combineren de talentenveiling met 
bekende onderdelen zoals het rad van avontuur, uitgebreide catering, kleine tweedehands 

markt, kinderactiviteiten, spelletjes voor jong en oud en ga zo maar door. Maar er is ook een 
nieuw onderdeel: een kunstmarkt waarop u schilderijen, ingelijste foto’s en andere 

kunstwerken, al dan niet door u zelf gemaakt, kunt aanbieden. 
 

7 september lijkt nog ver weg, maar u/jij kunt nu natuurlijk al gaan nadenken over talenten 
die u/jij wilt aanbieden. Wees creatief en laat uw/jouw gedachten de vrije loop! 

 
Uiteraard organiseren we ook dit jaar weer een loterij en daarvoor vragen we nu al uw/jouw 
hulp: voor de loterij zoeken we altijd diverse sponsoren die geldbedragen of cadeaubonnen 
(variërend van € 10 tot € 50 per stuk) ter beschikking stellen en 1 of enkele spectaculaire 

prijzen (in 2022 hadden we bijv. een arrangement Night of the Proms en een 
hotelarrangement naar keuze). 

Omdat een aantal van onze trouwe sponsors afhaakt, waar wij uiteraard begrip voor hebben,  
zijn we op zoek naar nieuwe sponsoren en daarvoor hebben we uw hulp nodig: zou u aan uw 
werkgever willen vragen of hij/zij een sponsorbijdrage wil leveren? Of bent u zelf bereid te 
sponsoren als u bijvoorbeeld als zelfstandige werkt? Of ziet u een andere mogelijkheid om een 
sponsorbijdrage te krijgen? Wij houden ons aanbevolen! 

 
Wij wachten in spanning op uw reacties. Graag uiterlijk 10 mei i.v.m. het laten drukken van de 

lotenboekjes. 
 

Voor al uw reacties en vragen kunt u terecht bij de leden van de commissie: Gera Spruijt, 
Caroline de Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt en Els van 

Westen. 
 


