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Meditatief

Na de mooie en hoopvolle dienst van
afgelopen zondag heb ik er behoefte aan mijn
dankbaarheid te uiten. Voor de komst van ds.
Robbemond maar ook voor alles wat iedereen
voor deze dienst heeft gedaan, om het een
mooie en blije viering te laten zijn.

Het is voor mij een tijdje geleden dat ik het
meditatief mocht verzorgen. Ik moest er weer
even een beetje inkomen. Ik heb mijn
vertrouwde boek Brood voor onderweg er
weer bij gepakt. Zoals ik al eerder schreef,
lees ik regelmatig in dit dagboek van Henri
Nouwen, met teksten voor elke dag van het
jaar. Ik vind het vaak stukjes die tot
nadenken stemmen. Ik heb de onderstaande
tekst al eerder gebruikt maar hij blijft
inspirerend. Dus ik breng deze graag ook nog
een keer onder uw en jullie aandacht. De
tekst blijft ook zo actueel als je de situatie
van de wereld in ogenschouw neemt.

Gods Droom

We stoppen heel veel energie, tijd en geld in
het afstand houden van elkaar. Een groot
deel van het wereldvermogen wordt besteed
aan zelfverdediging, behoud van invloed en
bevoorrechte posities, en aan
machtsuitbreiding.

Stel je eens voor dat we al die energie
zouden aanwenden voor vrede en
verzoening! Zou er dan nog armoede zijn?
Misdaad en oorlog? Stel je eens voor dat er
tussen mensen geen angst meer zou bestaan,
geen concurrentie, vijandschap, verbittering
en wraakzucht. Stel je voor dat alle mensen
op deze wereldbol elkaar de hand zouden
reiken en één grote kring van liefde zouden
vormen. ‘Dat kan ik me niet voorstellen’,
zeggen wij. Maar God zegt: ‘Dat is precies
waarvan ik droom: heel de wereld, die ik

geschapen heb levend naar mijn beeld en
gelijkenis’.

Het stuk sprak mij aan, zeker in deze tijd
waarin wij leven met zoveel geweld, oorlog
en armoede op het wereldtoneel.
Dat we meer mogen gaan proberen te leven
naar Gods droom. Dat kunnen we ook in onze
kleine wereld doen, en als we dat allemaal
doen dan heeft het ook effect op de grote
wereld.

Hartelijke groet van Quirine Lodder

Orde van dienst 6 oktober 2024

De dienst wordt geleid door de heer Luuk de
Wilde. De tekst van de preek is 1 Petrus 3:
15: “Erken Christus als Heer en eer Hem met
heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de
hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan
steeds bereid om u te verantwoorden”.
Centraal staat de vraag hoe geloof en hoop
vorm krijgen in je leven. We wensen elkaar
een hoopvolle dienst toe.

Welkom - Aanvangslied: NLB 280 : 1, 4, 5 en
6 De vreugde voert ons naar dit huis - Votum
en groet - Zingen: NLB 275: 1 en 5 Heer onze
Heer, hoe zijt gij aanwezig - Lezen van de
wet - Zingen: Ps. 86: 4 Leer mij naar uw wil
te handelen — Gebed -

Kindermoment: zingen: Opw. kids 70: Liefde,
blijdschap, vrede (via beamer); de kinderen
gaan naar de nevendienst; zingen: Wij gaan
voor even uit elkaar - Kyriegebed met
aansluitend: Klein Gloria van Sela (via
beamer) - Bijbel lezen: Jesaja 6: 1-8 - Zingen
NLB 313 vers 1 en 4 Een rijke schat van
wijsheid - Preek: tijdens de preek lezen we 1
Petrus 3: 13-17 — Meditatief orgelspel -
Zingen. NLB 841 Wat zijn de goede vruchten
— Gebed — De kinderen komen terug uit de
nevendienst -Slotlied: Opw. 795: Maak God
groot door de schepping heen (via beamer) —
Zegen.
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Wel en wee

Mevrouw El van Hulsteijn is afgelopen
woensdag opgenomen in het ziekenhuis en
heeft een schouderprothese gekregen. De
operatie is goed verlopen en ze mocht de
volgende dag alweer naar huis. We wensen
haar en haar man Michiel veel sterkte voor de
komende tijd en wensen haar een
voorspoedig herstel.

Mevrouw Anny van den Dool is afgelopen
woensdag vanuit het Erasmus MC
overgeplaatst naar de Ronssehof in Gouda. In
dit revalidatiecentrum krijgt ze intensieve
therapie en hoopt ze daardoor weer beter te
kunnen gaan lopen. We wensen haar geduld
en goede moed.

Komende week zijn er in ieder geval drie
verjaardagen te vieren. Op 6 oktober is
mevrouw M. Hoogendoorn - Knook jarig, op 7
oktober is mevrouw B.A. Nederlof - Versteeg
jarig en op 10 oktober is de heer J.B. van der
Leeden jarig. We wensen allen een mooie
dag toe.

Voedselbank
Het product voor oktober is tandpasta.

U kunt de producten in de kerk inleveren

Bloemen

De bloemen van zondag 6 oktober zijn voor
mevr. N. van der Kooi-van Tiel voor haar
verjaardag.

Er is nog een bos bloemen en wel voor
Nicolien Kortenoeven als dank voor het vele
werk.

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw
gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te
maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 6 oktober

1st¢ Leger des Heils

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Leger
des Heils overmaken op rekeningnummer

NL10RABO0333800737
Of scan de QR code voor collecte 1

29¢ Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk
overmaken op rekeningnummer
NL63RAB0O0333800656

Of scan de QR code voor collecte 2

De diaconie

SamenWijzer

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij
voor SamenWijzer 40.2 over de periode 20
oktober t/m 8 december 2024 uiterlijk
zondag 13 oktober 2024 bij de redactie in
te leveren.
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Het verhaal van Franciscus

Van de PKNwe 51te Petr)us

Filmtip: Dol Dwaze Dierendag

Hoe houd je de grote verhalen uit de
christelijke traditie levend? Door ze in een
nieuw jasje te steken. Dat gebeurt in de
familiefilm over de heilige Franciscus.

Dol Dwaze Dierendag is een productie van
Het Grote Verhaal en Nachtzon Media. De
film is gratis te zien op
https://www.hetgroteverhaal.nl/

Vreemde reis

De naamdag van Franciscus is 4 oktober.
Maar de meeste mensen zullen dan aan
Dierendag denken. Dat is ook de insteek van
deze familiefilm, geregisseerd door Anne
Christine Girardot. Moeder Rachel (Katja
Schuurman) en haar kinderen Cato en Mats
krijgen op vakantie autopech. Als de paniek
toeslaat ontmoeten ze Franciscus met zijn
ezel Giotto. Dit is het begin van een vreemde
reis.

Eigentijdse filmverhalen

De missie van de makers is de hele
christelijke kalender te vullen met eigentijdse
filmverhalen bij de grote feesten. Eerder
kwamen Kerst, Sint-Maarten en Valentijnsdag
in beeld. Wil je thuis, in de klas of in de kerk

aandacht geven aan dierendag en Franciscus,

dan is deze film beslist een aanrader. Hij
duurt een kwartier en op de website vind je
goed lesmateriaal.

Seniorenmiddag

Donderdag 10 oktober om 14.00 uur is de
seniorenmiddag in ‘t Voorhof.

Mevr. Sjany Middelkoop vertelt over de St.
Ondersteuning Mensen Zonder verblijfstitel.
Over het veelzijdige werk dat ze doen voor
0.a. de daklozen in de Pauluskerk te
Rotterdam.

Zij is daar vele jaren werkzaam geweest en
nu nog als vrijwilliger.

U bent allen van harte welkom.

Heeft u vervoer nodig naar 't Voorhof? Belt u
dan uiterlijk 8 oktober naar Riet de Ridder
telefoon: 512357

Zaterdag as.
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