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Meditatief

Soms voel je je eenzaam ook al zijn er mensen
om je heen, soms voel je je juist geliefd en
gewaardeerd. Familie en vrienden, vreugde maar
soms ook verdriet en pijn. In de kerk rust
vinden, iemand die vraagt hoe het met je gaat,
maar soms ook even je verloren voelen, niet
begrepen, zo gaat dat met mensen onder elkaar,
het hoort erbij zo is het cliché. Er is een plek
waar je altijd welkom bent, wie je ook bent en
hoe je je ook voelt... Ik wens u allen zondag een
mooie dienst toe, waarin we ons thuis mogen
voelen bij God. Alie van krieken

Bij God te gast zijn

Bjj God te gast zijn
komen en gaan
wanneer ik maar wil
zonder kloppen
binnen mogen komen

Bjj God te gast zijn
kind aan huis

je lekker voelen
en zijn wie je bent
zonder masker

Bjj God te gast zijn

alles kunnen zeggen
alles mogen verzwijgen
niets moeten, niets laten

Bijj God te gast zijn

als onder één dak

als aan éen tafel

blij en ontspannen

door en door vertrouwd

Bijj God te gast zijn
helemaal aanvaard
helemaal mens
helemaal ik
helemaal thuis zijn

Alfred C. Bronswijk

Orde van dienst 20 oktober 2024

In deze dienst gaat onze eigen predikant

ds. Gertjan Robbemond voor. Het thema is:
Geroepen om te dienen. We wensen elkaar een
dienst die ons aanzet om de Eeuwige en elkaar
te dienen.

Welkom, Aanvangslied: Vrede voor jou, hierheen
gekomen (Melodie NLB 276) - Bemoediging en
drempelgebed - Zingen Psalm 27: 1 en 2 Mijn
licht, mijn heil is Hij - Groet - Gebed om
ontferming — Glorialied: NLB 103c: 1 en 3 Loof
de koning, heel mijn wezen - Gebed bij de
opening van de Schriften - Moment voor en met
de kinderen: Kinderlied: Licht (Make some noise
kids) via beamer; zingen: Wij gaan voor even uit
elkaar; de kinderen gaan naar de nevendienst -
le schriftlezing: Jesaja 42: 1 — 4 - Zingen: NLB

969: 1, 2 en 3 In Christus is noch west noch oost

- 2e schriftlezing: Marcus 10: 32 — 45 - Zingen
NLB 339a U komt de lof toe — Overdenking —
Orgelspel - Zingen: Ionabundel, lied 40 Wil je
opstaan en mij volgen - We delen woorden van
geloof - Dankgebed en voorbeden - Stil gebed -
Onze Vader — Aandacht voor de inzameling van
de gaven — De kinderen komen terug uit de
nevendienst - Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw
zegen - Zegen, gezongen amen.

Bloemen

De bloemen van zondag 20 oktober zijn
voor de heer J.C. Edelenbos voor zijn
verjaardag. Tweede bos voor Caroline,
Jan, Irmo en Duuk de Jong, als groet van
de gemeente.

Redactie: Alie van Krieken en Erika Teeuwen, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl of
zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur
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Kerkdienst terugkijken

Per 1 december 2024 zal de mogelijkheid om een
kerkdienst terug te kijken, via
kerkdienstgemist.nl, minder lang mogelijk zijn.
De periode om een dienst te bekijken zal
verlaagd worden naar een halfjaar.

Wel en wee

Op woensdag 23 oktober is mevr. E.C. Hordijk-
Klerk jarig. En donderdag 24 oktober dhr. C.J.
Hesse. Alvast van harte gefeliciteerd en een
mooie dag en goed nieuw levensjaar
toegewenst.

Aan het begin van dit jaar is Anke Poelstra er
achter gekomen dat ze hoogsensitief is. Dat
heeft veel losgemaakt. Daarom heeft ze zich
voor de komende maanden ziek gemeld als
ouderling. Voor de komende tijd worden de
pastorale zaken overgenomen door de andere
ouderlingen. Heeft u behoefte aan contact met
een van de ouderlingen dan kunt u contact
opnemen met Nicolien Kortenoeven, zij zal dit
dan codrdineren. Ook kunt u natuurlijk contact
opnemen met onze dominee.

Coos Dob heeft afgelopen woensdag een
ingrijpende hartoperatie ondergaan. De operatie
is gelukkig goed verlopen. We wensen hem en
zijn vrouw Margreet sterkte en een voorspoedig
herstel. Ze waren blij met de voorbede en met
de kaarten die ze ontvingen. Hartelijk dank
daarvoor.

Voedselbank

Het product van de maand oktober is
tandpasta.

De Ontmoetingskerk van de toekomst

De eerste reacties op de enquéte over de
toekomst van onze gemeente, zijn binnen. Heel
erg bedankt hiervoor!

Het zou heel fijn zijn als zoveel mogelijk mensen
deze enquéte uiterlijk 31 oktober willen
invullen, ook iedereen die op de gemeenteavond
of tijdens de picknick al heeft meegedaan. In de
enquéte zijn namelijk ook extra, soms
verdiepende, vragen opgenomen n.a.v. de
eerdere gesprekken.

We willen graag zoveel mogelijk input hebben
om een breed gedragen visie en beleidsplan neer
te kunnen zetten. Dus wijs elkaar erop en vraag
elkaar eens naar een persoonlijke mening m.b.t.
de visie. Dit levert vaak mooie gesprekken op.
De enquéte is te vinden via:
https://forms.gle/G2rUjkpAai57rHUB9

Mocht u de enquéte liever op papier willen
invullen, is deze aan te vragen bij de werkgroep.
Hij zal z.s.m. ook in de kerk komen te liggen.
Alvast bedankt, namens de werkgroep visie en
beleid,

Marcel v/d Kooi, Annemarie Kraan en Rianne de
Kwaadsteniet

Aankondiging groothuisbezoek

Binnenkort krijgt u, krijg jij, een uitnodiging voor
een groothuisbezoek.

Er zijn vier dagdelen in november waaruit
gekozen kan worden.

Onze nieuwe dominee Gertjan Robbemond zal,
naast een ouderling, alle keren aanwezig zijn,
zodat er wederzijds kennis met elkaar gemaakt
kan worden. Daarnaast zal ook het jaarthema
“Als nieuw! — Leven in het licht van Gods
Koninkrijk” aan de orde komen.

De keuzemogelijkheden zijn: zondagavond 10
november, woensdagochtend 13 november,
donderdagavond 14 november en
zondagmiddag17 november.

Houdt u deze data vast in gedachten?

We begroeten u en jou graag.

Hartelijke groet, het pastorale team


https://forms.gle/G2rUjkpAai57rHUB9

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 20 oktober

1ste Vakantie bijbel feest

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. VBF overmaken op rekeningnummer
NL10 RABO 0333 8007 37 Of scan de QR code voor collecte 1

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer
NL63 RABO 0333 8006 56 Of scan de QR code voor collecte 2

]

3de Kerk in Actie Noodhulp Libanon

De wanhoop is groot in Libanon. Maar liefst een half miljoen vliuchtelingen is vanuit het zuiden
onderweg naar het noorden. Maar waar zijn ze veilig? Het conflict tussen Israél en Hezbollah
escaleert steeds verder. Hoe gaan de komende dagen eruitzien en waar eindigt het?

De situatie in Libanon is dramatisch. Het land stond al op de rand van de afgrond. Door de
aanhoudende economische crisis en de massale opvang van Syrische vluchtelingen leeft een groot
deel van de inwoners in armoede. En dan gaat Libanon nu wellicht ook nog een oorlog tegemoet.
Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Libanon,
waar we al jarenlang actief zijn. We doen dit samen met een internationaal netwerk van kerken en
christelijke hulporganisaties. De hulp in Libanon richt zich vooral op mensen die op zoek zijn naar
een veilig heenkomen. We zorgen ervoor dat ze te eten en drinken hebben, een tijdelijk
onderkomen kunnen betalen en we bieden psychosociale steun. Daarnaast werken we mee aan de
reparatie van kapotte sanitaire en drinkwatervoorzieningen.

We willen er voor zoveel mogelijk mensen in Libanon zijn, maar kunnen dat niet zonder uw hulp!
Daarom doen we dringend beroep op u. Wellicht kunt u een extra collecte organiseren of delen van
uw reserves. U kunt uw gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via
rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Noodhulp overmaken op rek.nr. NL10 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 3

De diaconie



