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Meditatief:

Zondag is de laatste zondag van het kerkelijk

jaar: een bijzondere dag, die iedereen op zijn

eigen manier beleeft of herleeft.

Op de PKN website vond ik een mooi woord van

Rene de Reuver, scriba van PKN. Ik wil dit graag

delen als een woord van troost en kracht.
Marie-José de Gier

Eeuwigheidszondag: mensen zijn tijdelijk,
God is eeuwig

De laatste zondag van het kerkelijk jaar heet ook
wel Eeuwigheidszondag, of Zondag van de
voleinding. De combinatie van de woorden
eeuwigheid en voleinding raakt mij. Eeuwigheid
kwalificeert de voleinding, het maakt duidelijk wat
voleinding betekent.

Voleinding zou je kunnen lezen als een deftig
woord voor ‘het zit erop’, ‘de klus is geklaard'.

Nu gaat het in het christelijk geloof volop over het
gewone leven van alledag. De Bijbel kwalificeert
dit alledaagse leven als schepping. Als geschenk
van de Schepper, de bron en bestemming van het
leven. Elk leven heeft een begin en een einde.
God geeft ons mensen tijd van leven. Juist de
begrenzing van de tijd maakt onze levensdagen
en -jaren zo kostbaar.

Wij zijn tijdelijk, God is eeuwig

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
klinken in veel protestantse kerken nog eenmaal
de namen van degenen die in het kerkelijk jaar
zijn overleden. Zij bepalen ons bij de begrenzing
en voltooiing van het leven. Wij mensen zijn
tijdelijk, zelfs heel de schepping is tijdelijk. Maar,
zo vieren we op deze zondag, het leven eindigt
niet bij de dood. Het leven keert terug tot God,
de Eeuwige. Wij zijn tijdelijk, God is eeuwig.

Al eeuwenlang viert de kerk op deze
Eeuwigheidszondag dat Christus koning is.
Koningen komen en gaan, maar Christus’
koningschap verduurt de tijd. Hij regeert, zelfs tot
over de grens van de dood.

Daarom:

Zou ik niet van harte zingen Hem die zozeer mij
verblijdt? Want ik zie in alle dingen niets dan zijn
genegenheid. Is de hartslag van het leven niet de
liefde van de Heer? Liefde draagt hen meer en
meer, die in dienst van Hem zich geven. Alle
dingen hebben tijd, maar Gods liefde eeuwigheid.

(Lied 903 in Liedboek. Zingen en bidden in huis
en kerk)

Orde van dienst 24 november 2024

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar
worden de overledenen herdacht. Onze oud-
predikant ds. Luci Schermers gaat in deze
dienst voor. Daarin zal het vooral gaan over
troost. Wat biedt troost als je verdriet hebt?
We wensen elkaar een goede dienst.
Orgelspel - Welkom door de ouderling van
dienst — Zingen: NLB 287: 1, 2 en 5 Rond het
licht dat leven doet — Votum en groet - Gebed
om ontferming - Loflied NLB 885: 1 en 2
Groot is uw trouw, o Heer — Gebed —
Kindermoment; zingen: Wij gaan voor even
uit elkaar - Schriftlezing Matt. 5: 1-16 - Sela:
Heer wijs mij uw weg (via beamer) — Preek —
Zingen: NLB 793: 1, 2 en 3 Bron van liefde,
licht en leven - Inleiding bij het herdenken —
Zingen NLB 916: 1, 2 en 3 Je kunt niet dieper
vallen (op melodie Nu daagt het in het
oosten) - Noemen van de namen van de
overledenen: Johanna Maria Neven, Corrie
Groeneveld-van Staveren, Jan Schepers en
Johanna Pieternella Eikelenboom-Verheij;
aansteken kaarsen; bij het aansteken
orgelspel: NLB 598 Als alles duister is. —
Zingen: NLB 725: 1, 3 en 4 Gij boden rond
Gods troon - Aansteken van de kaarsen voor
wie wil - Lied: Come to Me (Ivo Antognini) via
beamer - Dankgebed en voorbeden —
Aandacht voor de collecten — Slotlied NLB
634: 1 en 2 U zij de glorie — Zegen -
Orgelspel
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Wel en wee

Woensdag 27 november hoopt dhr. Nederlof
zijn verjaardag te vieren. Alvast van harte
gefeliciteerd en een mooie dag en goed
nieuw levensjaar toegewenst.

De heupoperatie van dhr. Max de Gier is
goed verlopen. Met hulp van fysiotherapie
mag hij thuis gaan herstellen de komende
tijd. Wij wensen Max van harte beterschap en
een voorspoedig herstel toe.

De heer Ouwehand is uitbehandeld in het
ziekenhuis. Liever geen bezoek aan huis. We
wensen hem, zijn vrouw en allen die hen lief
zijn kracht en sterkte toe. Dat ze mogen
ervaren dat God bij hen is.

Bloemen

De bloemen van zondag 24 november zijn
voor Mw. A. Pols-Jonker voor haar verjaardag.
Tweede bos is voor Mw. J. v.d. Dool - v. Dijk
voor haar verjaardag.

SamenWijzer

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij
voor SamenWijzer 40.3 over de periode

8 december 2024 t/m 19 januari 2025
uiterlijk zondag 1 december 2024 bij de
redactie in te leveren.

Voedselbank

Het product voor november is pasta/spaghetti.
U kunt de producten in de kerk inleveren.

Lichtjesavond voor iedereen

Graag willen we op vrijdagavond 22
november de kerk openstellen van 16.00 -
20.00 uur.

Er is gelegenheid om een kaarsje aan te
steken voor iemand die je mist. Er is een
gedicht om te lezen, er is zachte muziek, er is
gelegenheid om rust te zoeken in de kerkzaal.
En als je even wilt praten is daarvoor
gelegenheid in de Ontmoetingsruimte. We
bieden iedereen hiervoor de gelegenheid,
kerkganger of niet. Dus mocht u iemand
weten die hier behoefte aan heeft, geef het
dan door!

Hondenuitlaters gezocht

Nu El van Hulsteijn veel problemen ervaart
met haar schouder, is zij niet goed in staat
om de honden uit te laten. Daarom zijn we
dringend op zoek naar lieve, sterke
hondenuitlaters. Houdt u van een rondje
wandelen en neemt u de hondjes mee? Al is
het maar 1 keer per week, ook daarmee zijn
ze erg geholpen! Mocht u iemand anders
weten die dit misschien wil doen, horen we
het ook graag.

Aanmelden kan bij Rianne de Kwaadsteniet



Collecten
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 24 november

1st¢ Protestantse kerk Pastoraat (Nederland)

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Pastoraat overmaken op rekeningnummer
NL10 RABO 0333 8007 37

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde.
Aandacht voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op
Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van
pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het
leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en
bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. Geef in de collecte en steun het pastorale werk
van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen

Of scan de QR code voor collecte 1

2de kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op rekeningnummer

NL63 RABO 0333 8006 56
Of scan de QR code voor collecte 2

De diaconie

Zingen in de Kerk

Op vrijdagavond 13 december om 19.30 uur
gaan we zingen in de kerk. Zomaar voor de
gezelligheid. Neem je liedboek mee, wat
kleingeld voor een kop thee of koffie, gewoon
lekker achterstevoren met je gezicht naar het
orgel waar Peter Reijnoudt op gaat spelen.
Vindt u dit leuk noteer het vast in uw agenda.

Vanaf zondag 3 november hangt er naast het
koffie loket een A4tje waarop u uw naam
kunt vermelden. Daarbij kunt u nog wat
liederen schrijven die u graag zou willen
zingen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn
het op het formulier te vermelden kunt u ook
mijn voicemail inspreken. We kijken uit naar
een gezellige avond zingen. Annemarie Kraan
( 06 488 28 622) en Peter Reijnoudt.
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Kerst- en nieuwjaarspost
Ook dit jaar kunt u via de Ontmoetingskerk voordelig al uw kerstwensen versturen.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

In de Ontmoetingsruimte staan vanaf zondag 8 december twee dozen, een rode en een
witte. In de rode doos kunt u uw geadresseerde, maar niet gefrankeerde kerstpost doen.
In de witte doos doet u het geld voor de bezorging. De kosten voor de kerstpost bedragen
per kaart/envelop € 0,90 voor geheel Nederland. Mocht u post voor het buitenland hebben,
dan kost dat € 1,80. U bent op deze manier voordeliger uit dan via PostNL. (Een kerstzegel
kost € 1,06. En u moet ze per 20 stuks kopen.)

Wat levert dit op voor de kerk?

In Krimpen e.o. wordt de post door mijzelf bezorgd, dus de netto-opbrengst is € 0,90 per
kaart of envelop. Voor alle kerstpost die via PostNL bezorgd wordt, is de netto-opbrengst
€ 0,35 per kaart of envelop.

Post buiten Krimpen e.o. moet uiterlijk 15 december worden ingeleverd

De regiokerstpost (dus voor Krimpen e.o.) kan worden ingeleverd tot en met
zondag 22 december en zal uiteraard véor de Kerst bezorgd worden. Bent u niet in de
gelegenheid om uw kerstpost in de kerk in te leveren, dan kan deze ook bij u worden
opgehaald. In dat geval kunt u bellen naar 0180 518562. Via dit telefoonnummer kunt u
ook nog nadere informatie krijgen.

Vertel bovenstaande ook aan uw buren, familieleden en kennissen, want hoe meer kaarten
ik bezorg, hoe groter de opbrengst voor de kerk zal zijn.

Ron Welter




