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Meditatief:  

 
Komende zondag wordt de derde adventskaars al 
weer aangestoken. Kerst nadert. 
Tijdens de seniorenmiddag in het Voorhof maakte 
ik de eerste kerstviering van dit jaar mee. Enkele 
van de dichtregels die daar te beluisteren waren, 
luidden: 
Kerst is kijken naar wat komt. 
Kerst is durven dromen. 
Is licht zien in de duisternis, 
geloven dat God met ons is 
en dat zijn rijk zal komen. 
 
Gods rijk … we kijken er in deze adventstijd naar 
uit. 
Tegelijkertijd mogen we proberen nú al iets van 
dat rijk te laten zien. 
Afgelopen zondag was dat in het gebed te 
beluisteren: 
Dat we iets van de vrede van God vandaag en 
morgen proberen waar te maken … dat we Gods 
handen mogen zijn, zijn voeten, zijn oren en zijn 
ogen. 
 
Jezus heeft het ons voorgedaan. 
En Jezus vraagt navolging. 
Daarom tot slot woorden van een onbekende 
auteur: 
 
En terwijl wij ons druk maken 
om Jezus een plaats te geven 
in ons bestaan 
of in onze kerststallen, 
of dat niet meer doen 
en zeggen dat we Hem 
soms niet meer zo zien zitten, 
zit Hij zelf neer op onze drempel 
en vraagt ons 
als een mens op de vlucht 
om asiel, om bad en bed, 
om werk en brood, 
om mensenrecht. 
 

Hij is iedere man en vrouw 

die geen huis, 

geen eten en drinken heeft, 

                                                                      

die ziek is en eenzaam. 

En Hij fluistert ons in: 

al wat je hen doet, 

heb je ook mij gedaan. 

Al wat je hen onthoudt, 

heb je ook mij onthouden. 

Hij komt ons tegen 

van dag tot dag. 

Bertha Welter 

Orde van dienst 15 december 2024 - 
Zondag Gaudete 
Op deze derde adventszondag een vertrouwd 
gezicht op de preekstoel: ds. Luci Schermers uit 
Capelle a/d IJssel. Ze sluit aan bij het thema van 
het adventsproject van de kindernevendienst: 
Wat kan ik doen? Er komen weer twee 
wandelaars voorbij en er is aandacht voor de 
vraag van de week (zie elders in deze 
Gemeentebrief). 
We wensen elkaar een dienst toe die ons 
stimuleert om metterdaad christen te zijn.  
 
Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst - 
Aansteken derde adventskaars en opzeggen 
kaarsengedichtje - Psalm 85: 1 en 3  Gij waart 
goedgunstig voor uw land, o Heer - Bemoediging 
en groet - Psalm 85: 4 Waar Hij ook gaat, de 
vrede gaat Hem voor - Toelichting bij de 
bloemschikking - Gebed om ontferming - Stef 
Bos: Geef licht! (via beamer) – Gebed – 
Adventsproject kindernevendienst: projectlied Wij 
hopen op een teken, de wandelaars en gesprek, 
We gaan voor even uit elkaar, de kinderen gaan 
naar de nevendienst -  Zingen LvdK 125: 1, 4 en 
5 O kom, o kom Immanuël - Tweede lezing Lucas 
3: 7-18 - Lied 456b Kwam van Godswege – Preek 
– Orgelspel - NLB 1005: 1, 4 en 5 Zoekend naar 
licht - Dankgebed en voorbeden - Aandacht voor 
de collecten – De kinderen komen terug uit de 
nevendienst - NLB 438: 1, 3 en 4  God lof! Nu is 
gekomen – Zegen – Orgelspel 
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De liturgische bloemschikking 
 
De schikking  
De ontvangende lijn is iets naar boven geschoven 
weer iets dichter naar het licht. In de 
ontvangende lijn zijn vruchten neergelegd, 
druiven, noten, kastanjes, sneeuwbessen. 
Allerhande vruchten, een grote 
diversiteit. De Geest kan op vele manieren  
doorwerken in de mens. 
 
Meditatieve tekst  
 
Het licht verwachten is 
leven in het licht 
waar bloemen bloeien  
vruchten groeien 
toekomstig licht.  
 
Open kerk 
 
In 2025 willen we de kerk 
weer met enige regelmaat, 
voorlopig maandelijks, 
open stellen op een 
doordeweekse dag. We 
hebben gekozen voor de 
woensdagochtend. De 
eerste keer is gepland op 
15 januari a.s. 
Tijdens die open kerk is er 
gelegenheid een kop koffie 
of thee te drinken, elkaar te ontmoeten, even stil 
te worden in de kerkzaal, een kaarsje te branden 
en ds. Gertjan Robbemond te spreken. 
Door dit in breder verband kenbaar te maken, 
hopen we ook een open kerk te worden voor niet-
gemeenteleden. Open kerk voor het dorp dus. 
Om dit te realiseren zijn we op zoek naar 
vrijwilligers die, per toerbeurt, alles klaar zetten, 
de bezoekers welkom heten, koffie en thee 
schenken en de kerk weer afsluiten. 
Jij kunt je/u kunt zich hiervoor aanmelden bij 
ondergetekende. Ik hoor het graag. 
 
Met vriendelijke groet, Bertha Welter 
 

 
 
Wel en wee  
 
Afgelopen week mocht Marie-José de Gier het 
ziekenhuis verlaten om thuis verder op te 
knappen. Wij wensen haar een voorspoedig 
herstel en alle goeds..  
 
Binnenkort volgt nog een kleine ingreep als zij 
verder hersteld is.  

 
 
 
Een nieuwe Alpha-cursus  

‘Is er meer?’ Dat is een vraag die velen 
bezighoudt. Zeker in een tijd waarin we met 
oorlogen, een klimaatcrisis en polarisatie worden 
geconfronteerd. Wat is eigenlijk de basis onder 
ons eigen leven; waar staan we op en waar leven 
we voor? In de eerste helft van 2025 – wanneer 
precies zal binnenkort bekendgemaakt worden - 
willen de Kerk aan de Lek, de Ontmoetingskerk 
en de Leven in het Woord-gemeente samen een 
Alpha-cursus organiseren, om over dit soort 
vragen met elkaar in gesprek te gaan. De cursus, 
die bestaat uit tien avonden en een weekend, is 
niet alleen fijn, gezellig en opbouwend voor 
deelnemers, maar ook verrijkend voor allen die 
zich ervoor inzetten.  

We zoeken nog vrijwilligers voor verschillende 
dingen, zoals klaarzetten en koken, meedenken 
en meebidden, een inleiding houden en/of 
gespreksleider in een groepje zijn. Vind je het 
leuk om aan een van deze dingen mee te doen, 
neem dan contact op met ondergetekende. Ben 
je geïnteresseerd, overweeg je de cursus te gaan 
volgen, of ken je mensen voor wie het iets zou 
kunnen zijn, dan hoor ik het ook graag. Alvast 
bedankt voor je reactie! ds. Bas Bakelaar, E: 
predikant@kerkaandelek.nl; T: (0180) 840 148; 
M: 06 156 28 900 

De bloemen van zondag 15 december zijn 
voor Marie-José de Gier na 
ziekenhuisopname. 
 

Voedselbank 
 
Het product voor december is 
aardappelpuree. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 
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Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 15 december 

1ste Kerk in Actie Werelddiaconaat (Palestina Advent)  

Het ontbreken van elk perspectief ontneemt veel Palestijnse jongeren alle moed om iets van het 
leven te maken. De christelijke organisatie YWCA Palestina, partner van Kerk in Actie, wil de kracht 
van jonge mensen aanwakkeren en biedt hun trainingen in ondernemerschap en 
mediavaardigheden. Jongeren schrijven een bedrijfsplan en maken kans op een startbedrag voor een 
eigen onderneming. Anderen mogen zelf programma’s en podcasts ontwikkelen voor een landelijke 
radiozender. Door dit eigen geluid vergroten jongeren hun stem in de samenleving.  

Kerk in Actie steunt via haar programma Werelddiaconaat onder andere Palestijnse jongeren. Met je 
bijdrage aan de collecte geef je jongeren in Palestina toekomstperspectief. Help je mee?  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Palestina overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37 

 
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 

2de Diaconie  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Diaconie overmaken op rekeningnummer  
NL10 RABO 0333 8007 37 

Of scan de QR code voor collecte 2  
 

 
 

De diaconie 
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Gemeentebrief rond Kerst en de 
Jaarwisseling 
  
Er komt dit jaar géén aparte kersteditie van 
de Gemeentebrief. Kopij voor de Kerstdagen 
komt in de Gemeentebrief van vrijdag 20 
december. Kopij inleveren kan uiterlijk 
tot donderdag 19 december om 20.00 
uur. 
 
Een week later verschijnt de Gemeentebrief 
op zaterdag 28 december i.p.v. vrijdag 27 
december. Dit is in verband met 2e kerstdag 
die op donderdag valt. Kopij kan dan 
worden ingeleverd tot vrijdag 27 
december 20.00 uur. 
 
 
 

 
                                                                                      
                                                                                     
 

            
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
OPROEP: Beantwoord de vraag van de 
week! 
 
In de adventsperiode staat er bij de hoofdingang 
een ’mededelingenbord’ met daarop de vraag van 
de week. Voor de komende zondag is dat:  
Welke dingen doe je graag? 
 
We hopen dat heel veel kinderen en volwassenen 
een briefje met hun antwoord willen opplakken 
op het ‘mededelingenbord’. U kunt thuis een 
briefje maken of bij binnenkomst in de kerk. Daar 
liggen een pen en een aantal post-its. Om 9.55 
uur wordt het bord in de kerk gezet. Tijdens het 
blokje kindernevendienst wordt aan de 
antwoorden aandacht besteed. Doe mee! 
 
 
 

 
Onderweg naar Kerst  

De Adventtijd is begonnen en Kerst komt steeds 
dichterbij. We vieren dit jaar met elkaar het 

kerstfeest in drie verschillende diensten.  
 

Op zondag 22 december om 10.00 uur is het 
kinderkerstfeest. In de kerstmusical ‘Van sloop 

naar hoop’ krijgen Jaap en Joop Afbraak van het 
sloopbedrijf Boem! te maken met een stille tijd 

voor kerst. Een stukje tape doet wonderen. 
Ineens loopt het storm, maar niet om iets te laten 

slopen. De musical wordt opgevoerd door de 
kinderen van de kindernevendienst. De leiding 
van de kindernevendienst verzorgt de verdere 

invulling van de dienst. Arie Versluijs is de 
organist. Na afloop is er koffie en thee. 

 
Op dinsdagavond 24 december om 22:00 uur is 
er een Kerstnachtdienst met medewerking van 
zanggroep Kerygma en organist Elise Kreuk. 

Dominee Gertjan Robbemond gaat in deze dienst 
voor. Na afloop wordt warme chocolademelk en 

winterthee geschonken. 
 

Op de Eerste Kerstdag 25 december om 10.00 
uur wordt de dienst geleid door ds. Gertjan 

Robbemond. De dienst zal muzikaal begeleid 
worden door pianiste Dingena de Ruiter. Na 

afloop is er koffie en thee. 
 

Alle diensten van harte aanbevolen. Welkom 
allemaal! 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Kerst- en nieuwjaarspost 
 
Ook dit jaar kunt u via de Ontmoetingskerk voordelig al uw kerstwensen versturen. 
Dit gaat als volgt in zijn werk: 
In de Ontmoetingsruimte staan twee dozen, een rode en een witte. In de rode doos kunt u 
uw geadresseerde, maar niet gefrankeerde kerstpost doen. In de witte doos doet u het 
geld voor de bezorging. De kosten voor de kerstpost bedragen per kaart/envelop € 0,90 
voor geheel Nederland. Mocht u post voor het buitenland hebben, dan kost dat € 1,80. U 
bent op deze manier voordeliger uit dan via PostNL. (Een kerstzegel kost € 1,06. En u moet 
ze per 20 stuks kopen.) 
 
Wat levert dit op voor de kerk? 
In Krimpen e.o. wordt de post door mijzelf bezorgd, dus de netto opbrengst is € 0,90 per 
kaart of envelop. Voor alle kerstpost die via PostNL bezorgd wordt, is de netto opbrengst  
€ 0,35 per kaart of envelop. 
Post buiten Krimpen e.o. moet uiterlijk 15 december worden ingeleverd 
De regiokerstpost (dus voor Krimpen e.o.) kan worden ingeleverd tot en met zondag 22 
december en zal uiteraard vóór de Kerst bezorgd worden. 
 
Er zijn al heel wat kaarten ingeleverd en bezorgd/verstuurd. 
De netto opbrengst is op dit moment al ongeveer € 100,-. 
Ik hoop dat de rode doos te klein zal zijn voor de post die nog volgt :-) 
 
Bent u niet in de gelegenheid om uw kerstpost in de kerk in te leveren, dan kan deze ook 
bij u worden opgehaald. In dat geval kunt u bellen naar 0180 518562. Via dit 
telefoonnummer kunt u ook nog nadere informatie krijgen. 
 
Vertel bovenstaande ook aan uw buren, familieleden en kennissen, want hoe meer kaarten 
ik bezorg, hoe groter de opbrengst voor de kerk zal zijn. 
 
Ron Welter 
 


