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Meditatief

Het nieuwe jaar is begonnen; het oude jaar met
zijn mooie momenten, pijn/ zorgen hebben we
traditiegetrouw weggeschoten en weggegoten.
De Christelijke betekenis van Oud & Nieuw (dat
Jezus op de 8e dag na kerst werd besneden) leeft
niet of nauwelijks meer.

Een nieuwe start die voor ons al begonnen is met
kerst, door de geboorte van Jezus mogen we
vertrouwen dat hij voor ons op de aarde is
gekomen om bij ons te zijn.

En met die boodschap mogen we nu het nieuwe
jaar is gestart doorleven, het doorgeven.

In de open deur stond onderstaand gedicht wat ik
graag wil delen vanwege de symboliek van kerst
(de vredewens), oud & nieuw (het vuur) en de
opdracht welke ik erin zie voor het nieuwe jaar:
Samen leven voor vrede; voor een betere wereld.

Vrede

Hoogdravend woord als zand in de ogen,
stenen voor brood, stem die niet telt.
Zomaar gebruikt, maar dikwijls gelogen.
Woord op de vlucht voor dood en geweld.

Vrede is niet als het waaien van wolken
boven ons hoofd, gaand op de wind.
Vrede krijgt kans als tussen de volken
ruimte ontstaat, vergiffenis wint.

Nu wijst een Kind ons betere wegen,
werk om te doen, heen te gaan.
Hij laat ons zien dat vrede een zegen
is op hoe wij in de wereld staan.

Vrede is 0og voor zoekende mensen,
oor voor verdriet, blind voor wat hoort
hart voor elkaar, wat anderen wensen.
Vrede is nooit een vrijblijvend woord.

Vrede is vuur, een laaiend gegeven,
warmte die groeit, vlam in de nacht.
Vrede wordt niets als wij het niet leven.
Woord dat op onze invulling wacht.
Margryt Poortstra

Ik wens u hierbij alle goeds! Marie-José de Gier

Orde van dienst 5 januari 2025

Op deze eerste zondag in het nieuwe jaar gaan
we samen met onze dominee Gertjan Robbemond
op weg naar het licht.

Zoals de traditie wil, gaan we weer horen dat de
drie magiérs het Licht hebben gezien.

We wensen elkaar toe, dat ook wij door deze
dienst oog zullen hebben voor dat Licht.

Welkom en mededelingen - Aanvangslied:
Hemelhoog 679 Heer, uw licht en uw liefde
schijnen - Bemoediging en drempelgebed -
Zingen Psalm 72: 4 Hij zal een redder zijn der
armen - Gebed om ontferming - Glorialied: NLB
657: 1 en 4 Zolang wij ademhalen - Gebed om de
Heilige Geest - Aandacht voor de kinderen:
kinderlied Op weg naar het licht - Eerste
Schriftlezing Jesaja 60: 1 — 6 - Zingen NLB 526: 1
en 4 Juich voor de koning van de Joden - Tweede
Schriftlezing Mattheus 2:1 — 12 - Zingen NLB
339a U komt de lof toe — Overdenking —
Orgelspel - Zingen NLB 527 Uit uw hemel zonder
grenzen - Dankgebed en voorbeden, Stil gebed,
Onze Vader - Aandacht voor de collecten —
Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw zegen - Zegen,
gezongen amen.

Bloemen

De bloemen van zondag 5 januari zijn voor
de heer D.B. Eikelenboom voor zijn
verjaardag.
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Filmavond vrijdag 10 januari

De filmavond met een goed verhaal komt er weer
aan, dit keer in huiselijke sfeer. Op vrijdag 10
januari zijn we vanaf 19.15 uur welkom bij
Martine van Leerdam. Daar zullen om 19.30 uur 2
films starten. Iedereen mag natuurlijk zelf kiezen
welke film het meest aanspreekt.

Seven Pounds (12+) Ben Thomas wil de fouten
die hij in zijn leven heeft gemaakt compenseren
en besluit zeven onbekende mensen een
helpende hand te reiken om zo hun leven
drastisch te veranderen. Een van hen is Emily
Posa, een aantrekkelijke en levenslustige vrouw
die kampt met een hartkwaal en een
belastingschuld. Terwijl Ben haar helpt met grote
en kleine klusjes ontdooit zijn eigen kille hart.
Hun ontluikende liefde maakte echter geen
onderdeel uit van zijn grote plan.

-l S
The Lion King 2 (alle leeftijden) Deze film gaat
verder waar deel 1 is gebleven. Kiara, Simba'’s
dochter, gaat op zoek naar avontuur. Timon en
Pumbaa kunnen haar niet altijd beschermen.
Vooral niet wanneer ze Kovu ontmoet, een welpje

dat wordt klaargestoomd om Scars troep te
leiden.

Oppas gezocht

Kiara en Kovu ontdekken dat het misschien wel
hun taak is om te troepen te herenigen en voor
vrede in de Troepenstreken te zorgen.

Aanmelden Om een beetje te kunnen inschatten
hoeveel stoelen er klaargezet moeten worden, is
het fijn als iedereen zich even aanmeldt. Dit kan
via onderstaande link of met de inschrijflijst die
bij het koffieluik komt te hangen.

https://forms.gle/iBuB4c9yLQQOmpxsY8

Voedselbank

Het product voor januari is soep.
U kunt de producten in de kerk inleveren.

SamenWijzer

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij voor
SamenWijzer 40.4 over de periode

19 januari t/m 2 maart 2025

uiterlijk zondag 12 januari 2025 bij de redactie in
te leveren.

Hoe mooi is het om te zien dat we weer een beetje gaan groeien
van onderaf nu er een aantal baby’s/dreumesen in de gemeente
zijn. Nu de jongste gemeenteleden wat groter beginnen te
worden en makkelijker mee kunnen naar de kerk, willen we
kijken of we kunnen zorgen dat er wekelijks iemand in de kerk is
die zou willen oppassen als dat nodig is. Voorlopig willen we
starten met 1 iemand per week waardoor je eens in de 2/3
maanden aan de beurt zou zijn. Mochten we van tevoren weten
dat er meer kinderen zullen zijn, kunnen we zorgen voor extra

oppas.

Wie wil ons helpen om ook de jongste kinderen en hun ouders bij de kerk te betrekken?

Met vriendelijke groet, namens de ouders van de jongste leden,

Rianne de Kwaadsteniet (06-81141024)



https://forms.gle/iBuB4c9yLQQmpxsY8

Seniorenmiddagen in ‘t Voorhof

We starten het nieuwe jaar op donderdag 9 januari 2025 om 14.00 uur met de schrijfster Joke

Verweerd. In deze tijd van individualisme en eenzaamheid spreekt zij juist over ‘Onderweg met elkaar’. Dat
gaat over verbinding, medemens zijn en omzien naar elkaar. U bent van harte welkom bij deze
inspirerende lezing. Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 7 januari bellen naar Riet de Ridder: (0180)512357

Collecten

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 5 januari

1ste Kerk in Actie Noodhulp

Tussen hoop en vrees. Dat is het gevoel dat bij veel christenen in Syrié leeft na de omwenteling van het
regime. Een wrede dictator is gevallen, maar wat brengt de toekomst? Wie krijgt de macht en wat
bekent dat voor de vrijheid van de kerk?

De kerk in Syrié is kwetsbaar. Tijdens de 13 jaar durende burgeroorlog zijn miljoenen mensen het land
ontvlucht. Kerken zijn kleiner geworden, maar hun betekenis blijft even groot. In donkere tijden zijn zij
bakens van licht. Ze bieden mensen niet alleen voedsel, onderdak en troost, maar ook moed
om door te gaan. Ze houden de hoop levend.

Vanuit Nederland staan wij al jarenlang schouder aan schouder met kerken wereldwijd, ook in Syrié. Juist
in deze onzekere tijden willen wij hen laten voelen dat zij niet alleen staan. Daarom vragen
wij u vrijmoedig om een eindejaarsgift, zodat deze kerken hun onmisbare werk kunnen blijven doen.
U kunt uw gift voor het noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA
0457 457 457 o.v.v. Noodhulp. Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Noodhulp overmaken op rek.nr.
NL10 RABO 0333 8007 37 of scan de QR code voor collecte 1

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rek.nr. NL10 RABO 0333 8006 56
Of scan de QR code voor collecte 2

De diaconie
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Er is gelegenheid elkaar te
ntmoeten en een praatje te maken,

even stil te worden,
een kaarsje aan te steken,
ds. Gertjan Robbemond te spreken ...

Welkom

SAVE THE DATE

"Wie ben jij echt?"




