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Meditatief:  
 
In onderstaand gebed van Marina de Haan wordt 
veel van wat ons zorgen kan baren in deze 
complexe wereld voor God neergelegd. 
Dat wij de moed, waarom gebeden wordt, mogen 
ontvangen om liefde, hoop en geloof gestalte te 
blijven geven. Ora et labora: bid en werk. 
 
Gebed voor allen die vermoeid en belast 
zijn 
 
Heer van troost, 
U kent ons beter dan wij ons zelf kennen. 
Met onze lasten, onze zorgen, onze vermoeidheid 
komen wij bij U. 
 
Voor hen die gebukt gaan onder financiële zorgen 
en niet weten hoe ze rond moeten komen. 
Voor hen die zich verloren voelen in relaties 
of zich onbegrepen voelen. 
Voor hen die worstelen met 
gezondheidsproblemen 
en moed verzamelen om door te zetten, 
pijn te dragen, hoop te houden. 
Ontferm U. 
 
Voor hen die leven met zorgen voor morgen. 
Voor hen die zich afvragen hoe ze hun kinderen 
veilig en gelukkig kunnen houden in een wereld 
vol onzekerheid. 
Voor jongeren die vast zitten in verwachtingen 
en soms niet weten wie ze werkelijk zijn. 
Ontferm U. 
 
Voor hen die eenzaamheid ervaren 
en niemand hebben om hun lasten mee te delen. 
Voor hen die worstelen met geloof 
of zoeken naar betekenis in tijden van 
vermoeidheid. 
Voor hen die rouwen en troost zoeken. 
Ontferm U. 
 
Voor hen die zuchten over oorlog, geweld, 
verdeeldheid in de wereld, in ons land, 
in onze steden. 
Voor hen die wanhopig verlangen 
naar een wereld waar liefde regeert. 
Ontferm U. 

Heer van troost, 
laat uw vrede stromen, 
uw vrede, die de wereld niet kan geven, 
uw vrede die ons verdriet verzacht 
en onze zorgen overschaduwt. 
 
Geef ons de moed om te blijven liefhebben, 
te blijven hopen wanneer alles duister lijkt, 
te blijven geloven dat U groter bent 
dan wat ons vermoeit en belast. 
Laat uw vrede over ons komen en draag ons, 
want U bent onze God. 
 
Bertha Welter 

 
 
Orde van dienst 26 januari 2025 
 
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal 
gevierd. Ds. M.A. van der Sar uit Dordrecht is 
onze voorganger. We wensen elkaar een 
dienst waarin we worden gesterkt door 
Woord en Sacrament. Welkom - Aanvangslied 
Psalm 103: 1 en 2 Zegen, mijn ziel, de grote 
naam des Heren - Onze hulp en groet - Lied 
103: 3 Hij is een God van liefde en genade - 
Gebed om ontferming - Glorialied 512: 5, 6 
en 7 Zolang Gij nog onzichtbaar blijft - 
 
Gebed bij de opening van de Bijbel - Kinderen 
gaan naar de nevendienst, zingen: We gaan 
voor even uit elkaar - Schriftlezing: Johannes 
2: 1-11 – Via beamer: Johnny Cash: He 
turned water into wine (opname vanuit San 
Quentin gevangenis) - 
 
Verkondiging - Lied 793: 1, 2 en 3 Bron van 
liefde, licht en leven - Dankgebed, 
voorbeden, tafelgebed - De kinderen komen 
terug uit de nevendienst - We vieren met 
elkaar Avondmaal - Lied 840 Lieve Heer, Gij 
zegt ‘kom’ en ik kom (voorafgaand aan 
vorming van de kring) - Lied 103: 4 en 5 Zo 
hoog en wijd de hemel staat gerezen - Zegen 
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Bestelling (huis)paaskaars 
 
Binnenkort wordt de nieuwe Paaskaars voor 
onze kerk besteld bij Boca Kaarsen. De 
catalogus kwam afgelopen donderdag 
binnen. Via deze (web)winkel worden o.a. 
ook huispaaskaarsen verkocht, met diverse 
afbeeldingen en in diverse maten. Voor 
degenen die een huispaaskaars (of een ander 
artikel) willen bestellen: dit kan in één 
bestelling gelijktijdig met de Paaskaars van 
de kerk. 
Een bestelling doorgeven kan op 
verschillende manieren: - Via de website 
www.bocashop.nl kan een keuze worden 
gemaakt. Het bijbehorende bestelnummer 
kan via het mailadres bertha-
ronwelter@freeler.nl of via de app (06 
12544330) worden doorgegeven. 
- In de Ontmoetingsruimte hangt komende 
zondag 26 januari een bestellijst met foto’s 
van de huispaaskaarsen (naast het loket van 
de keuken). Daar kan een keuze worden 
opgeschreven. Betalen bij aflevering. 
In verband met een vroegboekkorting (die 
alleen voor de grote Paaskaars geldt) wil ik 
de eventuele bestellingen graag uiterlijk 30 
januari binnen hebben. 
 
Bertha Welter 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

De bloemen van zondag 26 januari zijn voor 
Mevr. T. A. van de Giessen voor haar 
verjaardag.  
 

Voedselbank 
 
Het product voor januari is soep. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Zangmiddag Ontmoetingskerk 
 
HERINNERING 
Nog eenmaal willen we U/jou herinneren aan 
de zangmiddag die 
Jan de Korte en Jan van der Leeden met hun 
keyboards op 25 januari 2025 (morgen dus!) 
om 14.00 u. organiseren in onze kerk. 
Mensen kunnen dan een lied kiezen uit een 
lijst van ± 20 bekende liederen. 
Het ‘verzoeknummer’ zingen we dan 
vervolgens met elkaar. 
Het zijn hele bekende en populaire liederen uit 
m.n. de bundels van Joh. de Heer en 
Opwekking die gekozen kunnen worden. 
Tot die middag blijft het een verrassing welke 
liederen gekozen kunnen worden, maar, zoals 
gezegd, het zijn bekende liederen. 
De opbrengst van deze middag, die n.a.v. de 
talentenveiling van vorig is bedacht, is 
uiteraard volledig voor de kerk (middels een 
vrijwillige bijdrage in een collecte). 
Een ieder die graag zingt is morgen natuurlijk 
van harte welkom! 
Houd zaterdagmiddag dus vrij en noteer de 
tijd in uw/jullie agenda. 

Jan de Korte en Jan van der Leeden 
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Update over de airco’s in de crèche-ruimte en kerkenraadskamer 

Afgelopen zondag 19 en maandag 20 januari werkten ze niet, ik heb contact gezocht met 

de installateur en daaruit bleek dat we iets niet goed hebben gedaan. Oplossing is om bij 

buitentemperaturen van ca 4 graden en lager, de airco op de laagste stand (16 graden) 

aan te laten staan zodat er een minimale hoeveelheid warmte in de ruimtes aanwezig blijft. 

Tot zover voor de gebruikers.  

Voor wie nieuwsgierig is  

Over de theorie hier achter het volgende: Een airco heeft buiten en binnen units. In ons 

geval 1 buiten unit (op het dak) en 2 binnen units (Crèche en kerkenraadskamer). Bij 

normale werking draait de ventilator in de buiten unit om lucht door het apparaat te 

blazen. De buiten unit haalt dan de warmte uit de lucht en transporteert de warmte, niet 

de lucht, naar binnen en verwarmt daarmee de lucht binnen. Voorbeeld: Buiten 

temperatuur is 10 graden, dan is de lucht die uit de buitenunit wordt geblazen door de 

ventilator 3 a 4 graden kouder, dus ca 6 a 7 graden omdat er warmte aan wordt 

onttrokken. 

Afgelopen zondag was het rond het vriespunt. De lucht die de buiten unit in ging was 1 

graad en de lucht die er uit kwam was -3 graden. Daardoor vormt zich condens in de 

buitenunit en dat bevriest, dit is iets wat heel normaal is en een airco kan daar prima mee 

omgaan. Onder normale omstandigheden doet de airco af en toe een “ontdooi sessie”. Dan 

werkt deze even andersom en word er warmte van binnen “geleend” om buiten te 

ontdooien. Dit gebeurt 1 a 2 keer per uur, afhankelijk van de luchtvochtigheid, de 

warmtevraag binnen en de buitentemperatuur.  

Afgelopen zondag was het binnen maar een graad of 10, dat is te koud voor de binnen unit 

om er nog warmte uit te halen om buiten te ontdooien. Daardoor kwamen de binnen units 

niet opgang. Dit hebben we in de loop van de week opgelost door even een elektrisch 

kacheltje aan te zetten en binnen 10 minuten sloeg de airco aan en begon deze te 

verwarmen. Eenmaal op gang doet het probleem zich niet meer voor omdat er dan binnen 

voldoende warmte aanwezig is om af en toe een ontdooi sessie te doen.  

Voor wie er nog vragen heeft hierover, voel je vrij om je vragen te stellen. 

Eric Huizer. 
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Collecten 
 

Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 26 januari 
 
1ste Protestantse kerk jong protestant (JOP) 
Collecte Jonge generaties Interactieve bijbelspellen voor jongeren. 
Het jeugdwerk van de Protestantse Kerk heeft drie interactieve spellen voor jongeren 
ontwikkeld: Sirkelslag, de PaasChallenge en de KerstChallenge. Honderden jeugdgroepen 
uit het hele land spelen de spannende spellen mee vanaf hun eigen locatie. Er staat altijd 
een Bijbelverhaal en een diaconaal thema centraal. Zo gaan de kinderen op een speelse en 
ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken zijn de drie 
spellen een mooie kans om jongeren door het jaar heen betrokken te houden. Met de 
opbrengst van deze collecte ondersteunt de Protestantse Kerk het jeugdwerk in plaatselijke 
gemeenten met materialen, werkvormen, methoden en trainingen. Van harte aanbevolen. 
  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. JOP overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 Of scan de QR code voor collecte 1 

 
                                   
2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8006 56 
                                        Of scan de QR code voor collecte 2  

   
 
3de  Werelddiaconaat HA 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Noodhulp overmaken op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 

Of scan de QR code voor collecte 3 

 
De diaconie 
 


