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Meditatief:  
 
14 Februari, Valentijnsdag 
Vandaag staat in het teken van de liefde, in mijn 
bijbels dagboek (Sarah Young, ik ben altijd bij je) 
staat een mooie tekst hierover. Niet over liefde 
tussen mensen maar over de liefde van God voor 
ons.  
Hierbij staat Psalm 119:76 centraal: 
‘Moge uw Liefde mij vertroosten, zoals u aan uw 
dienaar hebt beloofd.’ 
 
Laat mijn eindeloze liefde je vertroosten 
‘Troost’ zou je kunnen omschrijven als iets of 
iemand die je bijstaat in moeilijke tijden, iets wat 
je helpt om je verdriet of je angst te verlichten. 
Omdat de wereld waarin je leeft zo gebroken is; 
zijn problemen nooit ver weg. Er zijn tientallen 
bronnen van troost te vinden op aarde, maar 
slechts één ervan is onuitputtelijk: mijn liefde!  
Andere dingen zullen soms misschien helpen, 
maar mijn liefdevolle aanwezigheid is altijd bij je. 
Mijn volmaakte, onuitputtelijke liefde is niet 
slechts een ding dat maakt dat je je minder 
verdrietig voelt; het is ook een Persoon. Niets in 
de hele schepping kan jou ooit scheiden van Mij, 
en het is onmogelijk Mij te scheiden van mijn 
liefde. 
Jij bent mijn geliefde volgeling en Ik wil je altijd 
troosten. Omdat jij altijd toegang hebt tot deze 
onuitputtelijke bron van zegen - Mij-  wil Ik ook 
dat jij andere mensen tot zegen bent. Door de 
troost die jij van Mij hebt ontvangen, kun jij 
anderen troosten in hun moeilijkheden. 
 
Ik hoop dat velen vandaag zich geliefd of 
getroost mogen voelen; door bloemen of 
chocolade maar vooral door de liefde van God. 
 
Marie-José de Gier 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Orde van dienst 16 februari 2025 

Onze predikant ds. Gertjan Robbemond leidt 
deze dienst, waarin we horen dat de Eeuwige (in 
een droom) aan Salomo verschijnt. Ook de 
kinderen wordt daarover verteld in de 
kindernevendienst. We wensen jong en oud een 
goede dienst.  

Woord van welkom – Aanvangslied: Hemelhoog 
399 Samen in de naam van Jezus - Bemoediging 
en groet – Zingen: Psalm 103: 1 en 3 Zegen, 
mijn ziel, de grote naam des Heeren - Gebed om 
ontferming – Glorialied: Psalm 68: 7 God zij 
geprezen met ontzag - Gebed bij de opening van 
de schriften - Moment met de kinderen; 
kinderlied: Onder, boven, voor en achter; de 
kinderen gaan naar de kindernevendienst; 
zingen: We gaan voor even uit elkaar - Eerste 
Schriftlezing: I Koningen 9: 1 – 9 – Zingen: NLB 
321:1, 2, 4 en 5 Niet als een storm, als een 
vloed; Tweede Schriftlezing: Mattheus 5: 1 – 12 
– Luisterlied: Tafelgebed (Stijn van de Loo / 
Claire Porter) – Overdenking - Zingen: NLB 
Zoekend naar licht - Dankgebed, voorbeden en 
Onze Vader - Aandacht voor de collecten – De 
kinderen komen terug uit de nevendienst - 
Slotlied: NLB 969 In Christus is noch west noch 
oost - Zegen, beantwoord met gezongen Amen. 

 

 
 
 

 
  

De bloemen van zondag 16 februari zijn voor 
Alie van Krieken na ziekenhuisopname. 
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Vrouwenbijbelstudiekring 

Op donderdagochtend 20 februari in ’t Voorhof, 
Dorpsstraat 1 in Krimpen aan de Lek spreekt 
Conny Naaktgeboren bij de 
Vrouwenbijbelstudiekring.  

Het thema: “Halleluja in gebrokenheid” n.a.v. 
Prediker 3 en Psalm 23. Tijd: 9.30-11.30 uur, 
vanaf 9.15 uur is er koffie. Info: 0180510278. 
Hartelijk welkom! 

 

 

 
 
 
 

 

 

Wel en wee  

Op woensdag 19 februari is mw Klerk-van 
Gorkum jarig. Van harte gefeliciteerd en alvast 
een mooie dag toegewenst.  

Vorige week is Alie van Krieken geopereerd aan 
haar rug. Inmiddels is ze thuis, de komende 
weken moet ze nog rustig aan doen, waarna ze 
hopelijk weer klachtenvrij kan lopen. Wij wensen 
Alie alle goeds, geduld en een voorspoedig 
herstel toe!  

Bedankje 

Ik wil jullie bedanken voor de kaarten, die ik in 
de Koningin Emma Kliniek heb mogen 
ontvangen. Het gaf het gevoel van een blijk van 
medeleven en er niet alleen voor te staan!  
 
Dank jullie wel! Vriendelijke groeten,  
Emil de Paauw. 

Voedselbank 
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Open kerk  

Woensdagochtend 19 februari zal de kerk weer 
open zijn. Dit staat ook te lezen op de flyer 
elders in deze gemeentebrief.  

Er is gelegenheid een kop koffie of thee te 
drinken, elkaar te ontmoeten en een praatje te 
maken, even stil te worden in de kerkzaal en een 
een kaarsje te branden.  

Ds Gertjan Robbemond kan er tot zijn spijt deze 
keer niet bij zijn. De volgende keren hoopt hij 
wel aanwezig te zijn.  

De Open kerk wordt gehouden op iedere derde 
woensdagochtend van de maand. Iedereen is 
van harte welkom, gemeenteleden en niet-
gemeenteleden. We willen graag Open kerk voor 
het hele dorp zijn Misschien is het mooi als u, als 
jij iemand ‘van buiten’ mee neemt? Een buurman 
of buurvrouw, een vriend, vriendin, kennis ... 
Graag tot ziens op 19 februari!  

Namens de medewerkers van de Open kerk, 
Bertha Welter 

 

 

 

SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 40.5 over de periode 

2 maart t/m 13 april 2025 uiterlijk zondag 23 
februari 2025 bij de redactie in te leveren. 

 

Voor in uw agenda:  
Jaarlijkse gemeentevergadering 
 
De jaarlijkse gemeentevergadering is 
gepland op zondag 18 mei 2025, 
aansluitend aan de morgendienst. 
U bent van harte welkom! 
Nicolien Kortenoeven, scriba 
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Collecten 
 

 
Collectedoelen 16 februari 

1ste Kerk in Actie: Omzien naar gevangenen in Nederland  

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een korte of 
langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en niet te oordelen. 
Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te 
werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties die omzien naar gevangenen en 
hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar die hen ook een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij.  

Meer lezen? kerkinactie.nl/gevangenen  

Steun via het programma Binnenlands Diaconaat van Kerk in Actie het werk voor gevangenen. 
Maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Diaconaat 
februari of scan onderstaande QR-code: 

 

 
 

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. 
Diaconie Geref. Kerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 

 
 
 

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen. 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 


