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Meditatief: 
 
Carnaval 
 
Tja, als je iemand van onder de rivieren het 
meditatief laat schrijven in de week voor 
carnaval, kan het maar over één onderwerp gaan 
natuurlijk… Ik ben nog niet veel mensen van 
boven de rivieren tegen gekomen die carnaval 
echt kunnen waarderen. Het wordt toch vooral als 
zuipfeest gezien. Maar het is zoveel meer dan bier 
drinken! Volgens mijn tekenleraar moet je als je 
een boeket tekent, je op één bloem focussen, en 
de rest een beetje vaag houden. Voor mij is 
carnaval vooral het feest van de omkering. Even 
is Prins Carnaval de baas, en worden de ‘echte’ 
machthebbers bespot. Even is iedereen gelijk, en 
kan iedereen het goed met elkaar vinden, in 
plaats van elkaar de tent uitvechten. Als dat niet 
precies is wat we nodig hebben in deze tijd, weet 
ik het ook niet meer. Ik vond op 
https://www.heiligeodaparochie.nl/16021/was-
het-maar-altijd-carnaval/ een mooi stuk van 
kapelaan Harold van Overbeek. Hieronder staat 
een ingekorte versie: 
 
“Wat mij altijd opvalt, is dat tijdens de 
carnavalsdagen vriendelijke woorden en hartelijke 
gebaren vanzelfsprekend zijn en enthousiast met 
elkaar worden gedeeld. Mensen die soms 
vreemden voor elkaar zijn, hebben er met 
carnaval geen enkele moeite mee om samen de 
polonaise te lopen, samen te zingen en te hossen 
of in de kroeg een gesprek aan te knopen onder 
het genot van een pilske. 
 
Na de carnavalsdagen begint de Veertigdagentijd. 
Naast het feit dat dit een tijd van (meer) gebed 
is, het kunnen/durven ontzeggen van dingen 
waar wij vaak zo sterk aan gehecht zijn, is het 
óók een tijd om extra zorg te dragen voor onze 
medemens; door hem of haar daadwerkelijk 
aandacht te schenken. Dat alles begint heel 
eenvoudig: met hartelijkheid oftewel 
vriendelijkheid, met een vriendelijke groet. 
 
 
 

 
 
 
‘Vriendelijkheid’ is één van negen vruchten van de 
heilige Geest (Galaten 5, 22) en de apostel Paulus 
schrijft aan de christenen van Efeze: “Wees goed 
voor elkaar en hartelijk.” (Efeziërs 4, 32). Een 
vriendelijke groet, een hartelijk gebaar: het is 
eenvoudig, maar wél essentieel voor elk menselijk 
contact. Mag het voor ons allen een mooie 
uitdaging zijn om in de komende Veertigdagentijd 
te werken aan de vriendelijkheid onder elkaar. 
Dan is het eigenlijk altijd carnaval.” 
 
Anke Poelstra 
 
 
Laat je zangstem horen! 
 
Op zondagmorgen 16 maart, aanvang 9 uur, 
starten de repetities van de cantorij voor het 
zingen van enkele liederen op Goede Vrijdag. Wie 
van zingen houdt, is van harte uitgenodigd om de 
cantorij te versterken!  
   
Inlichtingen: Klaas Rigterink tel. 522490, e-mail: 
klaas.rigterink@gmail.com 

 

 
Liturgisch bloemschikken 5 maart, 
Aswoensdag : 
 
De schikking op Aswoensdag is sober.                     
Het kruis  staat rechtop en is omringd door 
stenen. 
Buxus van vorig jaar is bij het kruis geplaatst. 
 
Meditatieve tekst ; 
 
Takjes van vorig jaar 
gelegd bij het kruis  
voor bezinning en vasten. 
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Orde van dienst 2 maart  

Onze voormalige predikant ds. Luci Schermers zal 
op bevlogen wijze de eredienst leiden.  

Ter inleiding schreef zij het volgende:                          
De wereld is vol onrust. We zien hoe arrogantie 
en macht van een kleine groep mensen steeds 
meer toeneemt.                                                
Vandaag lezen we over koning Achab en de 
profeet Elia; politiek en profetie ontmoeten 
elkaar. En daar is Obadja. Hij is in dienst van 
Achab en tegelijk dienaar van de Eeuwige, als een 
burgemeester in oorlogstijd. Twee heren dienen. 
Kan dat? Hoe werkt dat?                                    
Daarover denken we na.                                 
Van harte welkom!  

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst - 
NLB 215: 1, 2, 3, 4 en 7 Ontwaak, o mens, de 
dag breekt aan - Stilte, bemoediging en groet – 
Zingen: psalm van de zondag 147: 1 en 4 Lof zij 
de Heer, goed is het leven - Gebed om 
ontferming – Loflied psalm 68:7 God zij geprezen 
met ontzag - Regel voor het leven - NLB 313: 1 
Een rijke schat van wijsheid – Gebed - Aandacht 
voor de kinderen - Eerste lezing: I Koningen 18: 1 
– 18 – Zingen: NLB 1014: Geef vrede door van 
hand tot hand (via beamer) - Tweede lezing: Matt 
6: 19 – 24 – Zingen: NLB 316: 1 en 4 Het woord 
dat u ten leven riep – Preek - Meditatieve muziek 
- Zingen: NLB 1001 De wijze woorden en het 
groot vertoon - Dankgebed en voorbeden - Na 
iedere voorbede zingen we: NLB 367e Heer, onze 
God, wij bidden U, verhoor ons – Aandacht voor 
de collecten – Zingen: NLB 675 Geest van 
hierboven – Zegen – Orgelspel 

 
 

 
 

 
 
Wel en wee 
 
Verjaardag  
Vorige week zijn we per ongeluk vergeten te 
vermelden dat mevrouw M. Klip-Barmentloo deze 
week jarig was. Op 24 februari heeft zij haar 
verjaardag gevierd. We wensen haar alsnog een 
mooi nieuw levensjaar. 
 
 
Bedankje 

Lieve gemeenteleden,                                       
Elselien en ik danken iedereen voor de felicitaties, 
kaarten, telefoontjes voor onze verjaardag en het 
hartelijke meeleven.                                      
Het voelt goed. Greet en Elselien Klip. 

 
 
Sobere maaltijd 
Op woensdag 5 maart start de veertigdagentijd. 
We willen die bijzondere periode graag 
traditiegetrouw gezamenlijk starten met een 
sobere maaltijd. Iedereen is welkom, jong en 
oud. We gaan om 18.00 eten, maar u kunt vanaf 
17.45 binnenlopen in de kerk. U kunt zich 
aanmelden via de inschrijflijst in de kerk of via 
het volgende online formulier:                     
Aanmelden sobere maaltijd  
Mocht dit onverhoopt niet lukken mag u zich ook 
aanmelden via  ellen@rway.nl. 

We zoeken nog vrijwilligers voor het maken van 
een pan soep. Ziet u dat wel zitten? U kunt zich 
aanmelden bij Rianne de Kwaadsteniet, dat mag 
persoonlijk, maar kan ook online via bovenstaand 
formulier. We hopen u/jullie op 5 maart te 
verwelkomen.  

Namens Commissie V&T, Marian Landman, 
Martine van Leerdam, Rianne de Kwaadsteniet en 
Ellen van Westen  

 

De bloemen van zondag 3 maart zijn voor  
mevr. Klip-Barmentloo voor haar verjaardag.   
  
 

Voedselbank 
 
Het product voor maart is vis in blik.  
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

https://forms.gle/JAxMiRS28xArXYqg6
mailto:ellen@rway.nl
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Samen Zingen met jong en oud  
 
4e Interkerkelijke samenzangavond  
Thema “Vertrouwen” met Everhard Zwart, orgel; 
Louis Meijer, piano; Dominique Meijer, solozang.  
D.V. 29 maart 2025 19.30 uur  
Immanuelkerk, Estafette 1, Krimpen a/d IJssel  
Vrije toegang (collecte voor de onkosten)  

Collecten 
 

Collectedoelen 2 maart 

1ste Kerk in Actie: Egypte – Huiselijk geweld bestrijden  

Seksueel en gender gerelateerd geweld in de huiselijke kring was al een groot probleem in Egypte, maar 
door de toenemende armoede neemt het alleen maar toe. De Presbyteriaanse Kerk van Egypte wil 
bijdragen aan een veiligere en vredige samenleving en daarmee Gods liefde voor mensen laten zien. Met 
steun van Kerk in Actie traint ze kerkleiders van lokale gemeenten om het probleem bespreekbaar te 
maken. Daarnaast worden verzorgers van kinderen toegerust in het beschermen van de jonge generatie 
tegen geweld en misbruik. Meer lezen? kerkinactie.nl/gezinnenegypte  

Steun via het programma Zending van Kerk in Actie het werk van de kerk in Egypte en andere 
zendingsprojecten wereldwijd. Maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Collecte Voorjaarszending of scan onderstaande QR-code: 

 

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. 
Diaconie Geref. Kerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:  

 
 

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen. 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de diaconie. 
 
De diaconie 
 

Voor in uw agenda 
 
De jaarlijkse gemeentevergadering is gepland 
op zondag 18 mei 2025, aansluitend aan de 
morgendienst. 
U bent van harte welkom! 
 
Nicolien Kortenoeven, scriba 
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Potgrondactie Albanië 
 
Bij deze gemeentebrief vindt u een flyer. 
Hier vindt u meer informatie hoe u kunt bijdragen 
aan deze actie door de aanschaf van potgrond of 
tuinaarde.  
 
In Albanië wordt gewerkt met het Fokusi project. 
Eén van de onderdelen is medische 
ondersteuning bieden aan de mensen daar. De 
basiszorg is namelijk in Albanië vaak te duur 
(corruptie) of patiënten voelen zich niet gehoord. 
Met een Medische outreach wordt met een team 
van een dokter, verpleegkundige en 
fysiotherapeut een stad of dorp bezocht om daar 
basiszorg te kunnen bieden. 
Deze medische zorg loopt via de lokale kerken, 
waarbij ook altijd een pastor betrokken is. Het is 
zo een mooi middel om mensen kennis te laten 
maken met het Evangelie. 
Doet u mee? 

 

 

 


