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Meditatief:  
 
Vorige week en aan het begin van deze week 
konden we genieten van prachtig weer, met een 
mooie blauwe lucht en met de natuur die kleur 
begon te krijgen door onder meer de krokussen, 
de kleine narcissen (tête-à-tête) en het 
speenkruid. Vorige week begon ook de 40-
dagentijd. De liturgische kleur ging van groen 
naar paars. Kleuren worden zichtbaar door licht. 
In het donker is alles grauw. Er is in figuurlijke zin 
veel donker in de wereld, juist ook in onze 
huidige tijd. Afgelopen zondag werd gebeden: 
“Laat zo uw licht over deze wereld schijnen en 
het donker verjagen.” We hebben licht nodig om 
kleur te krijgen in ons leven. In Gods licht mogen 
we veelkleurige mensen zijn.  
 
Tijdens een uitvaart, vorige week op 
Aswoensdag, werd de dienst begonnen met 
onderstaande woorden.  
Ik geef ze bij deze aan u, aan jou door:  
 
Heer, laat het kleurig zijn in mijn leven!  
Geel als het licht,  
voor als het donker in me is.  
Oranje van warmte,  
als ik me koud voel van binnen.  
Groen van hoop,  
als ik geen uitweg meer zie.  
Rood van liefde  
om te geven en te ontvangen.  
Blauw van de hemel  
die mij richting geeft.  
Paars van sorry zeggen  
en een nieuwe kans krijgen.  
En als het zwart van de dood er zal zijn -  
Heer laat me dan niet alleen. 
Laat er veel wit in mijn leven zijn:  
het wit van het nieuwe en onverwachte.  
En het bruin van de aarde:  
standvastigheid en beide benen op de grond.  
Goudkleur: het kostbaarste dat niet  
met geld te koop is: uw nabijheid.  
Heer, geef me van al die kleuren.  
 
 
 

 
 
Want als het op die manier kleurig is in mijn 
leven, zal alles makkelijker gaan.  
Laat me af en toe de regenboog zien,  
als teken dat U me niet vergeet! 
 

 
 
Bertha Welter 
 

Orde van dienst zondag 16 maart 2025 
 
Mevrouw ds. D. Hoekstra-Olthof uit Capelle aan 
den IJssel leidt deze dienst op de tweede zondag 
van de 40-dagentijd. Ook nu is Wakkere Wendy 
weer van de partij in het kader van het project 
van de kindernevendienst. We wensen elkaar een 
inspirerende dienst toe.  

Welkom - Lied 27a: 1, 2, 3 en 4 De Heer is mijn 
licht - de tekst van lied 291d als votum en groet 
en drempel gebed – Zingen: NLB 547: 1, 2 en 3 
Met de boom des levens - Gebed om ontferming 
– Zingen: 547: 4 Laten wij God loven – Zingen 
NLB 343: 1, 2, 3 en 4 Geloofd zij God die heel de 
wereld tot leven wekt - Gebed om de Heilige 
Geest – Project 40-dagentijd Een nieuwe dag van 
de kindernevendienst; zingen projectlied Een 
nieuwe dag; Wakkere Wendy komt langs; het 
verhaal van deze zondag wordt ingeleid; de 
kinderen gaan naar de nevendienst; zingen: Wij 
gaan voor even uit elkaar - 1e schriftlezing: 
Exodus 34: 27 – 35 - 2e schriftlezing: 1 Cor 13: 1 
– 13 - Lied 320: 4 en 5 De macht der liefde is zo 
groot - 3e schriftlezing: Lucas 9: 28 – 36 - Uitleg 
en verkondiging – Zingen: NLB 906: 6 en 8 Streel 
Gij met uw stralen – Gebeden – Aandacht voor de 
inzameling van de gaven – De kinderen komen 
terug uit de crèche en de nevendienst – Slotlied 
NLB 556: 1,2,3 en 4 Alles wat over ons 
geschreven is - Zending en zegen.  
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Liturgisch bloemschikken  
 
Het kruis is iets naar boven geschoven.  
Op de aarde komen drie witte hyacinten  
(verwijzing naar Jezus, Mozes en Elia), 
symbool van de heerlijkheid van God. 
 
 

 
 

 
Wel en wee  
 
Op 18 maart is mevrouw M.H. Siebenga - Blok 
jarig en op 22 maart mevrouw H. Kaptein - de 
Bruijn.  
We wensen beide dames een mooie dag en een 
gezegend nieuw jaar. 
 
 

 
De Kruisweg van Jezus  

Donderdagmorgen 20 maart a.s. komt dhr. H. 
Neven spreken bij de Vrouwenbijbelstudiekring 
over de Kruisweg van Jezus. Geïnspireerd door de 
grote verscheidenheid van “Kruiswegstaties”, wil 
hij ons deze morgen graag deelgenoot maken van 
zijn verzameling aan afbeeldingen hiervan. Plaats: 
’t Voorhof, Dorpsstraat 1. Tijd: 9.15 uur-11.30 
uur, vanaf 9.00 uur is er koffie. Info: Mady Riko 
0180512078 – Ria Hoogendoorn 0180522469.  

 

 

 
 

 
 
 
Interkerkelijk missionair team 
 
Sinds de vorige tentdienst, zijn we samen met de 
Kerk aan de Lek en Er is leven in het woord, 
doorgegaan als het Interkerkelijk Missionair team. 
Ons doel is om als gezamenlijke kerken zichtbaar 
te zijn in het dorp. Dit doen we in een 
meerjarencyclus. Het ene jaar een tentdienst, het 
andere jaar een kerstwandeling en het volgende 
jaar mogelijk nog iets anders. Verder doen we 
jaarlijks kleinere activiteiten gezamenlijk, zoals de 
paasgroetactie in het dorp en een gezamenlijke 
dienst op Hemelvaartsdag. 
We zijn op zoek naar mensen die mee willen 
draaien in dit team. Het gaat vooral om het 
coördineren en overleggen met de andere kerken. 
Per activiteit worden er andere mensen bij 
gezocht voor de uitvoering. 
 
Bent of kent u iemand die dit zou willen doen, 
hoor ik het graag! 
 
Rianne de Kwaadsteniet (06-81141024) 

 

 
 
 
 
Laat je zangstem horen! 
 
Op zondagmorgen 16 maart, aanvang 9 uur, 
starten de repetities van de cantorij voor het 
zingen van enkele liederen op Goede Vrijdag. Wie 
van zingen houdt, is van harte uitgenodigd om de 
cantorij te versterken!    
Inlichtingen: Klaas Rigterink tel. 522490, e-mail: 
klaas.rigterink@gmail.com  
 

De bloemen van zondag 16 maart zijn voor 
mevr. De Gier-de Man voor haar verjaardag. 
De bloemen worden i.v.m. vakantie 
dinsdag bij haar gebracht.  
 

Voedselbank 
 
Het product voor maart is vis in blik. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 
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Collecten 
Collectedoelen 16 maart 

1ste PKN - Missionair werk, Kliederkerk  

Kliederkerk is een vrolijke en gastvrije missionaire vorm van kerk-zijn. Het brengt jong en oud, niet-
gelovigen en kerkelijk betrokkenen samen. Kinderen, tieners, ouders en grootouders ontdekken op 
een creatieve manier de Bijbelverhalen en de betekenis daarvan voor hun eigen leven. De 
Protestantse Kerk in Nederland steunt lokale kliederkerken met materiaal, trainingen en inspirerende 
bijeenkomsten, zodat mensen van alle leeftijden samen meer over de Bijbel kunnen leren en samen 
kunnen vieren en eten.  

Geef in de collecte en steun het missionaire werk van de Protestantse Kerk in Nederland. Maak je 
bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. Missionair werk maart of 
scan onderstaande QR-code. Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster  

 
2de Kerk 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code 

 
 

3de  EXTRA Collecte Kerk in Actie 2025 - Versterk de kerk in het Midden-Oosten 
Vrede in het Midden-Oosten leek lang ver weg. Maar sinds de val van Assad en het bestand tussen 

Israël en Hamas gloort er hoop.  Lokale kerken hebben een onmisbare rol. Zij zijn een baken van 

hoop en door hun unieke plek in de samenleving kunnen ze snel hulp bieden en voor de langere 

termijn bijdragen aan meer onderling begrip.  

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met kerken in het Midden-Oosten. We steunen ze bij het 

verlenen van noodhulp, het bieden van bestaanszekerheid en werken aan vredesopbouw. Met uw 

gift kunnen we ervoor zorgen dat de kerk in het Midden-Oosten blijft doen wat zij al eeuwenlang 

doet: onmisbaar zijn. We bevelen de collecte van harte bij u aan! 

Steun dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in 

Actie o.v.v. collecte Kerk in Actie - Versterk de kerk in het Midden-Oosten of scan 

onderstaande QR-code. Meer lezen? kerkinactie.nl/versterkdekerk 

                                                               

       

Alle collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. U kunt uw bijdrage zondag na de 
dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen. 
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Koek en Carwash 
 
Vergeet de wasstraat! Vergeet de bakker! Op 
zaterdag 29 maart, komen de kinderen van de 
jeugdclubs in actie om geld op te halen voor hun 
sponsorkind Felix uit Tanzania. Zij wassen tussen 
10.00 uur tot 14.00 uur heel graag uw auto op 
het marktplein in het dorp. Ook hebben ze 
lekkere koeken te koop. Een deel van de 
opbrengst is ook bestemd voor YFC 
Krimpenerwaard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Zondag 23 maart 2025: ZWO DIENST!  
 
Onze eigen dominee Gertjan Robbemond hoopt 
voor te gaan, Harry Uyleman zal een muzikale 
bijdrage leveren en Gerard Mourik zal iets komen 
vertellen over het goede doel van deze dienst: 
Stichting Proplan uit Gouda. 
Deze stichting helpt al ruim 25 jaar de mensen in 
nood in Bosnië Herzegovina, met name in het 
armste deel, Oost-Bosnië.  
 
Er wordt op het vlak van onderwijs, 
voedselpakketten, kleding, verwarming, water, 
sanitair en huizenbouw. 
Vorige maand is er nog een transport vanuit 
Nederland vertrokken en Gerard was daarbij. Hij 
zal ons uit eigen ervaring kunnen vertellen over 
het leven van de mensen daar en wat Proplan 
voor hen doet. 

 
 
 
 
Help hen die geen helper hebben.  
 

 
 
 
Meer lezen?  
www.stichtingproplan.nl  
 
We hopen op een volle kerk, tot dan! 
Diaconie 
 
 

 

 

 

Ontmoetingskerk 
Hoofdstraat 90 

Krimpen aan de Lek 

 

 

 

 

 

 

woensdagochtend 

  19 maart 
   10.00u – 12.00u 

 

                                                                                                                                                  
                                        Er is gelegenheid elkaar te                                                                                     

                                 ontmoeten en een praatje te maken,                       

                                           even stil te worden,   

                                       een kaarsje aan te steken, 

                               ds. Gertjan Robbemond te spreken  ...                                      

Welkom 

http://www.stichtingproplan.nl/

