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Meditatief 
 
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer 
(Oculi mei semper ad Dominum – Psalm 
25:15) 
De ogen van veel mensen zijn in deze dagen veel 
gericht op de ontwikkelingen op het wereldtoneel. 
Wat richten de gesprekken tussen Trump en 
Poetin uit als het gaat om vrede? Wat doet het 
met ons dat de oorlog in Gaza door Israël in alle 
hevigheid weer wordt opgepakt? En zo zijn er 
meer crises in de wereld te benoemen die bij ons 
worden binnengebracht. 
Ook zijn de ogen van mensen veel gericht op de 
zorgen in de eigen samenleving en sterker op wat 
je zelf meemaakt in je eigen omgeving of eigen 
leven. 
Het is begrijpelijk en goed mee te beleven dat 
onze ogen – als spiegels van de ziel - gevuld 
kunnen zijn met bezorgdheid, onzekerheid, en 
misschien ook wel boosheid, onbegrip of afschuw 
bij alles wat mensen elkaar aandoen. We leven in 
een harde en vaak kille wereld. 
Gelukkig kunnen ogen ook sprankelen en spreken 
in warme verbondenheid en aandacht, in liefde 
die gevonden en gedeeld wordt. We kunnen 
elkaar in vuur en vlam zetten met enthousiaste 
blikken en sprekende ogen. Soms kan een enkele 
blik al genoeg zijn om een ander te begrijpen of 
te zien. Echt te zien. 
 
Op de derde zondag van de Veertigdagentijd 
worden onze ogen op verrassende wijze nog eens 
anders gericht. Het is zondag Oculi. Deze naam 
verwijst naar Psalm 25 vers 15 en richt onze ogen 
omhoog, naar God toe. Met deze woorden wordt 
als het ware nog een diepere laag gelegd onder 
de ogen waarmee we elkaar zien. We mogen ons 
in alles richten op de Eeuwige die ons leven 
draagt. Dat geeft hoop en perspectief. We gaan 
niet alleen onze wegen. 
 
Ik moest hierbij ook denken aan Psalm 121. Ik 
heb er enige meditatieve gedachten bij 
geschreven. 
 
 

 
Ik sla mijn ogen op 

Gaandeweg sla ik mijn ogen op. 
Ik zie de hoge bergen aan, 
verwonderd en met ontzag. 

 
In stille kracht staan zij daar; 

hoog en ongenaakbaar. 
Zijn ze een grens te ver, 
te machtig boven mij? 

 
Maar ik sla mijn ogen op. 

Zo mag ik er zijn, 
Zo word ik in beweging gezet, 

rechtop, met open ogen 
en mag zo een wereld zien 
waarin ik mens mag zijn, 

met volle teugen, 
mens onder de mensen, 

tot aan de grenzen van wat ik kan. 
 

En in de schaduw van de bergen 
mag ik rusten, 

schuilen op hun flanken 
en geborgen zijn 

in hun onwankelbare nabijheid. 
 

Zo is de Eeuwige mij eindeloos nabij. 
Zo word ik gedragen, 

in het licht getild. 
 

Gertjan Robbemond 
 

Orde van dienst zondag 23 maart 2025 
 
Op deze derde zondag in de Veertigdagentijd is 
onze eigen predikant ds. Gertjan Robbemond de 
voorganger. De zondag heet ook wel Zondag 
Oculi (ontleend aan Psalm 25). In deze dienst 
kunnen we genieten van de zang en het 
gitaarspel van Harry Uyleman. Ook deze zondag 
ontbreekt Wakkere Wendy niet. In het kader van 
het 40-dagenproject van de kindernevendienst 
leidt ze het verhaal van de zondag in. We wensen 
jong en oud een fijne dienst toe. 
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Woord van welkom – Aanvangslied: Hemelhoog 
617 Tienduizend redenen - Drempelgebed en 
bemoediging - Zingen: Psalm 25: 2 en 3 Here, 
maak mij uwe wegen – Groet - Aandacht voor de 
liturgische bloemschikking - Gebed om ontferming 
- We luisteren naar You move me (Suzan Ashton) 
- Gebed bij de opening van de schriften – 40-
dagenproject kindernevendienst; zingen: 
projectlied Een nieuwe dag (melodie lied 215); 
Wakkere Wendy komt langs; het verhaal van de 
zondag wordt ingeleid; de kinderen gaan naar de 
kindernevendienst; zingen: We gaan voor even 
uit elkaar - Eerste Schriftlezing Psalm 103: 1 – 7 – 
Zingen: NLB 528: 1, 3 en 4 Omdat Hij niet ver 
wou zijn - Tweede Schriftlezing Lucas 13: 1 – 9 - 
We luisteren naar: Every kinda people (Robert 
Palmer) – Overdenking - Zingen NLB 974: 1, 2 en 
5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat - 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader - We 
luisteren naar: Mag ik dan bij jou (Claudia de 
Breij) - Aandacht voor het ZWO-project Stichting 
Proplan – De kinderen komen terug uit de crèche 
en de nevendienst - Slotlied: Hemelhoog 472 Ga 
nu heen in vrede - Zegen beantwoord met 
gezongen Amen. 
 
 
 
 

Liturgisch bloemschikken;  
 
Schikking  
Het kruis komt weer iets hoger op de aardbol te 
liggen. 
Een vijgentak zonder vruchten staat naast het 
kruis om de boodschap "we schieten te kort" te 
versterken.  
Rode takken versterken de lijnen van het kruis en 
benadrukken het geduld en de genade van God. 
 
Meditatieve tekst  
 
Vijg zonder vrucht 
kale tak 
met de belofte voor leven 
geduldig wachten. 

 
 
 

 

 
Wel en wee  
 
Komende week zijn er veel jarigen. 
Op 24 maart zijn dhr. K. Sluijter en dhr. J.A. van 
de Vrie jarig. Op 25 maart is dhr. Schep jarig en 
op 26 maart is dhr. L. van den Dool jarig. We 
wensen ze allen een fijne verjaardag en een mooi 
nieuw levensjaar toe. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

De bloemen van zondag 23 maart zijn voor 
mevr. T. van der Leeden-Tuinenburg als dank 
voor haar werk voor de zendingscommissie. 
Mevr. Siebenga-Blok voor haar verjaardag en 
mevr. Kaptein-de Bruijn ook voor haar 
verjaardag. 

Voedselbank 
 
Het product voor maart is vis in blik. 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

Voor in uw agenda 
 
De jaarlijkse gemeentevergadering is 
gepland op zondag 18 mei 2025, 
aansluitend aan de morgendienst. 
U bent van harte welkom! 
 
           Nicolien Kortenoeven, scriba 
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Maaltijd+ op 11 april a.s. 
 
In SamenWijzer nr. 4 stond een stukje over de 
groothuisbezoeken van vorig jaar. Zoals toen ook 
al vermeld, is naar voren gekomen dat veel 
gemeenteleden het wel fijn zouden vinden om 
nog eens in een informele sfeer verder te praten 
over geloven in deze tijd. Binnen het pastorale 
team ontstond toen het idee van een ‘Maaltijd 
Plus’. Een maaltijd waarbij we eten en geloof met 
elkaar delen. 
 
Op vrijdagavond 11 april a.s. om 18.00 uur willen 
we met elkaar aan tafel gaan in de ontmoetings-
ruimte. Iedereen die dat kan, neemt eten mee 
voor een aantal personen. Tijdens de maaltijd 
zullen handreikingen gedaan worden voor 
inhoudelijke gesprekken rondom het jaarthema 
‘Als nieuw’ i.c.m. de 40-dagentijd richting Pasen. 
 
Iedereen van jong tot oud is hierbij van harte 
uitgenodigd om aan te schuiven. Er wordt ook 
rekening gehouden met de kinderen, dus wees 
welkom! 
Aanmelden kan via deze link 
https://forms.gle/Tn3g3d7919UrYnCAA  
of via een lijst die hangt bij het koffieluik in de 
ontmoetingsruimte. 
 
Bij het opgeven wordt gevraagd voor hoeveel 
mensen u eten mee wil brengen om te delen.  
Als het u niet lukt om iets mee te nemen, bent u 
uiteraard toch ook van harte welkom. 
 
We hopen een flink aantal mensen te kunnen 
verwelkomen die avond. We zien uit naar een 
goede, zinvolle én gezellige avond! 
 
Het ‘pastorale team’ Ontmoetingskerk. 
Anke, Gertjan, Jan, Meanne, Quirine, Rianne 
 
 
Koek en Carwash 
 
Vergeet de wasstraat! Vergeet de bakker! Op 
zaterdag 29 maart, komen de kinderen van de 
jeugdclubs in actie om geld op te halen voor hun 
sponsorkind Felix uit Tanzania. Zij wassen tussen 
10.00uur tot 14.00uur heel graag uw auto op het 
marktplein in het dorp. Ook hebben ze lekkere 
koeken te koop. Een deel van de opbrengst is ook 
bestemd voor YFC Krimpenerwaard. 
 

 
 
 
Interkerkelijk missionair team 
 
Sinds de vorige tentdienst, zijn we samen 
met de Kerk aan de Lek en Er is leven in het 
woord, doorgegaan als het Interkerkelijk 
Missionair team. Ons doel is om als 
gezamenlijke kerken zichtbaar te zijn in het 
dorp. Dit doen we in een meerjarencyclus. 
Het ene jaar een tentdienst, het andere jaar 
een kerstwandeling en het volgende jaar 
mogelijk nog iets anders. Verder doen we 
jaarlijks kleinere activiteiten gezamenlijk, 
zoals de paasgroetactie in het dorp en een 
gezamenlijke dienst op Hemelvaartsdag. 
We zijn op zoek naar mensen die mee willen 
draaien in dit team. Het gaat vooral om het 
coördineren en overleggen met de andere 
kerken. Per activiteit worden er andere 
mensen bij gezocht voor de uitvoering. 
 
Bent of kent u iemand die dit zou willen doen, 
hoor ik het graag! 
 
Rianne de Kwaadsteniet (06-81141024) 
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Collecten 
 
Collectedoelen 23 maart  
 

1ste ZWO: Stichting Proplan 
 
Stichting Proplan uit Gouda helpt al ruim 25 jaar de mensen in nood in Bosnië Herzegovina, met 
name in het armste deel, Oost-Bosnië. Hoe helpen wij? Scholing voor kinderen, voorzien in 
levensonderhoud van de allerarmsten door een maandelijks voedselpakket, kleding, warmte voor 
de winterdag, water en sanitair, huizenbouw. Met uw bijdrage en de inzet van vrijwilligers 
kunnen we dit mogelijk maken. Help hen die geen helper hebben. Namens Proplan en vele 
Bosnische kinderen en hulpbehoevenden bij voorbaat hartelijk dank!  
 
Meer lezen? www.stichtingproplan.nl 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007 37 
t.n.v. Diaconie Geref. Kerk o.v.v. ZWO of scan onderstaande QR-code:  

 
 

 

2de Kerk in Actie - Werelddiaconaat Moldavië 
 
In het arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders zijn voor werk 
naar het buitenland vertrokken of zoeken troost in alcohol. Kinderen lopen het risico om 
uitgebuit te worden in bijvoorbeeld de seksindustrie. In samenwerking met Youth for Christ 
vangen kerken hen op en zorgen ze voor huiswerkbegeleiding, een maaltijd, bijbellessen en 
sport- en spelactiviteiten. Veel kinderen ontdekken hier voor het eerst hoe je op een liefdevolle 
manier met elkaar om kunt gaan: een ervaring die ze de re st van hun leven meenemen.   
 
Meer lezen? www.kerkinactie.nl/kindereninmoldavie   
 
Uw bijdrage voor dit doel over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
kinderen Moldavië of scan onderstaande QR-code:  

 
 

 

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen. 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

http://www.stichtingproplan.nl/
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