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Meditatief:

Graag maak ik u op deze plaats deelgenoot van
wat mij deze week is opgevallen of wat me is
overkomen. Gisteren (woensdag) hadden we met
de kerkenraad een etentje bij Jose en Marcel
Lankhaar thuis. Het was nog ter gelegenheid van
het afscheid van de vorige kerkenraadsleden en
de intrede van de nieuwe mensen.

Het was al lang geleden dat we dat met elkaar
hadden gedaan, want door corona was

die traditie om met elkaar uit eten te gaan,
verloren geraakt. Onwillekeurig gingen mijn
gedachten naar die andere keren, een etentje bij
de chinees, een keer in de Pannenkoe...

Martin Koen en Piet Eikelenboom waren er toen
nog bij; mensen die ons ontvallen zijn, maar die
wel een spoor getrokken hebben dat we nog
steeds volgen.

Wat mooi om op deze manier, met lekker eten en
gezellig praten, te kunnen vieren dat we met
elkaar kerkenraad kunnen zijn en de taken ook
weer aan anderen kunnen doorgeven.

En lekker was het zeker, want Jose zou het
organiseren en omdat het in die restaurants van
tegenwoordig zo buitensporig duur is, dacht ze
beter zelf te kunnen gaan koken. Zoonlief werd
ingeschakeld, er werd een dag van tevoren
begonnen met koken en het resultaat was
overweldigend. Wat een bijzonder afscheid voor
ons; Jose en Marcel: dankjewel!

Er werd natuurlijk over van alles gepraat, zelfs
over de wereldpolitiek waar je nou niet bepaald
blij van wordt. Gelukkig lees en hoor je ook nog
weleens goed nieuws. Zo stond er maandag 7
april een artikel in “religie en filosofie™ van Trouw
met een prachtige kop: Het valt niet mee om
zacht te blijven. Maar het moet wel.

Het artikel ging over Boudewijn Betzema, een
dichter uit Deventer, die elke maand een “rondje
zachtheid" wandelt. De hardheid in de wereld
maakt hem boos en daarom is hij in 2023 met
deze wandelingen voor liefs, moois en zachts
begonnen.

Inmiddels wordt er in 19 plaatsen elke maand
zo’n rondje gelopen, als stil protest tegen de
hardheid in de wereld. En dat aantal groeit nog

steeds, “het is als een wolk die heel zachtjes
druppelt”.

Het zit hem in de kleinheid, volgens Betzema. De
zachtheidswandelaars zijn vriendelijk, trekken
geen aandacht maar geven wel een signaal. Soms
zijn ze met tien mensen, soms maar met drie.
Soms staan ze even stil om een mooie gedachte
met elkaar te delen.

Geen borden, geen leuzen, geen geschreeuw,
gewoon met elkaar lopen en een teken van
zachtheid zijn. We leven anno 2025. Het valt niet
mee om zacht te blijven, maar het moet wel. Een
mooie gedachte, misschien is er onder u wel
iemand die zo’n rondje wil beginnen.

Marianne van der Bas
Orde van dienst zondag 13 april 2025

Op deze Palmzondag, de zesde zondag in de
Veertigdagentijd, gaat onze predikant ds. Gertjan
Robbemond voor. De intocht van Jezus in
Jeruzalem staat vandaag centraal. Wakkere
Wendy leidt in het blokje van de
kindernevendienst dit verhaal in. In de
kindernevendienst gaan de kinderen
palmpaasstokken maken, die aan het einde van
de dienst door hen trots zullen worden getoond.
We wensen elkaar een fijne dienst toe.

Orgelspel - Woord van welkom — Aanvangslied:
NLB 283: 1, 2, 4 en 5 In de veelheid van geluiden
- Votum en groet — Zingen: Psalm 24: 4 Gijj
poorten, hef uw hoofd omhoog - Aandacht voor
de liturgische bloemschikking — Zingen: Psalm
24:5 Gij poorten, hef uw hoofd omhoog — Gebed
— Project 40-dagentijd van de kindernevendienst;
zingen: projectlied Een nieuwe dag; Wakkere
Wendy komt langs; zingen: We gaan voor even
uit elkaar; de kinderen gaan naar de nevendienst
- Eerste Schriftlezing: Psalm 118: 19 — 28 - We
luisteren naar Juich, (Sela) - Tweede Schriftlezing
Lucas 19:28 — 40 — Zingen: NLB 550: 1 en 2
Verheug u, gij dochter van Sion — Overdenking —
Orgelspel — Zingen: Hemelhoog 181: 1 en 4 Hij
kwam bij ons heel gewoon -Dankgebed,
voorbeden en Onze Vader - Inzameling van de
gaven - De kinderen houden hun
palmpasenoptocht door de kerk; We zingen
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hierbij: NLB 551 Hosanna, hosanna, de Heer komt
voorbij — De kinderen uit de oppas kunnen
opgehaald worden zodat we met elkaar de zegen
van God mogen ontvangen. — Slotlied: NLB 556:
1, 4 en 5 Alles wat over ons geschreven is

Zegen, gezongen Amen.

Liturgisch bloemschikken;

Op deze palmzondag staat Pesach centraal,
de maaltijd van de Heer die wij vieren met
brood (aren) en wijn (druiven). Verse
palmtakjes staan aan de voet van het kruis
als verwijzing naar de toekomst die komen
gaat.

Meditatieve tekst:
Broodaren en wijndruiven
genadetekenen bij het kruis
juichende palmtakken
hosanna!

Voedselbank

Het product voor april is: pakjes/potjes
pastasaus.
U kunt de producten in de kerk inleveren.

Wel en wee

Jeannette en Karel Sluijter hebben afgelopen
maandag hun 50-jarig huwelijk mogen vieren. Ze
zijn blij en dankbaar hier met hun kinderen en
kleinkinderen bij te kunnen hebben stilgestaan.

Op 14 april is Els de Gier jarig. We wensen haar
een fijne dag en een mooi nieuw levensjaar.

Bedankje

De operatie is prima verlopen, ik ben nu aan
het herstellen.

Ik ben uiteindelijk aan een liesbreuk én een
navelbreuk geopereerd.

Dank voor het meeleven.

Hartelijke groet, Klaas van Rijswijk.

Bezinningswandeling

In de stille tijd voor Pasen, op zondag 13
april, vindt de jaarlijkse bezinningswandeling
weer plaats. We willen met elkaar genieten
van de stilte en de natuur. Onze dominee zal
zorgen voor een inhoudelijk gedeelte tijdens
de wandeling. U bent allemaal van harte
welkom. We vertrekken na de kerkdienst en
wandelen een mooie route van ongeveer 5
kilometer.

Voor de kinderen wordt er tegelijkertijd een
jachtseizoen met een paastintje
georganiseerd. De deelnemers worden
verdeeld over 2 groepen (of meer), de
discipelen en de soldaten. Iedere groep heeft
een spelleider. De spelleiders nemen een
telefoon mee en gaan met hun groep op pad
door de wijk. De discipelen moeten proberen
uit handen te blijven van de soldaten die hen
gevangen proberen te nemen. Regelmatig
moeten de discipelen hun locatie delen zodat
de soldaten weten waar ze ongeveer moeten
zoeken.

U kunt / jullie kunnen op 13 april gewoon,
zonder aanmelding, mee lopen of mee
spelen. Tot dan!

Namens commissie V&T, Marian Landman,
Martine van Leerdam, Rianne de
Kwaadsteniet en Ellen van Westen

Bloemen

De bloemen van zondag 13 april zijn voor
mevr. G. Klip na ziekenhuisopname.
Tweede bos voor dhr. en mevr. Sluijter voor
hun 50-jarig huwelijk.



Save the date!

Hemelvaartsdagontmoeting - wandelen,
ontbijten en vieren met elkaar

Het is nog even weg, maar deze is alvast
voor in de agenda! Op donderdag 29 mei is
het Hemelvaartsdag. Deze ochtend hebben
we een gezamenlijke dienst met de Kerk aan
de Lek. Deze dienst, die geleid wordt door
beide voorgangers, begint om 9.30 uur in
Kerk aan de Lek.

Voorafgaand aan deze dienst organiseren we
een mooie wandeling door het
Krimpernerhout waarvoor we om 7.30 uur
verzamelen. Na de wandeling hopen we
gezamenlijk met elkaar in 't Voorhof te
ontbijten, dit ontbijt start om 8.30 uur.

We hopen op mooi weer en een gezellige
ontmoeting met elkaar! Bent u/jij er ook bij?
Eind deze maand ontvangt u meer informatie
over de wandeling en het ontbijt en hoe zich
kunt opgeven

Beste Gemeenteleden,

Na afloop van de dienst afgelopen zondag
zijn er bij de diaconie verschillende vragen
gesteld over de collecte.

Hierbij een korte uitleg hoe tot bepaalde
keuzes gekomen is.

Hoe krijgt de collecte de aandacht die
ze verdient?

Dat is de hoofdvraag waar wij als diaconie
over hebben nagedacht toen er verschillende
vragen kwamen vanuit de gemeente over het
collectemoment. In de coronatijd is er
gekozen voor een aangepaste manier van
collecteren, maar hiermee is helaas ook de
aandacht gereduceerd voor de collecte als
onderdeel van de dienst.

De collecte is onderdeel van onze eredienst,
samen met de dank- en voorbeden als
antwoord op de dienst van het woord. Bidden
en ernaar leven, van de dienst aan de Heer
naar het leven met de Heer. God heeft ons
opgeroepen om te delen van wat we
ontvangen hebben.

Om de collecte weer de aandacht te geven
die ze verdient, kiezen we er als diaconie
voor om hier tijdens de dienst weer bewust
meer aandacht aan te besteden door
bijvoorbeeld een extra sheet in de
beamerpresentatie. Ook het fysiek collecteren
zien wij hierbij als “extra” aandacht omdat dit
tijd geeft om stil te staan bij het doel van de
collecte, vandaar dat dit is teruggekeerd sinds
afgelopen zondag.

De collecteopbrengsten bieden ons de
mogelijkheid om te kunnen delen waar het
nodig is, zodat mensen in en buiten de kerk,
dichtbij en veraf, delen in de liefde van
Christus. Zo kan de collecte een moment zijn
om stil te staan bij hoe u uitdrukking kunt
geven aan de dankbaarheid voor wat wij van
God hebben ontvangen.

Waarom dan de tweede collecte bij de
uitgang?

Het antwoord hierop komt voort uit een
recente kerkenraadsvergadering waarin
gesproken is over de collectedoelen. Er is
toen gesproken over de verdeling van de
doelen en om de eerste collecte altijd voor
een doel buiten onze eigen gemeente te
houden en de tweede collecte voor een doel
binnen de gemeente.

Simpel gezegd, de eerste collecte is voor een
ander en de tweede collecte is voor onszelf.
Dit is de reden waarom we er bewust voor
kiezen om de collectemomenten te verdelen,
zodat beide collectes hun eigen moment van
aandacht hebben.

Met vriendelijke groet,
De diaconie



Collecten

Collectedoelen 13 april

1ste Protestantse Kerk - Missionair werk, Nederland

Met het landelijke event The Passion komt het paasverhaal bij miljoenen mensen in de
huiskamer. Een missionaire kans! Daarom biedt de Protestantse Kerk rond de uitzending van The
Passion diverse initiatieven en materialen aan. Kerken kunnen met een Passionpakket voor
buurtbewoners een kijkavond organiseren en over de betekenis van het Pasen doorpraten. Ook
kunnen ze een wake met een replica van het Passionkruis organiseren. Voor kijkers thuis is er
online verdiepend materiaal gemaakt. Zo ben je kerk naar buiten.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. collecte Palmpasen of scan onderstaande QR-code:

Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster

2de Diaconale hulp in Krimpen aan de Lek

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007.37
t.n.v. Diaconie Geref. Kerk o.v.v. Noodhulp Diaconie of scan onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.



Viering van Witte Donderdag,

17 april 2025

Voorganger: ds. Gertjan Robbemond

Muzikale medewerking: Peter Reijnoudt (orgel) en
Ilona Damen (fluit)

Op Witte Donderdag gaan we mee in het spoor
van Jezus die samen met zijn leerlingen de
Pesachmaaltijd hield.

Jezus trekt een spoor van liefde met zijn leven en
maakt dat ook duidelijk aan deze maaltijd:

Hij verbindt zijn leven aan de tekenen van brood
en wijn en blijft zo in alle liefde verbonden met
zijn leerlingen.

Maar het zal pijnlijk zichtbaar worden dat hij zijn
weg in eenzaamheid gaat. Van zijn vrienden zal
hij het niet moeten hebben: verraad en
verloochening, afstand en afwezigheid zal hij
ervaren.

De kleur is wit,

teken van blijdschap over het voorbij gaan van de
dood

Voor de viering spelen dwarsfluit en orgel: Aria ‘O
hoofd bedekt met wonden’ - Woorden van
toenadering en bemoediging — Zingen: Psalm
118: 1 en 8 Laat ieder ‘s Heren goedheid prijzen
- Aandacht voor de liturgische schikking - Gebed
voor Witte Donderdag — Zingen: NLB 575: 1 en 2
Jezus, leven van ons leven - Eerste schriftlezing:
Vrij naar Exodus 12 — Zingen: NLB 395: 1 en 2 Op
een avond, toen de uittocht uit Egypte werd
gevierd - Tweede schriftlezing: Johannes 13: 1 —
20 — Zingen: NLB 395: 3 en 4 Op die avond, toen
de beker werd gezegend - Overweging - We
luisteren naar dwarsfluit en orgel - Dankgebed en
voorbeden, Onze Vader - Inzameling van de
gaven -

MAALTIID VAN DE HEER; zingen: NLB 389 Het
brood dat ons voor ogen staat; tijdens dit lied
worden we aan tafel genodigd en vormen we een
kring — vredegroet — tafelgebed -
instellingswoorden bij het brood — zegen over het
brood - we delen het brood -

tijdens het delen speelt het orgel: koraalspel NLB
393: Als ik in deze stille tijd - instellingswoorden
bij de beker - dankgebed over de beker - we
delen het sap van de druiven — tijdens het delen
speelt het orgel: koraalspel NLB 116: Hoe zal ik
naar geloften, toen gedaan; dankgebed - zingen:
Psalm 68:7 God zij geprezen met ontzag; einde
Maaltijd, de eenzame nacht in; Mattels 26: 30 —
35 — Bidden: een avondgebed - In stilte verlaten
we de kerk- dwarsfluit en orgel: O kostbaar kruis

Goede Vrijdag, 18 april 2025

Voorganger: ds. Gertjan Robbemond
Organist: dhr. Peter Reijnoudt
Muzikale medewerking: cantorij

Er is stilte voor de dienst: het orgel zwijgt.

Gebed - Aandacht voor de liturgische
bloemschikking - De cantorij zingt: NLB 571 In
stille nacht houdt Hij de wacht

LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS NAAR
JOHANNES

Lezing: Johannes 18: 1 — 14 Gevangen genomen
—Zingen: NLB 587: 1 Licht voor de wereld -
Lezing: Johannes 18: 14 — 27 In de steek gelaten
— Zingen NLB 587: 2 Eén mens moet sterven om
een volk te redden -

Lezing: Johannes 18: 28 — 18:40 Ondervraging —
NLB 587: 3 Hemelse koning, door God uitgekozen

Lezing: Johannes 19: 1 — 16 Weg met Hem! —
NLB 587: 4 Hier is God zelf, ontdaan van alle
glorie —

Lezing: Johannes 19: 17 — 27 Kruisiging - De
cantorij zingt: NLB 586 Zie de mens die in zijn
lijden - We gaan staan -

Lezing: Johannes 19: 28 — 30 Sterven - De
Paaskaars wordt gedoofd door de diaken -
Moment van stilte - De cantorij zingt: NLB 568a
Ubi caritas Gedachtenis bij het Kruis - Er is nu
gelegenheid om een steentje neer te leggen bij
het kruis.

Tijdens dit ritueel klinkt orgelspel Langs de via
Dolorosa in Jeruzalem die dag — Stilte — Gebeden

Lezing: Johannes 19:38 — 42 Er was daar een
hof — Zingen: NLB 590 : 1,2,3 en 4 Nu valt de
nacht.

De gedoofde Paaskaars wordt de kerkzaal uit
gedragen door de diaken. We verlaten in stilte de
kerk.

Wie wil, is van harte uitgenodigd om in stilte nog
in de kerk te blijven.



Ontmoetingskerk

Hoofdstraat 90
Krimpen aan de Lek

woensdagochtend * @)
16 april &
10.00u - 12.00u Q

Er is gelegenheid elkaar te
ontmoeten en een praatje te maken,
even stil te worden,
een kaarsje aan te steken,
ds. Gertjan Robbemond te spreken ...

Welkom




