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Meditatief:

Afgelopen maandag heeft mijn lichaam me acuut
laten weten dat het tijd was om rust te nemen
(niks bedreigends bleek uiteindelijk, maar wel
ernstig genoeg om de ambulance op mijn werk te
laten komen). Ik ben niet zo goed in rust nemen,
maar toen iedereen die ik sprak of appte me
dezelfde boodschap mee gaf, viel het kwartje. Ik
weet ook dat ik nog wat te verwerken heb van
wat ik de afgelopen jaren heb meegemaakt, maar
ik wist niet goed hoe, en hoe ik daar de tijd voor
moest nemen. Nu wordt het me in de schoot
geworpen. Toen ik wat hulp vroeg bij het
schrijven van dit meditatief werd ik gewezen op
de 40-dagenkalender. Daarin staat: in de laatste
week van Jezus’ leven lijkt alles een extra lading
te krijgen. De dingen die Hij zegt, de dingen die
Hij doet, zijn relaties met de mensen om Hem
heen. Meer nog dan eerder in de evangelién
lijken zijn woorden en zijn handelen op te roepen
tot overgave en bekering, tot heiliging en
rechtvaardig leven. Laat je erdoor raken en
uitdagen om waar nodig ook in je eigen leven
vernieuwing te zoeken”.

Met een verwijzing naar Lied 897: “Heer vernieuw
mijn hart, want dan kan ik leven, Heer, zoals U
dat wilt: in de kracht van Uw liefde”.

Zelf moest ik ook denken aan een tekst die bij
mijn ouders op de wc hangt (ook een goede plek
om rust te nemen...). Te lang om hier volledig af
te drukken, maar de moeite waard om te lezen,
dus kijk vooral ook op
https://allinevandermeulen.nl/tekst-baltimore/.
Anders dan wat er bijstaat is het een gedicht van
Max Ehrman, uit 1927, maar daarom niet minder
MOOi.

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast
en bedenk welk een vrede in stilte kan heersen.

Je bent een kind van het heelal, niet minder dan
de bomen en de sterren, je hebt het recht hier te
zijn en al is het je al of niet duidelijk, toch
ontvouwt het heelal zoals het zich ontvouwt en zo
is het goed.

Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat
hij moge zijn, houdt vrede met je ziel in de
lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn
klatergoud, somberheid en vervlogen dromen, is
dit nog steeds een prachtige wereld.
Wees waarachtig, Streef naar geluk.

Anke Poelstra

Orde van dienst paasmorgen 20 april
2025

In deze feestelijke dienst is onze eigen predikant
ds. Gertjan Robbemond de voorganger. Muzikale
medewerking wordt verleend door het Gospelkoor
Rejoice uit Krimpen aan de Lek. In het kader van
het 40-dagenproject van de kindernevendienst
leidt Wakkere Wendy voor de kinderen het
Paasverhaal in. We wensen elkaar toe, dat we
zullen proeven van het nieuwe leven dat met
Pasen is begonnen.

Zingen: NLB 632 Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven en NLB 642 Ik zeg het allen
dat Hij leeft - De nieuwe Paaskaars wordt naar
binnengedragen. — Zingen: NLB 624 Christus onze
Heer verrees - Bemoediging en groet - Rejoice
zingt twee liederen: Lenten Meditation en Lamb
of God - Aandacht voor de liturgische
bloemschikking — Zingen: NLB 216 Dit is een
morgen - Gebed om ontferming -We zingen:
Hemelhoog 177 Heer, ik prijs uw grote naam (2x)
- Gebed om de Heilige Geest — 40-dagenproject
Een nieuwe dag van de kindernevendienst;
zingen projectlied Een nieuwe dag (melodie lied
215); Wakkere Wendy komt voor de laatste keer
langs en leidt het Paasverhaal in; zingen: Wij
gaan voor even uit elkaar; de kinderen gaan naar
de nevendienst - Lezing: Johannes 20:1 — 18 -
Rejoice zingt: A moment like this en Are you
washed in the blood — Overdenking — Orgelspel —
Zingen: NLB 630: 1, 3 en 4 Sta op! — een morgen
ongedacht - Dankgebed, voorbeden en stil gebed;
zingen het Onze Vader (NLB 1006) - Rejoice
zingt: Hallelujah, He is risen! en When lights are
shining -Inzameling van de gaven — De kinderen
komen terug uit de créche en de
kindernevendienst - Slotlied : Hemelhoog 200 U
zij de glorie - Zegen
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Liturgisch bloemschikken;

Goede Vrijdag:
Het kruis ligt op de stenen. Een liggend kruis

zodat we het goed kunnen zien en ons hoofd
moeten buigen.

Tussen de stenen bloeien de rode bloemen
die het lijden symboliseren. Rood, de kleur
van pijn en verdriet.

Meditatieve tekst:
Bloemen gekleurd

door het bloed dat vloeit
anemone corona

het goede gekroond

Stille Zaterdag;
Op Stille Zaterdag ligt een zwarte doek over

de schikking zodat we nog niet kunnen zien
dat wat komt. We worden stil. In de
paasnacht kan de doek verwijderd

worden, zodat Pasen zichtbaar wordt.

Meditatieve tekst:

Dat wat komen gaat

is bijna zichtbaar

als een lentetuin in het donker.

Pasen;

Het kruis staat rechtop in een bloeiende
lentetuin vol met witte bloemen.

Tuin van licht, tuin van vreugde.

Meditatieve tekst;
Prachtige bloemen
lentebodes

tekenen van een nieuw begin
een nieuwe wereld.

Bloemen

De bloemen van zondag 20 april zijn voor
mevr. S. Bouwman als groet van de kerk.
Het Paasstuk is voor onze dominee.

Pasen - een nieuw begin

Op Paasmorgen wordt de nieuwe Paaskaars
binnengebracht in onze kerkzaal. Wij mogen
opgewekt leven in het Licht van Christus.

De afbeelding op de kaars laat een
veelkleurige weg zien die langs het Kruis
voert, omgeven door een zon. Het mag
tekenend zijn voor een diversiteit aan geloof,
en tegelijk ook verbeeldt het onze
verbondenheid op de weg van Jezus.

We mogen gezamenlijk deze weg volgen om
uiteindelijk thuis te komen in het huis van de
Vader (zon) waar "veel kamers" zijn.
(Joh.14,2)

Boven en onder de afbeelding staan de Alfa
en de Omega, als symbool van de woorden:
"Ik ben de Alfa en de Omega," zegt God. Hij
is de eerste en de laatste, de Eeuwige die ons
in zijn hoede geborgen houdt.

Ds. Gertjan Robbemond

Predikant in de Ontmoetingskerk te Krimpen
aan de Lek

telefoon: 0651416043

mail: dsgertjanrobbemond@gmail.com

Voedselbank

Het product voor april is: Pakjes/potjes
pastasaus.
U kunt de producten in de kerk inleveren.




Een korte aankondiging van de diensten in
de week voor Pasen

Goede Vrijdag, 18 april om 19.30 -

Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal
zoals de evangelist Johannes dit aan ons
doorgeeft. In deze dienst zingt de cantorij
mee. De voorganger is ds. Gertjan
Robbemond en de organist is Peter
Reijnoudt.

Op de avond van Stille Zaterdag, 19 april om
19.30, gaan we door het donker naar het
licht. De voorganger van deze avond is ds.
Gertjan Robbemond, de organist is Peter
Reijnoudt.

In de ochtend op Eerste Paasdag, 20 april om

10.00, vieren we de opstanding van Christus.
Voorganger is ds. Gertjan Robbemond en
muzikale medewerking wordt verleend door
Rejoice en organist Elise Kreuk.

Wees welkom tijdens (de week voor) Pasen!

Bedankje
Lieve gemeenteleden,

Het hartelijke meeleven met mijn
ziekenhuisopname, de vele kaarten en goede
wensen en gebed heeft me weer heel veel
gedaan en ben daarom u allemaal, ook heel
dankbaar voor.

Het gaat mij heel goed en ben blij dat ik weer
in uw midden mag zijn.

Een hartelijke groet, Greet Klip-Barmentloo.

Save the date!

Hemelvaartsdagontmoeting - wandelen,
ontbijten en vieren met elkaar

Het is nog even weg, maar deze is alvast
voor in de agenda! Op donderdag 29 mei is
het Hemelvaartsdag. Deze ochtend hebben
we een gezamenlijke dienst met de Kerk aan
de Lek. Deze dienst, die geleid wordt door
beide voorgangers, begint om 9.30 uur in
Kerk aan de Lek. Voorafgaand aan deze
dienst organiseren we een mooie wandeling
door het Krimpernerhout waarvoor we om
7.30 uur verzamelen. Na de wandeling hopen
we gezamenlijk met elkaar in t Voorhof te
ontbijten, dit ontbijt start om 8.30 uur. We
hopen op mooi weer en een gezellige
ontmoeting met elkaar! Bent u/jij er ook bij?

Eind deze maand ontvangt u meer informatie
over de wandeling en het ontbijt en hoe zich
kunt opgeven.



Collecten

Collectedoelen 20 april

1ste Kerk in Actie — Noodhulp, Oekraine

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De
gevolgen van de oorlog in Oekraine gooien het leven en de toekomst van veel inwoners volledig
overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraine die
ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen. Kwetsbare families ontvangen voedsel-
en zadenpakketten, tijdelijk onderdak in regionale hulpcentra en hulp bij het verwerken van
trauma’s.

Kerk in Actie steunt via het programma Noodhulp wereldwijd mensen in nood. In Oekraine
krijgen inwoners en ontheemden voedsel, onderdak en psychisch sociale hulp. Uw bijdrage voor
dit doel kunt u overmaken op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Mei
of scan onderstaande QR-code:

Meer lezen? kerkinactie.nl/oekraine

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen.
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.



Goede Vrijdag, 18 april 2025

Voorganger: ds. Gertjan Robbemond
Organist: dhr. Peter Reijnoudt
Muzikale medewerking: cantorij

Er is stilte voor de dienst: het orgel zwijgt.

Gebed - Aandacht voor de liturgische
bloemschikking - De cantorij zingt: NLB 571 In
stille nacht houdt Hij de wacht

LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS NAAR
JOHANNES

Lezing: Johannes 18: 1 — 14 Gevangen genomen
—Zingen: NLB 587: 1 Licht voor de wereld -
Lezing: Johannes 18: 14 — 27 In de steek gelaten
— Zingen NLB 587: 2 Eén mens moet sterven om
een volk te redden -

Lezing: Johannes 18: 28 — 18:40 Ondervraging —
NLB 587: 3 Hemelse koning, door God uitgekozen

Lezing: Johannes 19: 1 — 16 Weg met Hem! —
NLB 587: 4 Hier is God zelf, ontdaan van alle
glorie —

Lezing: Johannes 19: 17 — 27 Kruisiging - De
cantorij zingt: NLB 586 Zie de mens die in zijn
lijden - We gaan staan -

Lezing: Johannes 19: 28 — 30 Sterven - De
Paaskaars wordt gedoofd door de diaken -
Moment van stilte - De cantorij zingt: NLB 568a
Ubi caritas Gedachtenis bij het Kruis - Er is nu
gelegenheid om een steentje neer te leggen bij
het kruis.

Tijdens dit ritueel klinkt orgelspel Langs de via
Dolorosa in Jeruzalem die dag — Stilte — Gebeden

Lezing: Johannes 19:38 — 42 Er was daar een hof
—Zingen: NLB 590 : 1,2,3 en 4 Nu valt de nacht

De gedoofde Paaskaars wordt de kerkzaal uit
gedragen door de diaken. We verlaten in stilte de
kerk.

Wie wil, is van harte uitgenodigd om in stilte nog
in de kerk te blijven.

Avondpaaswake Stille Zaterdag,
29 april 2025

Voorganger: ds. Gertjan Robbemond
Organist: dhr. Peter Reijnoudt

Het is donker in de kerk. In stilte wachten we op
wat komen gaat.

Zingen ‘Als alles duister is’ (Taizé) 4x -
Schriftlezing Genesis 1:1-5 - Zingen ‘Licht,
ontloken aan het duister’ (Liedboek 600)
(staande) —

Aandacht voor de liturgische bloemschikking —

Gebed voor de Paasnacht —

Lezing uit de Tora: Exodus 14:9-31 - Zingen 'Stil,
mijn ziel, wees stil’ (Opwekking 717) -

Lezing uit de Profeten Jona 3 - Zingen ‘Create in
me a clean heart’ (Liedboek 51b) - Zingen ‘In U
zijn wij begrepen’ (Liedboek 351) —

Schriftlezing Romeinen 6:3-5,11 - Gebed bij het
water —

Geloofsbelijdenis ‘In God de Vader op zijn troon’
(Liedboek 342) -

Doopvernieuwing

- Zingen ‘Neem mij aan zoals ik ben’ (Liedboek
833) — Gebeden —

Schriftlezing Johannes 20:1-18 —

Zingen ‘U zij de glorie’ (Liedboek 634) - Zegen



