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Orde van dienst 27 april 2025

Onze gewaardeerde oud-predikant ds. Luci
Schermers gaat in deze dienst voor. Er is in
verband met de meivakantie geen
kindernevendienst. We wensen elkaar een
goede dienst, zodat we opgewekt de nieuwe
week tegemoet kunnen gaan.

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst
— Zingen: Psalm 81: 1, 4 en 5 Jubel God ter
eer - Bemoediging en groet — Zingen: Psalm
81: 8 Ik ben Hij-die-is - Gebed om ontferming
— Loflied: NLB 617: 1, 2, 3 en 19 De Heer is
waarlijk opgestaan — Gebed - Eerste lezing:
Genesis 28: 10 — 22 — Zingen: NLB 650: 1, 2
en 7 De aarde is vervuld - Inleiding bij
tweede lezing: Hij kan zomaar naast je lopen
(lied via beamer) - Tweede lezing: Lucas 24:
13-35-NLB 647: 1, 2, 3, 4 Voor mensen die
naamloos, kwetsbaar en weerloos — Preek —
Orgelspel - NLB 630: 1, 2 en 4 Sta op! - Een
morgen ongedacht - Dankgebed en
voorbeden - Collecte - Psalm 68:7 God zij
geprezen met ontzag — Zegen — Zingen: NLB
708: 1 en 6 Wilhelmus van Nassouwe —
Orgelspel

Bloemen
De bloemen van zondag 27 april zijn voor
Mevr. 1. Kerver als groet van de kerk.

Meditatief

Gaandeweg in het Licht

Afgelopen dinsdag moest ik al vroeg mijn bed
uit. Onze kleinzoon zou komen logeren en ik
ging hem al vroeg op de dag ophalen. De dag
was nog jong. Het licht van de vroege
morgen brak schuchter door en gaandeweg
kreeg alles meer kleur. De weg voor mij uit
werd helder en met vertrouwen kon ik
verder.

Het deed me denken aan Maria die vroeg in
de morgen op weg ging naar het graf van
Jezus. De dag was nog in een sluier van
verdriet gevangen en al daagde de dag, het
werd nog niet helder voor Maria.

Pas gaandeweg kwam het Licht in haar leven
toen zij zag dat de steen was weggerold en
toen zij Jezus ontmoette. Toen kon zij
opgewekt verder, met nieuw vertrouwen.
Voor de leerlingen werkte het net zo. Pas
gaandeweg kwam het Licht ook bij hen
binnen. Zij waren nog in angst gevangen tot
Jezus zelf in hun midden kwam en hen
vervulde met zijn vrede en kracht. Zij
ontvingen nieuwe adem om met geloof
verder te gaan. Het mag in mijn ogen
bijzonder zijn als ook wij gaandeweg in deze
tijd van Pasen ontdekken hoezeer we door
Jezus leven in Gods Licht. Zijn Licht raakt ons
aan, geeft nieuwe richting, mag ons
opgewekt maken en laten opstaan achter
Jezus aan. Moge dit ons in de kwetsbaarheid
van het leven vertrouwen geven om met God
en elkaar te leven.

Aansluitend bij deze gedachten geef ik graag
een gedicht mee dat ik een aantal jaren
geleden schreef:
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In het suizen van de stilte
In een glans van morgenlicht,
In een glinstering van druppels,
In een stralend vergezicht,
In een stoet van wolkenrijen,
Wijds gezicht op bos en land,
In een ogenblik van liefde,
In een teder vastgehouden hand,

In teveel om op te noemen
Komt Gij lichtend op ons af
Weeft Gij Uzelf diep in ons leven,
Gij die ons het leven gaf.

Maar zo vaak ook lijkt u weer verborgen, wordt Uw naam niet meer gekend; maken schaduwen U

Onzichtbaar, leven wij van U afgewend. Rusteloos kan alles lijken; het leven rolt aan ons voorbij.

Drukte beneemt ons soms de adem, het wordt een keten, maakt onvrij. Of het kan stormen in ons

leven vol van vreugde en verdriet, angsten die ons hart benauwen omdat het nergens hoop meer ziet

Gebutst, getekend dragen wij de pijnen en de vragen in ons hart, zoekend naar een helder teken,
licht dat ons duisternis ontwart.

En toch...op de bodem van ons leven
in ons breekbaar broos bestaan
blijft U heilzaam ons omgeven,
zoekt U met ons om te gaan:

onvoorwaardelijk gedragen,
liefdevol gekend, bemind

in de vreugde en de vragen

uw oneindig kostbaar kind.

Hooggehouden en gekoesterd
door uw liefdevolle kracht,
baant Gij ons weer nieuwe wegen
door het diepste van de nacht.
wenkend met uw goede woorden,
troostend met uw Geest van licht
wijst Gij ons een weg van leven
hoopvol voor uw aangezicht.

Zo komt Gij ons steeds weer tegen,
stoot Gij liefdevol ons aan:
om ontvankelijk te leven,
met verwondering op weg te gaan;
om met moed en met vertrouwen
in vreugde en verdriet te staan
en in het spoor van Hem te leven
die uw vrede ons heeft voorgedaan.

Gertjan Robbemond



Hemelvaartsdagontmoeting - wandelen,
ontbijten en vieren met elkaar

Beste gemeenteleden,

Eerder heeft u al een berichtje kunnen
lezen in de gemeentebrief over de
wandeling en het ontbijt met
Hemelvaartsdag.

Op 29 mei is het Hemelvaartsdag.

We houden die ochtend om 9.30 uur een
gezamenlijke dienst in de Kerk aan de
Lek. Daaraan voorafgaand is er een
wandeling en een ontbijt voor wie wil.

Voor de wandeling verzamelen we om
7.30 uur bij de Tuinfluiter, vroeg uit de
veren dus deze ochtend! Rond 7.40 uur
hopen we met elkaar te vertrekken en
maken we een mooie wandeling door het
Krimpenerhout.

Tegen 8.30 uur verwachten we terug te
zijn en mag ieder op eigen gelegenheid
doorgaan naar de kerk. Daar staat vanaf
8.30 uur een heerlijk ontbijt voor u klaar.
Voor het ontbijt zal een vrijwillige
bijdrage worden gevraagd. Het ontbijt
ronden we om 9.15 uur met elkaar af
waarna de kerkdienst om 9.30 uur begint.

De wandeling is ook toegankelijk voor
wandelwagens en rolstoelen en is geschikt
voor jong en oud.

Wilt u liever toch de wandeling overslaan,
maar wel graag mee-eten met het ontbijt
is dat natuurlijk ook mogelijk.

U kunt zich opgeven voor wandeling en/of
ontbijt via een appje naar 06-19833720 of
door te mailen naar
pieterdejong1992@gmail.com of op de
inschrijflijst die bij het koffieluik hangt.

Graag voor 17 mei.

Geef even door met hoeveel personen u
komt en of we rekening moeten houden
met dieet of allergieén.

Wij hebben er heel veel zin in en zouden
het heel leuk vinden als u/jij erbij bent!

Voedselbank

Het product voor april is: pakjes/potjes
pastasaus.
U kunt de producten in de kerk inleveren.

Wel en wee

Ellen en Theo de Jong vieren 26 april hun
40-jarig huwelijk. Zij zijn blij en dankbaar
dat in goede gezondheid te kunnen
vieren.

LEVEN

Is mensen en dingen omhelzen
En weer loslaten

Om ze te laten groeien en bloeien
Om te leven.

LEVEN

Is dankbaar zijn voor het licht en liefde,
Voor warmte en tederheid

In mensen en dingen,

Zomaar gegeven.

LEVEN

Is alles laten zijn en zien als een gave,
Niets en niemand bezitten

En juichen om elk kind

Dat langzaam zijn wegen gaat.
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Collecten
Collectedoelen 27 april
1ste Leger des Helils
In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam. Eenzaamheid voelt als een grote
leegte van binnen. Je mist mensen om je heen en je voelt je niet verbonden. Een heel

naar gevoel! Het leger des Heils strijdt tegen eenzaamheid.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Leger des Heils of scan onderstaande QR-code:

Meer lezen? www.legerdesheils.nl/geef-als-kerk

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:

U kunt uw bijdrage zondag na de dienst ook in de kruiken bij de uitgang doen.
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.



