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Meditatief:

Na ruim een half jaar wonen en werken in
Curacao is onze dochter voor vijf maanden op
reis gegaan naar Zuid Amerika. Gelukkig
samen met haar vriend.
Fieke is namelijk niet zo bang aangelegd en
komt daardoor nogal eens in hachelijke
situaties terecht. Met Joris aan haar zijde leek
het ons een stuk veiliger.
Je kunt niet op reis gaan zonder zegen, dus
gaf ik hun die voordat ze vertrokken. Op een
kaartje ter grootte van een betaalpas had ik
een tekst van een lied uit Iona geschreven.
Zo'n klein kaartje past in elke rugzak en kan
dus altijd overal mee.
De tekst is als volgt:
Vrede wens ik je toe, liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden, leef met Zijn liefde.
Zegen wens ik je toe,
aandacht wens ik je toe,
dat er mensen zijn met wie je kunt delen.
Zegen wens ik je toe.

Ik vond dat een hele gepaste tekst voor een
reiziger. Natuurlijk hoop je als moeder dat ze
weer heelhuids terug zullen komen en ik
geloof ook dat dat zo zal zijn. Ik geloof dat
God bij hen zal zijn, ook al noemen zij zich
geen overtuigde christenen. En inderdaad,
Fieke heeft in Argentinié alweer in zo'n
situatie gezeten waarbij ze de dood in de
ogen zag, maar is behoed. Zo zien moeder en
dochter dat toch allebei.

Maar het tweede deel van deze zegen vind ik
vooral zo treffend voor een reiziger:
Aandacht wens ik je toe, dat er mensen zijn
met wie je kunt delen.

Het delen van je verhaal, het delen in
aandacht, het delen van warmte of van eten
en drinken; is dat niet mooi in de ontmoeting
met mensen?

Dat je mensen tegenkomt en zo het goede
kunt ervaren?

Niet omdat je er zelf beter van wordt, zoals je
wel hoort zeggen: “*Wie goed doet, goed
ontmoet.” Wat een armzalig spreekwoord is
dat! Dan blijft het goede eigenlijk tot jezelf
beperkt. Nee, dan het evangelie: Jezus deelt
en er is genoeg voor iedereen, door te delen
wordt het meer. Met Pinksteren krijgen Jezus
volgelingen vuur op hun hoofd, want vuur
verspreidt licht in het donker en waar je dan
komt, wordt het lichter.

En ze spreken in alle talen, zodat ze contact
kunnen maken met andere volken. Het goede
nieuws moet uitgedeeld en verspreid worden!
We hoorden het met Hemelvaart al: “"Ga !”

4

In de tweede week van hun reis door
Argentinié kwamen Fieke en Joris in een
verlaten streek waar de campings die er
waren, gesloten bleken. Het is er nu winter,
inderdaad temperaturen onder nul, dus ze
zochten verder. Bij een armoedig boerderijtje
met een paar schapen op het erf reden ze het
pad op en vroegen ze om daar met de
camper te mogen staan. De oudere man riep
zijn vrouw erbij en natuurlijk waren ze
welkom. Er werd een vuur gemaakt en een
feestmaal aangericht. Ze werden ontvangen
alsof ze familie waren en in het gesprek dat
volgde werd duidelijk waarom deze mensen
dat deden.
Hun dochter had tijdens haar studietijd drie
jaar in Europa rond getrokken en was steeds
door volslagen onbekenden geholpen. Steeds
weer had ze onderdak gevonden.
En daarom had dit stel besloten om iedereen
die hun erf betrad te helpen waar ze konden
en ze als vrienden te benaderen. Zo gaat dat
met het goede doen: de een deelt en een
volgende neemt het over en zo verspreidt het
goede zich.
Een fijne Pinksteren!.

Marianne vd Bas

Redactie: Alie van Krieken en Erika Teeuwen, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl of
zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur



http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl

, Bloemen

De bloemen van zondag 8 juni zijn voor

onze oud-predikante Luci en haar man Jan voor
hun 40 jarig huwelijk.

Tweede bos is voor de heer J. Nederlof als dank
voor het bezorgen van de SamenWijzer.

Wel en wee

Mevrouw H. A. van der Vaart-Soeters hoopt op
woensdag 11 juni haar verjaardag te vieren.
Alvast hartelijke felicitaties en een mooie dag
toegewenst.

Orde van dienst zondag 8 juni 2025,
Pinksteren

Op deze pinksterzondag is onze eigen ds. Gertjan
Robbemond de voorganger. Tanya van der
Meulen zal enkele mooie liederen zingen. Wij
wensen elkaar toe dat wij door deze dienst
begeesterd worden.

Welkom en mededelingen — Aanvangslied: Opw.
334: Heer, uw licht en uw liefde schijnen -
Bemoediging en drempelgebed — Zingen: Psalm
89: 1 Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied —
Groet - Tanya zingt: Who am I (Casting crowns) -
Gebed om ontferming - Zingen: NLB 672: 1, 2 en
7 Kom laat ons deze dag - Gebed om de Heilige
Geest - Moment met de kinderen; kinderlied: I
got the spirit; zingen: Wij gaan voor even uit
elkaar; de kinderen gaan naar de nevendienst —
Schriftlezing: Handelingen 1: 1 — 13 - Zingen: HH
221 De wind steekt op - Overdenking - Tanya
zingt: Opw. 849 De goedheid van God - Zingen:
NLB 686 De Geest des Heren heeft een nieuw
begin gemaakt - Dankgebed en voorbeden, Stil
gebed, Onze Vader - Inzameling van de gaven —
De kinderen komen terug uit de créche en de
kindernevendienst -Zegenlied: Opw. 710 : 1
Zegen mij op de weg die ik moet gaan; Zegen
(gesproken); antwoord op de zegen: Opw. 710 :
2 Zegen ons waar we in geloof voor leven.

Talenten gezocht voor
kerstwandeling 2025

Woensdag 17 december 2025
organiseren de drie kerken in Krimpen
aan de Lek gezamenlijk een
kerstwandeling voor de inwoners van
Krimpen aan de Lek. Het lijkt nog ver
weg, maar de voorbereidingen zijn al in
volle gang.

Om dit mooie evenement te kunnen
organiseren zijn we op zoek naar
verschillende talenten.

Zie jij een rol voor jezelf weggelegd als
bv coordinator, acteur, muzikant,
klusser, sterke man/vrouw, cateraar of
heb je andere goede ideeén? We komen
graag met jou in contact. Ook als je
iemand kent die dit leuk zou kunnen
vinden, geef het door!

Net zo enthousiast als wij? Laat het ons
weten voor 20 juni door één van ons aan
te spreken of via het mailadres van onze
secretaris evanwesten@rway.nl

Namens het kernteam Kerstwandeling
2025,

Janneke Boer, Peter Haspels, Sander van
der Leeden, Arthur Seton, Els van
Westen en Jessica van der Wilt

Voedselbank

Het product voor juni is rijst.
U kunt de producten in de kerk inleveren.




Collecten

Collectedoelen 8 juni
1ste Kerk in Actie - Zending, Myanma

Kerken Myanmar bieden traumahulp aan jongeren en aardbevingsslachtoffers. Myanmar lijdt sinds de
militaire coup die in 2021 plaatsvond, onder voortdurend geweld en ernstige voedseltekorten. Het
land werd eind maart ook nog eens getroffen door een zware aardbeving. Veel kinderen en jongeren
zijn door al het (natuur)geweld getraumatiseerd, maar praten over wat je meemaakt is in Myanmar
een groot taboe. De Raad van Kerken wil dit doorbreken en traint kerk- en jeugdleiders in
psychosociale zorg, zodat zij jongeren kunnen helpen bij traumaverwerking. Deze getrainde
vrijwilligers bieden ook traumahulp aan slachtoffers van de aardbeving. De Raad van Kerken
stimuleert en ondersteunt ook ouders om aandacht te hebben voor de geestelijke gezondheid van
hun kinderen. Met dit werk verspreidt de Raad van Kerken Gods troost en hoop onder jongeren in
Myanmar.

Meer lezen: kerkinactie.nl/jongerenmyanmar

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Collecte Pinsterzending Myanmar of scan onderstaande QR-code:

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen nhamens de Diaconie.



Vorming en toerusting — hulp gezocht!

L]
Ma jaren tomeloze inzet, hebben Marian Landman, Martine O’fml ng
van Leerdam en Ellen van Westen aangegeven dat ze [
binnenkort willen gaan stoppen met hun activiteiten voor
V&I, De commissie Vorming en Toerusting organiseert
activiteiten zoals de sobere maaltijd, de filmavond en de
bezinningswandeling.

oerusting

Py S B Litalleinput diewe afgelopen jaarhebben verzameld, blijkt datwe als

wrl

r .. gemeente graag willen dat er verschillende activiteiten worden
s georganiseerd door het jaar heen waarbij we elkaar kunnen
 ontmoeten. Er zijn ook leuke nieuwe ideeen aangedragen die mogelijk
eens gedaan zouden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan creatieve
activiteiten, kinderactiviteiten, gastsprekers, een gemeentedag o.i.d.
Hiervoor hebben we mensen nodig die dit op willen pakken.

Ben of ken jij iemand met organisatietalent die mee wil denken over
activiteiten in de gemeente?

Meld je aan bij Rianne de Kwaadsteniet (06-81141024 of rianne@rway.nl)

Ontmoetingskerk in actie - handen uit de mouwen.

Via verschillende wegen krijgen we als kerk hulpvragen van EEN
gemeenteleden. Honden uitlaten voor iemand met een LIS IPIS
gebroken arm, boodschappen doen of kokenvooriemanddie  FETRTT:7 el 4 1)
dat zelf even niet kan, rijden naar de stort voor iemand die

geen auto heeft of af en toe een kopje koffie drinken bij KAN
iemand die zich eenzaam voelt. Allemaal dingen die we als BERGEN
gemeenteledenvoorelkaarkunnen doen. Daarnaasthebben RV d:rdmgid)
we ook in de kerk zelf dingen die gedaan moeten worden,
kleine en grote klussen of dingen koken/bakken. Heelfijn als
dit soort dingen niet altijd op dezelfde mensen neerkomen.

Bt

Begin vorig jaar hebben we een appgroep aangemaakt, genaamd: ‘Ontmoetingskerk in actie’
Hierinzital een aardig groepje gemeenteleden. Het zou super zijn om de groep zo groot mogelijk
te maken. Vele handen maken licht werk. Wat de een niet kan, kan de ander juist wel.

Per hulpvraag kan je aangeven of je dit wil doen. Je bent nergens toe verplicht. Als er iets voorbij
komt wat je zou kunnen doen, horen we het graag.

Wil je ook een steentje bijdragen? Meld je aan bij Rianne (06-81141024)
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BAYT AL NOER HUIS VAN LICHT
| sl Sy

Viering 3 jaar Bayt al Noer- Huis van Licht in Krimpen aan den lssel

Het team van Pioniersplek Bayt al Moer - Huis van Licht en de kerkenraad van de lUsseldijkkerk
nodigen u van harte uit voor de tweetalige dienst op de eerste Pinksterdag in de |sseldijkkerk.

In deze dienst vieren we het Pinksterfeest danken we God dat de Pioniersplek voor Arabischtaligen
drie jaar bestaat.

We zijn blij met de ontwikkelingen van het afgelopen jaar. In september 2024 is Ds. Martijn Leeftink
toegetreden tot het team. Hij werkt samen met evangelist Meryem Qaadane.

We zijn afgelopen jaar ook gestart met wekelijkse samenkomsten.

We willen God danken en ook bidden om zegen over het werk, de vrijwilligers en de bezoekers. Dat
steeds meer Arabischsprekende mensen de weg naar Bayt al Noer weten te vinden. Niet alleen vanuit
Krimpen, maar ook vanuit de darpen in de regio.

Meryem Qaadane en haar man Alaa Alnoueimi zullen voor ons zingen. Ook zal er een korte
presentatie zijn over het werk van Bayt al Noer.

Fondag 8 juni
10.00 uur
Lsseldijkkerk
lsseldijk 232, 2922 BL Krimpen aan den llssel
Voorganger: Ds. C. Baggerman

Ma afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met koffie/thee/ fris en costerse hapjes.

Hartelijk welkom!

Modig gerust uw Arabischtalige buren, vrienden of bekenden uit.
Voor informatie kunt u terecht bij Jan van Velzen (voorzitter), jvanvelzen@ hetnet_nl, 06-33342070




