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Meditatief:  
 
We mochten deze week terugkeren van onze 
vakantie, waarin we konden uitrusten en 
mooie plekken konden bezoeken. En de 
zorgen van thuis even loslaten, proberen 
althans want wat is het moeilijk om los te 
laten, zorgen, angsten, problemen, stress, 
relaties, soms is een vakantie nodig om juist 
te accepteren dat je niet alles in eigen hand 
hebt, je niet alles kunt oplossen, niet altijd 
kunt helpen, zoals ik lees in en bemoedigd 
wordt door onderstaand gedicht van Nelson 
Mandela. (Alie van Krieken). 
 
Loslaten 
 
Om los te laten is liefde nodig. 
 
Loslaten betekent niet dat ’t me niet meer 
uitmaakt. Het betekent dat ik het niet voor 
iemand anders kan oplossen of doen. 
 
Loslaten betekent niet dat ik ‘m smeer. Het is 
het besef dat ik de ander ruimte geef. 
 
Loslaten is niet het onmogelijk maken, maar 
het toestaan om te leren van menselijke 
consequenties. 
 
Loslaten is machteloosheid toegeven, 
hetgeen betekent dat ik het resultaat niet in 
handen heb. 
 
Loslaten is niet proberen om een ander te 
veranderen of de schuld te geven, je kunt 
alleen jezelf veranderen. 
 
Loslaten is niet zorgen voor, maar geven om. 
 
Loslaten is niet oordelen, maar de ander 
toestaan mens te zijn. 
 
 
 

 
 
Loslaten is niet in het middelpunt staan en 
alles beheersen, maar het anderen mogelijk 
maken hun eigen lot te bepalen. 
 
Loslaten is niet anderen tegen zichzelf 
beschermen, het is de ander toestaan de 
werkelijkheid onder ogen te zien. 
 
Loslaten is niet ontkennen, maar accepteren. 
 
Loslaten is niet alles naar mijn hand zetten, 
maar elke dag nemen zoals het komt en er 
mezelf gelukkig mee prijzen. 
 
Loslaten is niet anderen bekritiseren of 
reguleren, maar te worden wat ik droom te 
kunnen zijn. 
 
Loslaten is niet spijt hebben van het 
verleden, maar groeien en leven voor de 
toekomst. 
 
Loslaten is minder vrezen, en meer 
beminnen. 
 
Nelson Mandela 
 
 

 
 

De bloemen van zondag 15 juni zijn voor 
mevr. I. Kerver en mevr. H.A. van der Vaart-
Soeters voor hun verjaardag.  
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Orde van dienst zondag 15 juni 2025 
 
Op deze eerste zondag na Pinksteren zal Ds. M. 
van der Sar uit Dordrecht voorgaan. We wensen 
elkaar een goede en inspirerende dienst toe.  
 
Welkom – Zingen: Psalm 89: 1 en 5 Ik zal zo lang 
ik leef bezingen in mijn lied - Onze hulp en groet - 
Psalm 89: 7 Hoe zalig is het volk dat u de lofzang 
zingt - Gebed om ontferming - Glorialied: 
Apostolische Geloofsbelijdenis - Gebed bij de 
opening van de Bijbel – Moment voor de 
kinderen; zingen: We gaan voor even uit elkaar; 
de kinderen gaan naar de nevendienst - 
Schriftlezing: Joël 3 – Zingen: NLB 678: 1, 4 en 5 
Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde - 
Schriftlezing: Lucas 18: 1-8 – Zingen: NLB 1008: 
1, 2 en 3 Rechter in het licht verheven – 
Verkondiging – Zingen / luisteren NLB 840: Lieve 
Heer, Gij zegt 'kom' en ik kom (via beamer) – 
Gebeden - Inzameling van onze gaven – Slotlied: 
NLB 512: 5, 6 en 7 O Jezus, hoe vertrouwd en 
goed – Zegen. 
 
 

Bedankje 
 

Onverwacht veel kaarten en appjes kregen 
we vanwege ons 40-jarig huwelijk. Het plan 
was om er geen ruchtbaarheid aan te geven, 
maar dat is dus niet gelukt... Zelfs de 
bloemen van Pinksterzondag sieren nu onze 
kamer. Dank u wel voor de lieve woorden en 
wensen die ons ten deel vielen! Begin 
oktober nodigen we jullie graag uit om samen 
met ons te genieten van het optreden van 
een verhalenverteller. Daarover hoort u in 
september meer.  
 
Jan Schipper en Luci Schermers 
 
 

Wel en wee 
 
Jasmijn Boer, Amber van Leerdam en Jordy 
de Jong zijn geslaagd voor hun eindexamen. 
Van harte gefeliciteerd allemaal! 
Zondag zullen rozen voor hen bij de bloemen 
staan als groet van de gemeente. 
 
 

 
 
Mw. Lenie Landman is weer in het Groene 
Hartziekenhuis in Gouda opgenomen. De 
bacterie die haar een paar weken geleden 
parten speelde, was helaas nog niet weg. 
Lenie bedankt iedereen voor de appjes en 
kaartjes die zij toen mocht ontvangen. Wij 
wensen Lenie ook nu van harte beterschap 
toe en een voorspoedig herstel. 
 
Op zaterdag 14 juni is mevrouw C. Kerver 
jarig. We wensen haar een fijne dag en een 
mooi nieuw levensjaar. 
 

Talenten gezocht voor 
kerstwandeling 2025 

 
 
Woensdag 17 december 2025 
organiseren de drie kerken in Krimpen 
aan de Lek gezamenlijk een 
kerstwandeling voor de inwoners van 
Krimpen aan de Lek. Het lijkt nog ver 
weg, maar de voorbereidingen zijn al in 
volle gang. 
 
Om dit mooie evenement te kunnen 
organiseren zijn we op zoek naar 
verschillende talenten. 
 
Zie jij een rol voor jezelf weggelegd als 
bv coördinator, acteur, muzikant, 
klusser, sterke man/vrouw, cateraar of 
heb je andere goede ideeën? We komen 
graag met jou in contact. Ook als je 
iemand kent die dit leuk zou kunnen 
vinden, geef het door! 
 
 
Net zo enthousiast als wij? Laat het ons 
weten voor 20 juni door één van ons aan 
te spreken of via het mailadres van onze 
secretaris evanwesten@rway.nl 
 
 
Namens het kernteam Kerstwandeling 
2025, 
 
Janneke Boer, Peter Haspels, Sander van 
der Leeden, Arthur Seton, Els van 
Westen en Jessica van der Wilt 
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Collecten 
 
Collectedoelen 15 juni  
 

1ste Diaconale hulp in Krimpen aan de Lek 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 
t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Diaconale 
hulp Krimpen of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

 

 
2de SamenWijzer 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte 
SamenWijzer of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen 
namens de Diaconie. 

Voedselbank 
 
Het product voor juni is rijst 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 


