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Meditatief:  
 
Sinds ik weet dat ik hoog sensitief ben, ben ik 
me bewuster geworden van hoe emoties en 
energie van andere mensen mij beïnvloeden.  
Dat kan fijn zijn, als iemand blij is, maar ook 
heel vermoeiend als iemand verdrietig is.  
Ik heb er mee geworsteld hoe ik daar op een 
goede manier mee om kan gaan.  
Als iemand verdrietig is wil ik het niet 
negeren, want dat vind ik niet christelijk.  
Tegelijkertijd kan ik niet de zorgen van 
iedereen dragen, dat is te zwaar.  
Gisteren kreeg ik een woord mee van mijn 
therapeut, dat bij mij precies de juiste snaar 
raakte: vitaliteit. Ik mag leven vanuit mijn 
eigen vitaliteit. Daarbij stuurde ze me ook 
een gedicht op, dat ik graag met jullie deel.  
Het is van Marianne Williamson, en Nelson 
Mandela heeft het uitgesproken in zijn 
inaugurele reden in 1994, dus deels een 
voortzetting van vorige week. (Anke Poelstra) 
 
Onze diepste angst is niet dat we 
ontoereikend zijn. 
Onze diepste angst is dat we oneindig 
machtig zijn. 
Het is ons licht, niet de duisternis 
waar we het aller bangst voor zijn. 
We vragen ons af: 
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon, 
aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou 
zijn? 
Maar waarom eigenlijk niet? Je bent toch een 
kind van God? 
Dat je je kleiner voordoet dan je bent 
komt de wereld niet ten goede. 

Er is niets verheffends aan je kleiner voor te 
doen dan je bent, opdat de mensen om je 
heen zich vooral niet onzeker gaan voelen.                     
Wij zijn geboren om de luister van God uit te 
dragen die in ons woont.                               
Niet in slechts enkelen van ons, maar in ons 
allemaal.  

 

Als wij ons licht laten schijnen, geven we 
anderen onbewust toestemming dat ook te 
doen.                                                       
Als wij bevrijd zijn van onze angst, bevrijdt 
onze aanwezigheid automatisch anderen. 
 
 
Orde van dienst zondag 22 juni 2025 

Ons gewaardeerde gemeentelid Marianne van 
der Bas gaat in deze dienst voor, waarin 
Pinksteren nog naklinkt. Mogen we door deze 
dienst aangevuurd worden door de Heilige 
Geest.  

Zingen: NLB 681 Veni Sancte Spiritus, tui 
amoris ignem accende – Welkom - Zingen: 
Ps. 119a : 1 Uw woord omvat mijn leven - 
Votum en Groet - Zingen: NLB 1008 : 1, 2 en 
3 Rechter in het licht verheven - Gebed bij de 
opening van het Woord - 1e Lezing: Spreuken 
25: 21,22 - Zingen: NLB 686: 1 en 2 De 
Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt - 2e Lezing: Romeinen 12: 9-21 - 
Zingen: L. 686: 3 De Geest die ons bewoont 
– De kinderen gaan naar de nevendienst; 
zingen: Wij gaan voor even uit elkaar - 
Overdenking - Orgelspel - Canon NLB 284 
Christus gij zijt het licht in ons leven - 
Dankgebed en voorbeden afgesloten met het 
Onze Vader - Collecte – De kinderen komen 
terug uit de crèche en de nevendienst - 
Slotlied: NLB 286: 1, 2 en 3 Waar mensen 
dwalen in het donker - Zegen met gezongen 
Amen.  

Voorganger dienst 29 juni 2025 

Het is gelukt om een dominee te vinden voor 
zondag 29 juni 2025. Onze voorganger die 
ochtend is ds. R.J. Wilschut uit Hoogvliet.  
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Collecten 

 
Collectedoelen 22 juni  

1ste Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat, Nederland.  

Een thuis voor nieuwkomers in Nederland. Voor veel nieuwkomers in Nederland is het leven 
zwaar. Asielzoekers, statushouders, arbeidsmigranten en mensen zonder verblijfsvergunning 
belanden in lange procedures en leven vaak in onzekerheid. Zonder vaste verblijfstatus hebben 
zij nauwelijks rechten en leven zij met de voortdurende angst om opgepakt en uitgezet te 
worden. Kerk in Actie ondersteunt - samen met kerken en partnerorganisaties - deze mensen 
met praktische hulp, zoals informatie, advies en scholing. Zo worden ze gesteund om hun 
zelfredzaamheid te vergroten en stappen te zetten naar een menswaardig bestaan. Ook wordt 
gezocht naar passende huisvesting voor wie in een asielzoekerscentrum wacht op een plek om 
opnieuw te beginnen. Via het programma Binnenlands Diaconaat steunt Kerk in Actie het werk 
voor kwetsbare nieuwkomers in Nederland.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie 
o.v.v. Diaconaat Nederland – Geef ze een thuis of scan onderstaande QR-code:  

 

 

2de Instandhouding eredienst  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Instandhouding eredienst of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Wel en wee 
 
Afgelopen zondagavond is dhr. Tjeerd van 
der Kooi met spoed opgenomen in het 
IJssellandziekenhuis in verband met 
problemen met het vasthouden van vocht. 
Gelukkig lijkt de medicatie die in het 
ziekenhuis gegeven wordt goed aan te slaan. 
We wensen hem kracht, goede moed en een 
voorspoedig herstel. 
 
Op 28 juni is de heer J. Siebenga jarig. We 
wensen hem een mooie zomerdag toe en een 
goed nieuw levensjaar. 
 
 

 

Het dak op!!  

Zaterdag 5 juli a.s. willen we, net als elk jaar, 
met een aantal mensen het dak van het 
kerkgebouw op om het dak en de 
zonnepanelen schoon te maken. Er ligt niet 
veel rommel, dus het is geen al te grote klus 
die binnen enkele uren geklaard kan zijn.  

We starten om 9.30 uur met koffie. Daarna 
verdelen we de taken en gaan we aan de 
slag. Mocht er storm of onweer verwacht 
worden, dan stellen we de werkzaamheden 
uiteraard uit, want veiligheid staat voorop!  

We stellen het op prijs als u zich wilt 
aanmelden bij Eric Huizer (06 5338 8102 of 
erichuizer1967@gmail.com) 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

Voedselbank 
 
Het product voor juni is rijst. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

Bloemen
 
De bloemen van zondag 22 juni zijn voor 
mevr. Ouwehand als groet van de gemeente. 
 
 


