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Meditatief:  
 
In ons land kennen we 4 jaargetijden met 
ieder mooie kenmerken. 
Nu is het zomer en mogen we genieten van 
het mooie weer en alles wat groeit en bloeit. 
Op zoek naar iets over de zomer om met u te 
delen heb ik onderstaand gedicht gevonden 
van auteur Justus A. van Tricht. 
 
Er is een land waar 't altijd zomer is. 
 
Er is een land waar 't altijd zomer is 
een land met altijddurend groen. 
Dit is het land waar 't heerlijk toeven is 
in 't heerlijk zonnige seizoen. 
 
De bomen staan er altijd rijk in blad 
en bloemen tonen vol hun pracht. 
Daar midden in vindt men de gouden stad 
zo mooi door niemand ooit verwacht. 
 
De waterbronnen die er rijkelijk zijn 
met water dat het groen bevloeit. 
Maken het aanzicht tot een groot festijn 
en zorgen dat het weelderig groeit. 
 
Dit droomland mogen wij eens binnen gaan 
met ruimte en met heerlijkheid. 
Het wordt eens thuisland van een blij bestaan 
beloofd en door Gods hand bereid. 
 
Allen een mooie zomer toegewenst! 
Christina de Ruiter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                

Orde van dienst zondag 20 juli 2025 

Op deze zomerse zondag gaat onze predikant 
ds. Gertjan Robbemond voor. We wensen 
elkaar een hartverwarmende dienst toe.  

Welkom en mededelingen – Aanvangslied: 
NLB 286 Waar de mensen dwalen in het 
donker - Bemoediging en groet – Zingen: 
Psalm 62:1 Mijn ziel is stil tot God, mijn Heer 
- Gebed om ontferming – Zingen: HH 575 Alle 
volken, looft de Here - Gebed om de Heilige 
Geest - Moment met de kinderen (als er 
kinderen zijn); kinderlied: Martha, Martha - 
Eerste Schriftlezing: Prediker 3: 1 – 8 – 
Luisterlied: Alles is lucht (Stef Bos) - Tweede 
Schriftlezing: Lucas 10: 38 – 42 – Zingen: HH 
626 Aan uw voeten Heer – Overdenking - 
Orgelspel – Zingen: NLB 969 In Christus is 
noch west noch oost - Dankgebed en 
voorbeden, Stil gebed, Onze Vader - 
Inzameling van de gaven – Slotlied: NLB 425 
Vervuld van uw zegen - Zegen, gezongen 
Amen.  

 
 
 
 
 

 
 
 

De bloemen van zondag 20 juli zijn 
voor mevr. A. Stip - van der Stel 
voor haar verjaardag. 
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Collecten 
 
Collectedoelen 20 juli  

1 ste Youth for Christ, Krimpenerwaard  

Jongeren hebben behoefte aan een eigen plek. Een plek waar ze worden gezien en 
gehoord en waar ze zichzelf kunnen zijn. Een plek waar hun kwaliteiten en talenten 
ingezet kunnen worden en waar ze samen zijn en verbinding kunnen zoeken met elkaar. 
We willen er zijn voor de jongeren; een relatie met hen aangaan. Wij geloven dat je 
alleen vanuit een vertrouwensband met jongeren een positieve invloed kan hebben op 
hun persoonlijke ontwikkeling. Gedreven door Gods liefde zoeken we hen op, helpen hen 
groeien en bieden hen hoop.  

Zo willen we dichterbij jongeren komen en iets van Jezus’ leven laten zien. Iedere 
jongere verdient de kans om Jezus te leren kennen. We zijn op vaste momenten en 
plaatsen aanwezig in de dorpskernen. De jongeren worden uitgenodigd om iets te 
drinken, te gamen of tafelvoetbal te spelen, creatief bezig te zijn of om gewoon met 
elkaar te ‘chillen’. Er zijn vrijwilligers aanwezig die met de jongeren actief bezig zijn en 
het gesprek aangaan.  

Meer lezen: www.krimpenerwaard.yfc.nl  Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op 
rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. YFC 
Krimpenerwaard of scan onderstaande QR-code 

 

 

2de Rode Kruis  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Rode Kruis of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Pruimenjam  
De (opal) pruimenboom in de moestuin gaf héél 
veel vrucht dit jaar. Deze week was de oogst van 
onbespoten pruimen groot. Daarom hebben we 
van een deel pruimenjam gemaakt en bedacht 
dat we deze willen verkopen ten bate van de 
kerk.  
Dus … liefhebbers van pruimenjam (je zou ook 
kunnen zeggen pruimenmoes, de pruimen zijn 
grotendeels gepureerd), let op.  
 
Aangeboden:  
- een kleiner potje van circa 300 gram voor € 2,-  
- een pot van circa 450 gram voor € 3,-  
- een grotere pot van circa 800 gram voor € 4,75.  
(Zolang de voorraad strekt :-)  
 
Het is gemaakt met geleisuiker voor het maken 
van halfzoete jam, met 75% schoon fruit.  
Zoals gezegd is de opbrengst geheel voor de 
kerk.  
We nemen de potten zondag mee naar de kerk.  
Bent u of jij er dan niet en hebt u belangstelling, 
ons telefoonnummer is 0180 518562.  
Ron en Bertha Welter 
 

 
 
Wel en Wee 

Zaterdag 19 juli zijn mw. E. van Hulsteijn-
Dronkers en dhr. J de Korte jarig.               
We wensen beiden een fijne dag en een mooi 
nieuw levensjaar toe.  

Op vrijdag 11 juli zijn Lobke en Ben van Delft 
de trotse ouders geworden van Jurre Pieter. 
Vanwege zijn vroeggeboorte zijn zij nog even 
in het ziekenhuis gebleven, maar vandaag 
hopen ze thuis te komen.  

We wensen het jonge gezin alle goeds toe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor juli is olijfolie. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

 

 

Wees dan gezegend 

op deze dag 

en wees anderen 

tot zegen. 

Iedere keer 

dat je tot zegen kon zijn,  

heb je meegebouwd 

aan de vrede op aarde. 

 

(uit Veel zegen op je 

verjaardag,  

ds.Käti van Bergen) 

 

 

  

 


