
                                                                                                                        

      Gemeentebrief  
              Ontmoetingskerk Krimpen aan de Lek                               

31 oktober 2025                                      www.ontmoetingskerkkrimpen.nl                                        nummer 294                                                              

_______________________________________________________________________________________________ 

Redactie: Alie van Krieken en Erika Teeuwen, e-mail: zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl of zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl   

Uiterste inzendtermijn donderdagavond 20.00 uur 

 

 

 

 
Meditatief:  
 
Had u dat ook de afgelopen weken? Bij het zien 
en horen van het wereldnieuws? Dat kleine 
vlammetje van hoop, het flakkerde bij mij, ik 
wilde het beschutten want het mocht niet 
uitgaan, een sprankeltje hoop, het vlammetje 
brandt al iets meer …. Hoop, hoop op vrede, 
hoop op tolerantie, hoop op begrip, hoop bij 
ziekte, we hebben het zo nodig om niet negatief 
te worden, ontmoedigd, pessimistisch, soms 
wanhopig… Toch houd ik me vast aan de kleine 
momenten, niet alleen in het wereldnieuws maar 
ook om mij heen. Mensen die moed houden, die 
iets ‘kleins’ doen en daarmee iets heel groots, dat 
houdt mijn vlammetje van hoop levend, laat het 
zelfs soms flink branden. Je kunt toch niks 
veranderen, het helpt niet, zei iemand pas tegen 
mij, al die ellende en ook de politiek… ik zal niet 
herhalen wat er toen gezegd werd. Mijn 
vlammetje ging gelijk wat minder branden. Maar 
toch, ik vroeg: wat doe je er zelf aan? In plaats 
van klagen en negatief zijn? Dat vraag ik ook aan 
mezelf en kijk rond en zie zoveel mooie dingen, 
ook in mijn directe omgeving. Is er iets dat ik kan 
doen? De weggeefkast in ons dorp vraagt 
regelmatig op Facebook (ja ook daar kan een 
mens iets negatiefs over zeggen, maar er zijn ook 
mooie, hoopvolle initiatieven) om hulp, wie kan.., 
wie wil.., wie heeft.. en mooi om te zien wat er 
dan gebeurt, zoveel hulp en aandacht. Of een 
dekentje of knuffel haken voor zieke kinderen 
maar ook voor volwassenen die een beetje 
warmte en extra liefde nodig hebben, het kost tijd 
en geld maar het is ook een heel klein beetje 
vrede brengen. En wat is het dan mooi om te 
weten dat je een heel klein beetje licht mag 
brengen in een moeilijke periode met iets wat je 
ook nog met liefde en plezier doet. (als u mee wil 
haken, geef ik u graag meer informatie) Ook in 
onze kerk zie ik veel lieve mensen die zo liefdevol 
en met aandacht naar een ander omkijken, 
luisteren, aandacht hebben en waar nodig helpen, 
een maaltijd verzorgen, samen koffie drinken, tijd 
nemen voor de ander, ook dat is hoop voor een 
betere toekomst. 
 

Natuurlijk, het is maar een heel klein beetje, het 
neemt het wereldleed niet weg, maar het geeft 
wel hoop en is dat niet iets wat we allemaal nodig 
hebben? Hoop, geloof en liefde, ik wens het u 
allen. (Alie van Krieken) 
 

Geef elkaar hoop 
dan gaat alles goed, 
geef elkaar hoop, 
als je elkaar ontmoet. 
 
Niet met dure woorden, 
een rede of een preek, 
nee, zo maar bij de slager 
of in de apotheek. 
 
Op een caféterrasje 
of in de bioscoop, 
al is het nog zo vluchtig, 
maar geef elkaar hoop. 
                                  (Toon Hermans) 

 
Orde van dienst 2 november 2025 
In deze dienst begroeten we ds. W. van 
Herwijnen uit Zwijndrecht. Het thema van de 
dienst is: Een toekomst vol van hoop. We wensen 
elkaar een goede dienst toe. 
 
Welkom – Intochtslied: NLB 89: 1 en 7. Ik zal zo 
lang ik leef bezingen in mijn lied - Stil gebed, 
bemoediging en groet met Klein Gloria.- Lied van 
verootmoediging NLB 885. Groot is uw trouw, o 
Heer – Leefregel – Zingen: Evang. Liedbundel 
244a : 1, 2. Een vaste burg is onze God - Gebed 
om de Heilige Geest. – Aandacht voor de 
kinderen; zingen: Evang. Liedb. 459: 1 Lees je 
Bijbel, bid elke dag; de kinderen gaan naar de 
nevendienst onder het zingen van: Wij gaan voor 
even uit elkaar - Schriftlezing Openbaring 21: 3-7; 
24 – 22: 3a - Zingen Evang. Liedb. 413. Lichtstad 
met uw paarlen poorten - Verkondiging met als 
thema: ‘Een toekomst vol van hoop.’ – Zingen: 
Een toekomst vol van hoop (Sela) via beamer - 
Dankgebed en voorbeden.- De kinderen komen 
terug uit de crèche en de nevendienst - Collecten 
- Slotlied NLB 750: 1, 7 en 8 Jeruzalem, jij stad 
door God gebouwd - Zegen. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
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Wel en Wee 
 
De heer en mevrouw v/d Dool waren op 22 
oktober 60 jaar getrouwd. We wensen hen nog 
mooie jaren samen toe.  
 
Morgen, 1 november, zijn meneer W. van der 
Vaart en mevrouw B.A. Schepers - de Groot jarig. 
We wensen hen beiden een fijne dag. 
 
 

 
 

 

 
 
Lichtjesavond voor iedereen 
 
Steek een lichtje aan… 
 
Al vanouds is de maand november een maand 
van herdenken, de bladeren vallen, we staan 
even stil. Op zondag 23 november worden tijdens 
de dienst de overledenen herdacht. Graag willen 
we op vrijdagavond 21 november de kerk 
openstellen voor iedereen die een kaarsje aan wil 
steken voor iemand die overleden is. Dat kan een 
overledene van het afgelopen jaar zijn, maar het 
kan ook voor iemand zijn, die al eerder is 
gestorven, maar die je nooit vergeet.  
Op vrijdag 21 november is de kerk van 
16.00 – 20.00 uur open. Er is een gedicht 
om te lezen, er is zachte muziek, er is 
gelegenheid om rust te zoeken in de 
kerkzaal. Er is koffie of thee en als je even 
wilt praten is daarvoor gelegenheid in de 
Ontmoetingsruimte. We bieden iedereen 
hiervoor de gelegenheid, kerkganger of 
niet. Dus mocht u iemand weten die dit 
initiatief kan waarderen, geef het dan door!  
Wees welkom! 

 

Sta even stil en 
steek een lichtje 
aan…  

De bloemen van zondag 2 november zijn 
voor mevr. A. Bak-Prins voor haar verjaardag 
en voor mevr. B. Schepers-de Groot. 
 
De bloemen van 5 november, Dankdag, zijn 
voor Erik van der Does de Bye voor zijn 
jarenlang orgelspel op Dankdag en Biddag. 

Groothuisbezoeken 2025 
 
Het pastorale team van onze kerk herinnert 
u/jou graag nog een keer aan de 
groothuisbezoeken op zondagavond 9, 
woensdagmorgen12, donderdagavond 13 
en zondagmiddag 16 november. 
 
Er is hierover eerder bericht in de 
gemeentebrief en ook in de SamenWijzer nr.2. 
U/jij wordt van harte uitgenodigd hieraan mee 
te doen op één van bovengenoemde dagen. 
Wanneer u-/jij wilt meedoen en dat nog niet 
hebt laten weten dan kan dat nog via 
pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl of 
door de papieren uitnodiging te deponeren in 
de doos in de kerk. 
 
Een hartelijke groet vanuit het pastorale team! 
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Collecten 
 
 

Collectedoelen 2 november  
 
1ste Kerk in Actie – Werelddiaconaat, Bangladesh 
In Bangladesh hebben vrouwen vaak nauwelijks inkomsten. Soms hebben gezinnen daardoor 
onvoldoende te eten. Via een slim kooktoestel verhogen zij hun inkomen. Dit kooktoestel heeft 
meerdere voordelen: het bespaart brandhout, vermindert de uitstoot van CO2 en produceert 
minder rook, wat gunstig is voor de gezondheid. Het kooktoestel werkt op een kleine 
hoeveelheid hout of groenafval, vermengd met organische mest. Het toestel zet deze brandstof 
om in biochar: een restproduct dat lijkt op houtskool en een natuurlijke bodemverrijker is: het 
neemt gemakkelijk voedingsstoffen op voor planten, geeft deze vervolgens geleidelijk af en 
houdt water langer vast. Vrouwen gebruiken de biochar voor hun eigen stukje land of verkopen 
het aan boeren in de omgeving. Zo hebben vrouwen betere oogsten of meer inkomen om 
voedsel te kopen, en boeren een milieuvriendelijk en goedkoop alternatief voor kunstmest. Kerk 
in Actie zorgt voor de installatie van de kooktoestellen, traint vrouwen in het gebruik ervan en 
leert hen hoe zij de biochar kunnen vermarkten. Onze gemeente steunt dit werk via het 
programma werelddiaconaat van Kerk in Actie. 
 
Meer lezen: kerkinactie.nl/vrouwenbangladesh  
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Bangladesh of scan onderstaande QR-code: 

 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:  
 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Schoenendoosactie 2025 
 
Het is weer tijd voor de jaarlijkse 
Schoenendoosactie! Kinderen in armoede, 
oorlog en ongelijkheid worden vaak het 
hardst getroffen. Hun dromen staan op het 
spel. Met een schoenendoos vol spullen kun 
jij een kind hoop geven. Een doos betekent 
zoveel voor een kind in Afrika, Oost-Europa of 
een Grieks vluchtelingenkamp. In sommige 
landen voegen we ook een boekje met 
Bijbelverhalen toe. 
 
Meedoen? Informatie over deze actie: 
 
Bij de SamenWijzer heeft u hiervoor de 
actiefolder ontvangen. Hierin staat precies 
hoe het in z’n werk gaat. Actiefolder kwijt? Ga 
dan online naar: 
www.schoenendoosactie.nl/zowerkthet  
 
Inleveren: 
Dit kan op zaterdag 15 november van 
9.30 – 11.30 uur in de Ontmoetingskerk. 
 
Geen tijd om een doos te maken? 
Dat kan natuurlijk in deze drukke tijden. Wist 
u dat u ook losse producten mag inleveren? 
 
Hieronder vindt u een lijst van producten die 
los ingeleverd mogen worden: 
·      Lijnschriften (A5) 
·      Pennen 
·      Potloden 
·      Set kleurpotloden 
·      Gum 
·      Puntenslijper 
·      Knuffel 
·      Stuk zeep 
·      Tandenborstel 
·      Tandpasta 
 
Maar een financiële bijdrage doen mag 
natuurlijk ook. Dat kan door uw bijdrage over 
te maken op rekeningnummer NL10 RABO 
0333 8007 37 t.n.v. Diaconie 
Ontmoetingskerk o.v.v. Schoenendoosactie. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Zorg voor de schepping 
– Samen lenen en delen 

 
Als we goed willen zorgen voor Gods 
schepping, begint dat soms met een hele 
eenvoudige vraag: Heb ik dit echt nodig? 
Veel van wat we kopen, gebruiken we maar 
kort of af en toe. Moet je het dan echt 
nieuw kopen? Misschien kan het ook anders. 
Wat als we eerst proberen te lenen of iets 
tweedehands te vinden? Zo besparen we 
grondstoffen, verminderen we afval én 
helpen we elkaar.  
De Kerk aan de Lek heeft een WhatsApp-
groep opgezet waarin gemeenteleden 
spullen te leen kunnen vragen en spullen 
kunnen aanbieden om uit te lenen. Zij 
vinden het heel mooi als wij hierbij aan 
willen sluiten. Heeft u iets nodig of heeft u 
iets te leen? Laat het weten in de groep!  
Meedoen aan deze Lenen & Delen-groep 
kan via de volgende link of via de QR code: 
https://chat.whatsapp.com/F29RWUxOX

uR9V9 5vQa9Ois?mode=r_t 

 

 
 
 
Samen maken we zorg voor de schepping 
concreet!  
En nog een tip: wilt u iets kopen, wacht er 
eens een maand mee. Vaak blijkt na die tijd 
dat het eigenlijk niet zo dringend was. Goed 
voor de aarde én voor uw portemonnee. 

http://www.schoenendoosactie.nl/zowerkthet
https://chat.whatsapp.com/F29RWUxOXuR9V9%205vQa9Ois?mode=r_t
https://chat.whatsapp.com/F29RWUxOXuR9V9%205vQa9Ois?mode=r_t
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Inzameling van groenten voor de 
Weggeefkast Krimpen aan de Lek 
 
Als gemeente willen we graag iets betekenen 
voor mensen in onze omgeving die het moeilijk 
hebben. Delen van wat we ontvangen is een 
mooie manier om dat concreet te doen. 
 
Vanaf zondag 2 november willen we (zoals ook de 
Kerk aan de Lek doet) bij de Ontmoetingskerk 
groenten gaan inzamelen voor de Weggeefkast 
Krimpen aan de Lek, waar een voortdurende 
behoefte is aan verse producten, en met name 
aan groente. 
Groente is gezond en een essentieel onderdeel 
van de maaltijd, maar helaas ook duur. Er zijn 
nog altijd te veel mensen die, door geldgebrek, 
de gezonde producten regelmatig moeten laten 
liggen. 
 
Vanaf komende zondag zal er – naast de krat 
voor producten voor de Voedselbank – ook een 
krat staan voor groenten voor de Weggeefkast. 
We helpen door regelmatig wat verse groente in 
te leveren. 
Na elke zondagsdienst worden de ingezamelde 
groenten direct naar de Weggeefkast gebracht, 
zodat deze nog vers bij de mensen terechtkomen 
die dit het hardst nodig hebben. 
 
Helpt u mee? 

 
Praktische informatie 
 
Waar? 
De krat voor de Weggeefkast staat in de 
ontmoetingsruimte, naast de krat voor de 
Voedselbank. 
  
Wat kunt u inleveren? 
Alle soorten verse groenten zijn welkom – 
bijvoorbeeld wortels, kolen, uien, prei, 
courgettes, paprika’s of andere 
seizoensgroenten. 
 
Wanneer? 
Elke zondag vóór de dienst of direct erna 
kunt u uw bijdrage in de krat leggen. 
 

 
 
Kerstpost 2025 
 
Het duurt nog even, maar 
ook dit jaar kunt u via de 
Ontmoetingskerk 
voordelig al uw 
kerstwensen versturen. 
Dit gaat als volgt in zijn 
werk: 
In de Ontmoetingsruimte 
komen vanaf zondag 30 
november twee dozen te staan, een rode en een 
witte. In de rode doos kunt u uw geadresseerde, 
maar niet gefrankeerde kerstpost doen. In de 
witte doos doet u het geld voor de bezorging.  
De kosten voor de kerstpost bedragen per 
kaart/envelop € 1,00 voor geheel Nederland. 
Mocht u post voor het buitenland hebben, dan 
kost dat € 1,80. U bent op deze manier 
voordeliger uit dan via PostNL. 
  
Wat levert dit op voor de kerk?  
In Krimpen en ruime omstreken wordt de post 
door mijzelf bezorgd, dus de netto opbrengst is  
€ 1,00 per kaart of envelop. Voor alle kerstpost 
die via PostNL bezorgd wordt, is de netto 
opbrengst € 0,35 per kaart of envelop. 
Post buiten Krimpen e.o. moet uiterlijk 14 
december worden ingeleverd. 
  
De regiokerstpost (dus voor Krimpen e.o.) 
kan worden ingeleverd tot en met zondag 
21 december en zal uiteraard vóór de Kerst 
bezorgd worden. Vertel bovenstaande ook aan 
uw buren, familieleden en kennissen, want hoe 
meer kaarten ik bezorg, hoe groter de opbrengst 
voor de kerk zal zijn. 
                                           Ron Welter 

 
 

 
 
 
 

Voedselbank 
 
Het product voor november is pasta en 
spaghetti. 
U kunt de producten in de kerk inleveren 
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Collecten 
 
Collectedoelen 5 november (Dankdag)  
 

1ste Kerk in Actie – Werelddiaconaat: Colombia, Dankdag 
 

De Chocó-regio in Colombia is één van de armste en meest onveilige gebieden van 
Colombia. Hier wonen veel zwarte Afro-Colombianen, die ernstig gediscrimineerd worden. 
Deze tropische bosrijke oostkust is rijk aan biodiversiteit, maar kampt ook met illegale 
mijnbouw en houtkap. De lokale bevolking zit klem tussen het geweld van rebellen, 
paramilitairen en drugsmaffia. Een partnerorganisatie van Kerk in Actie helpt deze 
bewoners samen met kerken om via duurzame landbouw, met goed bosbeheer hun 
inkomen te verhogen via kleinschalige verbouw en verwerking van cacao en suikerriet. 
Jongeren krijgen trainingen over duurzaamheid en agrarische ontwikkeling en gaan actief 
deelnemen aan het dorpsbestuur. Groepen vrouwen en families leren in gezamenlijke 
moestuinen op een milieuvriendelijke manier tot een optimale oogst te komen. Ook leren 
ze hoe ze vervuiling van de leefomgeving kunnen voorkomen en krijgen ze juridische 
steun om hun grond te behouden. 
 
 
Lees meer op: kerkinactie.nl/landbouwcolombia 
 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 
457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. WD landbouw Colombia of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 


