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Meditatief: In het licht gedragen

Aanstaande zondag 23 november gedenken we in
de kerk de gemeenteleden die ons afgelopen
kerkelijk jaar ontvallen zijn. We noemen hun
namen en steken hun gedachteniskaarsen aan.
Ons gedenken gaat breder omdat we ook denken
aan de mensen die we korter of langer geleden
uit ons leven verloren hebben.

Geliefden gedenken roept veel op: weemoed,
verdriet, gemis, verlangen, dankbaarheid om wat
goed was. Het is kostbaar om in dit alles bij
elkaar te zijn, want ons aller leven raakt getekend
door (het verdriet van) verlies. We mogen elkaar
dragen in licht en liefde, oneindig verbonden met
hen die in ons hart geschreven staan.

In het licht gedragen
ben jij,
onuitwisbaar,
deel van mijn,
van ons leven.

Ik draag jou mee.

i

Bals onstuitbaar fich
inlichte liefde

Gertjan Robbemond

Orde van dienst 23 november 2025

In deze dienst op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar gaat onze eigen predikant ds.
Gertjan Robbemond voor. Daarin zullen de
gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar
zijn overleden, worden herdacht. Muzikale
medewerking wordt verleend door Arie Versluis
(orgel) en Rianne de Kwaadsteniet (saxofoon).
We wensen elkaar een dienst toe waarin het
verdriet om wie ons voorgingen, zo mogelijk
wordt verlicht.

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst -
Zingen NLB 274:1 en 2 Wij komen hier ter ere
van uw naam - Bemoediging en drempelgebed —
Zingen: Psalm 103 :1 Zegen, mijn ziel, de grote
naam des Heren - Groet - Zingen HH 629 De
kracht van uw liefde - Gebed om ontferming —
Zingen: NLB 221:1 en 3 Zo vriendelijk en veilig
als het licht - Gebed om de Heilige Geest - Met de
kinderen: kinderlied Nooit alleen; de kinderen
gaan naar de nevendienst; zingen: Wij gaan voor
even uit elkaar - Eerste Schriftlezing: Psalm 23 —
Zingen: NLB 912:1 Wie in de schaduw Gods mag
wonen - Tweede schriftlezing Openbaring 21:1 —
4 — Zingen: NLB 9123: 3 Geen duister zal je
overvallen — Overdenking — Orgelspel: Aria uit de
Suite no. 3 in D van J.S. Bach in een arrangement
voor orgel — Zingen: NLB 730 Heer, herinner U de
namen - De kinderen komen terug - Inleiding bij
het gedenken - We noemen de namen van de
gemeenteleden die ons in het afgelopen kerkelijk
jaar ontvallen zijn en steken de kaarsen aan. Wij
gedenken Klaas Ouwehand 9 april 1941 — 29
december 2024. Wij gedenken Tjeerd van der
Kooi 27 september 1941 — 13 oktober 2025 - Een
kaars steken we aan voor alle mensen die
vandaag niet bij name genoemd zijn en voor allen
die zijn omgekomen als vluchteling, als slachtoffer
van oorlog, geweld, misbruik en onderdrukking.-
We denken vandaag ook aan hen die we missen
in onze kring: onze geliefden die geschreven
staan in ons hart, familie en vrienden, mensen
dichtbij en veraf - Terwijl de kaarsen worden
aangestoken wordt gespeeld ‘Als alles duister is’ -
- Dankgebed en voorbeden, Onze Vader -
Inzameling van de gaven — Zingen: NLB 634 U zij
de glorie - Zegen, gezongen Amen - Orgelspel
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Wel en Wee

Maarten Boer heeft twee weken geleden zijn
sleutelbeen gebroken. Qua pijn gaat het
gelukkig de goede kant op. We wensen hem
een voorspoedig herstel toe.

Zondag zal voor hem een jeugdgroet
klaarliggen bij de bloemen.

Op 27 november is de heer J. Nederlof jarig.
We wensen hem een fijne dag en een mooi
nieuw jaar toe

Lichtjesavond voor iedereen

Steek een lichtje aan...

Al vanouds is de maand november een maand
van herdenken, de bladeren vallen, we staan
even stil. Op zondag 23 november worden tijdens
de dienst de overledenen herdacht. Graag willen
we op vrijdagavond 21 november de kerk
openstellen voor iedereen die een kaarsje aan wil
steken voor iemand die overleden is. Dat kan een
overledene van het afgelopen jaar zijn, maar het
kan ook voor iemand zijn, die al eerder is
gestorven, maar die je nooit vergeet.

Op vrijdag 21 november is de kerk van
16.00 — 20.00 uur open. Er is een gedicht
om te lezen, er is zachte muziek, er is
gelegenheid om rust te zoeken in de
kerkzaal. Er is koffie of thee en als je even
wilt praten is daarvoor gelegenheid in de
Ontmoetingsruimte. We bieden iedereen
hiervoor de gelegenheid, kerkganger of
niet. Dus mocht u iemand weten die dit
initiatief kan waarderen, geef het dan door!
Wees welkom!

Sta even stil en
steek een lichtje
aan...

Collecten

Collectedoelen 23 november

1ste Protestantse Kerk: Pastoraat,
Nederland

Pastoraat, een wezenlijk onderdeel van ons kerk-
zijn, is meeleven met elkaar, aandacht en zorg
geven aan de ander. Zowel aan mensen binnen
als buiten de kerk. De Protestantse Kerk
ondersteunt allerlei vormen van pastoraat, zoals in
de scheepvaart, gevangenissen of bij studenten.
Bij momenten van rouw en gedachtenis biedt de
kerk ruimte aan gemeenteleden, maar ook aan
wijk- en dorpsbewoners, om stil te staan bij hun
verdriet. In de hectiek van het leven biedt de kerk
een moment van rust, aandacht en nabijheid, voor
iedereen die dat nodig heeft. Daarom is dit een
waardevol en hartverwarmend collectedoel dat we
van harte aanbevelen. Want door pastoraat te
ondersteunen, helpen we de kerk om te blijven
doen waar ze het verschil maakt: een vindplaats
zijn van geloof, hoop en liefde.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op
rekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v.
Protestantse Kerk o.v.v. 25159-Collecte Pastoraat
november of scan onderstaande QR-code:

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op
rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan
onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen hamens
de Diaconie.



Schoenendoosactie 2025
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Rond de 25 dozen zijn er zaterda /ingleverd,
een heel mooi aantal. Er zijn ook diverse

dozen en tassen met losse spullen ingeleverd.
Die zullen ook in dozen gestopt worden.

.k Bloemen

De bloemen van zondag 23 november zijn voor
mevr. J. v. d. Dool voor haar verjaardag.
Tweede bos is voor mevr. Pols, ook voor haar
verjaardag.

Kopij SamenWijzer

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij
van SamenWijzer 41.3 over de periode

7 december 2025 t/m 18 januari 2026
uiterlijk zondag 30 november 2025 bij de
redactie in te leveren.

Voedselbank

Het product voor november is pasta en
spaghetti.
U kunt de producten in de kerk inleveren.

Niet vergeten: groenten
voor de Weggeefkast

Waar?

De krat voor de
Weggeefkast staat in de
ontmoetingsruimte, naast
de krat voor de
Voedselbank.

Wat kunt u inleveren?
Alle soorten verse groenten
zijn welkom.

Wanneer?

Elke zondag voor de dienst
of direct erna kuntu uw
bijdrage in de krat leggen.

Vele handen maken licht werk

Iedere week staat er een schoonmaak-koppel
paraat om in de kerk te stofzuigen, te dweilen en
te soppen. We halen een doekje over de
preekstoel, de kast van het orgel en de beamer,
de avondmaalstafel en soms ook de stoelen. We
stofzuigen, ook wanneer je denkt: joh ik heb zo'n
zin om de stofragen langs muren en plafonds op
te zuigen, of de randjes bij de prachtige glas in
lood ramen en tussen de radiatoren. We doen de
creche, KR kamer en niet te vergeten de toiletten.
Al met al best gezellig om deze klus te klaren.
Eén van ons zet koffie en we kletsen gezellig bij
en na 2 uur sluiten we zeer voldaan de deur
achter ons dicht. Zeggen: “tot zondag in de dienst
he” en stappen op onze fiets richting huis of één
van ons naar onze jarenlange trouwe wasserette
Jeannette. Wat zou het fijn zijn wanneer we deze
gezellige klus met wat meer mensen kunnen
doen. Je kiest zelf een tijd wanneer het je
uitkomt. Alles is mogelijk zolang de kerk maar
niet verhuurd is. Denkt u, daar voel ik wel iets
voor want wil graag mijn steentje bijdragen naast
alles wat ik al doe geeft u zich dan op bij
Annemarie Kraan: annemarie.kraan@hetnet.nl

Namens alle schoonmaak koppels kijken we naar
u uit.



Kerstpost 2025

Het duurt nog even, maar ook dit jaar kunt u via
de Ontmoetingskerk voordelig al uw kerstwensen
versturen. Dit gaat als volgt in zijn werk:

In de Ontmoetingsruimte komen vanaf zondag 30
november twee dozen te staan, een rode en een
witte. In de rode doos kunt u uw geadresseerde,
maar niet gefrankeerde kerstpost doen. In de
witte doos doet u het geld voor de bezorging. De
kosten voor de kerstpost bedragen per
kaart/envelop € 1,00 voor geheel Nederland.
Mocht u post voor het buitenland hebben, dan
kost dat € 1,80. U bent op deze manier
voordeliger uit dan via PostNL.

Wat levert dit op voor de kerk?

In Krimpen en ruime omstreken wordt de post
door mijzelf bezorgd, dus de netto opbrengst is €
1,00 per kaart of envelop. Voor alle kerstpost die
via PostNL bezorgd wordt, is de netto opbrengst €
0,35 per kaart of envelop.

Post buiten Krimpen e.o. moet uiterlijk 14
december worden ingeleverd

De regiokerstpost (dus voor Krimpen e.o.)
kan worden ingeleverd tot en met zondag
21 december en zal uiteraard vodr de Kerst
bezorgd worden. Vertel bovenstaande ook aan
uw buren, familieleden en kennissen, want hoe
meer kaarten ik bezorg, hoe groter de opbrengst
voor de kerk zal zijn.

Ron Welter

Kerstwandeling 2025

Wellicht hebt u al eerder wat gehoord of
gelezen over de kerstwandeling 2025. Deze
wandeling is een initiatief van het
interkerkelijk missionair team vanuit de drie
kerken in ons dorp: De kerk aan de Lek, De
Ontmoetingskerk en de Er is leven in het
woord gemeente. De wandeling is bedoeld
voor jong en oud om de boodschap van het
kerstverhaal zo breed mogelijk bekend te
maken.

Onderlinge verbinding tussen dorpsbewoners,
kerken en “omgeving " is een zeer belangrijk
nevendoel.

Langs de route worden op 14 locaties door
vrijwilligers korte fragmenten van het
kerstverhaal uitgebeeld en zorgt een aantal
muziekgroepen en koren voor een muzikaal
kerstgevoel. Degenen die langs de route
wonen, zal door middel van een flyer worden
gevraagd of zij hun woning en tuin in
kerstsfeer willen verlichten.

De voorbereidingen zijn nu in volle gang. Het
organiserende kernteam is blij dat er vanuit
verschillende hoeken op uiteenlopende wijze
zo enthousiast is gereageerd op dit initiatief
en hoopt dan ook dat de tweede editie van
de kerstwandeling Krimpen aan de Lek
wederom een succes mag worden.

Noteer 17 december alvast in uw agenda!
Vanaf 18.15 tot 19.45 uur kan vanaf het
winkelcentrum worden gestart. Tot 19.00 uur
is de starttijd voornamelijk bedoeld voor
kinderen en hun begeleiders, na 19.00 uur
voor de overige leeftijdsgroepen.

De wandeling neemt ongeveer 5 kwartier in
beslag. Na afloop van de wandeling kunnen
de deelnemers In de Ontmoetingskerk wat
drinken en napraten over dit voor ons dorp
toch zo unieke evenement. Wandelt u met
ons mee?

Kernteam kerstwandeling 2025

Janneke Boer, Els van Westen, Jessica van
der Wilt, Peter Haspels, Sander van der
Leeden, Arthur Seton




‘Een eeuwenoud verhaal
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in een eeuwenoud dorp. A9 |
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Kerstwandeling

Eé Woensdag 17 december 2025

Start vanaf het winkelcentrum tussen 18.15 en 19.45 uur*

Vanaf 18.15 uur kinderen en begeleiders. O Vanaf 19:00 uur overige leeftijdsgroepen.

‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij volgt loopt nooit meer in de

duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’ johannes 8 vers 12 (De Bijbel)

Ervaar tijdens deze unieke tocht op verschillende locaties in het dorp het verhaal van Kerst.
De kerstwandeling is een initiatief vanuit de drie kerken van Krimpen aan de Lek
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