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Meditatief:  
Bij het uitkomen van deze 
Gemeentebrief staan we op 
de drempel van de overgang 
van het oude naar het 

nieuwe jaar. En vaak is dan de vraag: Wat 
voor jaar was het? En wat zal het nieuwe jaar 
brengen?  
Wat betreft de grote wereld om ons heen is 
het beeld bepaald niet rooskleurig. We 
hoorden het in de overdenking van afgelopen 
zondag. En toch … we hoorden ook dat het 
Kerstevangelie ons oproept om in alle 
donkerte lichtpuntjes te blijven zien en van 
daaruit zelf iets van dat licht door te geven. 
Wat betreft ons persoonlijke leven dragen we 
allemaal onze eigen rugzak met de lichte last 
van blijdschap en met de zware last van 
verdriet en zorgen. Uitgaande van 
onderstaande woorden van Jan Wolsheimer is 
het misschien goed te proberen onze rugzak 
het komende jaar iéts lichter te maken. (En ik 
realiseer me dat dit makkelijker is gezegd dan 
gedaan!) 
 
Heer, laat ons niet wonen in het verleden,  
noch ons zorgen maken over onze toekomst.  
We kunnen niet ongedaan maken wat is 
geschied,   
we kunnen niet voorzien wat gaat komen.    
Laat ons in plaats daarvan wonen in uw 
vrede, liefhebben en geliefd worden,  
heel maken en genezen worden.  
 
Wij geven het verleden aan U en rusten in uw 
vergeving.   
Wij geven de toekomst aan U en rusten in uw 
liefde. We leven in uw liefde.   

Laat uw liefde door ons stromen tot vervulling 
van uw rijk.   
 
Ik wens u en jou een goede jaarwisseling toe en 
voor het nieuwe jaar Licht, Vrede en Liefde. 
 
Bertha Welter 

                                               

Oudejaarsbijeenkomst                                           
31 december 2025 16.00 uur.  

Op de laatste middag van het oude jaar is ds. 
Gertjan Robbemond onze voorganger. Het 
duo Jan de Korte en Jan van der Leeden zal 
ons op hun keyboards begeleiden.  

Woord van welkom - Zingen: Psalm 90: 1 en 
8 Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen – 
Gebed - We lezen uit de Bijbel Prediker 3: 1 – 
15 - Ter overweging - Zingen NLB 885 Groot 
is uw trouw, o Heer - Gebed op 
Oudejaarsavond - Zingen: NLB 913: 1, 2 en 4 
Wat de toekomst brengen moge – 
Zegenbede.  

Morgengebed                                      
Nieuwjaarsmorgen 2026 10.30 uur.  

Op de eerste dag van het nieuwe jaar komen 
we samen om elkaar het goede te wensen en 
om onder leiding van onze predikant ds. 
Gertjan Robbemond het begin van 2026 met 
een morgengebed in te gaan. Peter Reijnoudt 
zal ons muzikaal terzijde staan.  

We worden stil – Zingen: NLB 16b : Behoed 
mij, o God (3x) – Gebed – Schriftlezing: 
Prediker 9: 1 – 12 - Ter overweging – Zingen: 
NLB 974 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 
(Lied 974) Gebed op Nieuwjaarsmorgen – 
Zingen: NLB 426 God zal je hoeden (2x), 
Zegenbede. 
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Orde van dienst zondag 4 januari 2026 

Op de eerste zondag van het jaar gaat onze 
eigen dominee Gertjan Robbemond voor. 
Peter Reijnoudt zal weer enthousiast de 
gemeentezang begeleiden. We wensen elkaar 
een hoopvolle dienst toe.  

Welkom en mededelingen – Aanvangslied: 
LvdK 26: 1 en 3 Daar is uit ’s werelds duistere 
wolken - Bemoediging en groet - Zingen 
Psalm 103: 1 Zegen, mijn ziel, de grote naam 
des Heren - Gebed om ontferming - 
Luisterlied: Een toekomst vol van hoop (via 
beamer) - Gebed om de Heilige Geest - 
Eerste Schriftlezing Genesis 1: 1 – 5 - Zingen 
NLB 986 De oorsprong van leven en licht - 
Tweede Schriftlezing Johannes 1: 1 – 18 - 
Zingen: Jezus, U bent het licht in ons leven 
(3x; lied uit Taizé) – Overdenking – Orgelspel 
- Zingen NLB 500: 1, 4 en 5 Uit uw 
verborgenheid - Dankgebed en voorbeden, 
Stil gebed, Onze Vader - Aandacht voor de 
collecten – De kinderen komen terug uit de 
crèche - Slotlied: NLB 416: 1, 2 en 4 Ga met 
God en Hij zal met je zijn- Zegen, gezongen 
Amen  

Wel en Wee 

Op vrijdag 2 januari hoopt de heer D.B.    
Eikelenboom zijn verjaardag te vieren. Van 
harte gefeliciteerd en alvast een fijne dag 
toegewenst 

Collecten 
 
Collectedoel 1 januari 

SamenWijzer  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. SamenWijzer 
of scan onderstaande QR-code: 

   

Deze collecte wordt van harte aanbevolen 
namens de Diaconie. 

Collecten 
 
 

Collectedoelen 4 januari  
 
1ste Diaconale hulp in Krimpen a/d Lek 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007 
37 t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. 
Noodhulp Krimpen aan de Lek of scan 
onderstaande QR-code: 
 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken 
op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk 
of scan onderstaande QR-code:  
 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen 
namens de Diaconie. 

De bloemen van oudjaarsavond/ 
nieuwjaarsmorgen zijn voor mevr. N. van 
der Kooi-van Tiel als groet van de 
gemeente. 
 
De bloemen van zondag 4 januari zijn voor 
de heer D. Eikelenboom voor zijn 
verjaardag. 
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Voedselbank 
 
Het product voor januari is soep. 
U kunt de producten in de kerk 
inleveren.  

Oproep aan gemeenteleden om te 
komen helpen met de klusdag op 24 
januari 2026  

Hoewel de kerk wekelijks door een aantal 
gemeenteleden keurig schoon wordt 
gehouden, is het goed om 1x per jaar met 
een groep mensen zaken schoon te maken 
die bij de wekelijkse schoonmaakbeurt niet 
worden gedaan.  

Hierbij denken we aan:  

1. Ramen zemen  

2. Spinrag verwijderen  

3. Verlichting en ophanging ervan 
controleren en zo nodig vervangen  

4. Ophangen noodverlichting  

5. Lampen in de nok vervangen  

6. Beamer recht hangen  

7. Overige  

Voor de werkzaamheden op hoogte hebben 
we een rolsteiger tot onze beschikking.  

Datum: 24 januari 2026  

Start om 8.30 uur met koffie of thee. Dan 
worden de taken verdeeld.  

Het is de bedoeling dat we uiterlijk om 13.00 
uur klaar zijn.  

Vele handen maken licht werk.  

U kunt zich aanmelden bij Marcel Lankhaar 
(06-51513461) of bij Els van Westen (06-
44488222)  

 

Kopij SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk 
de kopij van SamenWijzer 41.4 
over de periode 

18 januari t/m 1 maart 2026 
uiterlijk zondag 11 januari 2026 
bij de redactie in te leveren.  

 


