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Meditatief

Vorige week een mooie bemoedigende dienst
gehoord, waarin we welkom werden geheten met
het mooie lied ‘Welkom mensen hier gekomen’.
Als de deur voor je openstaat, als mensen je
begroeten en als je dan met elkaar dat lied zingt
dan voelt dat goed. Natuurlijk kan een mens
soms voelen: ik tel niet mee, ben niet interessant,
niet rijk, niet slim, anderen zijn belangrijker en
vult u maar in ... Wat fijn als je dan bemoedigd
wordt met de woorden in de overdenking. Dat we
van waarde zijn, ook al ben je maar eenvoudig of
voel je je te klein, je bent van waarde. Omdat
God het goede in ons heeft gelegd, zijn Geest ons
helpt om het goede te doen en zijn liefde uit te
delen, ondanks onze tekorten.

Na de dienst bij de koffie nog een mooi gesprekje
over de dienst en hoe we mensen kunnen helpen
die het nodig hebben, gevoel dat je niet weet hoe
of dat je niet genoeg doet, maar soms kun je niet
meer dan zeggen: ik ben er voor je, mag ik je
helpen? Maar wat is het ook vaak moeilijk om
hulp te vragen, te zeggen dat je het niet alleen
kunt doen. Hulp vragen voelt soms als zwakte.

Al pratend herinnerden we in ons gesprek een
boek dat we allebei bezitten en dat ook een vorm
van hulp is, een boek waarin met weinig woorden
heel veel gezegd wordt. Wat je stil maakt, je
anders doet denken en bemoedigt. Namelijk het
boek ‘De jongen, de mol, de vos en het paard’
van Charlie Mackesy, mooie tekeningen en
waardevolle teksten.

"Wat is het moedigste dat
Jo oeit hebt ‘t)eze\r)c{ ?”
vrogg de jengen.,

'ﬂdp.' anbveorddes het paasd.

Wat is het moedigst dat je ooit hebt gezegd?
vroeg de jongen.
‘Help’ antwoordde het paard.

Onthoud altijd dat je ertoe doet, jij bent
belangrijk en er wordt van jou gehouden en jij
verrijkt deze wereld zoals niemand anders dat
kan.

Wat is jouw beste ontdekking? vroeg de mol. Dat
wie ik ben, genoeg is, zei de jongen.
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Ik ben zo klein, zei de mol. Ja, zei de jongen,
maar je maakt een groot verschil.
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Ik wens u een waardevolle week toe,
Alie van Krieken
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Bloemen

De bloemen van zondag 25 januari zijn
voor mevr. T.A. van de Giessen voor haar
verjaardag.

Orde van dienst zondag 25 januari 2026

In deze dienst die geleid wordt door onze
predikant ds. Gertjan Robbemond, vieren we de
Maaltijd van de Heer. Het thema is: Eén van
Geest in Zijn Licht. We wensen elkaar toe, dat we
gesterkt worden door lied, Woord en sacrament.

Welkom en mededelingen — Aanvangslied HH 679
Heer, uw licht en uw liefde schijnen

- Aanroeping - Zingen: NLB 705: 1, 2 en 3 Ere Zij
aan God, de Vader - Gebed om ontferming;
zingen NLB 299j: 1 en 2 Om de mensen en de
dieren - Zingen NLB 299j: 3 en 4 Eer zij de God
van de hemel - Gebed bij de opening van de
Schriften - Moment met en voor de kinderen;
kinderlied: Laat je licht maar schijnen (Marcel en
Lydia Zimmer) via beamer; de kinderen gaan naar
de kindernevendienst; zingen: We gaan voor
even uit elkaar - Schriftlezing: Efeze 4: 1 — 13 -
Zingen: HH589 Halleluja, eeuwig dank en ere —
Overdenking — Orgelspel — Zingen: NLB 975 Jezus
roept hier mensen samen - Dankgebed en
voorbeden - Inzameling van de gaven — Zingen:
NLB 388:1, 3 en 5 Voor ieder van ons een plaats
aan de tafel - MAALTIID VAN DE HEER; nodiging;
tafelgebed, zingen: NLB 405: 1 Heilig, heilig,
heilig! Heer, God almachtig; Onze Vader;
vredegroet; zingen: NLB 103e: Bless the Lord
(alleen de chant); instellingswoorden; breken en
delen van brood en wijn; dankgebed - de
kinderen komen terug uit de creche -Slotlied: NLB
426: God zal je hoeden (2x) - Zegen, gezongen
Amen.

Wel en Wee

De gezondheid van Anny van den Dool kwakkelt
al vanaf november. Op oudejaarsdag is ze ook
nog eens, door de gladheid, gevallen in de tuin,
gelukkig niks gebroken, maar wel hevige pijn aan
stuit en rug. Alles bij elkaar is het teveel, de
huisarts denkt gelukkig mee over goede
pijnbestrijding, zodat ze wat vaker uit bed kan
komen. We hopen dat het langzaam beter zal
gaan.

Week van Gebed

De afgelopen week was de week van gebed voor
de eenheid van de christenen. Zondag is de
laatste dag hiervan. Bidden om eenheid is niet
vanzelfsprekend in onze verdeelde wereld. Maar
als christenen worden we door de Geest
opgeroepen om elkaar te zoeken, eenheid in
verscheidenheid. Jaarlijks wordt voor dit gebed
een viering gemaakt vanuit de grote wereldkerk.
Dit jaar vanuit de Armeens-christelijke
geloofstraditie. Voor de kerkdienst van zondag is
daaruit geput rondom het thema 'Eén van Geest
in Zijn Licht'. Zo willen we onze
geloofsverbondenheid met elkaar delen.

ds. Gertjan Robbemond

Predikant in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan
de Lek

Telefoon: 0651416043

mail: dsgertjanrobbemond@gmail.com



Collecten
Collectedoelen 25 januari

1ste Protestantse Kerk - Jonge generaties, Nederland

Sirkelslag is een van de drie grote, spannende en interactieve bijbelspellen die de Protestantse Kerk
aanbiedt. Elk spel draait om een inspirerend bijbelverhaal en een diaconaal thema. Zo komen
jongeren op een speelse en ontspannen manier in aanraking met geloven, verhalen uit de Bijbel en
de betekenis van omzien naar elkaar. De spellen vormen vaak een startpunt voor missionair
jeugdwerk in de plaatselijke gemeente. Via het programma Jonge generaties ondersteunt de
Protestantse Kerk het plaatselijke jeugdwerk met materialen, werkvormen, methoden en trainingen.

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL52 ABNA 0414 1414 15 t.n.v.
Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. Jonge generaties januari’ of scan onderstaande QR-code:

2de Kerk
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:

3de H.A. Weggeefkast, Krimpen aan de Lek
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v.
Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. H.A. Weggeefkast of scan onderstaande QR-code:

Alle drie collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.



Oproep aan gemeenteleden om te
komen helpen met de klusdag op 24
januari 2026

Hoewel de kerk wekelijks door een aantal
gemeenteleden keurig schoon wordt
gehouden, is het goed om 1x per jaar met
een groep mensen zaken schoon te maken
die bij de wekelijkse schoonmaakbeurt niet
worden gedaan.

Hierbij denken we aan:

1. Ramen zemen

2. Spinrag verwijderen

3. Verlichting en ophanging ervan
controleren en zo nodig vervangen

4. Ophangen noodverlichting

5. Lampen in de nok vervangen
6. Beamer recht hangen

7. Overige

Voor de werkzaamheden op hoogte hebben
we een rolsteiger tot onze beschikking.

Datum: 24 januari 2026

Start om 8.30 uur met koffie of thee. Dan
worden de taken verdeeld.

Het is de bedoeling dat we uiterlijk om 13.00
uur klaar zijn.

Vele handen maken licht werk
U kunt zich aanmelden bij Marcel Lankhaar

(06-51513461) of bij Els van Westen (06-
44488222)

Royal Rangers

Royal Rangers is een wereldwijde christelijke
scouting, die kinderen naast scoutingactiviteiten
ook de waarden van het christelijk geloof leert.

In januari organiseren Jan-Douwe en Barbara van
Dam twee informatieavonden, waar meer over de
geschiedenis, de plaats van Royal Rangers in de
kerk en het praktische werk, de opkomsten en
kampen zelf verteld wordt.

Ben je geinteresseerd en/ of heb je vragen? Heb
je kinderen, die scoutingactiviteiten leuk vinden?
Kom dan langs (aanmelden hoeft niet) op
woensdag 28 of donderdag 29 januari 2026.
Inloop: 19.45 uur, begin 20.00 uur

Er is Leven in het Woord Gemeente

Admiraal de Ruijterstraat 10

te Krimpen aan de Lek

Alpha- Team

Na de kerstwandeling hoopten we op meerdere
aanmeldingen voor de Alpha Cursus, maar helaas
was er maar één aanmelding.

Toch willen we graag interkerkelijk doorgaan en
ons samen voorbereiden op een Alpha Cursus in
de toekomst. Dat houdt in, dat we graag een
Alpha Team willen starten met mensen uit alle
kerken, die de Alpha Cursus leuk vinden en zich
geroepen voelen, om een Team te vormen.

We willen de komende tijd om de week bij elkaar
komen en samen online Trainingen luisteren, de
verschillende onderwerpen bespreken en vooral
oefenen, om met mensen in gesprek te gaan. De
Teambijeenkomsten worden op maandag
gehouden van 19.30-21.00 uur in de Er is Leven
in het Woord Gemeente. De eerste bijeenkomst
zal 2 februari 2026 zijn.

Heb je affiniteit met Alpha en vind je het een leuk
idee, om je bij een Team aan te sluiten?

Neem dan contact op met 06-42423579 via app
of Voicemail.



BINGO en DINEREN met Jasmijn
Boer voor World Servants

Komende zomer ga ik met World Servants
naar Ethiopié. We gaan er een school
bouwen. Om dit mogelijk te maken moet ik
geld ophalen voor dit mooie project.
Binnenkort organiseer ik 2 activiteiten voor
onze gemeente.

Op vrijdagavond 27 februari bent u van harte
welkom in de Ontmoetingsruimte voor een
gezellige BINGO avond met mooie prijzen
onder het genot van een hapje en drankje.
De avond start om 19.30 uur.

Op zaterdagavond 28 maart kunt u
aanschuiven voor een heerlijk 3 gangen diner
in de Ontmoetingsruimte. De maaltijd start
om 18.00 uur.

Verdere informatie volgt nog, maar bij
interesse kunt u de data vast noteren in de
agenda.

Ik heb er veel zin in en hoop u/jou op een
van deze avonden te mogen ontvangen.

Voor vragen kunt u mij benaderen via 06-
82071688 of via jasmijn.j.boer@gmail.com

Hemelsbreed zingen met Hemelhoog

*Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de
Heer, heel de aarde. Zing voor de Heer, prijs zijn
naam, verkondig van dag tot dag dat Hij ons
redt.” (Psalm 96:1&2)

Muziek verbindt en zingen maakt blij, het zijn
belangrijke middelen in de geestelijke apotheek
om ons te versterken. Regelmatig zingen we in
onze gemeente een lied uit de bundel
Hemelhoog. Soms is het een bekende melodie,
maar meestal is het voor velen van ons echt een
nieuw lied, ook voor mijzelf als organist. Het lijkt
ons daarom goed om deze liederen in te studeren
met een ieder die dat wil. Daardoor raken we er
meer mee vertrouwd. Ook is het mooi om tijdens
de gemeentezang de liederen uit Hemelhoog net
z0 goed te laten klinken als bij de bekende
liederen. Samen met Klaas Rigterink wil ik daar
graag aan meewerken. Ons voorstel is om op
verschillende zondagmorgens om 9.00 uur een
aantal liederen in te studeren die later in het jaar
ook in de dienst zullen worden gezongen. We
willen starten op zondag 25 januari a.s. om 9.00
uur. Vooraf opgeven is fijn, maar hoeft niet per
se. Iedereen is van harte welkom! Via de
Gemeentebrief wordt de volgende
instudeerzondag bekend gemaakt.

Sprankelende groeten, Peter Reijnoudt

Voedselbank + Weggeefkast

Het product voor januari is soep. U kunt
de producten in de kerk inleveren.

In de krat voor de weggeefkast kunt u
iedere zondag voor of direct na de dienst
alle soorten verse groeten inleveren.



