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Meditatief 
 
Kyrie  
In de onrust en onzekerheid van deze tijd en deze 
wereld deel ik graag een Gebed om ontferming  
 

Eeuwige Getrouwe, 
Als de aarde breekt 

en diep verdriet ons hart verscheurt, 
wees niet ver. 

 
Als woorden tekort schieten 
en wanhoop ons verstikt, 

wees niet ver. 
 

Als de dood ons in het duister dompelt 
en de dag in nacht verkeert, 

wees niet ver. 
 

Als het schreeuwen tot de hemel klinkt 
en de stilte ons ontstelt, 

wees niet ver. 
 

 
Zie de pijn 

die van de aarde roept: 
de mensen in hun nood gevangen, 

ontworteld en uiteengeslagen, 
wanhopig hopend 

in hun verlorenheid. 
 

Draag ons meer dan ooit, 
sterk onze harten en onze handen 

om elkaar te dragen, 
om voor elkaar licht en hoop te zijn 

door alle tranen heen. 
 

 
 

Draag ons door de diepte heen 
en schenk ons aan elkaar 

in alle tederheid, 
met gulle handen 
en een warm hart. 

 
Dat Gij in ons 

en door ons heen 
uw ontferming laat opgaan 

over heel Uw aarde. 
 

Ds. Gertjan Robbemond 
 

 

 

Liederen uit Hemelhoog tot klinken 

gebracht 

 

Afgelopen zondagmorgen waren 12 

gemeenteleden al om 9 uur in de kerk om 

drie liederen uit Hemelhoog te zingen. Eén 

daarvan, HH 699 Draag de last die een ander 

buigt, staat komende zondag in de liturgie.  

Na afloop werd het oefenen geëvalueerd en 

dit is de uitkomst. Om meer mensen de 

gelegenheid te geven om mee te oefenen, 

wordt op zondag 8 februari lied HH 536 Heer, 

ontferm U meteen na de dienst 

doorgezongen. Dit lied staat namelijk zondag 

15 februari op het programma. Zo kunnen 

meer mensen het in die dienst goed 

meezingen. Het is de bedoeling dat het 

oefenen ongeveer vijf tot 10 minuten duurt. 

 

We hopen dat velen van u van de 

gelegenheid gebruik zullen maken. 

 

Peter Reijnoudt en Klaas Rigterink 
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Orde van dienst zondag 1 februari 2026  

In deze dienst, waarin onze dominee Gertjan 
Robbemond voorgaat, nemen we afscheid 
van een aantal ambtsdragers en wordt een 
aantal nieuwe ambtsdragers (her)bevestigd. 
We wensen elkaar een inspirerende en 
hoopvolle dienst toe.  

Woord van welkom - Aanvangslied NLB 216 
Dit is een morgen - Bemoediging en 
drempelgebed – Zingen: Psalm 84: 1 Hoe 
lieflijk, hoe goed is mij, Heer – Groet - Gebed 
om ontferming - Glorialied: HH 617 
Tienduizend redenen - Gebed bij de opening 
van de schriften - Moment met de kinderen; 
kinderlied: Samen (via de beamer); de 
kinderen gaan naar de nevendienst – 
Schriftlezing: Matteus 5: 1 – 12 – Zingen: 
NLB 339a U komt de lof toe – Overdenking - 
Orgelspel – Zingen: HH 699: Draag de last 
die een ander buigt - Afscheid, herbevestiging 
en bevestiging van ambtsdragers - Afscheid 
ambtsdragers, zingen: NLB 90: 8 Laat, Heer, 
uw volk uw daden zien - (Her)bevestiging van 
gemeenteleden; zingen: NLB 833: Neem mij 
aan zoals ik ben; (Her)bevestigingsvragen; 
Met Gods zegen op weg; Aanvaarding door 
de gemeente; zingen: Opw. 553: Laat het 
feest zijn in de huizen (via beamer) - 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader - 
Inzameling van de gaven – Slotlied: NLB 416 
Ga met God - Zegen beantwoord met 
gezongen Amen. 

 

 

 
 
 
 
Wel en Wee 

Zondag 1 februari is dhr. M. de Gier jarig en 
zaterdag 7 februari dhr. A. de Paauw. Beiden 
van harte gefeliciteerd en een goed nieuw 
levensjaar toegewenst.  

Op 22 januari zijn Iris van Arendonk en Bas 
van Winsen de trotse ouders geworden van 
Jasmijn Lotte Jansje van Winsen. Van harte 
gefeliciteerd! Als groet van de gemeente zal 
er aanstaande zondag een roos op de 
preekstoel staan. We wensen hen alle goeds 
samen.  

Op donderdag 5 februari 2026 zijn Klaas en 
Gerry van Rijswijk 50 jaar getrouwd. We 
wensen hen een fijne dag en nog vele mooie 
jaren samen.  

I.v.m. het afnemen van haar geestelijke 
gezondheid is mevr. D.D. den Ouden verhuisd 
naar Crimpenersteyn, kamer 362. De 
verhuizing valt haar zwaar maar we hopen 
dat ze in Crimpenersteyn snel haar plekje 
vindt.  

Uit onderzoek bij Anny van den Dool is 
gebleken dat een ophoping van bloed, na de 
val op oudejaarsdag, de pijn en andere 
klachten veroorzaakt. Dit moet haar lichaam 
zelf oplossen en de behandeling bestaat 
daarom vooral uit het onder controle krijgen 
van de pijn. Zij ligt opgenomen in het 
IJssellandziekenhuis kamer C215-3. We 
wensen haar kracht, Gods zegen en een 
voorspoedig herstel.  

 

De bloemen van zondag 1 februari zijn 

voor dhr. en mevr. Van Rijswijk voor hun  
50-jarig huwelijk. 
 

Voedselbank + Weggeefkast  
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u 
iedere zondag voor of direct na de dienst 
alle soorten verse groeten inleveren. 



 

 

 

 

 

 

 

Bestelling (huis)paaskaars  

Binnenkort wordt de nieuwe Paaskaars voor 
onze kerk besteld bij Boca-Kristen.  

De catalogus kwam afgelopen vrijdag binnen. 
Via deze (web)winkel worden o.a. ook 
huispaaskaarsen verkocht, met diverse 
afbeeldingen en in diverse maten. Voor 
degenen die een huispaaskaars (of een ander 
artikel) willen bestellen: dit kan in één 
bestelling gelijktijdig met de Paaskaars van 
de kerk.  

Een bestelling doorgeven kan op twee 
manieren:  

* Via de website www.bocashop.nl kan een 
keuze worden gemaakt. Het bijbehorende 
bestelnummer kan via het mailadres bertha-
ronwelter@freeler.nl of via de app (06 
12544330) worden doorgegeven.  

* In de Ontmoetingsruimte hangt komende 
zondag 1 én 8 februari een bestellijst met 
foto’s van de huispaaskaarsen (naast het 
loket van de keuken). Daar kan een keuze 
worden opgeschreven.  

Betalen bij aflevering.  

In verband met een vroegboekkorting (die 
alleen voor de grote Paaskaars geldt) wil ik 
de eventuele bestellingen graag uiterlijk 8 
februari binnen hebben.  

Bertha Welter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Wijziging bloemengroet 
 
 

 
Om de bloemengroet binnen onze gemeente op 
een passende en betrokken manier voort te zetten, 
is door de kerkenraad besloten tot een wijziging.  
 
In plaats van alle 70+ verjaardagen, richten we 
ons voortaan op bijzondere verjaardagsjubilea 
vanaf 30 jaar en op huwelijksjubilea.  
 
Met deze keuze willen we niet alleen oudere 
gemeenteleden aandacht geven, maar ook de 
feestelijke momenten van jongere gemeenteleden 
bewust meevieren. 
 
Verjaardagsjubilea: 
30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 en 100 jaar. 
 
Huwelijksjubilea: 
12,5, 25, 30, 40, 50 en 60 jaar 
 
Wanneer gemeenteleden niet binnen onze 
gemeente zijn gehuwd, kunnen zij hun 
huwelijksdatum (met jaartal van trouwen) 
doorgeven aan het pastoraal team, zodat ook deze 
jubilea kunnen worden meegenomen. 
 
Het mailadres van het pastoraal team is: 
pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl 
 
Behalve voor de jubilea blijven we natuurlijk ook 
aandacht houden voor gemeenteleden die te 
maken hebben met ziekte, verlies, of andere 
bijzondere omstandigheden. 
 
Daarnaast houden we rekening met 
duurzaamheid. Wanneer er een keer geen 
specifieke aanleiding is voor een bloemengroet, 
kan een mooie kunstbos een blijvend en 
symbolisch teken van verbondenheid zijn. Hier 
denkt de kerkenraad nog over na. 
Zo willen we zowel jongeren als ouderen laten zien 
dat we oog voor elkaar hebben en bijzondere 
momenten samen vieren.  

 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

Collecten 
 

Collectedoelen 1 februari  

1ste Kerk in Actie - Werelddiaconaat, Bangladesh  

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen 
en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting 
van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven. Kerk in Actie helpt 
boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze hun oogst en 
inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een bamboe 
geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet wegrotten. Ook 
leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en evacuatieplannen voorbereid 
te zijn op rampen. Via het programma Werelddiaconaat steunt Kerk in Actie de boeren in 
Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering.  

Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Bangladesh of scan onderstaande QR-code: 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:  
 

 
 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
Alpha- Team 

Na de kerstwandeling hoopten we op meerdere 
aanmeldingen voor de Alpha Cursus, maar helaas 
was er maar één aanmelding. 
Toch willen we graag interkerkelijk doorgaan en ons 
samen voorbereiden op een Alpha Cursus in de 
toekomst. Dat houdt in, dat we graag een Alpha 
Team willen starten met mensen uit alle kerken, die 
de Alpha Cursus leuk vinden en zich geroepen 
voelen, om een Team te vormen. 
We willen de komende tijd om de week bij elkaar 
komen en samen online Trainingen luisteren, de 
verschillende onderwerpen bespreken en vooral 
oefenen, om met mensen in gesprek te gaan. De 
Teambijeenkomsten worden op maandag gehouden 
van 19.30-21.00 uur in de Er is Leven in het Woord 
Gemeente. De eerste bijeenkomst zal 2 februari 
2026 zijn. Heb je affiniteit met Alpha en vind je het 
een leuk idee, om je bij een Team aan te sluiten? 
Neem dan contact op met 06-42423579 via app of 
Voicemail. 

 
 

De schone kerk  

Is het u al opgevallen dat ons kerkgebouw 
glimt aan alle kanten?  

Op zaterdag 24 januari was een grote groep 
mensen (ongeveer 20 mannen en vrouwen, 
jong en ouder) al om 8.30 uur aanwezig om 
de handen uit de mouwen te steken voor de 
jaarlijkse grote schoonmaak. Er werd op 
grote hoogte gewerkt met een rolsteiger, 
maar ook dicht bij de grond en alles 
daartussen. Alle ramen zijn gezeemd aan de 
binnen- en buitenkant, er zijn diverse 
kleinere klussen uitgevoerd, spinrag is 
verwijderd, we hebben nieuwe 
noodverlichting, de meterkast is opgeknapt 
en er zijn voorbereidingen getroffen voor 
een werkplek voor de dominee in de 
kerkenraadskamer. Het folie op de ramen is 
waar nodig vervangen, er zijn stoelen en 
schuifwanden gerepareerd, alle stoelen zijn 
schoongemaakt, de boeiboorden zijn weer 
schoon, de luxaflex ook en zo kan ik nog wel 
even doorgaan.  

Er is heel veel werk verzet en het was erg 
gezellig met elkaar! Uiteraard werd de 
inwendige mens niet vergeten: bij de 
koffie/thee was er zelfs taart! Het is heel fijn 
dat er zo’n grote groep mensen meehielp! 
Daardoor waren we in een ochtend klaar.  

We zijn de mensen van de vaste 
schoonmaakploeg heel dankbaar dat zij 
iedere week klaar staan om het gebouw 
schoon te maken, want daardoor is er maar 
eenmaal per jaar een grote schoonmaak 
nodig. Ook zijn wij heel dankbaar dat de 
tuinploeg iedere week paraat staat om de 
tuin te onderhouden, want daardoor hebben 
andere gemeenteleden daar geen omkijken 
naar!  

Alle medehelpers hartelijk bedankt namens 
het College van Kerkrentmeesters.  

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Reünie reisje Linge en Glasblazerij Leerdam  

Op donderdagmiddag 26 februari 2026 vindt de reünie plaats van het dagreisje dat we in 
september vorig jaar maakten naar Leerdam en de Linge. We kijken terug op een prachtige dag: 
een mooie boottocht over de Linge met een heerlijke lunch, gevolgd door een bezoek aan de 
glasblazerij in Leerdam, waar we genoten van koffie met appeltaart. Tot slot hebben we in de 
Ontmoetingsruimte samen gegeten van een heerlijk buffet, bereid door verschillende 
gemeenteleden.  

 

Alle deelnemers hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen en zijn van harte welkom om op 26 
februari 2026 van 15.00 tot 17.00 uur in de Ontmoetingsruimte samen de foto’s te bekijken. Dit 
alles onder het genot van een hapje en een drankje. Tot ziens! De Diaconie  


