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Meditatief:

Afgelopen zondag vierden we de bevestiging van
nieuwe ambtsdragers en konden we de
afscheidnemende mensen bedanken. Wat mooi
om mee te maken dat we zo het stokje aan elkaar
kunnen doorgeven en dat er telkens weer
mensen gevonden worden die voor een periode
de verantwoordelijkheid voor onze gemeente
willen dragen.

Zo zijn we kerk met elkaar en ik hoop dat ook de
nieuwe mensen inspiratie opdoen bij het
uitvoeren van hun nieuwe taak.

In elk geval staan we niet stil, gaat de kerk door
en ook op muzikaal gebied zijn er
ontwikkelingen...

Het is u vast opgevallen dat we de laatste tijd
regelmatig liederen zingen uit de bundel
Hemelhoog. Hiervan is een orgelbegeleiding
aangeschaft, zodat de organisten hieruit voor ons
kunnen spelen. En van het een komt het ander,
want nu is er het initiatief om met gemeenteleden
liederen te oefenen zodat we ze ook goed kunnen
zingen.

Mooi toch: niet stilstaan, maar groeien.

Ik had niet mee geoefend en was daardoor extra
benieuwd naar het lied * Draag de last, die de
ander buigt.” dat in de dienst zou worden
gezongen. Het bleek vrij eenvoudig te zingen en
de tekst leek me een mooi uitgangspunt voor dit
meditatief.

Ik beschik niet over de bundel Hemelhoog, want
ik haal uit de 1016 liederen van het Liedboek wel
genoeg inspiratie, en ging dus op zoek naar de
tekst op internet.

Dat bleek geen sinecure, want de tekst is
auteursrechtelijk beschermd en Kerkliedwiki
bracht geen uitkomst.

Via Kerkdienst gemist heb ik voor u de tekst
kunnen achterhalen die ik hierbij weergeef.

Draag de last, die de ander buigt.

Want alleen liefde overtuigt.

“Dien de minste want zo dien jij ook Mij.”
Dat is wat Jezus ons mensen zei.

Deel verdriet, daar waar tranen zijn.

Steun het hart dat weet heeft van pijn.
“Troost de minste, want zo troost jij ook Mij.”
Dat is wat Jezus ons mensen zei.

Spreek het woord dat de mens bevrijdt
Breek de muur, scheld de schulden kwiijt.
“Help de minste, want zo help jij ook Mij”
Dat is wat Jezus ons mensen zei.

Breek het brood, schenk wat God je geeft.
Reik de wijn aan wie met je leeft.
“Voed de minste, want zo voed jij ook Mij”
Dat is wat Jezus ons mensen zei.

Als je dit lied leest, komt het nogal knullig over,
het is inderdaad een lied om te zingen en niet om
te lezen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de
tekst door de melodie in ons hoofd en in ons hart
blijft rondzingen. Dien de minste, want zo dien je
ook Mij. Troost de minste, want zo troost je ook
Mij. Help de minste, want zo help je ook Mij.
Voed de minste, want zo voed je ook Mij.

Een lied met een opdracht, kernachtiger kan het
niet. Een (deels) nieuwe kerkenraad gaat aan de
slag, maar deze opdracht is voor ons allemaal.
De Nederlandse tekst is overigens een vertaling
uit het Fins door Alfred C. Bronswijk.

Dat verklaart een hoop: in de oorspronkelijke taal
lopen de regels soepeler en ritmischer.

De tekst is van Laulu Jakamisesta en de muziek
van Pekka Simojoki. Mooi om naar te luisteren,
daarom geef ik u graag de link van Youtube ter
inspiratie.
https://www.youtube.com/watch?v=8w0SDRE6-
ck

Een fijne week gewenst,
Marianne van der Bas
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Bloemen

De bloemen van zondag 8 februari zijn
voor de heer W.W. Spruijt als dank voor
het jarenlang schoonmaken van de kerk.

Orde van dienst zondag 8 februari 2026

Onze oud-predikant ds. Luci Schermers leidt
vanmorgen de dienst. Het is fijn haar weer op
onze preekstoel te mogen begroeten. We wensen
elkaar een dienst toe die inspireert en tot
nadenken stemt.

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst -
Psalm 63: 1 en 3 Mijn God, Gij zijt mijn toeverlaat
- Bemoediging en groet - Toelichting bij de dienst
— NLB 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het
licht - Gebed om ontferming - Loflied NLB 839: 1,
3 en 4 Ik danste die morgen toen de schepping
begon — Gebed — Kindermoment; de kinderen
gaan naar de nevendienst; zingen: We gaan voor
even uit elkaar - Eerste lezing: Genesis 37: 2 - 4,
18 - 34 (uit: Startbijbel) - Zingen NLB 166a: 1, 2
en 10 Hij wandelt in zijn koningsjas - Tweede
lezing Kolossenzen 3: 12-15-NLB 791: 1, 2, 3 en
4 Liefde, eenmaal uitgesproken — Overweging -
Meditatief orgelspel - NLB 691: 1 en 3 De Geest
van God waait als een wind - Dankgebed en
voorbeden - Collecte — De kinderen komen terug
uit de creche en de nevendienst - NLB 981: 1, 2,
3 en 5 Zolang er mensen zijn op aarde — Zegen -
Orgelspel — doorzingen lied HH 536 Heer, ontferm
U (wordt volgende week in de dienst gezongen)

Wel en Wee

Zaterdag 7 februari is dhr. A. de Paauw jarig. Van
harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar
toegewenst.

Nabespreking van de dienst op zondag 15
februari

Zondag 15 februari a.s. gaat onze eigen
predikant, dominee Gertjan Robbemond, voor. Er
wordt gelezen uit Matteds, uit de Bergrede, 5:1-
12. Als die dienst afgelopen is - en we een kop
koffie of thee op hebben - willen we voor
belangstellenden in de kerkenraadskamer op een
laagdrempelige manier bespreken: wat ons
getroffen heeft in de dienst of wat we gemist
hebben of wat vragen bij ons oproept of wat we
ermee kunnen in de praktijk van alle dag ... of
wat ook maar aan de orde komt.

Bij deze nodigen we u en jou hier van harte voor
uit.

Namens de liturgiecommissie,
Bertha Welter

Sobere maaltijd op 18 februari om 18 uur

Ook dit jaar willen wij in de veertigdagentijd op
weg naar Pasen weer met elkaar een sobere
maaltijd gebruiken op Aswoensdag.

Wij nodigen u van harte uit in de
Ontmoetingsruimte op 18 februari om 18.00 uur
(inloop vanaf 17.45 uur).

Omdat we graag willen weten hoeveel eten er
bereid moet worden en voor hoeveel mensen wij
de tafels moeten dekken, verzoeken wij u om van
tevoren door te geven of u mee komt eten.

Er hangt een intekenlijst in de
Ontmoetingsruimte, maar aanmelden kan ook per
email: e-de-paauw@hotmail.com.

Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden,
maar wij zullen wel een collecte houden om de
kosten te dekken.

Komt u gezellig mee-eten? Van harte welkom!

De commissie V&T



Collecten
Collectedoelen 8 februari 2026

1ste Kerk in Actie — Noodhulp, Zuid-Soedan

In april 2023 brak een burgeroorlog uit in Soedan. Een vergeten ramp. Volgens de VN de grootste ter
wereld. Honderdduizenden mensen zijn sindsdien omgekomen. Zeker 25 miljoen mensen worstelen
om iedere dag te overleven. Meer dan 10 miljoen Soedanezen zijn op de vlucht in eigen land en 4
miljoen zijn naar het buitenland gevlucht. Via haar internationale kerkelijke netwerk biedt Kerk in
Actie hulp aan Soedanese vluchtelingen. In Soedan krijgen vluchtelingen schoon drinkwater. Waar
nog geen waterputten zijn, brengen vrachtauto’s water dat men opslaat in waterzakken. Ieder gezin
krijgt een jerrycan, emmer, zeep en waspoeder. Er worden wc's geplaatst en plekken om je handen
te wassen. Ook krijgen mensen voorlichting hoe ze ziektes kunnen voorkomen. In buurland Zuid-
Soedan krijgen vluchtelingen via de Lutherse Wereldfederatie drinkwater, wc’s, kleding, keukengerei,
zeep, wasmiddel en geld voor voedsel. Ouders en kinderen leren alert te zijn op kinderhandel.
Opvangcentra bieden kinderen sport, spel, onderwijs en traumahulp. Kerk in Actie steunt via het
programma Noodhulp het noodhulpwerk van organisaties in Soedan en Zuid-Soedan en waar ook ter
wereld.

Lees meer op: kerkinactie.nl/soedan

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. Noodhulp Soedan of scan onderstaande QR-code:

2de Kerk
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Groot Onderhoud of scan onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.



Voedselbank + Weggeefkast

Het product voor februari is wasmiddel.
U kunt de producten in de kerk inleveren.

In de krat voor de weggeefkast kunt u

iedere zondag voor of direct na de dienst
alle soorten verse groenten inleveren.

Wijziging bloemengroet

Om de bloemengroet binnen onze gemeente op
een passende en betrokken manier voort te
zetten, is door de kerkenraad besloten tot een
wijziging.

In plaats van alle 70+ verjaardagen, richten we
ons voortaan op bijzondere verjaardagsjubilea
vanaf 30 jaar en op huwelijksjubilea.

Met deze keuze willen we niet alleen oudere
gemeenteleden aandacht geven, maar ook de
feestelijke momenten van jongere gemeenteleden
bewust meevieren.

Verjaardagsjubilea:

30, 40, 50, 60, 70, 75, 80, 85, 90, 95 en 100 jaar.
Huwelijksjubilea:

12,5, 25, 30, 40, 50 en 60 jaar

Wanneer gemeenteleden niet binnen onze
gemeente zijn gehuwd, kunnen zij hun
huwelijksdatum (met jaartal van trouwen)
doorgeven aan het pastoraal team, zodat ook
deze jubilea kunnen worden meegenomen.
Het mailadres van het pastoraal team is:
pastoraalteam@ontmoetingskerkkrimpen.nl

Behalve voor de jubilea blijven we natuurlijk ook
aandacht houden voor gemeenteleden die te
maken hebben met ziekte, verlies, of andere
bijzondere omstandigheden.

Daarnaast houden we rekening met
duurzaamheid. Wanneer er een keer geen
specifieke aanleiding is voor een bloemengroet,
kan een mooie kunstbos een blijvend en
symbolisch teken van verbondenheid zijn. Hier
denkt de kerkenraad nog over na.

Zo willen we zowel jongeren als ouderen laten
zien dat we oog voor elkaar hebben en bijzondere
momenten samen vieren.

Bestelling (huis)paaskaars

Binnenkort wordt de nieuwe Paaskaars voor onze
kerk besteld bij Boca-Kristen.

De catalogus kwam afgelopen vrijdag binnen. Via
deze (web)winkel worden o.a. ook
huispaaskaarsen verkocht, met diverse
afbeeldingen en in diverse maten. Voor degenen
die een huispaaskaars (of een ander artikel)
willen bestellen: dit kan in één bestelling
gelijktijdig met de Paaskaars van de kerk.

Een bestelling doorgeven kan op twee manieren:
* Via de website www.bocashop.nl kan een keuze
worden gemaakt. Het bijbehorende
bestelnummer kan via het mailadres bertha-
ronwelter@freeler.nl of via de app (06 12544330)
worden doorgegeven.

* In de Ontmoetingsruimte hangt komende
zondag 1 én 8 februari een bestellijst met foto’s
van de huispaaskaarsen (naast het loket van de
keuken). Daar kan een keuze worden
opgeschreven.

Betalen bij aflevering.

In verband met een vroegboekkorting (die alleen
voor de grote Paaskaars geldt) wil ik de eventuele
bestellingen graag uiterlijk 8 februari binnen
hebben.

Bertha Welter

Seniorenmiddag

Donderdag 12 februari om 14.00 uur is er weer
een seniorenmiddag in 't Voorhof.

Mariet van Vliet uit Lekkerkerk komt. Zij is
vrijwilligster in het Museum Paulina Bisdom van
Vliet in Haastrecht.

Zij vertelt over haar werk daar. En laat ons d.m.v.
foto’s rondkijken in het huis en de tuin.

Ook geeft ze ons een inkijkje in het leven van
Paulina en haar personeel.

U bent van harte welkom.
Voor vervoer kunt u tot uiterlijk 10 februari bellen
naar: (0180)512357
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SPECIAAL VERZOEK VOOR GHANA

~DONEER JE OUDE TELEFOON ~

Zondag 12 april 2026 zal er weer een ZWO dienst in onze
Ontmoetingskerk worden gehouden. Petra van de
Stichting CTIW woont en werkt met haar gezin in Ghana.
Zij zal ons tijdens de dienst iets meer vertellen over hun
werk in Accra.

In aanloop naar deze dienst willen wij telefoons
inzamelen voor de Stichting CTIW. Telefoons zijn relatief
duur in Ghana, waardoor mensen vaak voor telefoons van
inferieure kwaliteit gaan.

Wij zijn op zoek naar gebruikte telefoons voor de
vrijwilligers en stagiaires in het administratieteam en
projectcoordinators, maar ook voor diegenen die in het
trainingscentrum een leer - werk traject volgen.

Heb jij thuis nog een telefoon liggen die je niet meer
gebruikt? Overweeg dan om deze te doneren. Dit gebaar
kan zoveel verschil maken in productiviteit en effectiviteit
van de activiteiten en trainingen!

De telefoons graag terugzetten naar fabrieksinstellingen
(anders kunnen we er niets mee), en de SIM kaart
verwijderen. Een bijbehorende oplader is handig, maar
niet noodzakelijk.

Telefoons kunnen worden ingeleverd bij de leden van de
diaconie, of in de diaconie brievenbus in de kerk.

Op 12 april zullen we de telefoons dan overhandigen aan
Petra, die ze kan meenemen naar Ghana.

Meer informatie of vragen over het werk van de stichting:

Neem contact met ons op via onze website

WL-""ti'{b.’.iifl_gtiw.l'll.
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