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Meditatief:  
Rust (3) 
 
Afgelopen maandag was mijn laatste kerkenraad. 
Ik mocht erbij zijn toen de nieuwe 
kerkenraadsleden hun naam in het boekje van 
onze kerk, waarin alle kerkenraadsleden staan, 
zetten. Ary-Jan las onder andere uit Jesaja 30:15 
voor. "In rust en inkeer ligt jullie redding, in 
geduld en vertrouwen ligt jullie kracht". Dit in de 
context van het leggen van de controle in Gods 
handen. Niet zelf plannen bedenken, maar aan 
God vragen wat zijn plannen zijn en daaraan 
meewerken. Mooie woorden, niet zo makkelijk om 
na te volgen. Het deed me een beetje denken 
aan een grapje van Paul van Vliet over iemand 
die altijd te laat komt, en gevraagd naar het 
waarom zegt "te vroeg komen wil ik niet, op tijd 
komen kan ik niet, dus kom ik te laat." Rust 
nemen wil ik niet, tot inkeer komen kan ik niet, 
dus ik mis geduld en vertrouwen. Onbewust 
wordt het al snel: Ik doe het zelf wel, ik kan zelf 
wel bedenken hoe de situatie in elkaar steekt en 
wat de beste actie is. Het is best lastig om God de 
tijd te geven om te vertellen wat hij wil dat ik 
doe. Ik heb de neiging om direct actie te 
ondernemen op situaties waar ik me 
ongemakkelijk bij voel. Onlangs moest ik 
bijvoorbeeld een zaaltje op locatie voor mijn werk 
regelen. Ik had twee opties. De eerste optie 
reageerde heel snel, maar had niet mijn voorkeur. 
De tweede optie reageerde heel laat. Omdat ik 
bang was dat als ik niet snel zou reageren, we 
helemaal geen locatie zouden hebben, had ik de 
neiging optie 1 vast te leggen. Toen optie 2 
beschikbaar kwam was ik heel blij dat ik dat niet 
gedaan had. Toen ik me later ging afvragen 
waarom ik zo bang was geweest, realiseerde ik 
me dat dat op een vreemde manier te maken 
heeft met een hele oude angst dat er geen ruimte 
voor mij is in deze wereld. Dat klinkt misschien 
nogal extreem, maar zo ervaarde ik het echt. 
 
Ik heb ervaren dat als je niet direct reageert op je 
ongemak, er soms onbewuste emoties boven 
komen die niet rationeel zijn, maar waarvan je 
wel gaat herkennen dat ze je leven sturen. En dat 
is eigenlijk zonde.  

 
 
Omdat we ons zo door onze angsten af laten 
houden van wat God wil in ons leven. Dus ik 
wens ons allen, en in het bijzonder de 
kerkenraad, heel veel rust en inkeer, geduld en 
vertrouwen toe! En een beetje humor en 
zelfrelativering voor de keren dat het nog niet 
lukt. 
 
Kom allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn en onder 
lasten gebukt gaan, Ik zal jullie rust geven. 
(Matteus 11:28).  
  
Anke Poelstra 
 

Orde van dienst 15 februari 2026  

Op deze zondagmorgen leidt onze predikant 
ds. Gertjan Robbemond de dienst. Elise 
Kreuk-de Heer zorgt voor een gloedvolle 
begeleiding van de gemeentezang. We 
wensen elkaar een dienst toe die ons moed 
en kracht geeft om de nieuwe week in te 
gaan.  

Woord van welkom - Aanvangslied: Vrede 
voor jou (Melodie NLB 276) - Bemoediging en 
groet - Zingen om ontferming HH 536 Heer, 
ontferm U - Lezing van de tien geboden - 
Zingen: NLB 322 Die chaos schiep tot 
mensenland - Gebed - Moment met de 
kinderen - Eerste Schriftlezing: 
Deuteronomium 30: 15 – 20 - Zingen: NLB 
848: 1,2 en 3 Al wat een mens te kennen 
zoekt - Tweede Schriftlezing: Mattheüs 5:17 - 
26 – Zingen: NLB 848: 4 en 5 Als wij uw 
sporen bijster zijn - Overdenking - Orgelspel 
– Zingen: Bouw uw Koninkrijk (via beamer) - 
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader - 
Inzameling van de gaven - Jasmijn aan het 
woord – Slotlied: NLB 425 Vervuld van uw 
zegen - Zegen beantwoord met gezongen 
Amen. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
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Wel en Wee 
 

Op 19 februari is mevrouw H.J.S. Klerk-van 
Gorkum jarig. We wensen haar een mooie 
dag en een gezegend nieuw levensjaar. 
 
 

Nabespreking van de dienst op zondag 
15 februari 

Komende zondag 15 februari a.s. gaat onze 
eigen predikant, dominee Gertjan 
Robbemond voor. Er wordt gelezen uit 
Matteüs, uit de Bergrede, 5:1-12. Wanneer 
de dienst is afgelopen - en we een kop koffie 
of thee op hebben - willen we voor 
belangstellenden in de kerkenraadskamer op 
een laagdrempelige manier bespreken: wat 
ons getroffen heeft in de dienst of wat we 
gemist hebben of wat vragen bij ons oproept 
of wat we ermee kunnen in de praktijk van 
alle dag … of wat ook maar aan de orde 
komt. Bij deze nodigen we u en jou hier van 
harte voor uit.  

Namens de liturgiecommissie, Bertha Welter 

 

Denk mee op weg naar Pasen 
 

Aanstaande maandag 16 februari wil ik graag 

met u/jou nadenken over het bijbelverhaal 

dat op zondag 22 februari centraal zal staan 

in de kerkdienst. We lezen het verhaal en ik 

hoop dat we samen ontdekken wat dit 

verhaal ons te zeggen heeft. Het gaat deze 

keer om de verzoeking in de woestijn uit 

Mattheus 4. Je bent welkom! 

Het is van 19.00 tot 20.00 uur de 

kerkenraadskamer.  

 

Laat even weten of u /jij komt, dan weet ik of 

ik mensen kan verwachten. (Gertjan 

Robbemond) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Sobere maaltijd op 18 februari om 18 uur 
 

Ook dit jaar willen wij in de veertigdagentijd 
op weg naar Pasen weer met elkaar een 
sobere maaltijd gebruiken op Aswoensdag. 
Wij nodigen u van harte uit in de 
ontmoetingsruimte op 18 februari om 18.00 
uur (inloop vanaf 17.45 uur). 
Omdat we graag willen weten hoeveel eten 
er bereid moet worden en voor hoeveel 
mensen wij de tafels moeten dekken, 
verzoeken wij u om van tevoren door te 
geven of u mee komt eten. 
 
Er hangt een intekenlijst in de 
ontmoetingsruimte, maar aanmelden kan ook 
per email: e-de-paauw@hotmail.com 
Aan de maaltijd zijn geen kosten verbonden, 
maar wij zullen wel een collecte houden om 
de kosten te dekken. 
Komt u gezellig mee eten? Van harte welkom! 
De commissie V&T 

 
 

Voedselbank + Weggeefkast  
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u 
iedere zondag voor of direct na de dienst 
alle soorten verse groenten inleveren. 
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Collecten 
 

Collectedoelen 15 februari  

1ste Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat, Nederland  

Ieder jaar komen er in Nederland ruim 33.000 mensen in de gevangenis terecht voor een 
korte of langere gevangenisstraf. Jezus vraagt ons om barmhartig naar hen om te zien en 
niet te oordelen. Daarom reikt Kerk in Actie (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie 
een helpende hand om te werken aan herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse organisaties 
die omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, 
maar die hen ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij.  

Lees meer op: kerkinactie.nl/gevangenen  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat februari of scan onderstaande QR-code: 

 

 
 

2de Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:  

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 
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Kopij SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
van SamenWijzer 41.5 over de periode 

1 maart t/m 12 april 2026  

uiterlijk zondag 22 februari 2026 bij de 
redactie in te leveren.  

Lectoren gezocht 

Op de gemeentezondag van 9 november is 
input van de gemeente op het beleidsplan 
gegeven. Eén van de ideeën die is 
meegegeven is om gemeenteleden de 
schriftlezing te laten doen. Als 
liturgiecommissie willen we dit idee graag tot 
uitvoering brengen. Daarom de vraag: wie 
zou zich willen opgeven als lector van een 
bijbellezing in een kerkdienst?  
Bent u/ben je hierin geïnteresseerd, laat het 
dan weten aan de liturgiecommissie via 
bertha-ronwelter@freeler.nl of schrijf je in op 
de lijst in de ontmoetingsruimte. 
 

 

                                                                 
INSCHRIJVEN BINGO-AVOND  

Op vrijdagavond 27 februari bent u van harte 
welkom in de ontmoetingsruimte van de 
Ontmoetingskerk voor een gezellige BINGO 
avond met mooie prijzen onder het genot van 
een hapje en een drankje. De opbrengst 
komt geheel ten goede aan het project van 
World Servants in Ethiopië, waar ik komende 
zomer 3 weken lang meehelp aan het 
opbouwen van een school. 

De avond start om 19.30 uur. Inloop vanaf 
19.00 uur. Kosten zijn 15 euro p.p. inclusief 
catering. Betalen bij voorkeur via QR code, 
contant betalen is ook mogelijk.  

Net zo enthousiast als ik? Dan kunt u zich 
opgeven via de intekenlijst in de hal of 
ontmoetingsruimte of via 06-82071688 of via 
jasmijn.j.boer@gmail.com 

De BINGO is voor iedereen, neem gerust 
iemand mee! Geef je snel op , want 
VOL=VOL.  

DINEREN 4 ETHIOPIE  

Op zaterdagavond 28 maart kunt u 
aanschuiven voor een heerlijk 3-gangen diner 
in de ontmoetingsruimte van de 
Ontmoetingskerk.  

De maaltijd start om 18.00 uur. Inloop vanaf 
17.45 uur. Kosten zijn 35 euro p.p. 5 euro 
voor een wijnarrangement. Betalen bij 
voorkeur via QR code, contant betalen is ook 
mogelijk.  

U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de 
hal of ontmoetingsruimte of via 06-82071688 
of via jasmijn.j.boer@gmail.com 

Opgeven kan tot 22 maart. Maximaal 50 
dinergasten.  

Ik heb er veel zin in en hoop u/jou op deze 
avond te mogen ontvangen.                

Groetjes Jasmijn Boer  

 

 

mailto:jasmijn.j.boer@gmail.com
mailto:jasmijn.j.boer@gmail.com
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Paasgroetenactie 2026  
 
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland 
sturen gemeenteleden ook dit jaar 
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in 
Nederland. De afbeelding op de kaart is dit 
jaar gemaakt door een gedetineerde in de PI 
Nieuwegein. Het thema is ‘De 
onvoorwaardelijke liefde van een moeder 
voor haar kind’. (Zoals deze moeder haar kind 
liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus 
onvoorwaardelijk van ons: Hij droeg onze 
pijn, stierf aan het kruis en overwon de dood 
uit liefde voor ons).  
Ook onze gemeente doet mee aan de 
Paasgroetenactie.  
Na afloop van de dienst van aanstaande 
zondag 15 februari 2026 verwelkomen we u 
graag bij een tafel in de ontmoetingsruimte 
waar u één of meerdere kaarten voor 
gedetineerden kunt schrijven. De door u 
geschreven kaarten kunt u gelijk weer 
inleveren en wij zorgen ervoor dat deze op de 
plaats van bestemming komen.  
Voor gedetineerden is het bemoedigend als 
ze een kaart ontvangen, zeker als daar ook 
iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet 
precies wie deze kaart ontvangt, u mag ervan 
overtuigd zijn dat een bemoedigende groet 
hen goed doet. Het is altijd een feestelijke 
gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst 
rond Pasen in de gevangenissen worden 
uitgedeeld.  
Meer informatie over de Paasgroetenactie is 
te vinden op 
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie 
We hopen dat velen van u paasgroeten zullen 
schrijven! Hartelijk dank!  
De diaconie  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voorzijde van de paasgroetenkaart 2026:  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

De bloemen van zondag 15 februari zijn voor 
dhr. en mevr. Van der Schans als groet van 
de gemeente. 
 

http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie
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