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Meditatief:  
 

In een oude SamenWijzer stond het volgende 
gedicht van ds. Piet van Velthuizen. 
  
Zoals klein hoefblad  
onder paden sluimert  
maar in het voorjaar  
door het asfalt barst  
en in de scheuren groeit  
om stralend geel te bloeien,  
zo is Gods kracht in ons -  
taai als het asfalt ons bestaan  
donker en zwaar  
onder een dichte hemel,  
maar onder ons is God:  
van binnenuit, dikwijls  
door onze zwakke plekken heen  
laat Hij in onze dood  
nieuw leven bloeien.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik vind het een mooi beeld.  
Als het leven soms donker en zwaar is en de 
hemel gesloten lijkt, wens ik u, jou en ook 
mezelf toe dat we iets van Gods kracht 
mogen ervaren, door onze scheuren en 
barstjes heen.  
Goede weken gewenst in deze 40dagentijd: 
op weg naar het Licht van Pasen.  

Bertha Welter 

 

 

                                                                         
Orde van dienst 22 februari 2026  

Op deze Eerste zondag van de 
Veertigdagentijd, ook wel zondag Invocabit 
(Hij heeft Mij geroepen) genoemd, is onze 
predikant ds. Gertjan Robbemond de 
voorganger. 

Vandaag start het project van de 
kindernevendienst over de 40-dagentijd met 
als thema “De weg van de hoop”. We maken 
kennis met reisbureau Warhoop. Zo gaan we 
samen met de kinderen op weg naar Pasen. 
Organist Peter Reijnoudt zal de 
gemeentezang blijmoedig begeleiden. We 
wensen elkaar een dienst van bezinning en 
vol van hoop toe.  

Woord van welkom - Aanvangslied Met open 
armen (via beamer) - Bemoediging en groet - 
Zingen: Psalm 91: 1 en 7 Heil hem wien God 
een plaats bereidt - Aandacht voor de 
bloemschikking - Gebed om ontferming - 
Zingen: NLB 543: 1 en 3 Gij zijt in glans 
verschenen - Gebed om de Heilige Geest – 
Project 40-dagentijd van de 
kindernevendienst: Reisbureau Warhoop: 
Hoopvol op weg; zingen: projectlied: Wij 
reizen veertig dagen (melodie Lied 311); de 
kinderen gaan naar de nevendienst - Eerste 
Schriftlezing: I Koningen 19:1 – 14 – Zingen: 
NLB 538: 1 en 2 Een mens te zijn op aarde - 
Tweede Schriftlezing: Matteus 4:1 – 11 – 
Zingen: NLB 538: 3 en 4 Een mens te zijn op 
aarde – Overdenking - Orgelspel - Zingen: HH 
629 De kracht van uw liefde - Dankgebed, 
voorbeden, stil gebed en Onze Vader - 
Inzameling van de gaven – De kinderen 
komen terug uit de crèche en de nevendienst 
– Slotlied: HH 472 Ga nu heen in vrede - 
Zegen, afgesloten met gezongen Amen. 
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40 dagen project kindernevendienst 

Hallo gemeente,  

Vanuit de kindernevendienst wil ik u graag 
iets vertellen over het 40 dagen project van 
de kindernevendienst.  

Op zondag 22 februari zullen we, samen met 
de kinderen, met een nieuw 40 dagen project 
starten.  

Het thema zal zijn: DE WEG VAN DE HOOP.  

We zullen in de bijbel verhalen lezen over de 
weg naar Pasen toe. We lezen dat het niet 
altijd makkelijk is. Toch zijn het allemaal 
verhalen met hoop. Jezus wil ons altijd hoop 
geven. Dit leren we in de weg naar Pasen 
toe.  

Daarnaast zal er elke zondag ook iemand 
langskomen van reisbureau Warhoop. 
Iedereen die bij dit reisbureau is geweest zal 
met hoop weggaan. Voor de kinderen is er 
ook nog een grote reisgids waar ze de plek 
leren kennen waar het bijbelverhaal over gaat 
die week. De kinderen krijgen thuis ook een 
mooi boekje met de titel: De weg naar hoop. 
Zo kunnen ze thuis in dit boekje werken en 
lezen en de weg van hoop beleven naar 
Pasen toe.  

Op zondag 29 maart is het Palmpasen. We 
hopen dat we dan met veel kinderen weer 
Palmpaasstokken mogen maken. Dit jaar is 
ervoor gekozen dat elk kind 2 stokken mag 
maken.  

Een stok mogen ze zelf houden. De 2e stok 
mag het kind zelf uitkiezen aan wie hij die wil 
geven. Dus de kinderen kiezen dit jaar 
helemaal zelf aan wie ze een Palmpasen stok 
willen weggeven.  

We hopen de komende periode een hele 
mooie 40 dagen tijd te hebben in de 
kindernevendienst.  

 

 

DUS KINDEREN KOM ALLEMAAL. WE 
BEGINNEN ZONDAG 22 FEBRUARI.  

En een goede periode met u als 
gemeenteleden. Dat we deze periode met 
elkaar mogen dragen en beleven en beseffen, 
dat Jezus ons hoop geeft. Dat we met elkaar 
deze weg van hoop mogen bewandelen.  

Groeten Bettina. Namens de 
kindernevendienst  

 

 
Wel en Wee 

Dinsdag 24 februari zijn mevr. M. Klip-
Barmentloo en Elseliene Klip jarig.                
Beiden van harte gefeliciteerd en een mooie 
dag toegewenst.  

Na 3 weken ziekenhuisopname is Anny van 
den Dool opgenomen in revalidatiecentrum 
“De Meander” in Nieuwerkerk aan den IJssel; 
zij kan daar intensief geholpen worden om 
aan te sterken en te herstellen, om 
uiteindelijk weer naar huis te kunnen.  

Zij verblijft in kamer 215 in De Zellingen/ De 
Meander, Boslaan 1, 2912 PA Nieuwerkerk 
aan den IJssel.  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Bedankje 
 

Klaas en Gerry van Rijswijk 

zijn verrast door alle bloemen en 

kaarten die zij ontvingen voor 

hun 50-jarig huwelijk. 

Heel hartelijk bedankt iedereen. 
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Collecten 
 

Collectedoelen 22 februari  
 

1ste Bloemengroet  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 
t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Bloemengroet of scan onderstaande QR-code:  

 
 

 
 

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 

 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 
Het product voor februari is wasmiddel. 
U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de Weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle soorten verse 
groenten inleveren. 
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Er zijn deze zondag geen bloemen. 

 

Zing mee met de cantorij op 

Goede Vrijdag 

Alle zangliefhebbers worden van 
harte uitgenodigd om drie mooie 
liederen te oefenen voor de dienst 
op Goede Vrijdag.  
Dan zal lied 579 Niets droeg hem 
meer en 584 Is zijn ure nu 
gekomen driestemmig gezongen 
worden. Lied 589 O lichaam van 
het woord wordt eenstemmig 
ingestudeerd.  
Wie deze mooie, ingetogen 
liederen wil meezingen, kan zich 
aanmelden bij Klaas Rigterink (tel. 
522490 ; e-mail: 
klaas.rigterink@gmail.com). Dan 
wordt u tijdig van de muziek 
voorzien.  
Er wordt op alle zondagen in maart 
gerepeteerd van 9.00 – 9.30 uur, 
meestal in de kerkzaal.  

De pastoor en de speklapjes  

Bij de sobere maaltijd op 
Aswoensdag is het volgende 
verhaal voorgelezen:  

Het was Aswoensdag, maar voor mijn 
vader, een boerenarbeider, was het 
gewoon een nieuwe, lange zware dag 
tegen een veel te karig loon.                  
Bij ons was dan ook elke maaltijd 
sober en we waren broodmager.    
Toen hij ’s avonds vermoeid thuis 
kwam, had moeder voor hem 
aardappelen, roggebrood en een 
speklapje. Ze had dat varkensvlees 
gekregen van haar broer. Terwijl vader 
smulde van het speklapje, klopte de 
pastoor aan. “Gauw dat spek weg!” 
riep moeder, want het was vastendag. 
Het spek verdween, maar de geur 
bleef hangen. De pastoor vroeg niets, 
maar keek naar mijn ouders die er 
bepaald niet welvarend uitzagen en 
naar mij en mijn spichtige broertjes en 
zusjes. “Jullie vasten eigenlijk elke 
dag”, zei hij. En tegen mijn vader: “Jij 
werkt hard en moet daarom goed eten.             
Heb geen wroeging. Kom elke zondag 
na de mis naar de pastorie, dan staat 
er een pan stevige soep klaar.”            
Die avond ging de pastoor naar de 
baas van mijn vader en gaf hem te 
verstaan dat hij zijn personeel goed 
moest betalen en regelmatig groente, 
vlees en aardappelen moest geven.           
“De vastentijd betekent ook delen,“ zei 
hij tegen hem. “Kom tot inkeer!” De 
herenboer zag zijn fout in en mijn 
familie heeft sinds die vastentijd 
eindelijk goed kunnen eten. Na elke 
maaltijd werd onze lieve Heer met hart 
en ziel gedankt. Onthoud dit, lieve 
mensen: delen is liefde 
vermenigvuldigen.                      
Auteur: onbekend.                
Bewerking: Klaas Rigterink  
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Kopij SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
van SamenWijzer 41.5 over de periode 

1 maart t/m 12 april 2026  

uiterlijk zondag 22 februari 2026 bij de 
redactie in te leveren.  

 
 

 
 

 

                                                                  

INSCHRIJVEN BINGO-AVOND  

Op vrijdagavond 27 februari bent u van harte 
welkom in de Ontmoetingsruimte van de 
Ontmoetingskerk voor een gezellige BINGO 
avond met mooie prijzen onder het genot van 
een hapje en drankje. De opbrengst komt 
geheel ten goede aan het project van World 
Servants in Ethiopië, waar ik komende zomer 
3 weken lang meehelp aan het opbouwen 
van een school. 

De avond start om 19.30 uur. Inloop vanaf 
19.00 uur. Kosten zijn 15 euro p.p. inclusief 
catering. Betalen bij voorkeur via QR code, 
contant betalen is ook mogelijk.  

Net zo enthousiast als ik? Dan kunt u zich 
opgeven via de intekenlijst in de hal of 
Ontmoetingsruimte of via 06-82071688 of via 
jasmijn.j.boer@gmail.com 

De BINGO is voor iedereen, neem gerust 
iemand mee! Geef je snel op, want 
VOL=VOL.  

DINEREN 4 ETHIOPIE  

Op zaterdagavond 28 maart kunt 
aanschuiven voor een heerlijk 3 gangen diner 
in de Ontmoetingsruimte van de 
Ontmoetingskerk.  

De maaltijd start om 18.00 uur. Inloop vanaf 
17.45 uur. Kosten zijn 35 euro p.p.; 5 euro 
voor een wijnarrangement. Betalen bij 
voorkeur via QR code, contant betalen is ook 
mogelijk.  

U kunt zich opgeven via de intekenlijst in de 
hal of Ontmoetingsruimte of via 06-82071688 
of via jasmijn.j.boer@gmail.com 

Opgeven kan tot 22 maart. Maximaal 50 
dinergasten.  

Ik heb er veel zin in en hoop u/jou op deze 
avond te mogen ontvangen.                

Groetjes Jasmijn Boer  

 

Lectoren gezocht 

Op de gemeentezondag van 9 november is 
input van de gemeente op het beleidsplan 
gegeven.  
Eén van de ideeën die is meegegeven is, 
om gemeenteleden de schriftlezing te laten 
doen. Als liturgiecommissie willen we dit 
idee graag tot uitvoering brengen.  
Daarom de vraag: wie zou zich willen 
opgeven als lector van een bijbellezing in 
een kerkdienst? 
 
Bent u/ben je hierin geïnteresseerd, laat het 
dan weten aan de liturgiecommissie via  
bertha-ronwelter@freeler.nl 
of schrijf je in op de lijst in de 
ontmoetingsruimte.  
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Alpha-Team  

Op 2 februari zijn we samen gekomen, om 
met het Alpha- Team te starten. We willen 
een Team worden en samen interkerkelijk in 
de toekomst Alpha Cursussen aan bieden.  

We hebben samen een cursus van Alpha 
Nederland gekeken. We leerden over Alpha, 
de sfeer en hoe je met deelnemers kennis 
maakt, naar hen luistert en door vraagt, 
zonder gelijk een mening of oordeel te 
hebben. Daarna hebben we middels 
rollenspel geoefend, om een gesprek te 
voeren, waar de ander zich gewaardeerd 
voelt, ondanks dat hij/ zij andere ideeën over 
het geloof heeft.  

Zo willen we de komende tijd doorgaan en de 
onderwerpen met elkaar bespreken en verder 
gaan in het oefenen van gesprekken. We 
hopen elkaar goed te leren kennen en één 
Alpha Team te worden.  

Heb je ervaring met Alpha en heb interesse, 
om mee te doen met het Alpha Team?  

Van harte welkom!  

Volgende keer is maandag 2 maart 2026, 
19.30uur, “LihW” Gemeente. We zullen dan 
de onderwerpen “Wie is Jezus?” en “Waarom 
stierf Jezus?” bespreken. Ook zijn er van te 
voren links naar de filmpjes van Alpha 
Nederland beschikbaar over deze 
onderwerpen ter voorbereiding.  

Heb je vragen, bel of app dan met Christel: 
06-42423579  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 


