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Meditatief: Soms is het moeilijk om in deze tijden God te
ervaren, zoals ik dat toen deed. Maar nu word ik
Het is niet zo wel gesteund door gebed, geloof en contact met
dat ik vandaag U kies lieve mensen binnen en buiten onze kerk. Van onze

nee, eerder al hebt U voor mij gekozen,
lets waardevols gezien in al het waardeloze.

Het is niet zo

dat ik vandaag de stap

naar U wil doen, nee, U bent bljjven hopen
door elke dag mij tegemoet te lopen.

Het is gewoon niet mijn initiatief
het eerst had U mij lief.
(Uit: Uitgesproken — Joke Verweerd)

Dit mooie gedicht stond op de zondagsbrief van 27
mei 2001.

In een eerder meditatief schreef ik over kasten
opruimen en wat een mens dan tegen kan komen,
waarop de beslissing moet vallen: bewaren,
weggeven of weggooien? Voor mij vaak een lastige
vraag, maar niet voor wat in de box zit met sticker
‘vroeger’, van alles uit ons leven, niet kostbaar maar
wel van emotionele waarde.

Zo bewaar ik daar al bijna 25 jaar in een mooie map
mijn herinneringen aan mijn belijdenisdienst op 27
mei 2001: de liturgie, zondagsbrief, lieve kaarten en
briefjes met felicitaties en mooie gedichten, de
uitgetypte preek en de enige foto die is gemaakt na
afloop. Het was de tijd van de cassettebandjes, dus
de dienst werd opgenomen, helaas stond er na
afloop niets op het bandje. Zo gaat dat soms.

Maar de herinneringen aan die dienst zijn er wel,
vooraf de mooie gesprekken met elkaar, vier
gemeenteleden uit onze kerk en met de ouderling
(we hadden in die tijd geen dominee), Rejoice die
voor het eerst “Door de kracht van Uw liefde” zong.
Om gewoon lekker te zingen was ik jaren eerder lid
geworden van Rejoice. Als kind gedoopt, verder niet
veel bezig met geloof. Ik bleef lekker zingen maar
werd ook geraakt door de mooie teksten.

Als ik niet naar de kerk ging, waarom stond ik deze
teksten te zingen? En zo kwam ik na een zoektocht
naar God en geloven bij de Ontmoetingskerk en
mocht ik later belijden dat ik in God geloof. Maakt
belijdenis doen een eind aan zoektocht naar God en
geloof? Nee, dat was niet zo.

ouderling kreeg ik een liefdevolle brief met
bemoedigende teksten en onderstaand mooi
gedicht. Ik wens u allen liefdevolle mensen op de
tocht door het leven. (Alie van Krieken)

Ik dank U,

dat U mij immer in het

oog houdt

en mij niet van U afstoot,

00k niet,

als ik door mijn leven

geheel van U vervreemd raak.

Ik dank U, God,

dat U mij de kans geeft,

het opnieuw te proberen,

onder uw ogen, onder uw hoede.

Met U begint het leven pas echt.
(Christa Weis2)

Orde van dienst zondag 3 mei 2026

In deze dienst gaat onze plaatsgenoot Luuk de
Wilde voor. Het thema van zijn preek is: Ik geloof
dat ik twijfel. Er wordt ook stil gestaan bij het
overlijden van mevrouw Hennie van der Vaart-
Soeters. We wensen elkaar een fijne dienst toe.

Mededelingen van de kerkenraad — Zingen: Ps 93:
1-4 De Heer is koning, Hij regeert altijd - Zingen na
de zegen: NLB 217: De dag gaat open voor het
woord des Heren - Zingen na het lezen van de wet:
NLB 791: 1, 3 en 6 Liefde, eenmaal uitgesproken —
Gebed — Kindermoment - Zingen na het Kyrie-
gebed: Opw. 640 Ik hef mijn ogen op naar de
bergen (via beamer) - Schriftlezing: Ps 42: 1-6 en
10-12 — Preek (tijdens de preek wordt Jac. 1: 2-8
en Matth. 28: 16-20 gelezen) - Zingen na de preek:
Ik zal er zijn door Sela (via beamer ) - Gedachtenis
Hennie van der Vaart-Soeters; moment van stilte;
zingen: Psalm 42: 1 en 5 (oude berijming); het
neerleggen van de steen in de gedachtenishoek -
Zingen: Psalm 42: 1 en 5 (oude berijming) Gebed —
Collecte - Slotlied: Ps 27: 7 O, als ik niet met
opgeheven hoofde — Zegen, gezongen Amen —
Zingen: Wilhelmus vers 1 en 6

Redactie: Alie van Krieken en Erika Teeuwen, e-mail: zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl ofzondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
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Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

Op donderdag 14 mei a.s. - Hemelvaartsdag - wil ik
in alle vroegte gaan dauwtrappen.

We gaan de nieuwe morgen begroeten en al
wandelend het ontluiken van de dag meemaken.
Ook zullen we een meditatieve halte houden waarin
we breken en delen zoals Jezus ons heeft
voorgedaan.

We verzamelen bij de Ontmoetingskerk om 5.45 uur
en vertrekken om 5.55 uur. De wandeling zal
ongeveer een uur duren. Het is de bedoeling dat we
bij terugkomst samen ontbijten.

Aanmelden kan bij mij,
dsgertjanrobbemond@gmail.com , tot uiterlijk 10
mei.

Ds. Gertjan Robbemond,

predikant in de Ontmoetingskerk te Krimpen aan de
Lek, telefoon: 0651416043

mail: dsgertjanrobbemond@gmail.com

Seniorenmiddag

Donderdag 7 mei om 14.00 uur is voor dit seizoen
de laatste seniorenmiddag in 't Voorhof.

Janus de Hon komt met zijn gitaar om samen met
ons te zingen.

We zingen verschillende geestelijke liederen en ook
diverse vrolijke liedjes uit de oude doos.
Tussendoor spelen we een paar potjes bingo.

U bent allen van harte uitgenodigd.

Heeft u vervoer nodig naar 't Voorhof? Belt u dan
vOor 5 mei naar (0180) 512357.

Bloemen
De bloemen van zondag 3 mei zijn voor
mevr. Sylvia Bouwman na een operatie.

Huwelijk

Op woensdag 6 mei a.s. zullen Cathy van
der Vaart en Marieke Warmerdam in het
huwelijk treden.

De kerkelijke bevestiging van het huwelijk
zal plaatsvinden in Driebergen-Rijsenburg en
ds. Luci Schermers zal namens onze
gemeente tijdens de trouwdienst voorgaan.

Hun adres is Troelstralaan 10,
2641 WE Pijnacker

We wensen hen en hun familie en vrienden
een gezegende dag toe.

De jarigen van deze week

3 mei mevrouw Marijke Opmeer
3 mei de heer Klaas Rigterink
4 mei mevrouw Gerry van Rijswijk

Wij wensen hen een fijne dag en een mooi
nieuw levensjaar.

Medeleven

Vrijdag 1 mei mag Adrie Pols-Jonker weer naar huis
Ze is erg blij en dankbaar en verlangt ernaar weer
heerlijk thuis te zijn.

Ze wil iedereen bedanken voor het medeleven, de
lieve kaarten en de gebeden.

Dit alles voelde als steun en warmte vanuit de
gemeente.


mailto:dsgertjanrobbemond@gmail.com
mailto:dsgertjanrobbemond@gmail.com

Collectedoelen 3 mei

1ste Kerk in Actie — Noodhulp, Myanmar

Door het voortdurende geweld in Myanmar tussen leger en rebellen, zijn miljoenen mensen op de
vlucht geslagen in eigen land, maar ook naar buurland Thailand. Alleen al in de omgeving van Mae
Sot net over de grens verblijven 250.000 mensen uit Myanmar met hun gezinnen. Daar biedt een
kliniek hulp aan vluchtelingen. De kliniek biedt gratis medische hulp aan mensen die geen geld
hebben. Ook wordt vanuit mobiele klinieken hulp geboden bij bevallingen, medische zorg,
fysiotherapie en gezondheidsvoorlichting. Dagelijks behandelen ze 300 patiénten. Mensen worden
geholpen in hun eigen taal en hoeven niet bang te zijn om opgepakt te worden. Vincent (19) verloor
zijn oog en been doordat hij op een landmijn stapte. Nu krijgt hij een nieuw kunstbeen. Kinderen
zonder registratiepapieren krijgen een geboortebewijs. Dat is heel belangrijk, want daarmee krijgen
ze recht op onderwijs en gezondheidszorg. Met de opbrengst van deze collecte steun je het werk van
Kerk in Actie in Myanmar en andere noodhulp-projecten.

Lees meer op: kerkinactie.nl/vluchtelingenmyanmar

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.
Kerk in Actie o.v.v. noodhulp viluchtelingen Myanmar of scan onderstaande QR-code:

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v.
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de diaconie.

Voedselbank + Weggeefkast

Het product voor mei is pindakaas. U kunt de producten in de kerk inleveren.

In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle
soorten verse groenten inleveren.



