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Meditatief: 
 
Deze week ben,  was ik weer aan de beurt 
voor dit stukje en ik wacht dan altijd tot het 
laatste moment om iets te schrijven, omdat ik 
tot het laatst wil openstaan voor iets 
opmerkelijks wat ik meemaak.  
Dat gaat natuurlijk ook weleens mis: de vorige 
keer was ik te laat met mijn stukje en had Alie 
zelf al iets geschreven. En dat was goed 
gelukt: een heel mooi meditatief stukje.  
 
Vanmorgen, tijdens de wandeling, bedacht ik 
dat dat op zichzelf al een onderwerp was voor 
deze rubriek: hoe mooi is het dat een ander 
zomaar de taak van je overneemt en dat het 
die ander dan misschien nog beter lukt dan 
jou.  
Hoe bijzonder is dat!  
Je kunt natuurlijk zeggen “ Bedankt Alie!” en 
dat heb ik natuurlijk ook gedaan, en overgaan 
tot de orde van de dag. Maar je kunt ook 
denken “ O, wat komt er nu weer iets goeds 
op mijn pad!” En dat, terwijl ik dat echt niet 
verdiende, want ik was immers zelf te laat aan 
dat stukje begonnen, het schoot me te laat te 
binnen.  
 
Iets goeds ontvangen ook als je het niet 
verdient: het lijkt warempel wel een 
bijbelverhaal in het klein.  
Zo kunnen kleine tekenen ons op het spoor 
zetten van het Licht in ons leven.  
Ik ging vanmorgen naar buiten met een open 
blik, genietend van het mooie weer, op  
zoek naar iemand die ik zou kunnen spreken 
voor deze meditatie. Ik heb wel mensen 
gesproken, maar daar ga ik niet over 
schrijven, want zomaar kwam de gedachte 
aan die vorige meditatie in me op en ik werd 
er helemaal blij van. 
 
 
 

 
 
Ik geef deze gedachte graag aan u door:  
Wees opmerkzaam op het goede dat op je 
pad komt en vertrouw erop dat je ook zelf  
op je eigen manier dat goede kunt doorgeven.  
En Alie, nog een keer bedankt!  
 
Een fijne week gewenst,  
Marianne van der Bas 

                                                                             
Orde van dienst zondag 10 mei 2026  

In deze dienst gaat onze oud-predikant ds. 
Luci Schermers voor, die onze gemeente vele 
jaren met liefde heeft gediend. We wensen 
elkaar een dienst toe die ons toerust voor de 
komende week.  

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst 
- Zingen: NLB 280: 1, 2, 3 en 7 De vreugde 
voert ons naar dit huis - Bemoediging en groet 
- Zingen: Psalm 66: 1 en 2 Breek, aarde, uit in 
jubelzangen - Gebed om ontferming - Loflied 
NLB 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang 
– Gebed – Kindermoment; zingen: Wij gaan 
voor even uit elkaar; de kinderen gaan naar 
de nevendienst - Inleiding op de lezingen - 
Eerste lezing I Cor. 1: 18-28 - Luisteren naar 
NLB 1001: De wijze woorden en het groot 
vertoon (via beamer) -Tweede lezing Matt. 5: 
1-12 – Zingen: Leer ons met and're ogen 
kijken (tekst: Reinier Kleijer, melodie. Ps. 72) 
– Overweging - Meditatief moment (door 
Marian Landman, viool) - Zingen: NLB 321: 1, 
2, 4, 5, 7 Niet als een storm, als een vloed - 
Dankgebed en voorbeden; na iedere voorbede 
zingen we de acclamatie NLB 367e Heer, onze 
God, wij bidden U, verhoor ons – Collecte - 
Zingen: NLB 657: 1, 2 en 4 Zolang wij 
ademhalen – Zegen, gezongen Amen – 
Orgelspel 

 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
mailto:ofzondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl


2 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Dauwtrappen op Hemelvaartsdag 
 
Op donderdag 14 mei a.s. - Hemelvaartsdag - wil 
ik in alle vroegte gaan dauwtrappen. 
We gaan de nieuwe morgen begroeten en al 
wandelend het ontluiken van de dag meemaken. 
Ook zullen we een meditatieve halte houden 
waarin we breken en delen zoals Jezus ons heeft 
voorgedaan. 
We verzamelen bij de Ontmoetingskerk om 5.45 
uur en vertrekken om 5.55 uur. De wandeling zal 
ongeveer een uur duren. Het is de bedoeling dat 
we bij terugkomst samen ontbijten.   
Aanmelden kan bij mij, 
dsgertjanrobbemond@gmail.com , tot uiterlijk 10 
mei. 
Ds. Gertjan Robbemond 
 

 
Wel en wee 
 
Agnes Huizer is vorige week overgebracht 
naar het EMC voor verder onderzoek en 
mogelijke behandelingen. We wensen haar en 
Eric veel sterkte in deze onzekere periode. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Verhuisbericht 
 

Dhr. en mevr. Broekhuizen verhuizen per 13 
mei a.s. 
 
Het nieuwe adres: 
Zorgcentrum Liefkenshoek 
Appartement A 46  
Hyacintenstraat 23 , 
6666 BR Heteren 
 
 

 
 

 
 
 

 Bloemen 
 
De bloemen van zondag 10 mei zijn voor 
mevr. S. Ramstijn-Foekers voor haar 
verjaardag. 
 
De bloemen van Hemelvaartsdag zijn 
voor mevr. José Lankhaar voor haar 
verjaardag. 
 

De jarige van deze week 
 
11 mei mevrouw José Lankhaar 
 
Wij wensen haar een fijne dag en een mooi 
nieuw levensjaar. 
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Collectedoelen 10 mei 
 

1ste Kerk in Actie - Zending, Kenia  

Meer vrouwelijke predikanten in Kenia. Vanwege traditionele rolpatronen is het voor Keniaanse 
vrouwen een stuk lastiger om theologie te studeren dan voor mannen. Kerk in Actie financiert een 
studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen een studiebeurs ontvangen om theologie te kunnen 
studeren. Eén van deze vrouwen is Mary Mwangi. Mary groeide op bij haar ouders, haar oma’s en 
woonde drie jaar in een kindertehuis. Ze had geen makkelijke jeugd vanwege geldgebrek en ruzies 
tussen haar ouders. Maar op school blonk ze uit. Dat gaf haar zelfvertrouwen. Haar oma vond haar 
een echte pastor en stimuleerde haar theologie te studeren. Dat ze met hulp van het studiefonds haar 
roeping kan volgen, ziet ze als Gods leiding. Ze krijgt ook trainingen in vredesopbouw en 
conflictoplossing. Ze leert hoe ze vrouwen kan versterken en hoe ze huiselijk geweld kan tegengaan. 
Predikantes als Mary kunnen de positie van vrouwen verbeteren. Mede dankzij het studiefonds 
studeren steeds meer vrouwen theologie en groeit het aantal vrouwelijke predikanten in Keniaanse 
kerken.  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. Zending Kenia of scan onderstaande QR-code: 

 
 
2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 

Het product voor mei is pindakaas. U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle 
soorten verse groenten inleveren. 


