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Meditatief: 
 
Af en toe hard nodig: kasten uitruimen, 
herinneringen bekijken, spullen uitzoeken, wat 
kan naar de kringloop, weggeven, wie is er nog 
blij mee, of moet het naar de milieustraat? Zo 
heb je soms je hele verleden in je handen, 
tenminste ik wel, want wij bewaren veel, heel 
veel. Maar dan vind je ook iets, dat je denkt: 
waarom ligt dat in de kast? En niet, zoals het 
gedicht zegt in mijn jaszak? Een mooie 
reminder voor als het even niet lukt of juist als 
het wel allemaal lukt. Dus het kruisje (en het 
kaartje met de mooie tekst)  gaan weer in mijn 
jaszak of als dat even niet lukt, in mijn tas. Ik 
wens u allen veel goeds toe op de weg van  
hoop en geloof. Alie van Krieken 
 
 

 
 
 
 

                                                              

Paaswake in de nacht van 4 op 5 april  

Na de avondviering op Stille Zaterdag (4 april, 
aanvang 21.30 uur) zal de Paaswake worden 
gehouden in de Ontmoetingskerk. Deze nacht 
zullen we waken tot de vroege morgen van de 
eerste Paasdag.  

De wake begint om 23.00 uur met een korte 
viering en door de nacht heen zullen er telkens 
zulke viermomenten zijn. We lezen het 
lijdensverhaal, zingen, zijn stil en we bidden. 
Tussen de vieringen door zullen er verschillende 
activiteiten zijn: een muziekworkshop, een 
creatieve workshop, ruimte voor spelletjes, 
samen de film ‘waarom Pasen’ kijken. En in de 
vroege morgen begroeten we het eerste licht 
van de Paasmorgen. We zullen afsluiten met 
een ontbijt en daarna de ‘gewone’ 
ochtenddienst.  

Jij en u zijn van harte welkom aan te sluiten, 
mee te leven. Je bent de hele nacht welkom, 
maar een deel bijwonen is ook okay. 
Aanmelden om mee te doen is fijn zodat we 
ongeveer weten hoe (uitgebreid) we ons 
moeten voorbereiden. Als je even komt buurten 
dan is dit ook al fijn en een mooie bemoediging 
voor de mensen die de hele nacht wakker 
blijven. Als je alleen wilt komen ontbijten dan is 
dit ook mogelijk. Meld je dan in ieder geval 
aan.  

Aanmelden kan bij                                         
v-en-t@ontmoetingskerkkrimpen.nl 

Of via de intekenlijst in de ontmoetingsruimte 
van de Ontmoetingskerk.  
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Orde van dienst zondag 22 maart 2026 

In deze dienst op de vijfde zondag van de 40-
dagentijd is ds. H.J. van Maanen uit Lopik onze 
predikant. In het blokje van de 
kindernevendienst krijgt Reisbureau Warhoop 
een nieuwe klant. Waar zal de reisleider van de 
week ons heen leiden?                                
Peter Reijnoudt begeleidt vakkundig de 
gemeentezang. We wensen elkaar een dienst 
toe waarin al een beetje het paaslicht gaat 
gloren.  

Welkom – Zingen: Psalm 118: 1 Laat ieder ’s 
Heren goedheid prijzen – Stil gebed, 
bemoediging, groet – Zingen: NLB 462: 1 en 2 
Zal er ooit een dag van vrede – 
Verootmoediging - Leefregels: Matteus 13: 24-
30 – Zingen: NLB 462: 3 en 5 Zie de takken 
aan de bomen - Gebed opening van het Woord 
– Kindermoment: 40-dagenproject 
kindernevendienst; een sketch over reisbureau 
Warhoop; zingen projectlied: Wij reizen 40 
dagen; de kinderen gaan naar de 
kindernevendienst; zingen: Wij gaan voor even 
uit elkaar - Schriftlezing: Johannes 11: 1-44 – 
Zingen: NLB 840: 1 en 2 Lieve Heer, Gij zegt 
‘kom’ – Verkondiging – Meditatief orgelspel – 
Zingen: NLB 547 Met de boom des levens (via 
beamer) – Gebeden – Collecte - Terugkomst 
kinderen nevendienst en crèche – Zingen: NLB 
416: 1, 2 en 3 Ga met God en Hij zal met je zijn 
– Zegen, met gezongen Amen. 

 

 
 
 
 
Wel en Wee 

Op maandag 16 maart is Marie Lynn Ivana 
Karssen geboren. Dochter van Gertjan en 
Marianne Karssen. Gijs is de trotse grote broer. 
Marie maakt het heel goed.                            
Marianne moet nog verder herstellen na wat 
complicaties. Woensdag zijn ze thuisgekomen. 
We wensen het gezin een mooie tijd van 
genieten en goed herstellen. Zondag zal er een 
roos op de preekstoel staan als teken van de 
geboorte.  

Het revalidatieproces van Anny van den Dool 
gaat voorspoedig, ze loopt inmiddels weer 
zelfstandig met haar rollator, de familie hoopt 
dat ze over niet al te lange tijd weer naar huis 
mag. Maar eerst wordt Leen van den Dool 24 
maart geopereerd aan zijn galblaas, als zijn 
herstel goed verloopt hopen ze samen tot rust 
te komen in hun eigen huis.                            
Bedankt voor al het medeleven in de vorm van 
kaarten, appjes en bezoekjes die ze tot nu toe 
hebben mogen ontvangen.  

De situatie van Jan Willem Oosten is nog 
erg onzeker. Dit maakt het zwaar voor het hele 
gezin. We wensen hen allen veel sterkte toe in 
deze moeilijke tijd. Laten we biddend om hen 
heen staan: dat wordt erg gewaardeerd. 
 
 
 
 
Nadenken over Palmpasen  
 
Aanstaande maandag 23 maart bent u / ben jij 
weer van harte welkom bij het uurtje nadenken 
en praten over de komende zondag. Het is van 
19.00 tot 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. We 
lezen het verhaal over de intocht van Jezus in 
Jeruzalem, zoals Mattheus het vertelt in 
Mattheus 21. Voel je welkom om aan te sluiten. 
Gertjan Robbemond  
 
 
 
 

 Bloemen 
De bloemen van zondag 22 maart zijn 
voor mevr. J. Sluijter-van Breda voor haar 
verjaardag. 
Tweede bos is voor mevr. E. van der 
Laan-Graveland, ook voor haar 
verjaardag. 
 



3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Collecten 
 

Collectedoelen 22 maart  

1ste Kerk in Actie - Werelddiaconaat, Burkina Faso  

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten 
op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze 
Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten. Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen 
die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem 
verbetert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan. Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een 
put geslagen. Zo is er genoeg water voor de groenten. Boeren en boerinnen leren compost maken 
van gras en mest van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze 
hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over gezonde voeding. Vrouwen 
vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld 
in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens 
tegenvalt.  

Lees meer op: kerkinactie.nl/burkinafaso  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. WD Burkina Faso of scan onderstaande QR-code:  

 

 

2de Diaconale hulp in Krimpen aan de Lek  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. 
Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Noodhulp Krimpen aan de Lek of scan onderstaande QR-code: 

 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 
Het product voor maart is blikjes vis. U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle 
soorten verse groenten inleveren. 
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MAALTIJD PLUS  
 
Tijdens de groothuisbezoeken vorig jaar is 
gebleken dat een aantal mensen graag wat meer 
tijd zouden willen besteden aan gesprekken over 
geloven in deze tijd, in een rustige, informele 
sfeer.  
 
Evenals vorig jaar lijkt het ons (het pastoraal team) 
goed om hier ook dit jaar weer ruimte voor te 
maken.  
 
We willen dus weer een deel van de avond (van 
18.00-20.00 uur) voor dit soort gesprekken met 
elkaar (min of meer vergelijkbaar met de 
groothuisbezoeken) organiseren in combinatie met 
een gezamenlijke maaltijd!  
Deelnemers willen we vragen om iets mee te 
nemen voor deze maaltijd (géén verplichting – laat 
U/je er niet door afschrikken).  
 
We hebben zo’n maaltijd een “Maaltijd Plus”  
genoemd. Er is al een datum gepland: 
vrijdagavond 17 april 2026.  
Noteer alvast in uw/jouw agenda.  
 

De jarigen van deze week 
 
21 maart mevrouw E. van der Laan-
Graveland 
22 maart mevrouw C.L. de Ruiter - 
Rodenburg  
24 maart de heer K. Sluijter  
24 maart de heer J.A. van de Vrie  
25 maart de heer H. Schep  
26 maart de heer L. van den Dool  
 
Wij wensen hen een fijne dag en een mooi 
nieuw levensjaar. 

 

 

Bericht van Rejoice;  

Gospelkoor Rejoice stopt.  

Na bijna 35 jaar is de tijd gekomen 
dat Rejoice wordt opgeheven. De 
passie is er nog, we zingen allen nog 
graag onze missie; liederen van 
geloof hoop en liefde!….maar… Als 
koor heb je echter een dirigent, 
pianist en bestuur nodig en wanneer 
het daaraan ontbreekt is er de 
noodzaak te stoppen.  

We zijn dankbaar voor de bijzonder 
mooie jaren waarin we lief en leed 
hebben gedeeld en de optredens en 
concerten waarbij we hebben mogen 
zingen!  

We sluiten af met medewerking aan 
de Paasmorgendienst in de 
Levensbron in Ridderkerk.  

Het is mooi geweest            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           


