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Dinsdag had ik een sollicitatiegesprek voor een 
extra-curriculair programma binnen de water-
schappen, waar ik graag aan mee zou willen 
doen. Het sluit ontzettend goed aan bij mijn 
werkzaamheden bij het waterschap, en kan 
mijn persoonlijke groeiproces versterken. Ik 
heb al een aantal stappen moeten zetten: een 
gesprek intern met onze coördinator, een film-
pje maken waarin ik mezelf in een minuut 
voorstel (daar komt behoorlijk wat bij kijken!) 
en nu dus dit sollicitatiegesprek met twee ex-
ternen, digitaal. En terwijl ik dit meditatief 
schrijf zit ik in spanning, want ik krijg de uit-
slag pas eind deze week. 
 
Ik probeer tegenwoordig anders om te gaan 
met mijn spanningen en emoties dan vroeger. 
Dat geldt ook voor deze spanning. U zult mis-
schien denken "leg het in Gods hand". Oftewel 
"kies er voor God te vertrouwen, wat de uit-
komst ook is". Maar dat is helemaal niet zo 
makkelijk als je leven anders is gelopen dan je 
had gedacht. Dan is op God vertrouwen een 
opgave. Als ik dat eerlijk doe, voel ik niet al-
leen de spanning van dit specifieke moment, 
maar ook spanningen van vroeger. Dingen die 
anders zijn gelopen dan ik had gehoopt, maar 
die ik nooit goed verwerkt heb. 
 
Toch zie ik ook veel dingen zich ten goede ke-
ren de laatste tijd. Want elke keer als ik zo'n 
oude wond onder ogen zie, kan het genezen. 
En komt er meer ruimte voor blijdschap, vre-
de, liefde, rust in mijn hart. Daarmee weet ik 
nog steeds niet de uitslag van mijn sollicitatie-
gesprek, maar het geeft wel (een klein beetje) 
ruimte om te denken: wat de uitslag ook is, dit 
is op mijn pad gekomen omdat ik ervan kan 
groeien. Dan wordt wellicht ook wat meer 
waar wat Jeremia (17:7-8) zegt: 

Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens 
toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom ge-
plant aan water, zijn wortels reiken tot in de 
rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op, 
zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van 
droogte deren hem niet, steeds weer draagt 
hij vrucht.  
 
Anke Poelstra 
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     Orde van dienst 10 augustus 2025  

Op deze 8e zondag van de zomer gaat ds. A.D. 
Noordam uit Dordrecht voor. We wensen elkaar 
een dienst toe die ons begeestert, moed en 
hoop geeft. 
 
Orgelspel - Woord van welkom – VOORBEREI-
DING - Aanvangslied NLB 280:1,3,5 De vreugde 
voert ons naar dit huis - Stilte, Groet, Bemoedi-
ging en drempelgebed - Psalm van de zondag: 
Psalm 70:1 Haast u om mij te redden, God! - 
Gebed voor de nood van mens en wereld , zin-
gen na gebedsintentie: refrein van NLB 997: 
Genade Heer, hoor ons gebed, zie deze wereld 
aan - Zingen: NLB 305:1 en 3 Alle eer en alle 
glorie - DIENST VAN HET WOORD - Gebed om 
inspiratie - Lezing Oude Testament: Prediker 
2:1-11 – NLB 717: 2 Zeg ons, welk voordeel 
heeft een mens - Lezing Nieuwe Testament: 
Lukas 12: 13-21 – Zingen / luisteren: NLB 
843:1,2,3,4 Wat te kiezen, leven, dood (via be-
amer) – Overdenking – orgelspel - NLB 816:1, 
2, 3 en 4 Dat wij onszelf gewonnen geven - 
DIENST VAN HET ANTWOORD - Inzameling van 
de gaven - Gebeden (dankgebed – voorbeden – 
stil gebed – Onze Vader) – Zingen: NLB 313:1 
Een rijke schat van wijsheid - ZENDING en  
ZEGEN, gezongen Amen. 

Meditatief 
 

Vertrouwen 



Reisje Diaconie 2025  
 
Ook dit jaar organiseert de diaconie van de Ontmoetingskerk weer een gezellig uitstapje. Op D.V. 
donderdag 4 september 2025 nemen we wij u graag mee het water op en de glasblazerij in.  
Het programma van de dag zal er als volgt uitzien:  
09.00uur: Verzamelen bij de Ontmoetingskerk.  
10.45uur: Aankomst bij Rederij Leerdam, waar we een mooie 3-uur durende lunchcruise maken.  
We varen stroomopwaarts richting Acquoy met een passage door het smalle sluisje bij fort Aspe-
ren en daarmee een stukje van de Nieuwe Hollandse Waterlinie of we varen richting Arkel langs 
prachtige natuurgebieden. Tijdens de vaart zal het lunchbuffet worden geopend. U wordt tafel 
voor tafel uitgenodigd en volgt de instructies van het personeel op.  
14.00 uur: We meren weer aan in Leerdam. In de middag brengen we een bezoek aan de Glas-
blazerij in Leerdam. Betreed de werkplaats van de glasblazer in de Glasblazerij van het Nationaal 
Glasmuseum! Voor jong en oud blijft glasblazen een van de meest spectaculaire ambachten. 
Vuur, behendigheid, pure spierkracht en jarenlange ervaring zijn nodig om de hete, stroperige 
substantie vorm te geven. In de Glasblazerij kunt u van dichtbij zien hoe glasblazers van heet 
vloeibaar glas de meest uiteenlopende voorwerpen en designobjecten maken. Dit bezoek sluiten 
we af met een kopje koffie of thee en een lekker stukje gebak.  
17.15 uur: Terugkomst in Krimpen a/d Lek. In de Ontmoetingskerk wordt u een warme maaltijd 
aangeboden. 
 
Denkt u na het lezen van bovenstaande dit wil ik zeker niet missen? Meldt u zich dan snel aan 
voor deze gezellige dag. Inschrijven kan tot 10 augustus a.s. We hopen weer op een groot 
aantal enthousiaste deelnemers, zodat de bus goed gevuld zal zijn en de reis sowieso door kan 
gaan. Aanmelden kan door te bellen naar José Lankhaar 06 15 46 81 83, door te mailen naar  
familie.lankhaar@upcmail.nl of onderstaande aanmeldstrook in de diaconie brievenbus achter te 
laten. De kosten voor de reis bedragen € 79,00 p.p. Dit bedrag dient u na bevestiging van deel-
name uiterlijk 10 augustus over te maken op rekeningnummer: NL10RABO0333800737 t.n.v. Dia-
conie Gereformeerde Kerk o.v.v. Reisje Diaconie. Mochten de kosten voor u een belemmering 
zijn, schroom dan niet contact op te nemen. Heeft u vervoer nodig naar en van de kerk? Geef dit 
even aan bij uw aanmelding, dan zorgen wij ervoor dat u opgehaald wordt en thuisgebracht.   
 
Wij zien uit naar onze ontmoeting op 4 september 2025 en mocht u nog vragen hebben, bel ge-
rust naar 06 15 46 81 83.   
 
Met vriendelijke groet, Diaconie en vrijwilligers van de Ontmoetingskerk.  
 

Aanmeldstrook reisje donderdag 4 september 
 
Naam:                ………………………………………………………………….. 
 
Telefoonnummer: ………………………………………………………………... 
 
Adres:                 ………………………………………………………………... 
 
Dieetwens:          ………………………………………………………………….. 



 
Voedselbank 

 
Het product van de maand  

augustus is:   
groente  

 
Bloemen 

De bloemen van zondag 
10 augustus zijn voor 
dhr. T.v.d.Kooi, als 

groet van de gemeente 
na thuiskomst.  

                    Collectedoelen 10 augustus 

    1ste collecte: Kerk in Actie – Zending, Cuba 
 

 

Cuba zit in een diepe economische crisis. Er is tekort aan voedsel, brandstof en elektra. Jongeren en 

goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken staan er alleen voor. De 

vrijheid van Cubaanse kerken werd vroeger ingeperkt door de overheid. Nu bloeien ze weer op in een 

tijd, waarin de samenleving hen hard nodig heeft. Kerk in Actie steunt Cubaanse kerkelijke organisaties 

om pastorale en diaconale hulp te bieden. Volwassenen en jongeren kunnen theologisch onderwijs of 

leiderschapstrainingen volgen en praktische vaardigheden leren. Ze geven hoop via bijbelstudies, thuis-

zorg en maaltijden van zelf verbouwd voedsel. Ze ondersteunen ouderen en kwetsbaren in hun dagelijk-

se strijd om het bestaan. Kerk in Actie steunt via het programma Zending het werk van organisaties in 

Cuba en waar ook ter wereld om geloof, hoop en liefde te verspreiden.  Lees meer op: kerkinactie.nl/

cuba 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v.  

Kerk in Actie o.v.v. Cuba of scan onderstaande QR-code: 

 

 

 

               

 

 

 

2de collecte: Kerk 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 800 656 t.n.v.  

Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan bovenstaande QR-code. 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

 

 

Wel en Wee  
Op 15 augustus is de heer W. Opmeer jarig. 

We wensen hem een fijne dag en een  
gezegend nieuw levensjaar. 

Correctie foutje in SamenWijzer 
 

In de SamenWijzer staat dat op zondag  
17 augustus de heer Aantjes zal voorgaan.  

Dit is niet correct, want dit moet 
mevrouw ds. Van Alphen zijn.  




