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Meditatief:

Voor deze meditatie wilde ik de bijbeltekst uit het
PKN leesrooster van zondag 17 augustus
gebruiken: Johannes 15 vers 9-17. ‘Daad van
liefde’. Hiervoor gebruikte ik ‘dr. Google’ en sinds
kort gebruikt deze ‘dokter’ Al ( ofwel kunstmatige
Intelligentie, wat een verzamelnaam is voor
computersystemen die het menselijk brein
nabootsen).

En kreeg ik automatisch onderstaande tekst.
Deze raakte me en daarom heb ik niet verder
gezocht maar deel ik hem hier:

Het gedicht, gebaseerd op Johannes 15:9-17,
benadrukt Jezus liefde voor zijn discipelen en de
opdracht om wederzijds lief te hebben.

Jezus' liefde wordt vergeleken met de liefde van
de Vader, en discipelen worden opgeroepen om
in die liefde te blijven door zijn geboden te
onderhouden. Dit houdt in dat ze elkaar
liefhebben zoals Jezus hen heeft liefgehad, en
bereid zijn om voor elkaar te sterven, zoals Hij
voor hen heeft gedaan.

Hieronder volgt een mogelijke interpretatie in
poézie:

‘In Mijn liefde, blijf’

Zoals de Vader Mij heeft liefgehad,
heb Ik ook jullie liefgehad,
in Mijn liefde, blijf.

Houd Mijn geboden,
zoals Ik de Zijne,
in Mijn liefde, blijf.

Mijn vreugde, wil Ik je geven,
volmaakte vreugde, een leven,
in Mijn liefde, blijf.

Heb elkaar lief,
zoals Ik jullie liefheb,
in Mijn liefde, blijf.

Geen grotere liefde,
dan je leven te geven,
in Mijn liefde, blijf.

Vrienden noem Ik jullie,
alles heb Ik geopenbaard,
in Mijn liefde, blijf.

Kies niet Mij, maar Ik jullie,
draag vrucht, blijvende vrucht,
in Mijn liefde, blijf.

Heb elkaar lief,
dit is Mijn gebod.

Marie José de Gier

Orde van dienst zondag 17 augustus

Mevrouw ds. Van Alphen-Keijzer uit
Haastrecht leidt deze dienst. We wensen
elkaar een dienst toe die ons raakt.

Welkom en mededelingen - Aanvangslied:
NLB 150 a vers 1, 2, 3 en 4 Geprezen zij God
- Stilgebed, bemoediging en groet - Zingen:
NLB 221 vers 1 en 2 Zo vriendelijk en veilig
als het licht - Gebed om ontferming -
Glorialied: NLB 221 vers 3 Spreek Gij het
woord dat mij vertroosting geeft - Gebed van
de zondag - Schriftlezing: Genesis 18 vers 1-
10A - Zingen: NLB 803 vers 1, 2 en 3 Uit Oer
is hij getogen - Schriftlezing: Lucas 10 vers
38-42 - Zingen: NLB 313 vers 1 Een rijke
schat van wijsheid — overdenking - Zingen:
NLB 313 vers 3 en 4 De geesten
onderscheiden - Het verhaal van Martha -
Zingen: NLB 313 vers 5 — Luisteren naar het
kinderlied Martha en Maria - Dankgebed en
voorbeden stilgebed, Onze Vader — Collecte -
Geloofsbelijdenis - Slotlied: Ga maar gerust
(melodie HH 445 Ik bouw op U, mijn Schild
en mijn Verlosser) - Zegen
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Zangmiddag Ontmoetingskerk

Op verzoek van een aantal
enthousiaste mensen die graag zingen,
willen de beide Jannen nogmaals een
zangmiddag organiseren met hun
keyboards op zaterdagmiddag 11
oktober 2025.

Net als bij de zangmiddag in januari jl.
hebben de aanwezigen de mogelijkheid
om een lied te kiezen uit een lijst van £
40 bekende liederen.

Noteer de datum alvast in de agenda!
Jan de Korte en Jan van der Leeden

Bloemen

De bloemen van zondag 17 augustus zijn
voor mevr. Klip-Barmentloo als groet van de
gemeente.

Wel en Wee

Mevr. Lenie Landman wordt volgende
week woensdag 20 augustus weer in
het Groene Hartziekenhuis in Gouda
opgenomen voor een vervolgoperatie.
Zij zal één of enkele dagen in het
ziekenhuis moeten blijven. Wij wensen
Lenie sterkte en van harte beterschap
toe en een voorspoedig herstel.

Voedselbank

Het product voor augustus is
groenten in blik of pot.

U kunt de producten in de kerk
inleveren.

Ontmoetingskerk

Hoofdstraat 90
Krimpen aan de Lek

woensdagochtend *
20 augus’rue

10.00u - 12.00

" IS ge hncw ieid elkaar te
ontmoeten e praatje te maken,

even stil te worden,

een kaarsje aan te steken

ds. Gertjan Robbemond te spreken ...

Ikm

Badanlkje

Het is u ongetwijfeld opgevallen dat de afgelopen
weken de gemeentebrief een ander, kleurrijk
uiterlijk had gekregen. Dit is te danken aan Klaas
Rigterink die de brief wilde verzorgen tijdens onze
vakanties. Klaas, onze hartelijke dank!

Erika en Alie




Collecten

Collectedoelen 17 augustus

1ste Rudolphstichting

It takes a village to raise a child, zegt een Afrikaans spreekwoord: om op te kunnen
groeien tot zelfredzame, evenwichtige volwassenen, hebben kinderen een veilige en
stimulerende omgeving nodig. En soms is daar de liefde en betrokkenheid van een hele
gemeenschap, een heel dorp voor nodig. Want niet voor ieder kind is het eigen gezin die
veilige, stimulerende omgeving. Voor hen wil het dorp De Glind, bij Amersfoort, zo'n
liefdevolle, betrokken gemeenschap zijn. Een op de vijf gezinnen in De Glind geeft
uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zo'n thuis.

Wij, De Rudolphstichting, zijn onlosmakelijk met dit unieke dorp verbonden. Al meer dan
100 jaar ondersteunen wij iedereen in en rond Jeugddorp De Glind die deze kinderen en
jongeren een thuis en een toekomst wil bieden. Zo leven we samen het Afrikaanse
spreekwoord. Dat maakt ons 6ns.

Lees meer op: https://www.rudolphstichting.nl/

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007
37 t.n.v. Diaconie Geref. Kerk o.v.v. Rudolphstichting of scan onderstaande QR-code:

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006
56 t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie.



