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Meditatief:  
 
“Wanneer wordt het waar,  
die lang beloofde vrede?  
De wereld smacht ernaar. 
Er wordt zo zwaar geleden.  
Wie stopt de blinde haat?  
Wij zijn tot niets in staat  
zonder uw hulp uit de hemel.” 
 
Dit zijn de beginregels van een lied van Sela. 
https://www.sela.nl/liederen/223/wanneer-
wordt-het-waar.html 
Ik heb het meerdere keren beluisterd de 
afgelopen weken. Hoe herkenbaar in de 
wereld van vandaag, denkend aan de  
ontwikkelingen in Oekraïne en Gaza,  
denkend aan Sudan en aan al die andere 
brandhaarden ... 
Ik geloof dat we als mensen de opdracht 
hebben gekregen om de handen en voeten 
van God te zijn. Maar onze mogelijkheden in 
al die gebieden zijn nihil. We kunnen wél 
meebidden met een zin die in het genoemde 
lied meerdere keren terug komt: Kyrie 
eleison! 
 
Dit ‘Heer ontferm U’ wordt ook verwoord in 
“een gebed om vrede en ontferming in de 
nood van de wereld” dat te vinden is op de 
PKN-site Petrus, geschreven door ds. Rianne 
Veenstra: 
 

“Vol verlangen bidden we 
om mensen van vrede, 
om mensen die het geluid van oorlog en 
geweld overstemmen met woorden en daden 
van liefde. 
Heer, ontferm U! 
  
 
 
 
 

 
 
Vol verlangen bidden we 
om mensen die helpen dragen, 
om mensen die niet alleen voor zichzelf 
opkomen, 
maar de gemeenschap in het oog houden. 
Christus, ontferm U! 
  
Vol verlangen bidden we 
om mensenkinderen van God 
die het licht steeds weer opnieuw ontsteken 
en met hoop en volharding staande blijven 
onderweg naar morgen 
Heer, ontferm U!”   
 
Dat er mensen zullen zijn die het verschil 
kunnen maken in al die oorlogsgebieden. 
Dat ook wij op onze eigen plek proberen iets 
van dit gebed waar te maken. 
Ora et labora. 
 
Bertha Welter 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

De bloemen van zondag 24 augustus zijn 
voor mevr. H. Kaptein-de Bruijn als groet 
van de gemeente. 
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Orde van dienst zondag 24 augustus   
 
Deze dienst wordt geleid door mevrouw drs.  
M. Pieterse uit Nieuwerkerk aan den IJssel.  
We wensen elkaar toe dat we geraakt worden 
door de liederen en het Woord.  
 
Welkom - Dienst van de voorbereiding – 
Aanvangslied: Lied 212:1 en 2 Laten wij 
zingend deze dag beginnen – Stil gebed – 
Woord van trouw en groet – Lied 212:3,4 en 
5 Het is zijn zegen, dat wij ons bewegen – 
Gebed van verootmoediging – Zingen Lied 
302: 1 t/m 4 God in den hoog’ alleen zij eer – 
Dienst rondom het Woord – Gebed voor 
opening van de Bijbel – Lezing: Genesis 1 
(het hele hoofdstuk) en Genesis 2:1-4 – 
Zingen: Lied 162:1 t/m 6 In het begin lag de 
aarde verloren – Lezing: Hosea 4:1-3 – 
Zingen Lied 339a U komt de lof toe – 
Verkondiging – Zingen Lied 839:1 t/m 4 Ik 
danste die morgen toen de schepping begon 
– Dienst van het antwoord – Dankgebed, 
voorbeden afgewisseld met lied 368g (Adem 
van God, vernieuw ons bestaan), stil gebed 
en gezamenlijk gebeden Onze Vader – 
Inzameling van de gaven – Slotlied Lied 993: 
1,2,3 en 7 Samen op de aarde – Zegen.  
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Voedselbank 
 
Het product voor augustus is groenten 
in blik of pot.  
U kunt de producten in de kerk 
inleveren. 

 

Wie was het die de zon verzon 

toen de allereerste dag begon 

die sterren aanstak voor de 

nacht 

het eerste vlokje sneeuw bedacht 

wie blies de wind zijn adem in 

gaf mens en dier hun wezen 

wie schreef de teksten, welke pen 

voor merels en voor mezen 

 

Je voelt als iemand huilt of 

lacht 

of als de regens zingen 

dat zich een grote lieve kracht 

verbergt in alle dingen 

 

Uit: 80 gedachten,  

Toon Hermans 

 

 
Wel en Wee 

Maandag 25 augustus is dhr. J. Klerk 
jarig. We wensen hem een fijne dag 
en een mooi nieuw levensjaar.  

Tanya Haspels - van der Meulen heeft 
tijdens een reguliere controle minder 
goede uitslagen gekregen dan 
gehoopt. Ze heeft de afgelopen weken 
extra onderzoeken ondergaan om te 
kijken waar de waardes vandaan 
komen. We wensen haar en de 
mensen om haar heen sterkte in deze 
onzekere tijd. Laten we bidden om 
een goede uitslag van de 
onderzoeken.  

 

 
Kopij SamenWijzer 

 
De redactie verzoekt u vriendelijk de 

kopij van SamenWijzer 41.1  
over de periode 

7 september t/m 19 oktober 2025 
uiterlijk zondag 31 augustus 2025 bij 

de redactie in te leveren.  
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Collecten 

Collectedoelen 24 augustus  

1ste Bartimèusfonds  

Het Bartiméus Fonds zamelt geld in voor innovatieve projecten én probeert mensen bewust te laten 
worden waar slechtziende en blinde mensen dagelijks – soms letterlijk – tegenaan lopen. Wij zijn 
volledig afhankelijk van giften en ontvangen geen overheidssubsidie.  

Hoe helpen we?  

Om onze droom voor elkaar te krijgen werven wij fondsen voor de excellente zorg van Bartiméus en 
voor innovatieve projecten. We geven voorlichting over de problemen waar blinde en slechtziende 
mensen dagelijks tegenaan lopen.  

Wat doen we?  

Met innovatieve projecten werken we aan oplossingen voor blinde en slechtziende mensen, zodat zij 
volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Nu en in de toekomst. We steunen bijvoorbeeld 
onderzoek naar vroegdiagnose van oogaandoeningen. En we maken toegankelijk onderwijs, 
innovatieve hulpmiddelen en betere begeleiding mogelijk.  

Lees meer op: https://bartimeusfonds.nl/  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. 
Diaconie Geref. Kerk o.v.v. Bartimeusfonds of scan onderstaande QR-code:  

 

 

2de Kerk  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 

 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 


