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Meditatief: 
 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
We hebben het gevierd. 
En als dan de hemel blauw is, de zon schijnt en de 
natuur loopt uit … hoe mooi is dat! 
Maar de blijdschap van Pasen én de oorlogsretoriek 
en bombardementen, die ook deze week weer volop 
onderdeel zijn van het nieuws; ze staan haaks op 
elkaar. 
De blijdschap van Pasen én verdriet, ziekte of 
moeite in het dagelijks leven; ook dat schuurt. 
Door die tegenstellingen moest ik denken aan 
onderstaande woorden. Ik heb ze al eerder in een 
meditatief gebruikt. Ik wil ze nog een keer met jullie 
delen: 
 
Midden in de dood aan alle kanten 
vieren we de belofte van een levende Heer. 
 
Midden in twijfel en wanhoop 
vieren we de belofte van geloof en hoop. 
 
Midden in ruzie en dood 
vieren we de belofte van liefde en leven. 
 
Midden in zonde en verval 
vieren we de belofte van verlossing en vernieuwing. 
 
Midden in ademnood en ziekte 
vieren wij ruimte en bevrijding. 
 
Midden in onrust en angst 
vieren we vertrouwen en moed. 
 
Midden in de dood aan alle kanten 
vieren we de belofte van een levende Heer. 
 
Dat de belofte van de levende Heer de boventoon 
mag voeren. 
                  
                      Bertha Welter 
 
 

                                                         

 
Orde van dienst zondag 12 april 2026  

Deze ZWO-dienst wordt geleid door ds. M.A. van 
der Sar uit Dordrecht. Muzikale medewerking 
verlenen onze huisband Just4fun en organist Peter 
Reijnoudt. Petra van de stichting CTIW (Children 
and Teens In Worship) zal iets vertellen over het 
werk van de stichting in Afrika. We wensen elkaar 
een open oor en een open hart toe.  

Mededelingen - Aanvangslied: NLB 89: 1 en 7 Ik zal 
zo lang ik leef bezingen in mijn lied - Onze hulp en 
groet – Zingen: Ik zal er zijn (begeleid door 
Just4Fun) - Gebed om ontferming - Glorialied: Heer, 
ik prijs Uw grote naam (begeleid door Just4Fun) 
Gebed bij de opening van de bijbel - Schriftlezing: 
Johannes 21: 1 – 17 – Zingen: 
Jezus alleen (begeleid door Just4Fun) – Kinderlied: 
luisteren / zingen: We are marching in the light of 
God (via beamer) – Zingen: We gaan voor even uit 
elkaar; de kinderen gaan naar de nevendienst – 
Verkondiging - luisteren naar They that wait upon 
the Lord gezongen door Harry Uyleman, de 
zanger/gitarist van Just4fun – De kinderen komen 
terug uit de crèche en de nevendienst – Zingen: 
Lopen op het water (begeleid door Just4Fun) - 
Petra vertelt, namens CTIW – Gebeden - Inzameling 
van onze gaven - Slotlied: NLB 975: 1, 2 en 3 Jezus 
roept hier mensen samen - Zegen, gevolgd door 
gezongen Amen 

 

 
 
 

 Bloemen 
De bloemen van zondag 12 april zijn voor  
mevr. Adrie Pols als groet van de 
gemeente. 
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ZWO dienst voor Ghana 

 
In 2024 mochten we voor het eerst financiële steun 
geven aan de Stichting CTIW, een mooi en 
kleinschalig initiatief in Ghana. 
Komende zondag 12 april verwelkomen we Petra 
van Liere-Addo in onze dienst. Zij zal ons meer 
vertellen over het waardevolle werk dat zij samen 
met haar man en hun team verrichten in Accra. 
 

 
De dienst zal worden geleid door dominee Van der 
Sar en muzikaal begeleid door onze muziekgroep 
Just4Fun. Na afloop is er alle gelegenheid om elkaar 
te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. 
 
We hopen u zondag te mogen verwelkomen! 
 
PS. Kijkt u thuis nog even of u misschien een oude 
telefoon kunt missen? Voor meer informatie 
verwijzen we u graag naar het bericht verderop in 
deze gemeentebrief. 

 
 
 

 
 
Wel en wee 
 
Agnes Huizer is vorige week vrijdag geopereerd 
aan haar galblaas, dat is normaal een 
dagopname met een kijkoperatie, maar dat 
ging niet helemaal zoals gepland. Woensdag is 
er een stent geplaatst in de hoop dat alles van 
binnenuit verder zal helen. Ze verblijft voorlopig 
nog in het IJsselland. We wensen haar 
beterschap en een spoedig herstel. 
 
De operatie van Leen van den Dool is goed 
gegaan, hij mocht na één nacht weer naar huis. 
Anny van den Dool is op 1 april weer 
thuisgekomen. Ze zijn samen aan het herstellen 
van een zware periode. Ze bedanken nogmaals 
iedereen voor alle belangstelling tijdens deze 
periode. 
 
Michiel van Hulsteijn is afgelopen dinsdag 
verhuisd naar de Breeje Hendrick in Lekkerkerk. 
We wensen hem dat hij daar snel zijn draai zal 
kunnen vinden. 
 

Update Adrie Pols 
Adrie Pols is afgelopen dinsdag verplaatst van 
het IJsseland ziekenhuis naar revalidatie 
leliegroep van het IJsseland ziekenhuis.  
Ze zal daar aansterken en o.a fysio therapie 
krijgen zodat ze na een aantal weken weer naar 
huis kan. 
Ze is nog heel erg moe maar maakt inmiddels 
vooruitgang. Als u een kaartje wil sturen kan dit 
naar Groenland 27. 
Iedereen de groeten van Adrie Pols 
 

 

De jarigen van deze week 
 
14 april    mevrouw Els de Gier 
14 april    de heer Nico Demper 
15 april    de heer Wim van Noort 
 
Wij wensen hen een fijne dag en een mooi 
nieuw levensjaar. 
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MAALTIJD PLUS  
 
Tijdens de groothuisbezoeken vorig jaar is gebleken 
dat een aantal mensen graag wat meer tijd zou 
willen besteden aan gesprekken over geloven in 
deze tijd, in een rustige, informele sfeer.  
 
Evenals vorig jaar lijkt het ons (het pastoraal team) 
goed om hier ook dit jaar weer ruimte voor te 
maken.  
 
We willen dus weer een deel van de avond (van 
18.00-20.00 uur) voor dit soort gesprekken met 
elkaar (min of meer vergelijkbaar met de 
groothuisbezoeken) organiseren in combinatie met 
een gezamenlijke maaltijd!  
Deelnemers willen we vragen om iets mee te 
nemen voor deze maaltijd (géén verplichting – laat 
U/je er niet door afschrikken).  
 
We hebben zo’n maaltijd een “Maaltijd Plus”  
genoemd. Er is al een datum gepland: vrijdagavond 
17 april 2026. 
Noteer alvast in uw/jouw agenda.  
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Collectedoelen 12 april 
 
1ste Stichting CTIW, ZWO Project 
 
Stichting CTIW is in februari 2021 opgericht en voortgekomen uit het vrijwillige initiatief van de drie 
bestuursleden van de stichting. CTIW staat voor Children and Teens In Worship, en de naam is 
voortgevloeid van de CTIW Foundation in Ghana. De CTIW Foundation in Ghana is sinds 2013 actief en 
werkt samen met verschillende lokale partners in het verwezenlijken van hun projecten. 
Stichting CTIW in Nederland werkt als overkoepelende organisatie samen met de lokale partners om 
projecten te realiseren en naast fondsenwerving, spelen we een actieve rol in het trainen van 
vrijwilligers en begeleiden van de projecten. 
CTIW: Ons streven als een christelijke, interkerkelijke stichting is om een bijdrage te leveren aan 
betere leefomstandigheden, zoals armoedebestrijding, onderwijs, gezondheid en basisvoorzieningen 
van achtergestelde gemeenschappen in Ghana en de rest van het Afrikaanse continent. Daarnaast 
willen we op maatschappelijk, sociaal en economisch gebied gemeenschappen ondersteunen.  
 
Meer lezen? www.stichtingctiw.nl  
 
Tijdens de dienst zal er ook meer verteld worden over CTIW door iemand van CTIW zelf. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 RABO 0333 8007 37 t.n.v. 
Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. CTIW of scan onderstaande QR-code:  
 

 
2de SamenWijzer 

 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Samenwijzer of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 
Het product voor april is pakjes of potjes pastasaus. U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle soorten 
verse groenten inleveren. 

http://www.stichtingctiw.nl/

