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Meditatief: 
 
Deze weken; tussen Pasen en Pinksteren lees ik het 
boek ‘Met het woord van Pasen naar Pinksteren’ 
met korte overdenkingen over de vruchten van de 
opstanding. Deze week staat Lukas 24 vers 13-24 
centraal met vooral aandacht over de 
Emmausgangers. Ook een van de lezingen volgens 
het PKN leesrooster a.s. zondag. 
 
‘En wij hoopten, dat Hij was degene die Israël 
verlossen zou’ ( vers 21a). 
Een van de overdenkingen gaat over hoop, het feit 
dat we regelmatig ‘ik hoop’ zeggen en dat dit 
verschillende betekenissen kan hebben, ofwel dat 
iets nog alle kanten op kan gaan. 
In het boek wordt benoemd dat Gelovige hoop, veel 
meer een zeker weten duidt. Het verwachten van 
hoop komt ook terug in psalm 130, een 
pelgrimslied. De Emmausgangers (ook Pelgrims) 
hoopten ook iets. Ze hadden gezien hoe Jezus het 
land doorging, voor hen was Hij niet slechts iemand 
die mensen genas, maar zagen Hem als Heiland, 
Messias, Verlosser. Hun hoop op verlossing is echter 
verdwenen na zijn sterven, ze waren ontmoedigd 
door zijn kruisiging. Een dode kan toch geen 
verlossing meer bewerkstelligen? Hun hoop is 
vervlogen.Vervlogen hoop, hoop die niet wordt 
waargemaakt, kan je verdrietig maken. 
Teleurgestelde hoop kan wanhoop te weeg 
brengen, gelukkig mogen we lezen maar vooral 
ervaren dat de Heer is opgestaan, waardoor de 
Emmausgangers en wij onze hoop mogen behouden 
en onze teleurstellingen bij hem kunnen blijven 
brengen. En dit gedurende alle fijne of moeilijke 
reizen die wij in ons leven maken. 
Wat een hoopvolle bewustwording! 
 
Psalm 130 
 
1 Een lied voor de reis naar Jeruzalem. 
Heer, ik ben wanhopig 
Ik ben wanhopig, Heer! 
Daarom roep ik naar u. 
2 Heer, hoor mijn stem, 
luister naar mij, 
hoor hoe ik smeek! 

 
3 Heer, als u steeds op onze zonden let, 
dan zijn wij altijd schuldig. 
4 Maar u vergeeft ons, 
en daarom eren wij u! 
 
De Heer bevrijdt ons 
5 Ik verlang naar de Heer, 
ik wacht op hem, 
ik vertrouw op zijn woorden. 
6 Ik verlang naar de Heer, 
meer dan een nachtwaker verlangt naar de 
ochtend, 
naar het licht van de nieuwe dag. 
7 Volk van Israël, vertrouw op de Heer! 
Want hij is goed en trouw, 
hij bevrijdt ons, altijd weer. 
8 De Heer zal ons van alle schuld bevrijden. 
 
Hartelijke groet, 
Marie-José de Gier 

Orde van dienst zondag 19 april 2026  

Voorgangers in deze dienst zijn jeugdouderling 
Rianne de Kwaadsteniet en ds. Gertjan Robbemond. 
Het thema is: Op zoek naar God. De muzikale 
begeleiding is handen van de band All to You. We 
wensen elkaar toe dat deze dienst jong en oud zal 
aanspreken. 
 
Nummers voor de dienst: My lighthouse en Breng 
ons samen - Welkom en gebed - 
Inleiding thema: Op zoek naar God - Zingen: Aan 
Uw voeten Heer - Bijbellezing uit Bijbel in gewone 
taal: I Koningen 19:1-13 & Mattheus 14: 22-33 – 
Zingen: Fix you - Ophalen gebedspunten (met 
collectezakken) – Overdenking - Luisterlied via 
beamer: I know the plans I have for you – Zingen: 
In Christ alone (Jezus alleen) - Dankgebed en 
voorbeden - Interactie – Mentimeter – Collecte; All 
to you speelt: Have a little faith – Zingen: God wijst 
mij een weg - Zegen, gesproken amen. 
van onze gaven - Slotlied: NLB 975: 1, 2 en 3 Jezus 
roept hier mensen samen - Zegen, gevolgd door 
gezongen Amen 
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Wel en wee 

 
Maandag 30 maart is mevr. H.A. van der Vaart-
Soeters verhuisd naar de Breeje Hendrik afdeling 
Grutto, kamer 218. 
 
En dinsdag 7 april is Michiel van Hulsteijn  verhuisd 
naar de Breeje Hendrik afdeling de Linde, kamer 
106. 
We hopen dat ze beiden snel hun plekje vinden. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloemen     
Deze week 3 bossen bloemen: 
1. Mevr. Els de Gier voor haar verjaardag  
2. Nel en Cor v. d. Schans ter 
bemoediging en groet van de gemeente  
3. Mevr. Agnes Huizer na 
ziekenhuisopname 

 

Voedselbank + Weggeefkast  
 

Het product voor april is pakjes of potjes pastasaus.  U kunt de producten in de kerk 
inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle 
soorten verse groenten inleveren. 
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Collectedoelen 19 april 
 
1ste Diaconale hulp Krimpen aan de Lek 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 10 RABO 0333 8007 37 
t.n.v. Diaconie Ontmoetingskerk o.v.v. Hulp Krimpen aan de Lek of scan onderstaande 

QR-code:  

 
2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL 63 RABO 0333 8006 56 
t.n.v. Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 
 

 
 

Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 


