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Meditatief 
Gelukkig de mens die niet meegaat met wie 
kwaad doen, die de weg van zondaars niet 
betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar 
vreugde vindt in de wet van de Heer en zich 
verdiept in Zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als 
een boom, geplant aan stromend water. Op tijd 
draagt hij vrucht, zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei. 
Psalm 1:1-3 
 
Volgens mij is het belangrijkste woord uit dit 
stukje het Hebreeuws Woord ‘hagah’, wat 
vertaald is als ‘zich verdiept in’. 
Hij verdiept zich in Zijn wet. 
Hij verdiept zich in de Bijbel. 
Dat is iets wat wij niet meer zo gewend zijn. 
Wij proberen teksten te ontleden en discussiëren 
over de betekenis. 
Dat is goed, want het is goed om de Schrift te 
bestuderen, maar ‘hagah’ gaat verder dan 
bestuderen. Hij lijkt op mediteren. 
Het kan ook vertaald worden met zuchten en 
steunen. De rabbi’s bij de Klaagmuur in Jeruzalem 
herhalen biddend voortdurend de woorden van de 
Thora. Zij mediteren over die woorden. Ik wil je 
uitdagen om de Bijbel op een diepere manier te 
gaan ervaren, meer dan alleen bestuderen. 
Ervaar het op een diepere manier die je hart zal 
raken. 
 
Gebed 
Help me om me dag en nacht in Uw Woord te 
verdiepen. Of ik Uw Woord nou lees, overdenk of 
zing, ik word gezegend als Uw Woord mijn hart 
binnenkomt. 
 
Om vandaag over na te denken: 
Hoe kan het voortdurend verdiepen in Gods 
Woord je helpen bij je dagelijks leven? 
Probeer eens een week lang over een bepaalde 
Bijbeltekst na te denken. 
Schrijf elke dag op wat er in je gedachten komt 
en lees je aantekeningen aan het einde van de 
week nog eens terug. 
Wellicht kom je tot nieuwe inzichten. 
 
Hartelijke groet, Patrick en Corina Heijnis 

 

Orde van dienst 5 maart 2023. 

2e zondag van de Veertigdagentijd. 
 
Deze dienst wordt geleid door mevrouw ds. M. 
Pieterse uit Nieuwerkerk a/d IJssel, die we 
regelmatig op de kansel mogen begroeten. Op 
weg naar Pasen komt in het blokje van de 
kindernevendienst de Veranderaar weer langs. 
We wensen u een fijne dienst toe. 
 
Voorbereiding 
Welkom en afkondigingen door ouderling van 
dienst - Aanvangslied 212: 1,2 en 3 Laten wij 
zingend deze dag beginnen - Stil gebed – 
Begroeting – Drempelgebed - Lied 212:4 en 5 Het 
is zijn zegen dat wij ons bewegen - Gebed om 
ontferming  
Dienst van het woord - Gebed van de zondag - 
Schriftlezing: Exodus 24: 12-18 - Lied 310 alle 
verzen Eén is de Heer, de God der goden - 
Schriftlezing Matteüs 17: 1-9 - Lied 540 Het 
waren tien geboden – Project kindernevendienst 
Verander je mee?, projectlied wordt gezongen, de 
Veranderaar, zingen: We gaan voor even uit 
elkaar - Overdenking - Orgelspel - Lied 542 God 
roept de mens op weg te gaan 
Dienst van het antwoord 
Dienst van gebeden: dank-voorbede, na de 
voorbeden: zingen lied 598 Als alles duister is 
(twee keer), Onze Vader – Aandacht voor 
collectes - Slotlied lied 747: 1 en 8 Eens komt de 
grote zomer- Zegen 
 
Projectlied 
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Wel en Wee 

 
- Mevrouw Koen - van den Akker is afgelopen 
maandag thuisgekomen uit het 
IJssellandziekenhuis. 
Daar was aplastische anemie - disfunctioneren 
van het beenmerg - geconstateerd. Inmiddels is 
een eventuele behandeling overgenomen door 
het Erasmus MC. 
Daar is opnieuw onderzoek gedaan, waarvan de 
uitslag nog niet bekend is. 
In de tussenliggende tijd blijft de controle wat 
betreft de bloedwaarden bij het 
IJssellandziekenhuis. 
We wensen haar in deze onzekere tijd sterkte, 
geduld en moed. 
Ze wil op deze plaats haar dank uitspreken voor 
alle medeleven. 
 
- Er zijn de komende week geen jarige 70-
plussers te vermelden. 
 
- Natuurlijk leven we mee met allen die om welke 
reden dan ook zorgen kennen of met 
gezondheidsproblemen te maken hebben. 
Omzien naar en aandacht voor elkaar blijft 
immers belangrijk binnen onze gemeente. 

 

Seniorenmiddag 
Donderdag 9 maart om 14.00 uur is de 
seniorenmiddag in ‘t Voorhof.  
Dhr. Jan Trapman uit Hardinxveld-Giessendam 
maakt prachtige foto’s. 
Hij komt deze middag met een natuurpresentatie 
over de Biesbosch. 
U bent allen van harte welkom. 
Heeft u vervoer nodig dan kunt u tot uiterlijk 7 
maart bellen naar Riet de Ridder telefoon (0180) 
512357 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symbolisch bloemschikken, Mozes en Elia 

 
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij 
als een berg tegen op ziet. Eerder sprak Hij over 
'je kruis opnemen', straks zal Hij vertellen over 
'uit de dood Opgewekt zijn'.  
In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en 
Elia Hem een hart onder de riem steken. 
Mozes en Elia hebben beide ervaring met een 'tijd 
van veertig". Elia maakte, net als Jezus zelf, een 
tocht van veertig dagen door de woestijn en 
Mozes zwierf daar zelfs veertig jaren in rond. 
Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een 
ander voor nodig. Liefst iemand met 
woestijnervaring.  
Wat telt in wat een mens soms meemaakt, is 
zijn woestijn - ervaring. Of die van een ander, die 
weet hoe je in de woestijn kunt overleven.  
Aan Gods tafel zit je niet alleen. 
 

Meditatieve tekst 
 

Op de berg 
in stilte luisterend, biddend 
Drie profeten 
Gevonden wijsheid. 
 

 

 

 

 

Voedselbank 
 

Het product voor maart zijn blikjes vis. 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

 

“De redactie verzoekt u vriendelijk 
de kopij voor SamenWijzer 38.5  
over de periode 12 maart t/m 23 
april 2023 uiterlijk zondag 
5 maart a.s. bij de redactie in te 
leveren.” 
 

De bloemen van zondag  
5 maart zijn voor Mevr. Koen – v.d. Akker na 
thuiskomst uit het ziekenhuis. 
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Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.  

Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.  

 
Collectedoelen 5 maart 
 

1ste: Kerk in Actie 40-dagen tijd zending 

Palestina - Samen Bijbellezen opent deuren. 
Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen. Zij 
vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is 
christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale 
gemeenten ondersteunen, zowel bij Bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Gemeenteleden krijgen meer Bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven 
en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken naar 
oplossingen. Sinds Marjam door haar vriendin Layla meegenomen werd naar een Bijbelstudie is haar 
leven veranderd. De bijeenkomsten sloten goed aan bij de dagelijkse realiteit. We lezen verhalen 
over Jezus en Hij is nu haar grote voorbeeld. We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor 
Palestijnse christenen van harte aan. 
Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinpalestina. 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Palestina overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737 
Of scan de QR-code voor collecte 1 

 
2de: Kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
Of scan de QR-code voor collecte 2 

 

De Diaconie. 

 
Maandag 6 maart, 20.00 uur vergadering moderamen in de Ontmoetingskerk. 
 

Woensdag 8 maart, 19.30 uur dankdag. 
 

Donderdag 9 maart, 20.00 uur, in de Ontmoetingskerk, Gespreksgroep met als thema  
“Aan tafel.”  
 

Maandag 13 maart, 20.00 uur, kerkenraadsvergadering in de Ontmoetingskerk. 
 


