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Meditatief 
 
Onze wereld is complex: nieuwsfeiten van deze 
week zijn onder meer de dreiging van de snelle 
opwarming van de aarde en de politieke onrust... 
En voor ieder mens is er in meerdere en mindere 
mate persoonlijke moeite en zorg. 
Het valt niet mee om “Een mens te zijn op aarde 
in deze wereldtijd”. 
Tegelijkertijd kan het leven mooi en goed zijn: 
het is lente, nog geen lenteweer, maar ik zag 
afgelopen dagen veel bloeiende narcissen. Soms 
lijken problemen ver weg. 
 
“Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd” is 
de beginregel van een lied dat vaak aan het begin 
van de 40-dagentijd wordt gezongen. Verderop 
klinkt het: “… is leven van de woorden die 
opgeschreven staan, en net als Jezus worden, die 
't ons heeft voorgedaan.” 
 
We zijn beperkt in wat we als individu kunnen 
oplossen. Maar we kunnen op onze eigen plaats 
steeds opnieuw proberen mens te zijn in een 
wereld zoals God die bedoeld heeft, zoals Jezus 
het ons heeft voorgedaan. Met vallen en opstaan 
en met alle beperkingen en vragen die blijven, 
maar erop vertrouwend dat het niet allemaal van 
onszelf afhangt. 
 
Uit: Dienstboek, uitgave PKN komt het volgende 
gebed: 
 
God, onze Schepper  
Uit aarde hebt u ons gevormd  
Tot mensen van vlees en bloed  
Om in vrede en gerechtigheid  
Uw wereld te bewonen.  
Wij bidden U;  
Open onze ogen voor Hem  
In wie U ons de goede plaats wijst,  
Jezus, onze Herder en Leidsman,  
Die ons voorgaat door de woestijn  
Naar uw land van belofte,  
In deze veertig dagen en heel ons leven. 
Amen 
 
Bertha Welter 
 

Symbolisch bloemschikken,  
 
Leven uit geloofsvertrouwen 
 
Troost beweegt de menigte om naar Bethanie te 
gaan. Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in 
het verhaal iets wat daar volkomen haaks op 
staat. Jezus komt niet om te troosten, Hij begint 
te praten over het leven. Hij schuift de dood aan 
de kant en spreekt over tot leven wekken. Jezus 
kan zo spreken omdat Hij zelf Opstanding 
is. De boodschap van Jezus is dat niet het 
verleden onze stemming aanvoert, maar het 
geloof in God.' Wie in Mij gelooft zal leven, ook 
als hij sterft.'  Het gaat hier om het leven uit 
geloofsvertrouwen. Dat je, zelfs bij iedere dood, 
toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen.  
(ds. Sytze Ypma ) 
 
Meditatieve tekst  
Cirkel vol 
Ogenschijnlijk dode bloemen  
Zijn levende herinneringen  
Liefde voor jou 
 

 
Open kerk op 30 maart 
 
Ook de laatste donderdagmorgen van deze 
maand, 30 maart is de kerk open en staat het 
billboard weer buiten. Van 10.30 – 11.30 uur kunt 
u rustig in de kerkzaal zitten om na te denken of 
stil te worden, te bidden, een kaarsje aan te 
steken, te luisteren naar zachte muziek. Deze 
keer zijn er een ouderling en een gastvrouw 
aanwezig. Voor wie wil is er een kop koffie of 
thee in de Ontmoetingsruimte. Van harte welkom! 

De bloemen van zondag 12 
maart zijn voor de heer J.A. de Vrie voor zijn 
verjaardag.  
Tweede bos is voor mevr. Kaptein-de Bruijn 
ook voor haar verjaardag. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
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JAARVERGADERING 10 mei 2023 
 
De kerkenraad heeft een datum geprikt voor onze 
jaarvergadering: woensdag 10 mei 2023. 
We willen dan ons jaarthema in praktijk brengen 
en gaan met elkaar aan tafel. 
Het is de bedoeling dat iedereen wat kookt en dat 
we dan gezamenlijk gaan eten. 
Er wordt natuurlijk ook over belangrijke zaken 
gesproken. 
Op de agenda staan de financiële stukken en de 
stand van zaken in het beroepingswerk. 
Het is nog geen mei, dus de details komen nog, 
maar zet vast de datum in je agenda;  
het wordt vast een leuke en informatieve avond! 
MvdB 
 
 

 

Voedselbank 
 

Het product voor maart zijn blikjes vis. 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren. 
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Schoonmaak kerk 
 
We hebben 6 schoonmaakploegen, die ervoor 
zorgen dat de kerk iedere week weer spic en 
span is en daar ben ik erg blij mee. 
Het is natuurlijk niet mogelijk om echt alles te 
doen en in de Coronaperiode zijn er ook 
dingen blijven liggen. 
Daarom lijkt het mij zinvol om een keer een 
dag te plannen, waarop we met een groepje 
mensen die extra dingen kunnen doen. 
 
Ik denk hierbij aan: 
- Kerkenraadskamer (ramen, deuren,  
  bovenkant kasten en de vloer) 
- Crècheruimte (ramen, deuren, vloer en 
  luxaflex) 
- Keukenkastjes 
- Kerkzaal (ramen binnen en buiten) 
 
Ik stel voor om dit op woensdag 5 april te 
doen vanaf 9 uur. 
Als je tijd hebt wil je je dan bij mij opgeven? 
 
Groeten 
Nel van der Schans 
Tel.: 06-18466750 
nelvanderschans@hotmail.com  

Nieuws uit de Beroepingscommissie 

 

De beroepingscommissie heeft maandag 
20 maart weer vergaderd samen met  
onze consulent, ds. Rob Maas. Jaco Kraan 
is tot voorzitter van de commissie 
gekozen. 
Van tevoren had Marianne van der Bas 
een gesprek gehad met een 
gemeentebegeleider van  
de PKN over wat er zoal komt kijken bij 
een samenwerking met een andere 
gemeente en waar je op moet letten. 
Er is gesproken over het profiel van onze 
gemeente en over de informatie die we 
van de PKN hebben gekregen. 
Rob Maas heeft ons een aantal praktische 
tips gegeven en was verrast dat we, ook 
zonder predikant, als gemeente zo actief 
zijn!  
De volgende vergadering is dinsdag 11 
april met de beroepingscommissie van 
Berkenwoude. 
Het is de bedoeling dat we daarna een 
commissie gaan vormen en samen zullen 
optrekken. 
Woensdag 10 mei is er een 
jaarvergadering, de beroepingscommissie 
zal dan een tussentijds verslag uitbrengen.  
Wordt vervolgd. 
 
Met een groet uit de beroepingscommissie, 
Marianne van der Bas 

mailto:nelvanderschans@hotmail.com
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Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. Tevens blijft het aanbevolen om 
geld over te maken. Bij voorbaat bedankt. 
 
Collectedoelen 26 maart: 
 
1ste Kerk in Actie Werelddiaconaat (40 
dagentijd Bangladesh). 
 
In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren 
hoog. Een van de redenen hiervoor is dat veel 

opleidingen in Bangladesh niet goed aansluiten bij 

wat er op de arbeidsmarkt nodig is. Zo is er 
bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide 

vakmensen en worden jongeren uit India 
aangetrokken om dat werk te doen. Kerk in Actie 

gaat samen met een lokale partnerorganisaties 

300 jongeren een leer-werktraject aanbieden, 
bijvoorbeeld als elektricien, reparateur van 

witgoed, elektronica of motorfietsen, 
computerspecialist, kleermaker, goudsmit of 

meubelmaker. Ook kunnen jongeren een training 
in ondernemersvaardigheden volgen. Jongeren 

worden vervolgens begeleid naar werk of krijgen 

ondersteuning om een eigen bedrijf kunnen 
starten. Met uw bijdrage in de collecte steunt u 

het werk van Kerk in Actie en geeft u jongeren in 
Bangladesh de mogelijkheid om een toekomst op 

te bouwen. Hartelijk dank! 

 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
werelddiaconaat overmaken op rek.nr. 
NL10RABO0333800737 
 

Of scan de QR code voor collecte 1 
 

 
2de kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
Kerkgebouw overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656 
 
Of scan de QR code voor collecte 2 
 

 
De Diaconie. 

Pastorale zorg 
 
Onze ouderlingen leggen zich toe op pastorale 
zorg, ze komen thuis op bezoek en organiseren 
groothuisbezoeken. Je kunt ze altijd bellen als 
je ergens mee zit en erover wil praten. 
Toch kan er ook behoefte zijn aan pastorale 
zorg van een professional. 
Daarvoor hebben we Ds. Eline Baggerman als 
kerkelijk werker aangetrokken. 

 
Eline Baggerman is voor 50% predikant in 
Haastrecht en woont in Krimpen aan den IJssel, 
dus lekker dichtbij. 
Zij zal er zijn voor begeleiding bij ziekte en 
sterven, voor rouwdiensten, en voor (pastorale) 
gesprekken thuis of in het ziekenhuis. 
Zij heeft de maandagmorgen en de 
donderdagmiddag gereserveerd voor 
huisbezoeken bij onze gemeenteleden. De 
ouderlingen coördineren de afspraken 
met haar. Behoefte aan een gesprek? 
Bel of mail je ouderling:  
Jan van der Leeden 06- 12824186 
jan.vanderleeden7@gmail.com  
Quirine Lodder 06-17754281 
quirinelodder@outlook.com  
Anke Poelstra 06-55412905 
ankepoelstra@hotmail.com  
Bertha Welter 06-12544330  
bertha-ronwelter@freeler.nl  
Mocht je zelf met Ds. Eline Baggerman contact 
willen zoeken, dan kan dat via 06-14298149 of 
predikantgkhaastrecht@gmail.com  
 
Persoonlijk kennis maken? 
Zondag 2 april zal Eline Baggerman onze kerk 
bezoeken om kennis te maken met 
gemeenteleden tijdens het koffiedrinken na de 
dienst. Het zou leuk zijn als 
er dan veel mensen zijn. 
Een extra reden dus om naar de kerk te 
komen! 
 
MvdB 

mailto:jan.vanderleeden7@gmail.com
mailto:quirinelodder@outlook.com
mailto:ankepoelstra@hotmail.com
mailto:bertha-ronwelter@freeler.nl
mailto:predikantgkhaastrecht@gmail.com
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Wel en Wee 
 
Mevrouw Koen - van den Akker is vanwege een 
blaasontsteking afgelopen zondagmorgen 
opgenomen in het IJssellandziekenhuis. Daardoor 
kon de medicijn-behandeling in het Erasmus MC 
jammer genoeg niet opgestart worden. Het gaat 
op het moment van schrijven gelukkig weer 
beter. Mogelijk mag ze binnenkort weer naar 
huis. We hopen met haar dat dit zo is en wensen 
haar geduld en vertrouwen. 
 
Rob van Westen heeft vorige week een klein 
herseninfarct gehad. Vooralsnog lijken de 
gevolgen beperkt tot aantasting van het 
gezichtsvermogen in de vorm van dubbelzien, 
verder lijkt alles oké. Onderzoeken volgen nog. 
 
Op 25 maart is dhr. H. Schep jarig. 
Op 26 maart is dhr. L. van den Dool jarig.  
We wensen beiden een hele fijne verjaardag en 
alle goeds voor het nieuwe jaar. 
 

Orde van dienst 26 maart 2023,  
5e zondag 40-dagentijd 
Vanmorgen wordt de dienst geleid door mevrouw 
ds. H. van Briemen uit Capelle a/d IJssel. Het 
thema van de dienst is: Een schandalig duur 
cadeau. Ook vanmorgen komt de Veranderaar 
langs in het kader van het 40-dagenproject van 
de kindernevendienst. We wensen u een dienst 
die beleefd zal worden als een geschenk van de 
Eeuwige. 
 
Orgelspel - Welkom en mededelingen - 
Openingslied : lied 287: 1, 2 en 5 Rond het licht 
dat leven doet - Stil gebed, votum en groet - 
Kyrielied: Kyrie eleison van een Georgische 
priester-componist, gezongen door een Russisch 
koor (via beamer) – Gebed - Genadeverkondiging 
: I Kor.13: 4 – 7 - Leefregels : I Kor.13: 4 – 7 – 
Zingen lied 838: 1 en 3 O grote God, die liefde zijt 
- Schriftlezing : Johannes 12: 1 – 13 – 40-
dagenproject kindernevendienst: zingen 
projectlied Verander je mee?, bezoek van de 
Veranderaar, zingen: Wij gaan voor even uit 
elkaar - Verkondiging: een schandalig duur 
cadeau - Tijdens de preek als luistermoment: 
Turn your eyes upon Jesus (via beamer) – Zingen 
lied: Opw.60 Voor uw liefde, Heer Jezus, 
dankuwel – Gebeden - Aandacht voor de collectes 
- Slotlied: lied 912: 1 – 5 Neem mijn leven, laat 
het Heer – Zegen. 

 

 

 
 

Beste gemeenteleden, 
  
Een frisse neus halen, in beweging zijn? Het 
kan op zaterdag 1 april. Dan organiseren wij 
een bezinningswandeling. 
De inloop is vanaf 9.30 uur. Na een korte 
gezamenlijke opening gaan we om 10.00 uur 
op pad waarbij gekozen kan worden uit 2 
afstanden. Allebei onder de 10 km. 
Het start- en vertrekpunt is de kerk. Na 
terugkomst wordt u ontvangen met wat 
lekkers en worden eventuele blaren 
verzorgd. 
  
Voor iedereen die geen zin heeft of niet kan 
wandelen is er een creatieve activiteit 
georganiseerd o.l.v. Rianne van Westen. 
Trek de wandelschoenen uit de kast en dan 
zien we u op zaterdag 1 april wel 
verschijnen. 
Opgeven kunt u op het mailadres 
ellen@rway.nl, maar spontaan aansluiten 
mag ook altijd. 



5 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zinzondag VVP afdeling Lekkerkerk en 
omstreken met “Wie is de Boeddha uit 
het tuincentrum?” 
 
Op zondagmiddag 2 april verzorgt historicus Hans 
Luiten op uitnodiging van de VVP in Lekkerkerk 
een lezing over de Boeddha in het tuincentrum. 
In ieder tuincentrum kun je een Boeddha kopen. 
Duizenden Nederlanders mediteren. De Dalai 
Lama verschijnt bij Collegetour. Het boeddhisme 
is nog nooit zo populair geweest. Maar wie was 
Boeddha eigenlijk? Heeft hij wel bestaan? Zijn er 
historische bewijzen voor zijn bestaan? Wat heeft 
dat geloof te maken met het hindoeïsme? Hoe 
heeft het boeddhisme zich verspreid? En is het 
nou een filosofie of een godsdienst? In de lezing 
behandelt hij al deze vragen. Maar nog veel 
meer: Alexander de Grote, de enorme 
Boeddhabeelden die in Afghanistan zijn 
opgeblazen, prachtige muurschilderingen in de 
Chinese woestijn, Tibetaanse kloosters en de 
herontdekking van de Borobudur. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Hans Luiten groeide op in de Zaanstreek. Volgde 
verschillende studies geschiedenis. 
Interessegebieden zijn onder meer Amsterdam, 
de Zaanstreek, het Midden-Oosten, Rusland, 
Centraal-Europa en kunstgeschiedenis. De 
zinzondag vindt plaats in de Grote of 
Johanneskerk, Kerkplein 4 in Lekkerkerk. Aanvang 
15.00 uur. De toegang is vrij. Na afloop een open 
schaalcollecte. Meer informatie via telefoon 0180-
662721 of via: www.pkn-
lekkerkerk.nl/onzegemeente/vvp 
 

 


