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Meditatief
Orde van dienst zondag 6 augustus 2023
Omzien naar elkaar.

In de vakantieperiode belangrijk als er van alles Op deze zondag is de voorganger: prop. Heime
stil valt. (H.C.) Leenman
Belangrijk als mensen het zwaar hebben of het
zwaar krijgen omdat er van alles op hun bordje Thema: Mensen als medescheppers van God
komt. Omzien naar elkaar, ook als een Bijbelse
opdracht. Welkom en afkondigingen - Zingen: Sela — Bij U is
Verwoord in een gebed van Wim van der Zee: de bron - Stil gebed - Votum en groet

Zingen: Psalmen Anders 24a (Van U is de aarde)
Heer, maak ons tot mensen — Wetslezing- Zingen: Lied 992 (Wat vraagt de
naar het beeld van uw zoon: Heer nog meer van ons) - Gebed voor de opening
met ogen die niet alleen kijken, van het Woord - Schriftlezing(en): Psalm 8;
maar ook kunnen aanzien, Genesis 2: 4-7, 18-20 (NBV21) - Zingen: Lied
met oren die niet alleen horen, 984: 3, 4, 5 en 6 (Gezegend die de wereld
maar ook kunnen luisteren, schept) — Preek - Zingen: Lied 839: 1, 3 en 4 (Ik
met een mond dle niet alleen praat, danste die morgen toen de schepping begon) -
maar ook kan aanspreken, Gebeden - Collecten - Zingen: Psalm 8: 1, 2, 3
met een verstand dat niet alleen begrijpt, en 4 - Zegen
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt, Wel en Wee
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen, * Michiel van Hulsteijn is vorige week ontslagen
maar zich ook kunnen openen, uit Rijckehove en is nu op de camping in
met voeten die niet alleen draven, Biddinghuizen samen met zijn vrouw. Zij hopen in
maar ook tegemoet kunnen komen, de week van 21 tot 28 augustus weer naar huis
want zo zijn wij gezegend, te komen.

en elkaar tot een zegen. _ _
* De heer M. de Gier heeft de uitslag van de

onderzoeken gekregen en er blijkt sprake te zijn
van een agressieve vorm van lymfeklierkanker.
De noodzaak voor direct behandelen is er,
waardoor maandag a.s. gestart zal worden met
chemotherapie in combinatie met
immunotherapie. De fam. de Gier bidt en hoopt

Bertha Welter

De bloemen van zondag dat de behandeling goed effect zal hebben. Wij

6 augustus zijn voor de heer bidden en hopen dat met hen mee en wensen

J. Kodde voor zijn verjaardag. hen veel kracht van Boven toe.

De tweede bos is voor mevr.

Polhuis na thuiskomst. * De komende week zijn er geen jarigen te
vermelden.
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Voedselbank

Het product voor augustus is groente in
blik/pot.

U kunt de producten weer in de kerk
inleveren.

Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh.
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt.

Bedankje

Vorige week mocht ik mijn 75ste
verjaardag vieren. Apps en e-mails kun je
gemakkelijk en snel beantwoorden, maar
niet de hoeveelheid felicitatiekaarten, die
ik kreeg van gemeenteleden! Zoveel
kaarten (ruim 50) met vaak heel bijzonder
warme, betrokken, vindingrijke en
humorvolle teksten en goede wensen. Ik
weet, dat het “omzien naar elkaar”

een vast agendapunt in de
kerkenraadsvergadering is. Door uw
meelevendheid mocht afgelopen week dat
agendapunt op mij van toepassing zijn.
Dankbaar ben ik om uw felicitaties te
hebben ontvangen. Gedenk zo ook een
ander en het moge u goed gaan!

Een hartelijke groet, Ruud van Mastrigt

Groot Letter Bijbel

In de kerk hebben wij een Groot Letter Bijbel,
bestaande uit vijf delen, in de Nieuwe
Bijbelvertaling (NBV). Deze Bijbel is geschikt voor
mensen die te maken hebben met een visuele
beperking. We geven deze Bijbel graag in
bruikleen. Mocht u hier belangstelling voor
hebben of iemand kennen die hiermee geholpen
zou kunnen worden, neem dan contact op met
Bertha Welter, 06 12544330.

Tentweekend

Bij deze nieuwsbrief vindt u een poster met het
programma van het tentweekend 9 en 10
september 2023.

Zomerpicknick-voor de gezinnen met jonge
kinderen

Binnenkort start het nieuwe schooljaar en ook het
nieuwe kerkelijk jaar.

We zouden het nieuwe jaar graag met jullie
allemaal willen beginnen.

Op zondag 20 augustus hebben we een
bijzondere dienst in de kerk.

Dan zullen we samen met dominee Luci stilstaan
bij de kinderen die de overstap maken van de
basisschool naar de middelbare school.

Na afloop drinken we koffie, thee en limonade en
daarna willen we graag met jullie gaan
picknicken.

Rond half 12 vertrekken we naar de
Natuurspeeltuin naast de surfplas.

Mochten jullie niet bij de dienst kunnen zijn, kan
je ook na half 12 aansluiten in de speeltuin.

We beginnen met een gezellige activiteit. Daarna
verzamelen we en willen we met elkaar eten.

Het lijkt ons leuk als iedereen iets te eten en te
drinken meeneemt voor de lunch.

We verzamelen dit en delen dan met elkaar. Om
er een echte picknick van te maken is het leuk als
iedereen een (picknick)kleed meeneemt.

Mocht het onverhoopt gaan regenen, dan zal de
picknick gewoon doorgaan, we blijven dan
gezellig in de kerk.

We horen graag wie er allemaal mee willen doen.
Dit kan je doorgeven aan Rianne via
rianne@rway.nl of per app op 06-81141024



Collecten
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift in te doen.
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te maken. Bij voorbaat bedankt.

Collectedoelen 6 augustus

1ste Dorcas

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Rodekruis overmaken op rekeningnummer
NL63 RABO 0333 8006 56

Of scan de QR code voor collecte 1

2de Kerk

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk overmaken op rekeningnummer:
NL10 RABO 0333 8007 37

Of scan de QR code voor collecte 2

De Diaconie

R x4



