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Meditatief 
 
In deze weken van kerstkaarten schrijven, 
kerstversieringen, de vertrouwde kerstliederen, 
van alles en nog veel meer doen moest ik  ineens 
aan dit kerstverhaal denken, grappig of toch niet..  
(Alie van Krieken) 
 
De herdertjes lagen in het gangpad (een ‘vrolijk’ 
kerstverhaal) 
 
Terwijl de winter op zijn Hollands kwakkelt, zit ik 
naar mijn goedkope kerstboompje te staren. Het 
was zo’n milieubewust ding met kluit die later op 
je gazonnetje staat dood te gaan. In gedachten 
ging ik terug naar het afgelopen kerstfeest. Ik 
was op eerste kerstmiddag in het dorp waar mijn 
ouders woonden. Daar was die middag in de kerk 
het kerstfeest van de zondagschool. 
 
Kleine kinderen liepen zenuwachtig door de kerk. 
Het kerstfeest werd verteld en uitgespeeld. 
Kinderen renden naar voren, de wijzen lagen 
languit in het gangpad, omdat ze even hun lange 
gewaden annex keukengordijn vergaten. Je zag 
enkele ouders elkaar aanstoten en met een 
herkennende blik knikken. Het was een 
enerverend kerstspel. De kinderen zongen uit 
volle borstjes en presteerden het om in D-klein in 
te zetten, terwijl de blokfluit toch een trillerige G-
groot aangaf. Maar dat mocht de pret niet 
drukken, de omaatjes pinkten al tranen weg en 
niets kon meer stuk. Zo leek het… 
 
De engelen probeerden zo realistisch mogelijk te 
spelen en sprongen op grote hoogte van de 
preekstoel naar beneden. De leiding trok wit weg 
om de neus omdat dit waarschijnlijk niet in het 
draaiboek stond en een gevallen engel ook niet in 
het kerstevangelie. De wijzen kwamen die middag 
uit het westen, maar met de veranderende 
wereldsituatie moet zoiets kunnen. De herdertjes, 
gingen, na een klein vechtpartijtje wie voorop 
moest lopen (’t blijft toch ruig volk, die herders) 
op weg naar Bethlehem. Dat was gelukkig voor 
het samengestroomde publiek slechts een 
gangpad ver. Daar hadden inmiddels Maria en 
Jozef plaats genomen. 

 
 
Plotseling kwam de leiding van de zondagschool 
aan lopen als een verdwaalde kudde 
schriftgeleerden in het verhaal. De panische blik 
in hun ogen deed het ergste vermoeden. Een 
bomalarm in Bethlehem? Er werd gefluisterd, 
heen en weer gelopen, het leek wel een mobiel 
crisiscentrum! Iemand holde plotseling de kerk 
uit. Deze persoon vergat in zijn heilige ijver en 
deze kerstberoering het stenen drempeltje bij de 
uitgang zo hoorden we … ja er was nu duidelijk 
wat mis. 
 
Fluisterend ging het gerucht door de kerk: Ze zijn 
het kind vergeten ... ze zijn het kind vergeten! En 
inderdaad…tussen Maria en Jozef, de herdertjes 
en de inmiddels ook gearriveerde wijzen, lag niets 
..geen kind, geen pop…niks! Alleen een 
kartonnen doos met stro erin. 
Iemand van de leiding nam kordaat een besluit. 
Waarschijnlijk nam zij in ogenschouw dat de 
haastige boodschapper nu wel de betonnen vloer 
van het kerkportaal had gevonden, maar nog 
geen pop. Ze fluisterde, iets te hard: doorspelen! 
Doorspelen, we kunnen nu niet stoppen…gewoon 
doen alsof, doorspelen… 
 
En er werd doorgespeeld! En ik weet zeker dat de 
ouders, de omaatjes, de kinderen en alle 
aanwezigen dit kerstfeest nog lang herinnerd 
hebben. En wat maakt het eigenlijk uit? 
Kerstfeest, met of zonder kind? We kunnen toch 
net doen alsof…of niet soms?  
(uit: Er zijn hier geen Christenen,  

Theo van Teijlingen) 

Voedselbank  
 
Het product voor december is 
aardappelpuree. 
 
U kunt de producten weer in de kerk 
inleveren.  
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 
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Orde van dienst van voor zondag 17 
december 
Op deze 3e advent mogen we dr. P.J. van Midden 
uit Bergambacht op de kansel begroeten. Kerst 
komt weer een stapje dichterbij. De 
klokkenmaker laat weer van zich horen in het 
blokje van de kindernevendienst. We wensen u 
een dienst toe, die u laat uitzien naar het feest 
van Gods cadeau aan de mensheid.  
Welkom - de 3e adventskaars wordt aangestoken 
- Stil gebed, Onze Hulp en begroeting - 
Openingslied: Psalm 25: 2 en 7 Here, maak mij 
uwe wegen - Drempelgebed, Kyrië - Groot Gloria: 
Heer, u bent mijn leven… (aangepaste tekst op 
melodie Hemelhoog 479) – Gebed -
Adventsproject kindernevendienst, zingen: 
projectlied, komst klokkenmaker, zingen: Wij 
gaan voor even uit elkaar, kinderen verlaten de 
kerk - Lezing van het Oude Testament: Jesaja 35: 
1-10; Jes. 61: 1-3 - Lied: 771 Ik weet van een 
stad die komen zal - Lezing van het Evangelie: 
Matteüs 11: 2-15 - Lied 741: 1, 2 en 3 Een engel 
roept een oude man - Overdenking, afgesloten 
met Lied: 534 Hij die de blinden weer liet zien - 
Gebeden: dank en voorbede; Onze Vader – 
Aandacht voor de collecten – kinderen komen 
terug uit de nevendienst – Zingen: Lied 442 Op u, 
mijn Heiland, blijf ik hopen – Zegenbede 

 

Uitleg bloemschikking 3e adventszondag  

Johannes kan gezien worden als een vriend van 
de bruidegom, “Jezus”  

Hij geeft aan wie de bruid van de bruidegom is!  
“Allen die zich laten dopen en zich inzetten voor 
het recht van God”  De richting van de wegwijzer 
is naar rechts.  Johannes verwijst naar een 
hoopvolle toekomst met Jezus.  
Deze zondag zijn grijze en witte materialen  
gebruikt die geuren en een genezende werking 
hebben  
 
Symboliek kleur  
Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest  

 

 

 

 

 

Wel en wee 

Een verdrietig bericht. Remco, de zoon van Cees 
en Nelly Hesse is afgelopen zaterdag overleden. 
Komende maandag, 18 december, zal Remco 
begraven worden. We denken aan Cees en Nelly 
en de familie in deze verdrietige tijd. We leven 
van harte met hen mee en wensen hen alle 
kracht van Boven toe. Ook maandag zullen we in 
gedachten bij hen zijn. 
 
Tanya's operatie is goed verlopen. Ze hebben 
alles kunnen doen wat ze wilden. Tanya heeft nu 
nog wel aardig wat pijn maar voelt zich verder 
wel goed. Als alles zo blijft gaan mag ze 
vandaag(vrijdag) weer naar huis. We wensen 
haar een spoedig herstel. 
 
 

  

 

 
 

 

 

Bedankt
Overweldigend was het en ontroerd was ik 
met de vele post die ik mocht ontvangen. Ik 
ben er erg blij mee. Het steunt mij dat zoveel 
lieve mensen aan mij denken. 
Ik moet geduld hebben. Ik hoop met de 
revalidatie elke dag een stapje  
vooruit te gaan. 
 
Allen hartelijke groet, Adrie Pols Jonker.  
 
Als u Adrie een kaartje wilt sturen is het 
adres: 
 
Laurens Revalidatie locatie Avanze. Kamer 
309 
‘s Gravenweg 355. 
2905LC Capelle aan de IJssel. 
 
U kunt natuurlijk ook uw kaartje bij dochter 
Bettina Pols, Groenland 27, in de bus doen 
dan neemt zij de post mee naar haar moeder. 
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al, ik heb er zin in en 
Collecten 

 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 17 december 
 
1ste kerk in Actie Binnenlands Diaconaat.  
Nederland - Hulp en perspectief voor 
mensen zonder papieren  
In Nederland verblijven enkele 
tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning. Zij hebben nauwelijks 
rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden. Mensen zonder  
papieren mogen niet werken en hebben 
geen recht op sociale voorzieningen.  
Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke 
initiatieven zoals de Pauluskerk in 
Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het 
Wereldhuis in Amsterdam die 
ongedocumenteerden helpen met  
informatie, advies en scholing. Maar ze 
kunnen er ook terecht voor een warme 
maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde 
post en als er een medisch probleem is.  
Met je bijdrage aan de collecte steun je 
diaconale projecten van Kerk in Actie zoals 
de hulp aan deze kwetsbare mensen in onze 
Nederlandse samenleving. Van harte 
aanbevolen. 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
diaconaat op rek.nr. NL10RABO0333800737 
Of scan de QR code voor collecte 1 

   
 

                                                                          
2de kerk 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. Kerk 
overmaken op rek.nr. 
NL63RABO0333800656  

Of scan de QR code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
De Diaconie 
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Kerst- en Nieuwjaar post 
 
Allereerst wil ik iedereen bedanken, die afgelopen 
zondag al zijn/haar kerstpost heeft ingeleverd. 
Alle post is inmiddels bezorgd of op de bus 
gedaan. Voor de regio zijn er in totaal 97 
enveloppen door mijzelf bezorgd. Met PostNL 
waren het er 92 binnen Nederland en 7 naar het 
buitenland.  
U kunt nog tot a.s. zondag uw kerstpost inleveren 
in de kerk. In de Ontmoetingsruimte staan twee 
dozen, een rode en een witte. In de rode doos 
kunt u uw geadresseerde, maar niet gefrankeerde 
kerstpost doen. In de witte doos doet u het geld 
voor de bezorging. De kosten voor de kerstpost 
bedragen per kaart/envelop €0,80 voor geheel 
Nederland. Mocht u post voor het buitenland 
hebben, dan kost dat €1,60. U bent op deze 
manier voordeliger uit dan via PostNL. (Een 
kerstzegel kost €0,96. En u moet ze per 20 stuks 
kopen.)  
Wat levert dit op voor de kerk?  
De door mijzelf bezorgde post levert netto €0,80 
per kaart of envelop op. Voor alle kerstpost die 
via PostNL bezorgd wordt, is de netto opbrengst 
€0,25 per kaart of envelop.  
Bent u niet in de gelegenheid om uw kerstpost in 
de kerk in te leveren, dan kan deze ook bij u 
worden opgehaald. In dat geval kunt u bellen 
naar 0180 518562.  
Vertel bovenstaande ook aan uw buren, 
familieleden en kennissen, want hoe meer 
kaarten wij bezorgen, hoe groter de opbrengst 
voor de kerk zal zijn.  
Ik hoop weer op een volle doos enveloppen.  

Met vriendelijke groet,  

Ron Welter 

 
 
 
 
 
Kerstvieringen  
 
De Adventtijd is begonnen en Kerst komt steeds 
dichterbij. We vieren dit jaar met elkaar het 
kerstfeest in drie verschillende diensten. 
 
Op zondag 24 december om 10:00 uur is het 
kinderkerstfeest. De musical ''de kleine 
klok' wordt  opgevoerd door de kinderen van de 
kindernevendienst. De musical speelt zich af in 
een herberg in Bethlehem, 2000 jaar geleden. 
De herberg heet ‘De kleine klok’ en dat is niet 
voor niets: alles gebeurt er met de regelmaat van 
de klok. Ontbijt, koffiedrinken, twaalf minuten 
niksen… alles is gepland. Of toch niet alles? De 
leiding van de kindernevendienst verzorgt de 
verdere invulling van de dienst. Arie Versluijs is de 
organist. Na afloop is er koffie en thee. 
 
’s Avonds om 22:00 uur, ook op zondag 24 
december, is er de Kerst-zang-avond met 
medewerking van gospelkoor Rejoice en organist 
Jacques Markus, georganiseerd door de 
liturgiecommissie. Na afloop wordt warme 
chocolademelk geschonken. 
 
Op de Eerste Kerstdag om 10:00 uur wordt de 
dienst geleid door Rob Favier.  
Meanne Voogt zal zingen en wordt op de piano 
begeleid door Elise Kreuk, die ook de 
gemeentezang op het orgel zal begeleiden. Na 
afloop is er koffie en thee. 
 
Alle diensten van harte aanbevolen. Welkom 
allemaal! 
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Elk jaar opnieuw wordt Rob Favier gevraagd 
een “Christelijke Oudejaarsconference” te 
schrijven. Oftewel een conference met veel 
plezier, humor, een traan en een lach, maar 
geen kwetsende grappen of platvloerse 
opmerkingen. Zoals Rob Favier schrijft: We 
lopen het jaar langs met dit jaar als thema 
“Blikvanger”. Wie was nu de blikvanger van 
2023? De voorstelling is een afwisseling van 
conference en liedjes waarbij ik begeleid 
wordt door absolute topmusici: Jan Willem 
van Delft, piano, arrangementen en algehele 
muzikale leiding. Bas Gankema, piano. Mark 
Dekkers/ Maurits den Hollander op bas. Jonny 
Boston klarinet en saxofoon en Timo 
Menkveld/Tom Nieuwenhuijse op drums. Het 
programma is van tijd tot tijd interactief. 
Maar wat vooral zo leuk is, is dat dit de enige 
christelijke oudejaarsconference is. 

Zie voor verdere informatie bovenstaande 
poster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bericht van Gospelkoor Rejoice 
 
Na een aantal jaren van corona en geen 
kooravonden, nieuwe dirigent en toch weer geen 
dirigent zijn we heel blij om te kunnen vertellen 
dat Rejoice weer helemaal terug is!!! 
Met ons combo, Gerrit piano, Attie drum en Bert 
basgitaar en Arie de Korte als ons huidige 
dirigent. 
We vinden het erg fijn dat we kunnen zingen in 
onze Ontmoetingskerk op zondagavond 24 
december om 22.00 uur. Deze avond zal Karin 
Snel ons begeleiden als dirigent omdat Arie 
meerdere koren heeft. 
We hopen op een volle kerk en uiteraard bent u 
ook van harte welkom op woensdagavond, onze 
wekelijkse repetitie avond, in de 
Ontmoetingskerk.  
 
Namens Rejoice, Erika Teeuwen 
 


