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Meditatief 
 
Zo aan het begin van het nieuwe jaar schiet vaak 
het lied, God heeft het eerste woord, regelmatig 
door mijn hoofd. En toen ik deze opzocht in het 
liedboek, zag ik dat er ook daadwerkelijk 
nieuwjaarslied bij stond. Vandaar dat hij in mijn 
hoofd schoot denk ik, ingeslepen in de jaren dat 
we dit lied zongen rond deze tijd.  
Maar toen ik verder las in complet 2, vond ik het 
ook een mooi lied wat past bij de doop van 
Valentijn. Valentijn is al door God bij zijn naam 
geroepen, zelfs voordat hij hier bij ons kwam, en 
wij mogen dit zondag samen vieren.  
 
En het is ook weer een herinnering voor ons dat 
God altijd bij je is, Hij was zelfs al bij je voordat je 
geboren werd. En dan is het toch bijzonder dat je 
dit soort herinneringen krijgt door een lied dat 
weer in je geheugen opborrelt. En dan is het niet 
een lied of tekst die ik ooit uit mijn hoofd heb 
moeten leren, maar gewoon een lied dat we 
regelmatig gezongen hebben en waarschijnlijk, 
ook door zijn eenvoud, is blijven hangen.  
Meanne  
 
Lied 513 God heeft het eerste woord  
Nieuwjaarslied  
 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne  
het licht doen overwinnen,  
Hij spreekt nog altijd voort.  
 
God heeft het eerste woord.  
Voor wij ter wereld kwamen,  
riep Hij ons reeds bij name,  
zijn roep wordt nog gehoord.  
 
God heeft het laatste woord.  
Wat Hij van oudsher zeide,  
wordt aan het eind der tijden  
in heel zijn rijk gehoord.  
 
God staat aan het begin  
en Hij komt aan het einde.  
Zijn woord is van het zijnde  
oorsprong en doel en zin.  

 
Orde van dienst zondag 7 januari 
 
Deze dienst belooft op en top feestelijk te worden 
vanwege de doop van Valentijn en de belijdenis 
van John Postma. Zeker omdat die onder leiding 
staat van ds. Luci Schermers. Harry Uyleman 
draagt door zijn zang ook aan het feestelijk 
karakter zijn steentje bij. We wensen elkaar een 
vreugdevolle dienst toe.  

Orgelspel - Welkom door ouderling van dienst – 
Zingen: Psalm 121: 1 en 4 Ik sla mijn ogen op en 
zie - Bemoediging en groet – Zingen: NLB 886 
Abba Vader (Nederlandse tekst) - Gebed om 
ontferming – Zingen als loflied: Uw liefde is 
allesomvattend (gezongen door Harry) – Gebed - 
Moment met de kinderen; Ik zag een klein 
kuikentje (gezongen door Harry) - Schriftlezing: 
Matt. 3: 1 - 6 en 13 - 17 – Zingen: NLB 526: 1 en 
2 Juich voor de Koning van de Joden – Preek – 
Zingen: NLB 534: 1, 3 en 4 Hij die blinden weer 
liet zien - Binnenbrengen van Valentijn, luisteren 
naar: Voor mij ben jij de liefde - Woorden bij de 
doop - Presentatie - Sela: Meer dan een wonder 
(via beamer) - Belijdenis van de gemeente en 
doopouders - Belijdenis John Postma – 
Doopgebed - Doop Valentijn Hendrik Ruurd 
Postma - Zingen: De Here zegent jou - 
Overhandigen van de doopkaars en de 
belijdeniskaars – Doopvragen - Vraag aan de 
gemeente - Overhandigen doopkaart, 
doopgeschenk en belijdenisgeschenk - Zingen: Ik 
wens jou een dak boven je hoofd (Harry en 
gemeente) - Dankgebed en voorbeden - 
Aandacht voor de collecten - Zingen: NLB 425 
Vervuld van uw zegen – Zegen - Orgelspel 

 
De bloemen van 7 januari zijn voor  
de heer D.B. Eikelenboom voor zijn 
verjaardag. 
 
 
 
 
 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl


2 

 

 

 

 

 

 
 Wel en wee 
 
 

In deze eerste Gemeentebrief van 2024 is geen 
specifiek wel en wee te melden.  
Het pastoraal team hoopt voor u en jullie allen dit 
komende jaar op veel wel en weinig wee. En als 
het wee – dat er ongetwijfeld ook zal zijn - er is, 
wensen we u de nabijheid van God en van 
meelevende mensen toe. 

 
 
Kopij SamenWijzer 

“De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 39.4 over de periode 
21 januari t/m 10 maart 2024  
uiterlijk a.s. zondag 14 januari 2024 bij 
de redactie in te leveren.” 

Voedselbank  
 
Het product voor januari is soep. 
 
U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
Ook de schuur van Arie de Paauw, Joh. 
Vermeerstraat 21 blijft een inzamelpunt. 

Collecten 
 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw gift 
in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 7 januari 
 
1ste kerk  
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
op rekeningnummer 
NL10 RABO 0333 8007 37 
Of scan de QR code voor collecte 1 
 

                                                                          
2de diaconie 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. 
diaconie overmaken op rekeningnummer 
NL63 RABO 0333 8006 56 
Of scan de QR code voor collecte 2 

                                                                                                                                  
 

 

De kindernevendienst start 14 
januari a.s. 
 
Beste jongens en meisjes, 
Er is nu even geen kindernevendienst in 
verband met de kerstvakantie. We zien 
jullie graag terug op zondag 14 januari. 
 
 
Groetjes van de leiding, 
Klaas 

Lieve mensen van de Ontmoetingskerk 
 
Eind oktober 2023 werd ik uitgeschakeld 
door een beginnende nekhernia.  
Absolute rust nemen en stoppen met al mijn 
taken was het doktersadvies.  
In de afgelopen maanden ging mijn 
gezondheid gelukkig stapje voor stapje 
vooruit. Per januari 2024 kan ik mijn taken 
als scriba weer oppakken.  
 
Heel hartelijk dank voor alle kaarten en 
berichtjes die ik heb ontvangen. Speciale 
dank aan de kerkenraad, Jan van der 
Leeden en Jan de Korte voor het 
overnemen van mijn taken. 
 
Een mooi en gezond 2024 gewenst.  
 
Nicolien Kortenoeven 
 

Het herstel van mevrouw Pols gaat vooruit. 
Ze verblijft en revalideert nog steeds in 
Laurens Revalidatie Avance in Capelle aan 
den IJssel. 
Komende zondag mag ze even naar de kerk 
komen om bij de doopdienst van 
achterkleinzoon Valentijn te zijn. 
Ze hoopt zaterdag 13 januari weer naar 
huis terug te keren. Ze wil iedereen 
bedanken voor alle steun die ze mag 
ervaren door gebed en post. 


