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Meditatief 

“Wat zijn de goede vruchten die groeien aan de 

Geest?”  

Dit is de beginregel van lied 841. Een mooi lied.  

Het antwoord wordt gegeven in het vervolg van 
dat lied. Het is gebaseerd op een Bijbeltekst uit 
Galaten 5:  

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, vreugde 
en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, 
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.”  

Een niet-Bijbelse variant hierop is te lezen in het 
onderstaande korte verhaal:  

Een oude man vertelde aan zijn kleinzoon: “Mijn 
zoon, er is een gevecht tussen twee wolven in 
ons allemaal. De ene wolf is het Kwaad: woede, 
jaloezie, hebzucht, wrok, minderwaardigheid, 
bedrog en ego. De andere wolf is het Goede: 
vreugde, vrede, liefde, hoop, nederigheid, 
vriendelijkheid, empathie en waarheid.” De 
kleinzoon dacht erover na en vroeg: “Opa, welke 
wolf wint?” De oude man antwoordde eenvoudig: 
“Degene die jij voedt.”  

Het overdenken waard.  

Bertha Welter 

 
 
 

 
 
 

 
 
Orde van dienst zondag 25 augustus 2024 

Ds. R.P. van der Plicht uit Waddinxveen leidt 
vanmorgen de eredienst. Vandaag start de 
kindernevendienst weer. We wensen elkaar een 
dienst die ons de moed geeft om de nieuwe week 
in te gaan.  

Welkom en mededelingen – 
Aanvangslied NLB 280: 1-5 De vreugde voert ons 
naar dit huis – 
Stil gebed – Bemoediging en Groet – Kyriëgebed 
– Loflied NLB 704: 3 Dank, dank nu allen God - 
Beamerlied: Heer wijs mij uw weg, Christelijk 
Koor Jigdaljahu –  
Inleidende woorden op de dienst –  
Kinderlied: ELB 58 Zoekt eerst het Koninkrijk van 
God – Moment met de kinderen – 
Kinderen gaan naar de kindernevendienst; 
zingen: Wij gaan voor even uit elkaar – 
Schriftlezing: Psalm 84 –  
Zingen: Psalm 84: 1 en 2 –  
Schriftlezingen:  
Habakuk 3: 17-19; Johannes 15: 16-17 –  
Zingen: NLB 283: 1 en 4 In de veelheid van 
geluiden –  
Verkondiging - Meditatieve muziek –  
Zingen: NLB 364: 4, 5 en 6 Hoor Gij ons aan - 
Aandacht voor de collecten – Gebeden – De 
kinderen komen terug uit de nevendienst - 
Slotlied: NLB 416 Ga met God en Hij zal met u 
zijn - Zegen  

 
 
Zing mee met de cantorij in de 
bevestigingsdienst! 
 
De cantorij mag een paar liederen zingen tijdens 
de bevestigingsdienst van ds. Robbemond. 
Iedereen die het fijn vindt om te zingen, is van 
harte welkom om onze gelederen te versterken. 
Er wordt gerepeteerd op de zondagen 1 t/m 29 
september, van 9.00 tot 9.30 u. in de 
crècheruimte. Inlichtingen: Klaas Rigterink, tel. 
522490. 
 

Voedselbank 
 
Het product voor augustus is groente in blik 
of pot 
U kunt de producten in de kerk inleveren. 

http://www.ontmoetingskerkkrimpen.nl/
mailto:zondagsbrief@ontmoetingskerkkrimpen.nl
mailto:zondagsbriefontmoetingskerk@live.nl
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Wel en wee 
 

Komende week zijn er twee jarige 70+ers: 
zondag 25 augustus hoopt de heer J. Klerk jarig 
te zijn en woensdag 28 augustus mevrouw C.J. 
van Vliet-Kwinkelenberg. Beide alvast van harte 
gefeliciteerd, een fijne dag en een goed nieuw 
levensjaar gewenst.  

“Afgelopen dinsdag was ik dan eindelijk aan de 
beurt voor de operatie aan mijn voet. Alles is 
voorspoedig verlopen. Voor 2 weken heb ik een 
drukverband met een speciale schoen. Hierna 
wordt er gekeken wat het vervolg zal zijn. Voor 
wat betreft het resultaat, daar zal ik nog even 
geduld voor moeten hebben. Dank voor de 
kaartjes en berichtjes. Met hartelijke groet, 
Wietske Schreuder”  

Vanwege verdrietige familieomstandigheden is uw 
gebed en medeleven gevraagd voor Dana 
Bohatir.  

 

Bedankje 

"Beste gemeenteleden, 
 
Wij willen iedereen bedanken voor het medeleven 
en de kaarten, die we hebben mogen ontvangen 
tijdens de ziekte en na het overlijden van Jan. 
Hartelijk bedankt daarvoor!  
Wij hebben dit zeer gewaardeerd. 
 
Namens de familie, Bep Schepers." 
 
 

SamenWijzer 

De redactie verzoekt u vriendelijk de kopij 
voor SamenWijzer 40.1 over de periode 1 
september t/m 20 oktober 2024 uiterlijk 
zondag 25 augustus 2024 bij de redactie in te 
leveren.” 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Startzondag - herinneringen doorgeven 
 
'Als nieuw' is het thema van het nieuwe kerkelijk 
jaar. In het kader van het jaarthema willen we 
herinneringen doorgeven aan een nieuwe 
generatie. Daarom vragen we alle oudere 
gemeenteleden om een (klein) voorwerp mee te 
nemen dat waar ze een herinnering aan hebben 
van vroeger. Denk bijvoorbeeld aan een 
casettebandje, een kroontjespen, een spelletje, 
een leesboekje, een foto o.i.d. Hier hangt u een 
kaartje aan waarop u iets vertelt over het 
voorwerp.  
Op 25 aug en 1 sep worden kaartjes uitgedeeld, 
maar een eigen kaartje mag ook. Op de 
startzondag staat een mand klaar waar de 
voorwerpen in gedaan kunnen worden. Deze 
worden dan tijdens de dienst uitgedeeld aan de 
kinderen in de kerk. Een mooie manier om een 
voorwerp en een herinnering een nieuw leven te 
geven. 
 
Doet u mee? We hopen op veel mooie 
herinneringen! 
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TALENTENVEILING 7 september 2024 

Natuurlijk willen we ook graag dat er kinderen komen op deze geweldige dag en naast de heerlijke lekkernijen 
zijn er dan ook speciale kinderactiviteiten zoals kinderbingo, knutselen, schminken en het altijd spannende 
enveloppen trekken.  

De verkoop van de loten verloopt uitstekend. Bedankt voor uw inzet. Er zijn niet veel loten meer te verkrijgen, 
dus als u nog kans wilt maken op één of meer van de fantastische prijzen moet u snel contact opnemen met 
Marcel Lankhaar, dé lotenkoning van de Ontmoetingskerk.  

Nog lang niet alle lotenstrookjes zijn ingeleverd. We willen u nadrukkelijk vragen om deze én het geld zsm in te 
leveren bij Marcel Lankhaar of Sicco Kooistra. Wilt u het bedrag liever overmaken dan kan dit natuurlijk ook: 
Ontmoetingskerk – NL63 RABO 0333800656 ovv loterij 2024 mét het eerste lotnummer van uw verkochte 
boekje(s) voor onze administratie. De lotenstrookjes natuurlijk wel inleveren bij Marcel of Sicco.  

Er is een rommelmarkt waarvoor we nette én gewassen kleding, boeken (graag vanaf 2014) en mooie 
woonaccessoires kunnen gebruiken. Er is een kunstkraam waar zeer bijzondere stukken te koop zijn. Hiervoor 
kunt nog steeds u schilderijen, mooie foto’s, beelden of tekeningen inleveren. Verder zal er net als voorgaande 
keren een natuurkraam zijn waarvoor stekjes, planten e.d. kunnen worden aangeleverd. Op de volgende data 
kunt u al deze spullen inleveren in de Ontmoetingskerk.  

• zaterdag 24 augustus 2024 van 09.30 -12.00 uur  
• vrijdag 30 augustus 2024 van 19.00 -21.00 uur  
• zaterdag 31 augustus 2024 van 09.30 -12.00 uur  
 
Ook zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die:  
• willen helpen bij de opbouw (donderdag 5 september tussen 19-21 uur)  
• de kramen willen inrichten op vrijdag 6 september  
• op 7 september (een dagdeel) achter een kraam willen staan  
• willen helpen bij het verkopen van plankjes voor het rad van avontuur  

U kunt zich hiervoor opgeven bij één van de leden van de commissie.  

Het aanbod van activiteiten stagneert een beetje, komt vast en zeker door de vakantie, maar als u altijd heeft 
gedroomd van een ritje op een paard kan dit binnenkort realiteit worden, want naast een paardrijles op Tinker 
Joe is nu ook een ritje op shetlander Dribbel mogelijk. We kunnen dus nog wel wat activiteiten/talenten 
gebruiken. Uw talentenbriefjes blijven van harte welkom. U kunt deze overhandigen aan een commissielid, 
deponeren in de doos in de Ontmoetingsruimte of u kiest voor de digitale weg: www.ontmoetingskerkkrimpen.nl 
– HOME – Talent aanmelden!  

Tot slot graag nog even uw aandacht voor de intekenlijsten in de ontmoetingsruimte. We gaan niet dreigen met 
‘vol is vol’ of ‘zolang de voorraad strekt’, maar enige haast is toch wel geboden. U kunt zich opgeven voor 
‘Happen en Trappen’, ‘Frites mét snack’ of ‘Spelletjesavond om nooit te vergeten’.  

Heeft u vragen over of suggesties voor deze bazaar/talentenveiling?                                                          
Neemt u dan contact op met iemand van de commissie die bestaat uit de volgende personen: Gera Spruijt 
Caroline de Jong, Marcel Lankhaar, Cobie Nieuwenhuizen, Ruud van Mastrigt, Els van Westen en Sicco Kooistra. 
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Herhaalde oproep Koekenbakkers en soepkokers gezocht 

Beste mensen, het kan u bijna niet meer ontgaan zijn, zaterdag 7 september is de talentenveiling 

met zoals u inmiddels gewend bent, allerlei lekkers vanuit de keuken.  

Nu wil het geval dat het de dag erna startzondag is en we dan weer na kerktijd op Thialf een buffet 
openen samen met onze Hervormde broeders en zusters.  

We hopen dus op een enorm aantal bakkers die ons aan lekkers willen helpen en voor de zaterdag 
soep willen koken. Tot nu toe mochten we slechts één aanmelding ontvangen en dat is voor al die 
gasten die we verwachten toch echt veel te weinig.  

Bent u die keukenprins of -prinses die we zoeken, meldt u dan snel aan.  

U kunt een appje sturen of bellen naar:  

Agnes Huizer telefoon: 06 48398548  

José Lankhaar telefoon: 06 15468183  

Als u ons zondag in de kerk ziet, kunt u ons ook gerust aanschieten.  

Het lekkers en de soep voor de zaterdag kunt u zaterdag tussen 9.30 uur en 10.00 uur in de kerk 
afleveren. Als u liever iets bakt voor de zondag, dan kunt u dat na kerktijd (het liefst gesneden) 
meenemen naar Thialf. We horen graag van u.  

Hartelijke groeten Agnes en José.  
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De bloemen van de zondag zijn voor  
mw. W. Schreuder met groet van de 
gemeente.  

Collecten 
Bij de uitgang zullen kruiken staan om uw 
gift in te doen. 
Tevens blijft het aanbevolen om geld over te 
maken. Bij voorbaat bedankt.  
 
Collectedoelen 25 augustus 
 
1ste Dorcas 
 

Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. dorcas 
overmaken op rek.nr. NL10RABO0333800737          
Of scan de QR code voor collecte 1 

 
 
    
2de kerk 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u o.v.v. kerk 
overmaken op rek.nr. NL63RABO0333800656 
Of scan de QR code voor collecte 2  
 

 
    
 
De diaconie 
 


