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Meditatief: 
 
Nieuwe adem ontvangen. 
Op Hemelvaartsdag ben ik met een groepje 
gemeenteleden gaan dauwtrappen. In de 
vroege morgen mochten we de nieuwe dag 
begroeten en opademen in het licht dat ons 
aanstootte.  
In gedachten speelde ik met het begrip adem 
en koppelde het ook aan ‘mijn adem 
inhouden’. Misschien kun je de periode van 
Hemelvaart naar Pinksteren wel zo benoemen: 
tien dagen waarop we onze adem inhouden.  
Het is een tijd van hoopvolle verwachting en 
uitkijken naar een nieuw begin.  
Toeleven naar Pinksteren heeft iets van 
ontvankelijk worden voor een nieuwe adem 
die ons geschonken wordt. We ontvangen niet 
alleen dagelijks onze levensadem, maar de 
Eeuwige blaast ons ook zijn bijzondere adem 
in. Adem die opwekt en nieuw elan schenkt. 
Adem die ons openwaait en kracht van 
verbinding is. Grenzeloos verrassend. Adem 
die inspireert en als een zachte mantel ons 
omhult. 
Op de vleugels van deze adem Gods mogen 
we ons bewegen, meestromen met passie en 
compassie. 
 

           
 

Onbevangen 
zweef ik 

op de stromen 
van de wind. 

Vol verwondering 
zie ik 

een wereld 
opengaan. 

 

 
De horizon wenkt, 
wijst mij een weg 
die ik mag gaan: 

Gedragen 
door de wind 

die leven in mij fluistert; 
Gevuld 

met nieuwe adem 
die mij sterkt en voedt. 

Mijn hart bloeit open, 
vindt haar passie weer: 

een vlam van hoop 
wekt in mij 
een licht 

dat nooit meer dooft. 
 

Gertjan Robbemond 

 

 

 

 

 

 Bloemen 
 
De bloemen van zondag 17 mei zijn voor 
Agnes Huizer als groet van de gemeente. 
 
De bloemen van vorige zondag waren voor 
José Lankhaar, maar ze was met vakantie. 
We mochten ze van haar aan een ander 
gemeentelid geven. Ze zijn naar de familie 
Van Oosten gebracht. 
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Orde van dienst van zondag 17 mei 2026  

Deze dienst waarin ds. Rob Maas uit Hoogvliet 
voorgaat, heeft als thema: Volharden en hoop 
houden. Dit is zijn toelichting: ‘Deze zondag 
staan we stil bij 1 Petrus 4 en Ezechiël 39. 
Beide gedeelten spreken over gelovigen die 
leven onder druk en zich soms vreemdelingen 
voelen in de wereld. Tegelijk klinkt juist daar 
Gods belofte van trouw, herstel en de kracht 
van Zijn Geest. Hoe leef je als christen midden 
in deze wereld? Niet vanuit angst of 
veroordeling, maar vanuit hoop, liefde en 
verbondenheid met Christus.’ We wensen 
elkaar een goede dienst.  

Welkom en mededelingen - Aanvangslied 
Psalm 27: 1 en 2 Mijn licht, mijn heil is Hij, 
mijn God en Here - Bemoediging en groet – 
Psalm 27: 2 Eén ding slechts kan ik van de 
Heer verlangen – inleiding - Gebed om 
ontferming – NLB 413: 1 en 3 Grote God, wij 
loven U - Gebed bij de opening van het Woord 
- Moment met de kinderen; zingen: We gaan 
voor even uit elkaar; de kinderen gaan naar 
de nevendienst - Schriftlezing Ezechiël 39: 21-
29 - Lied: Wees stil voor het aangezicht van 
God (via de beamer) - Schriftlezing 1 Petrus 4: 
7-19 – NLB 283 In de veelheid van geluiden - 
Overdenking - Geloofsbelijdenis met lied Ik 
geloof in God de Vader (HH 523, alle verzen) - 
Dankgebed en voorbeden - Inzameling van de 
gaven: 1e collecte – De kinderen komen terug 
uit de crèche en de nevendienst - Slotlied 974: 
1, 3 en 5 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat 
- Zending en Zegen met gezongen Amen - 
Inzameling van de gaven: 2e collecte  

 

 

 
 

Informatie ochtend “financiële en 
digitale veiligheid” 
 
De wereld is mooi. Heel mooi.  
De wereld kan ook niet mooi zijn.  
Zo horen we allemaal steeds vaker over 
nepagenten, nepadviseurs en mensen die op 
slinkse wijze ons in trucs laten trappen. Aan 
de deur of via internet.  
Dit tot gevolg dat je waardevolle spullen of 
veel geld kwijtraakt.  
 
Om hier over te leren en bewust te worden 
wordt er een ochtend in het cultuurhuis 
georganiseerd m.b.t. financiële en digitale 
veiligheid onder ouderen.  
 
Ik schrijf om u hiervoor uit te nodigen. Om 
zelf ervan te leren en bewust te worden maar 
ook om andere deze belangrijke info door te 
geven.  
Het belooft een leerzame ochtend te worden. 
Er is een agent, mensen van de gemeente, 
wethouder en bankmedewerkers. 
Toneelvereniging KDO zal scenes spelen van 
situaties die zijn voorgekomen in de gemeente 
Krimpenerwaard. Er is ruimte voor vragen en 
er zullen tips gegeven worden.  
 
Toegang is gratis. Kopje thee of koffie is 
inbegrepen. Voel u welkom. En nodig zeker 
ook anderen uit. Het is voor iedereen. Elke 
leeftijd.  
 
Vrijdag 22 mei 2026  
Cultuurhuis. De markt 201. Inloop 10.00 uur. 
Aanvang 10.30 uur.  
Groeten, Bettina Pols 

Kopij SamenWijzer 

 

De redactie verzoekt u vriendelijk de 
kopij van SamenWijzer 41.7 over de 
periode 31 mei t/m 19 juli 2026 
uiterlijk zondag 24 mei 2026 
(Pinksterdag) bij de redactie in te 
leveren. 
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Wel en wee 
 
Woensdag 20 mei zijn Nico en Bep Demper 50 
jaar getrouwd. We wensen hen een fijne dag 
en nog vele mooie jaren samen.  
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Collectedoelen 17 mei 
 

1ste Protestantse Kerk - Missionair werk, Nederland  

Social Media! Jongeren zijn dagelijks uren actief op sociale media. Wil je hen bereiken met een 
boodschap van geloof, hoop en liefde? Dan moet je daar zijn! Daarom werkt de Protestantse Kerk 
samen met christelijke online platforms, waar jongeren inspirerende video’s en verdiepende content 
vinden. Maar het blijft niet bij online. Ze worden ook aangemoedigd om elkaar in het echte leven te 
ontmoeten en samen het geloof te ontdekken. Via social media krijgen ze hiervoor volop ideeën en 
inspiratie aangereikt. Dit is een eigentijdse manier om jongeren dagelijks te bereiken en daarom een 
waardevol collectedoel dat we van harte aanbevelen!  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. 
Protestantse Kerk o.v.v. 26154 - collecte Missionair werk mei of scan onderstaande QR-code 

 
 

 
 
2de Kerk 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Kerk of scan onderstaande QR-code: 
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 

Het product voor mei is pindakaas. U kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u iedere zondag voor of direct na de dienst alle 
soorten verse groenten inleveren. 


