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Meditatief: 
 
We zijn als mensen allemaal op weg door het 
leven. Richting zoekend: welke kant ga ik op, 
waar doe ik goed aan? Of afwachtend: het 
leven is zoals het is, ik zie wel wat er op mijn 
pad komt. Iedere weg is anders, afhankelijk 
van allerlei factoren. 
 
Binnenkort ga ik létterlijk op weg. Tijdelijk op 
reis naar een ander land met een andere taal. 
Naar een gebied dat rijk is “aan rivieren, 
uitgestrekte geërodeerde kalksteenvlaktes, 
beboste hellingen, vruchtbare valleien en ruige 
kloven”, zoals onze wandelgids belooft. In de 
hoop op ontmoetingen met vriendelijke 
mensen, die behulpzaam zullen zijn als dat 
nodig is. 
 
Deze luxe staat in schril contrast met het 
leven van andere mensen die ook op weg zijn 
gegaan, omdat thuis blijven om allerlei 
redenen geen optie meer was. Die uiteindelijk 
zijn aangekomen in een ander land met een 
andere taal. Waar ze hopelijk vriendelijke en 
behulpzame mensen ontmoeten, maar waar 
ze óók geconfronteerd worden met luid 
protesterende betogers, met mensen die 
duidelijk aangeven dat ze niet welkom zijn. 
Ik realiseer me dat het allemaal complex is en 
dat ik vanaf de zijlijn misschien makkelijk 
praten heb. Maar ik ben blij met het initiatief 
van Vluchtelingenwerk Nederland, die met de 
Samen Leven-poster een tegenwicht biedt en 
aandacht vraagt voor een ander geluid, vanuit 
de gedachte ”verschillen verdelen ons niet 
maar verrijken ons juist”.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In deze tijd van het 
jaar zijn we vanuit 
Pasen en Hemelvaart 
op weg naar 
Pinksteren. 
Ik las het volgende 
gebed: 
 
 

Kom, Geest van God, 
waai door deze wereld 
en open ons als kerk, 
voor mensen die onbereikbaar zijn, 
beschadigd en teleurgesteld in het leven. 
Geef ons woorden van troost 
en daden van gerechtigheid, 
opdat wij een schuilplaats mogen zijn 
en een teken van uw hoop. 
Amen 
 
Dat we aangevuurd door die Geest, binnen en 
buiten de kerk in het hier en nu, handen en 
voeten proberen te geven aan het feit, dat we 
– met vallen en weer opstaan – op weg zijn 
naar Gods Koninkrijk. 
 
Bertha Welter 
 

 

 Bloemen 
 
De bloemen van zondag 24 mei zijn voor 
de heer en mevr. Demper voor hun 50-
jarig huwelijk. 
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Orde van dienst zondag 24 mei 2026, 
Pinksteren  

Op deze pinkstermorgen gaat onze predikant 
ds. Gertjan Robbemond voor. Hij zal met vuur 
spreken over de uitstorting van de Heilige 
Geest. Even vurig zijn de muzikanten die aan 
deze dienst meewerken: Peter Reijnoudt 
(orgel) en onze huisband Just 4 fun. We 
wensen elkaar toe dat we begeesterd worden 
door Woord en muziek.  

Welkom en mededelingen – Aanvangslied: 
NLB 216 Dit is een morgen - Bemoediging en 
groet - We zingen samen met Just 4 fun: HH 
460 Ik zal er zijn - Aandacht voor de 
bloemschikking – Zingen: NLB 686: 1 en 3 De 
Geest des Heren heeft een nieuw begin 
gemaakt - Gebed om ontferming - We zingen 
samen met Just 4 fun: U bent aanwezig (Sela) 
- Gebed om de Heilige Geest - Moment met de 
kinderen; kinderlied: Laat je licht maar 
schijnen (via beamer); zingen: Wij gaan voor 
even uit elkaar; de kinderen gaan naar de 
nevendienst – Schriftlezing: Handelingen 1: 1 
– 13 - We zingen samen met Just 4 fun: HH 
221 De wind steekt op - Overdenking – 
Orgelspel – Zingen: NLB 687 Wij leven van de 
wind - Dankgebed en voorbeden, Stil gebed, 
Onze Vader gezongen (NLB 1006) - 
Inzameling van de gaven – De kinderen 
komen terug uit de crèche en de nevendienst 
- We zingen samen met Just for fun: NLB 675 
Geest van hierboven - Zegen, gezongen 
Amen.  

 

 

 

 
 
Informatie ochtend “financiële en 
digitale veiligheid” 
 
De wereld is mooi. Heel mooi De wereld kan 
ook niet mooi zijn. Zo horen we allemaal 
steeds vaker over nepagenten, nepadviseurs 
en mensen die op slinkse wijze ons in trucs 
laten trappen. Aan de deur of via internet.  
Dit tot gevolg dat je waardevolle spullen of 
veel geld kwijtraakt.  
Om hier over te leren en bewust te worden 
wordt er een ochtend in het cultuurhuis 
georganiseerd m.b.t. financiële en digitale 
veiligheid onder ouderen.  
Ik schrijf om u hiervoor uit te nodigen. Om 
zelf ervan te leren en bewust te worden maar 
ook om andere deze belangrijke info door te 
geven. Het belooft een leerzame ochtend te 
worden. Er is een agent, mensen van de 
gemeente, wethouder en bankmedewerkers. 
Toneelvereniging KDO zal scenes spelen van 
situaties die zijn voorgekomen in de gemeente 
Krimpenerwaard. Er is ruimte voor vragen en 
er zullen tips gegeven worden.  
 
Toegang is gratis. Kopje thee of koffie is 
inbegrepen. Voel u welkom. En nodig zeker 
ook anderen uit. Het is voor iedereen. Elke 
leeftijd. Vrijdag 22 mei 2026 in het  
Cultuurhuis, De Markt 201. Inloop 10 uur. 
Aanvang 10.30 uur. 
Groeten, Bettina Pols 
 

 
Kopij SamenWijzer 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk de 
kopij van SamenWijzer 41.7 over de 
periode 

31 mei t/m 19 juli 2026 uiterlijk 
zondag 24 mei 2026 (Pinksterdag) 
bij de redactie in te leveren. 

 
De jarigen van deze week 
 
23 mei      mevrouw Janny Voogt  
24 mei      de heer Piet Landman  
25 mei      mevrouw Dien den Ouden  
28 mei      mevrouw Nelly Hesse  
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Collectedoelen 24 mei 

1ste Kerk in Actie - Zending, Cuba  

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen 
vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden. 
Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige 
Rosa rondkomen van een pensioen van 7 euro per maand. Wanda Hernández richtte een pastoraal en 
diaconaal centrum op. Cubanen komen hier samen voor liturgische cursussen, maar kijken ook om 
naar mensen in nood om, bijvoorbeeld via een gaarkeuken. Een groep vrijwilligers, waaronder ook 
jongeren, brengen de meest kwetsbaren iedere week een voedzame warme maaltijd en bieden 
gezelschap. Mensen kunnen er iedere dag ontbijten. Zo is dit centrum een baken van hoop en 
persoonlijke aandacht die het zware leven van Cubanen verlicht. Met de opbrengst van deze collecte 
steun je het werk van Kerk in Actie in Cuba en andere zendingsprojecten. Help je mee?  

Lees meer op: kerkinactie.nl/gaarkeukens-cuba  

Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. 
Kerk in Actie o.v.v. Cuba, zending of scan onderstaande QR-code:  

 

 
 
2de Fonds Groot Onderhoud 
 
Uw bijdrage voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer NL63 RABO 0333 8006 56 t.n.v. 
Ontmoetingskerk o.v.v. Collecte Fonds Groot Onderhoud of scan onderstaande QR-code: 
 

 
Beide collectes zijn van harte aanbevolen namens de Diaconie. 

Voedselbank + Weggeefkast  
 

Het product voor mei is pindakaas.  U 
kunt de producten in de kerk inleveren.  
 
In de krat voor de weggeefkast kunt u 
iedere zondag voor of direct na de 
dienst alle soorten verse groenten 
inleveren. 


